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Verantwoording
Aan het einde van mijn werkzame leven wil ik aan mijn kinderen vertellen wie onze 
voorouders waren, hoe mijn jeugd in het voormalige Nederlands-Indië was en hoe 
geïntegreerd we in die samenleving waren. Over de vreselijke onderduikperiode 
tijdens de Japanse bezetting, de ‘Bersiap’-tijd en de turbulente beginjaren van het 
onafhankelijke Indonesië. Vervolgens de migratie naar Nederland en waarom we 
zo verbonden zijn met Nederland en de Nederlanders.

Als kind van drie culturen, de Chinese, Indonesische en Nederlandse ben ik een 
‘fusion’geworden, in de huidige globalisering een vertrouwde culinaire term. Een 
mengsel van culturen, die elkaar verrijken en kunnen resulteren in een nieuwe 
‘ smakelijke’persoonlij kheid...
Het gaat om de gebruiken in onze familie, een zogenaamde ‘Peranakan-Chinese’ 
familie uit Jakarta of het vroegere Batavia. ‘Peranakan-Chinees’is benaming van 
een Indonesische Chinees, die al meer dan een generatie in Indonesië verblijft en 
soms door het huwelijk met een Indonesische voormoeder van gemengd bloed is. 
Door een gedetailleerde beschrijving van de gebruiken, de kleding en de 
gastronomie hoop ik dit te verduidelijken.
Over het leven en werk van mijn vader Kwee Kek Beng, gedurende 25 jaar 
hoofdredacteur van het grootste Chinees-Maleise dagblad ‘Sin Po’ en later free
lance journalist, schrijver en uitgever in Jakarta. Hij was bij uitstek de man, die 
door zijn levendig taalgebruik het ‘Bataviaas-Maleis’ heeft verrijkt. Een heftige 
vlijmscherpe, rechtlijnige, vooral goudeerlijke man en vader. Hij was ook de 
voorman van de zogenaamde ‘Sin Po stroming’, een van de drie belangrijke 
Chinese politieke stromingen tijdens het koloniale bewind.

De passie voor kunst en architectuur is mij altijd bijgebleven. De opkomst van de 
moderne Indonesische schilderkunst heb ik van nabij meegemaakt en daardoor heb 
ik ook enkele moderne schilders leren kennen. Ook in Nederland blijf ik een 
frequente museum- en galeriebezoeker.
Na 34 jaar als architect gepractiseerd te hebben, blijven de ontwikkelingen in de 
architectuur mij boeien, nu vanaf de zijlijn.
Het grootste deel van mijn levensverhaal speelt zich af in Indonesië en wat minder 
in Nederland. Indonesië is een kleurrijk land van vulkanen, sawahs en ravijnen. De 
ene dag kun je op het toppunt van je carrière staan en de andere dag als het ware in 
een ravijn neerstorten!
Zoals het vlakke polderlandschap verloopt mijn leven in Nederland veel rustiger en 
voorspelbaarder.
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Aan zovelen in mijn leven ben ik dank verschuldigd.
Allereerst mijn grootouders, mijn ouders en mijn familie. Dan alle leerkrachten, 
vanaf de kleuterschool tot aan het Institut Teknologi Bandung, die hun kennis aan 
mij hebben overgedragen. De artsen, die mij deskundig hebben behandeld en 
genezen. Het personeel van sanatoria en ziekenhuizen, die mij met zorg en liefde 
hebben verpleegd. De opdrachtgevers, zowel in Indonesië als in Nederland, die mij 
hun vertrouwen hebben geschonken. De collegae, met wie ik constructief heb 
samengewerkt. De trouwe vrienden zowel in Indonesië als in Nederland en andere 
landen, die mijn leven met hun warme vriendschap hebben verrijkt.
Herinneringen over een periode van zeventig jaar kunnen vervagen of niet meer 
nauwkeurig zijn. Gelukkig zijn er bronnen, die de periodes van de koloniale tijd, de 
Japanse bezetting, de Bersiaptijd en de beginjaren van het onafhankelijke Indonesië 
goed hebben gedocumenteerd.
Mijn excursies en reizen hebben vaak een professioneel karakter. Hoewel in grote 
lijnen namen van plaatsen en bezienswaardigheden vrij goed in mijn geheugen 
gegrift zijn, behoeft een en ander een gedetailleerder beschrijving. Ik prijs me 
gelukkig, dat ik in de gelegenheid ben geweest om deze bronnen te kunnen 
raadplegen.
Dan wil ik bijzonder bedanken:
De directie van Kraaij vanger Urbis te Rotterdam voor het gebruik van het 
fotomateriaal uit hun archief. Mijn nicht Tineke Jansen voor het uit Beijing (!) 
mailen van een foto van mijn adoptieve grootouders Kwee Soei Tjiang. De 
erfgenaam van de oud-landbouwraad van de Nederlandse ambassade in Jakarta, die 
mij foto’s van Ibu Fatmawati Soekarno met koningin Juliana en prins Bernhard 
tijdens het staatsbezoek in 1971 en Ibu Fatmawati Soekarno op Koninginnedag 
1977 bij de Nederlandse ambassade in Jakarta, ter beschikking heeft gesteld. 
Vanzelfsprekend Han Tan, die mij onvoorstelbaar geduldig met raad en daad bij 
mijn computerperikelen heeft bijgestaan. Last but not least Andy Chen. zonder 
wiens grafische hulp ik het omslagontwerp niet ‘af had kunnen maken.

Kwee Hin Goan, Rotterdam, zomer 2004
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Spelling
Voor het Indonesisch (Chinees) is de recente Indonesische spelling gehanteerd.
De (/'-klank wordt gespeld als c. Tjitjendo wordt Cicendo, betja wordt beca, 
Tjapgomeh wordt Capgomeh.
De t//-klank wordt gespeld als j. Djalan wordt Jalan, Djakarta wordt Jakarta.
De j-klank wordt nu y, Jang Mulia wordt Yang Mulia, masjarakat wordt 
masyarakat.
De oe-klank is u geworden, Bandoeng wordt Bandung, boedaja wordt budaya, 
Pehtjoen wordt Pehcun.

Persoonsnamen worden zoveel mogelijk in de spelling, die men zelf hanteert, 
geschreven. Bijvoorbeeld Soekarno, Nasution en zelfs in mengvorm Guruh 
Soekarnoputra.
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Geuren en kleuren...

Dit is het begin van een bewogen leven .
Op 4 juni 1932 werd ik geboren op het zonovergoten eiland Java, in de hoofdstad 
Batavia van het voormalige Nederlandsch Indië. Als kind van de hoofdredacteur 
van het grootste Chinees-Maleise dagblad Sin Po: Kwee Kek Beng en vrouwe Tee 
Lim Nio zonder beroep. Aan mij waren gegeven de eigennamen van: HIN 
GOAN. De naam in het Hokkian-Chinees zou in het Mandarijn-Chinees 
luiden: XINGYUAN, wat BLOEIENDE BRON betekent.
De twee getuigen bij de geboorteaangifte waren Tee Boen Kee, mijn grootvader 
van moeder’s kant en Emile Wardenaar, muzikant, een goede vriend van opa. 
Engkong (Opa) Boen Kee was een artistieke en elegante man. Op feesten droeg hij 
zwarte lakschoenen met gespen en zijn kostuums werden op maat gemaakt bij 
Savelkoul of Oger Frères, de gerenommeerde kleermakers van Batavia. Zijn 
normale uitgaanstenue was een witte "jas tutup', een wit linnen kostuum met 
gesloten kraag, maar thuis maakte hij het zich gemakkelijk met een katoenen jas 
over een batik broek.
Als eigenaar van een toonaangevende batikkerij in Paalmerah ontwierp hij elk jaar 
zijn eigen motief. In 1928, toen mijn ouders trouwden was zijn Leitmotiv ‘kopi 
susu’ (koffie met melk). Dit thema verwerkte hij ook in zijn kroncong-compositie 
voor de BMA, de Bataviasche Muziek Associatie, waarvan hij één van de 
bestuursleden was. Tot op heden wordt dit lied nog door kroncong-orkesten 
gespeeld. Op de bruidsfoto van mijn ouders prijkte een groot boeket met de tekst: 
”Slamet Kopi Soesoe, Firma Hoo Hin Goan”. Naar deze vriend van opa werd ik 
vernoemd. Emile Wardenaar, een Indo, was behalve muzikant ook paranormaal 
begaafd. Als kind was ik vaak ziek, keelpijn (vergrote amandelen), darmklachten 
etc. Ik herinner mij dat ik bij hoge koorts door hem werd geholpen met een glas 
water, waarbij hij een gebed, zg. ’jampé', prevelde. En het hielp direct. Opa was 
ook mysticus, hij mediteerde vaak, vastte veertig dagen en ging om met mystiek 
begaafde vrienden, o.a. Mamang Danu in Banjaran en Dr. Soerjo, die in Bandung 
woonde. In de voorkamer van ons huis in Paalmerah stond een grote foto op een 
standaard van de ‘Pangeran Sumedang’ (Prins van Sumedang) in vol ornaat. Elke 
donderdagavond werd er voor dit portret wierook gebrand en werden ‘bunga 
rampai’, fijngesneden pandanbladeren met rozenwater besprenkeld en melati-, 
kenanga- en rozen blaadjes, geofferd. Wat de (mystieke) relatie was met opa is mij 
niet bekend. Mijn oma liep dan door het hele huis met een smeulend wierookvat en 
alle kamers waren doordrenkt met mysterieuze zoete geuren.
In de achtertuin onder een schaduwrijke ‘mengkudu’boom bevond zich een graf
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van ‘Bapak Saeran”, volgens overlevering een heilige. Gekookte boomschors van 
de mengkudu werd als rode kleurstof voor batik gebruikt. Rondom het graf lagen 
overrijpe mengkuduvruchten, romig wit van kleur, die een weeïge geur 
verspreidden. Ook hier werd op donderdagavond bloemen gestrooid en wierook 
gebrand. Op Garebeg Maulud, verjaardag van de profeet Mohamed. werd er een 
bidstond gehouden met een ‘penghulu’ (Islamitische voorganger) en vond er een 
opvoering van ‘lènong’dans plaats, waarbij veel mensen uit de omgeving aanwezig 
waren.

Mijn eerste kinderjaren waren onbezorgd, behalve dat ik problemen had met mijn 
gezondheid. Vaak had ik keelpijn en diarree, een bron van zorg voor mijn moeder. 
Op vierjarige leeftijd kreeg ik amoebendysenterie, waardoor ik steeds een waterige 
ontlasting kreeg. Een streng dieet van rijstepap en thee volgde. We bezochten de 
Pasar Gambir, de feeërieke jaarmarkt op het Koningsplein en omdat ik te vaak het 
toilet moest bezoeken, gingen we met spoed naar huis. Deze amoebendysenterie 
had meer dan een maand geduurd en was voor mij een traumatische ervaring! Vele 
artsen had ik zien komen en gaan, maar omdat de Chinese artsen meestal geen 
vergoeding van vader wilden, vond moeder het bezwaarlijk om bij een arts te 
blijven. Pas later besefte ik wat een respect deze Chinese artsen hadden voor vader, 
door zijn onvermoeibare strijd tegen het Japanse imperialisme en voor verbetering 
van de rechtspositie van de Chinezen in het voormalige Nederlands Indië.

Het huis op Paalmerah Noord 103 was oorspronkelijk gebouwd door Opa Boen 
Kee, het perceel was in totaal 5 ha groot. Het huis zelf stond met de aangelegde 
tuin op 1500 m2, daarachter was een enorme kokos- of klapperplantage met kleine 
pachtershuizen. Een schaduwrijke tuin met ‘manga’- en ’rambutan’bomen, waar ik 
als kind heerlijk in kon spelen met mijn oudere zus Hin Hoa. Wij hadden onze 
eigen kinderjuffrouwen of ‘babu mongmong’, die van mijn zus was een lange 
slanke vrouw ‘Isa’ geheten, de mijne een gezellige warme dikkerd ‘Ijah’. Aan ‘Bi 
Ijah’ had ik warme dierbare herinneringen, ze droeg mij in haar ’slèndang’ of 
schouderdoek tot ik in slaap viel.
Muziek vond ik prachtig, doodstil luisterde ik als moeder op de piano speelde. Zij 
stamde uit een muzikale familie, haar vader was een goede violist en kroncong- 
componist. Haar oudste broer, oom Gwan Thay, een trompettist en violist, trad 
vaak op in orkesten, voornamelijk Indo gezelschappen.
Een zoon van hem is concertpianist in China, een andere dochter in Bandung 
speelt ook goed piano en een jongere broer oom Piet speelt gitaar. We hadden een 
grammofoon met een trompetvormige luidspreker, zoals op het embleem van ‘His 
Master’s voice’.
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Mijn geboortehuis Paalmerah Noord 103 Jakarta, foto 1996. Bron: archief auteur

Elke avond voor het slapen gaan werd er een plaat gedraaid, meestal operette of 
lichte stemmingsmuziek totdat ik in slaap viel. Op een gegeven moment was het 
defect en probeerde ik het toch te draaien met mijn vingertjes... Tegenwoordige 
DJ's doen dat ook!

Gamelanmuziek trok mij erg aan, zodra ik de eerste tonen van gamelan in de verte 
hoorde fluisterde ik Bi Ijah toe om er samen naar toe te gaan. Stilletjes gingen we 
samen naar de ’pasar’, de markt, waar meestal een voorstelling van Tènong’, een 
Jakartaanse dans met gamelan plaats vond. We bleven er niet te lang, want zo maar 
weggaan zonder dat mijn ouders het wisten was natuurlijk verboden.
Een typische combinatie van Indonesische en Peranakan Chinese muziek- en 
dansvorm was de ‘Gambang Kromong’ met de ‘Cokèk’-danseressen, zeer geliefd 
bij Chinese bruiloftsfeesten. Vaak werden er dan ondeugende liedjes gezongen. 
Zeer populair was 'Jali-jali'. De bruiloftsgasten, liefst oudere heren werden door 
de danseressen plagend uitgenodigd om op de tonen van het orkest mee te dansen: 
‘Ngibing’ genoemd. Sierlijk werd de zijden ‘slendang’ over het hoofd van het 
slachtoffer gegooid en werd hij heupwiegend naar de dansvloer getrokken. Een 
hoed van kunstbloemen met een wijd-uitlopende rand was de hoofdtooi van de 
danseressen. Men droeg toen batik broeken en een zijden ‘kebaya panjang’, een
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lange kebaya.

Moeder had een drukbezet sociaal leven, bijna elke week ging ze naar bruiloften en 
partijen. Mijn vroegste herinneringen waren dan ook dat ik als kleuter met moeder 
meemocht, vooral bij familie waren wij reeds dagen tevoren aanwezig. Zo herinner 
ik mij de feesten bij onze overburen, bij de familie Tee Soei Kiem of S.K.Tee, 
want Pèkong (Oudoom) Soei Kiem was ‘gelijkgesteld', dus schreef zijn naam op 
zijn Hollands. Zijn jongste zoon Eng Hoo, of ‘Picis’ (Dubbeltje) genoemd, trouwde 
met een dochter van Twapeh (Oom) Lim Kim Tian uit Angke in de benedenstad. 
Pèkong Soei Kiem was een oom van mijn moeder en Twapeh Kim Tian een neef 
van vader.

Voor de woningen van beide families werd een tijdelijke ‘tetarep’, een met rieten 
dak overdekt bouwsel, opgezet. Bij de hoeken van deze tetarep hingen vierkante 
bambuplaatjes versierd met gele palmbladeren, waarop offerandes en bloemen. 
Tegen de felle zon werden bambu rolgordijnen gehangen. De voordeur van het 
huis werd rondom gedrapeerd met rode stof en daarvoor werd het Godsaltaar 
geplaatst. De bruidsauto werd ook met een rode doek rondom de voorruit versierd. 
Bij het krieken van de dag schalden Chinese trompetten, ten teken dat de 
bruidegom, gezeten op een ronde ‘tetampah’, een uit bambu gevlochten plateau, 
wordt gekamd en aangekleed. Deze ceremonie vindt plaats voor het Godsaltaar, de 
'meja Samkay".
De bruidegom was gekleed in jacquet, de vader en de broers waren in smoking. Na 
de ceremonie vertrok de bruidegom, vergezeld van de broers naar het huis van de 
bruid om haar op te halen. De bruidsjapon was volgens de laatste Europese mode 
en heel kostbaar, evenals de flonkerende juwelen, geschenken van wederzijdse 
ouders.

De aankomst van het bruidspaar werd met oorverdovend vuurwerk ingeluid. 
Pèkong Soei Kiem en zijn vrouw stonden reeds bij de ingang om de bruid welkom 
te heten en het bruidspaar voor de ceremonie voor de 'meja Samkay' te begeleiden. 
Na de offerande en het knielen en opstaan voor de meja Samkay werd geofferd 
voor het voorouderaltaar. Hier werd om de zegen van de voorouders gebeden.
De presentatie aan de familie volgde, het bruidspaar knielde eerst voor de ouders 
en bood hen daarna kleine kopjes rijstewijn aan. Van de ouders kregen ze 
‘angpao’, een rode enveloppe met een gouden munt, meestal antiek familiebezit. 
De naaste familieleden van de bruidegom, broers en zusters van de ouders, broers 
en zusters van de bruidegom werden elk met rijstewijn begroet, gevolgd door het 
overhandigen van de angpao’s.
Tevens werd nauwkeurig door de ceremoniemeesteres, de ‘comblang', aan de bruid
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verteld hoe ze benoemd moesten worden. Hiervoor bestaat een bijna wiskundige 
rangorde van benamingen, zodat men precies weet welk familielid wordt bedoeld. 
De ooms van vaders kant worden anders genoemd dan die van de moeder, ook de 
zusters van de vader en die van de moeder worden onderscheiden. Zelfs de oudere 
broer van de vader wordt onderscheiden van de jongere broer en dat geldt ook voor 
de broers van de moeder. En de echtgenoten van de verschillende ooms en tantes 
hebben weer elk een aparte naam. Het is opmerkelijk, dat zelfs de Chinezen, die 
hun eigen taal niet meer spreken, deze familie-nomenclatuur nog behouden. 
Bijvoorbeeld, de oudste zuster van de bruidegom wordt door de bruid ‘twakoh' 
genoemd; ‘twa’=oudste en ‘koh=tante van de man’. Schoonfamilie wordt geacht 
een generatie jonger te zijn. bij de benoeming volgt het schoonkind zijn of haar 
kinderen. Deze ceremonie is een spoed-inburgerings-cursus voor de schoondochter 
, zij treedt immers toe tot de familie van haar man.
Dezelfde presentatie geldt ook voor de bruidegom bij de familie van zijn bruid.

De Tee’s van Paalmerah waren bijna allemaal familie van moeder en hadden 
batikkerijen, door hun joyeuse levensstijl werden ze ook wel ‘de prinsen van 
Paalmerah’ genoemd. Een echte dandy was Pèkong Tee Pek Soey, een neef van 
opa Boen Kee, die een riante hoekhuis op Paalmerah Noord bewoonde, dat 
prachtig antiek was ingericht. Naast het altaar stonden twee Chinese porseleinen 
vazen van anderhalve meter hoog! Hij zag er altijd onberispelijk uit in een perfect 
kostuum, rookte dure Havanna-sigaren en nipte aan een glaasje Dubonnet als 
apéritief. Zijn schoondochter Lies Njo van de batikfamilie Njo Gwan Joe in 
Bandung en mijn moeder waren hartsvriendinnen. Een speciale treinwagon werd 
afgehuurd om haar als bruid uit Bandung af te halen en bij aankomst werd ze in 
Paalmerah met knallend vuurwerk verwelkomd. Een van haar dochters Elly Tee is 
naar mijn moeder genoemd en woont nu in Californië. De nazaten van de Tee’s zijn 
over de hele wereld als diaspora uigezwermd. Een kleinzoon van Tee Soei Kiem is 
nu directeur van een ziekenhuis in.. .Zweden.

Op feesten droeg moeder de gebruikelijke batik sarong en kebaya van dun batist. 
Typisch voor de Peranakan-dames waren de spits naar beneden toelopende einden 
van de kebaya. Deze werden aan de onderzijde en de randen kunstig opengewerkt 
geborduurd. Moeder combineerde de kleur van de kebaya met die van de sarong en 
ook de bloemmotieven waren ontleend aan de bloemen in de sarong. Zelfs de 
kleuren werden op elkaar afgestemd, de zoete kleuren van de batik Pekalongen 
pasten goed bij de pasteltinten van de kebaya. Men koos ton-sur-ton of 
contrastkleuren. Jonge meisjes gebruikten batik in pasteltinten, naarmate men ouder 
werd. werden de kleuren donkerder. De kebaya werd vastgespeld met briljanten 
bloemspelden en zij droeg daarbij haar mooiste juwelen. Bijpassende sandalen en
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tassen hoorden daar natuurlijk bij. Oudere dames zoals oma droegen bij feesten een 
zwaarbewerkte schakel-ceintuur van zilver, bestaande uit vierkanten met een ovale 
gesp, versierd met bloem- of mythische motieven. Heel rijke dames droegen zelfs 
een ceintuur van goud. Bij het staatsbezoek aan Indonesië in 1971 werd koningin 
Juliana een dergelijke ceintuur in goud van 1 kg door mevrouw Soeharto 
aangeboden!

Iets wat mijn bijzondere belangstelling had was de bruidskamer, deze werd altijd 
prachtig versierd, vooral het bruidsbed.
Op foto’s van het bruidsbed van mijn ouders was een hemelbed afgebeeld met vier 
koperen stijlen en een zware ‘klambu’, overdadig versierd met bloemen, ruches en 
guirlandes. De klamboe werd aan weerskanten door bloemvormige zilveren 
hangers bijeengehouden.
Men hoopte, dat het bruidspaar veel zonen zou krijgen. Symbolisch werd deze 
hoop verbeeld door het vooraf een paar keer op het bed laten rollen van een klein 
jongetje! Het jongetje moest liefst geboren zijn in het jaar van de Draak. In de 
Chinese astrologie is de Draak het symbool van de keizer of van de macht. Deze 
handeling werd ‘Poksay” genoemd.
De bruidskamer van oom Picis en tante Merny, was volgens de laatste mode zacht 
pastelgroen. De spiegel van de kaptafel was rond, de meubels waren pastelgroen 
gelakt. Er steeg een zoete bloemengeur op van melati, rozen en kenanga vermengd 
met de parfumachtige wierookgeur van de 'dupa setanggi’. Het bed had een modern 
versierde klamboe, wat van een rond baldakijn werd gehangen. De kussenslopen, 
ook van de ’gulings', de rolkussens, wat typisch Indonesisch was, waren fraai 
geborduurd. De Engelsen noemden deze rolkussens ook treffend 'Dutch wife’, 
tijdens het slapen werden ze innig omarmd en tussen de benen geklemd...
Zo’n bruiloftsfeest duurde vaak een week, meestal werd er dagen van tevoren door 
de oudere dames ook gedobbeld. Een complete kookteam werd dan ingehuurd. 
Twee dagen voor de bruiloft werden de ingrediënten van de maaltijden gekruid, 
vandaar de naam ‘hari bumbu’ (kruidendag), een dag voor de bruiloft de kippen 
geslacht en deze werd dan ook 'hari potong ayam’ (kippenslachtdag) genoemd. 
Speciaal voor bruiloften werd er 's middags 'laksa penganten', een kruidige gele 
kokossoep met kip, garnalen, ’bihun’ (rijstvermicelli) en geurige ’kemangi’ 
blaadjes in kleine kommetjes geserveerd. Gewoon als tussendoortje. Typisch was 
ook de 'pangsit penganten’, gefrituurde wantan in een glazige vermicellisoep en de 
verfijnde kleine ‘sumpia’s’, mini lumpia’s met ei, krab en garnalen.

Indrukwekkend was de bruiloft van Denny Gouw, een dochter van twakoh Gouw 
Kee Seng, de zus van vader, met Tjoa Lian Bie. Voor het huis op Prapatan werd 
een Chinese opera op een podium opgevoerd!
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Haar ouders bezaten een supermarktketen, toen P(rovisiën) en D(ranken) winkels 
genoemd. De grootste winkel Toko Delice bevond zich naast hun woonhuis op 
Prapatan. Met Sinterklaas werd een stoomboot in de winkel nagebouwd met een 
levensechte Sinterklaaspop, waarvan het hoofd heen en weer kon bewegen! 
Uiteraard was de boot volgeladen met cadeautjes en lekkernijen. Het Delice- 
concern had een eigen banketbakkerij, limonadefabriek en eigen merk 
levensmiddelen zoals roomboter etc. Denny was de oudste dochter, haar huwelijk 
werd dan ook met pracht en praal gevierd. Op het Samkay-altaar stonden 2 rode 
kaarsen van 1 meter hoog, de ene versierd met een vergulde draak, symbool van 
kracht en mannelijkheid en de andere met een phoenix, symbool van 
vrouwelijkheid en lang leven. Deze Yin en Yang decoratie was typisch voor een 
bruiloft. Als kind mocht ik direct van school naar de bruiloft, waar mijn oma van 
vaders kant en mijn moeder al aanwezig waren. Naaste familie mocht een paar 
dagen voor de bruiloft al aanwezig zijn. mijn oma logeerde daar meestal een week 
van tevoren. Onze nieuwe goudbruine Studebaker werd voor deze gelegenheid als 
bruidsauto gebruikt, de voorruit werd gedrapeerd met rode zijde. De geuren van 
verse ananas en kruidige gerechten, vermengd met rook van brandende kaarsen en 
wierook, de zoete geur van parfum en bloemen stijgen in mijn herinnering weer op 
terwijl ik dit schrijf.

Denny’s broer Goan Ho trouwde met Lely Tan, dochter van het echtpaar Tan Kim 
Djoe, een vooraaanstaande Chinese familie. Bij het huwelijk werden de 
bruidsgeschenken in een ceremoniële optocht naar de woning van de bruidegom op 
Prapatan gedragen. De bruid had het zo warm, dat ze gezeten in de bruidskamer 
zich koelte toewoof met een grote waaier van witte struisveren! Een frêle poppetje 
in een wolk van sneeuwwitte voile, veren en bloemen.

Bij het huwelijk van Nelly, Denny’s enige zuster, met Khouw Giok Ho werd de 
sleep van de sluier voor de foto helemaal uitgespreid. Die was zo groot, dat de 
fotograaf er ter versiering twee grote chrysanten op plaatste.
De derde dag na de bruiloft ging het bruidspaar op theevisite bij de naaste familie 
van de ouders. Voor de bruid de gelegenheid om nader kennis te maken met haar 
schoonfamilie. Twakoh Kee Seng liet vooraf koekjes in een rood, zwart en goud 
gelakte Chinese stapelmand bij mijn ouders bezorgen. Dit diende tevens als 
aankondiging dat op die dag en dat uur het bruidspaar op visite zou komen.

Een feestelijk hoogtepunt was het Chinees Nieuwjaar of ‘Sincia’. Dagen tevoren 
werden de ramen, deuren en daklijsten opnieuw geverfd en de muren licht gekalkt, 
op oudejaarsavond werd het hele huis grondig schoongemaakt. Schoonmaken op 
Nieuwjaarsdag was uit den boze, het nieuwe geluk mocht niet worden weggeveegd



17

of gedweild! We droegen mooie nieuwe kleren en alle lichten werden aangestoken 
om de boze geesten te verdrijven. Er werd geofferd op het voorouderaltaar en de 
geur van de ‘sedap malam’ bloem vervulde het hele huis. Deze bloem begint alleen 
te geuren bij het vallen van de avond, in Holland ook verkrijgbaar omstreeks 
februari als ‘tuberosa’ en geïmporteerd uit Thailand.
Hierbij werd speciaal de ‘kuwe cina’ geofferd , een ronde bruine koek van kleefrijst 
verpakt in bananenblad, van groot naar klein opgestapeld. Een net van kunstig 
uitgeknipt rood papier werd erover gedrapeerd. Een fraai contrast van rood en 
groen. In midden- en oost Java spreekt men ook van ‘kuwe kranjang’. ‘Kranjang1 
betekent ‘mand’. Traditionele gerechten waren o.a. de ‘sambal godok peté’, een 
pittig gerecht van ‘ebbie’. gedroogde garnalen, rode peper, kokosmelk en 
‘petébonen’, ‘ayam goreng kuning’, gebakken geelgekruide kip, ‘ayam cao’, een 
zurige rode kippensoep gemaakt met ’angkak’ of rode kleurstof, ‘saté manis’, 
zoete gekruide saté en ‘pindang ikan bandêng’, soep van zoetwatervis met 
tamarinde, kruiden en zoete soyasaus.

Deze ‘fusion’ van de Chinese en gekruide Indonesische keuken leverde een 
smakelijk geheel op. wat ook de houdbaarheid ten goede kwam. Het Chinees 
Nieuwjaar duurde twee weken tot aan ‘Capgomeh’ en in deze periode hadden de 
dames weinig tijd om te koken vanwege de vele visites.
Een week voor Sincia was er in Pasar Glodok in de benedenstad reeds een ‘pasar 
malam’, een feestelijk verlichte markt waar speciaal voor dit feest bestemde 
koekjes en vruchten en offer-attributen verkocht werden.
Straatmuzikanten, vooral de ’tanjidor’, bestaande uit trompet en tamboer, speelden 
voor de Chinese huizen, omdat het gebruikelijk was dat er geld werd gegeven. 
Klokslag twaalf uur was er een oorverdovend lawaai van afgestoken vuurwerk, wij 
kinderen mochten alleen met sterretjes zwaaien. Vooral onze overburen, de familie 
Tee Soei Kiem spanden de kroon. Een zware tros vuurwerk werd aan de 
mangaboom gehangen, bij het aansteken moest ik mijn handen over mijn oren 
houden om het bliksemend geluid te dempen. Een witverblindende gloed toverde 
de duistere nacht tot een helverlichte hemel!
Op Nieuwjaarsdag, nadat wij de voorouders bij het altaar, Emah Emi en onze 
ouders Gelukkig Nieuwjaar hadden gewenst, gingen wij Engkong Gang Burung, 
Kothio en Twakoh Gouw Kee Seng, Twapèh Lim Kim Tian. Ipoh. de oudste tante 
van vader, bezoeken en kregen de kinderen van de ouderen ‘angpao’, de rode 
envelop met geld. Bij aankomst gingen wij eerst naar het familiealtaar om de 
voorouders geluk te wensen, de gastheer reikte ons de wierookstokjes aan. Daarna 
werden gastheer en gastvrouw pas gelukgewenst. Vanaf Nieuwjaarsdag tot en met 
Capgomeh bleven de lichtjes op het voorouderaltaar branden en werden dagelijks 
de offers ververst. Uit practische overwegingen gebruikte men soms elektrische
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kaarsen, wat ik heel jammer vond! De tafels waren rijk voorzien van stopflessen 
met koekjes en de fijngelaagde Chinese spekkoek of ‘lapis legit’ werd geserveerd. 
Soms ook een kunstig uitgesneden gelatinepudding, in de vorm van druiven of 
bloemen, ‘co hwa’ genoemd. Emah Boen Kee vertelde, dat het maken van de ‘lapis 
legit’ en de ‘co hwa’ vaak als toelatingsexamen voor een candidaat schoondochter 
werd vereist! Hoe dunner en regelmatiger de spekkoeklaagjes en hoe mooier en 
perfecter de pudding, des te groter was het geduld en de ijver van het meisje... 
Engkong Gang Burung gaf ons mooie cadeautjes, van de schatrijke Twapeh Lim 
Kim Tian kon ik mij herinneren, dat de jongos alleen een heel dun plakje spekkoek 
voor ons kinderen mocht snijden, want ze kregen toch overal spekkoek en aten het 
dan niet op! Om het de lezer niet te moeilijk te maken, zal ik verder de Chinese 
familiebenamingen door Hollandse vervangen. Een goed gebruik bij de Chinezen 
was om alle schulden voor het einde van het jaar af te lossen, het nieuwe j aar moest 
met een schone lei worden begonnen! Geen voornemens, maar daden!

Op de negende dag van het nieuwe jaar werd de ‘Sembahyang Ti Khong’ of 
‘Sembahyang Tuhan Allah’ , ‘Offer aan God’, gehouden. Deze offerceremonie was 
de meest indrukwekkende van het jaar. Men dankte de Allerheiligste voor alle 
zegeningen van het afgelopen jaar en smeekte om geluk en voorspoed voor het 
komende jaar. Speciale reinigingsrituelen zoals vasten en haar wassen waren vereist 
voor degene, die de ceremonie voorging, meestal de heer des huizes. Deze moest 
twaalf keer voor het altaar knielen, symbolisch het aantal maanden van een jaar. De 
tafelschikking en offers waren ongeveer hetzelfde als bij de ceremonie voor het 
Godsaltaar of ‘Samkay’ bij een bruiloft. Een verhoogd altaar voor de ingang, twee 
suikerrietplanten aan weerskanten, twee lange rode kaarsen en vegetarische zoetige 
offers.

Het Nieuwjaarsfeest werd afgesloten op de vijftiende van de eerste Chinese maand 
met ‘Capgomeh’, een carnaval met veel muziek, lampions, leeuwen- en drakendans. 
De hossende en zingende deelnemers waren vaak uitgedost als travestieten, door 
speciale koorden in groepjes verbonden. De frustraties van het afgelopen jaar 
werden achter schmink, maskers en verkleedpartijen weggedanst! Boze maskers 
dienden ter verdrijving van het kwaad! Een echt Jakartaans volksfeest, op Tanah 
Abang, Paalmerah en Meester Cornelis (Jatinegara) op de nacht van de zestiende 
van de eerste maand. De wegen waar het werd gevierd werden ’s middags al 
geflankeerd door kraampjes met dranken en etenswaren, ballonnen, trompetjes etc.

Op de vijfde van de vijfde maand was het ‘Pehcun’ of Drakenbootfestival, waarbij 
roeiwedstrijden werden gehouden, het drukst was in Tangerang. Dit festival was 
om de zelfmoord door verdrinking van de integere ambtenaar Qu Yuan (Hokkian:
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Koet Goan) te gedenken. Hij verdronk zich in het Tungting-nieer om zijn protest 
kracht bij te zetten tegen de decadentie van het hof met gevolg de val van de 
regering, waarbij zijn lichaam nooit was teruggevonden. Behalve de roeiboten, 
waren er ook versierde plezierboten met levende muziek, zoals gambang kromong, 
kroncong etc.
Bij deze gelegenheid werd er ‘bacang’, in bambublad gewikkeld rijsthapjes met 
gehakt, gegeten. De geur van het bamboeblad en de kruiden doordringen dan dit 
heerlijke hapje. Het wikkelen in de vorm van een driezijdige pyramide vereist 
grote ervaring. Op het huisaltaar werd een kleinere versie van zoete kleefrijst, de 
’kuwe cang’ geofferd. Vaardige dameshanden zoals die van oma Boen Kee konden 
met een ongelooflijke snelheid deze hapjes wikkelen, aan een bambustok hangen en 
daarna in enorme pannen koken. Warm zijn ze het lekkerst, maar ook koud best te 
eten. Vanwege de houdbaarheid en goede verpakking heel geschikt voor picnicks!

Het maanfeest op de vijftiende van de achtste Chinese maand, werd gevierd met de 
“tong tju pia’ of met bonenspijs gevulde ronde deegkoeken. Op Pasar Glodok in de 
Chinese benedenstad werden de Indonesische varianten in allerlei smaken, zoals 
chocolade, durian, etc. verkocht.
De maan schijnt maximaal op deze avond. Aan de straling van de maan op deze 
nacht worden bijzondere klachten toegekend. Het zou libido-verhogend werken, 
gunstig voor een vruchtbare huwelijksnacht! Vandaar de vele Chinese huwelijken 
op deze datum!
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Eigenlijk zou ik Thio moeten heten...

Wie mijn voorouders waren, wanneer ze uit China naar Indonesië waren gevaren of 
waar ze zich voor het eerst gevestigd hadden, is mij niet bekend. Volgens 
overlevering woonden al vier of vijf generaties in Indonesië.
Grootvader van vader’s kant was een Thio. Hij verliet mijn grootmoeder toen ze 
zwanger was van mijn vader, ze hadden een slecht huwelijk met veel ruzies.
Mijn vader werd geboren op 16 november 1900. Na de geboorte werd hij aan zijn 
grootmoeder ter verzorging aangeboden. Zijn moeder had nooit naar hem 
omgekeken, zij ging daarna bij haar zuster in Sukabumi wonen. Vandaar dat wij 
haar Emah Emi (Oma Sukabumi) noemen. Zoals bij Chinezen wel meer voorkomt 
werd vader door een broer van zijn moeder, een zekere Kwee Soei Tjiang die in 
Gang Burung woonde, geadopteerd. Deze had slechts een dochter Kwee Loei Nio, 
die later met Gouw Kee Seng, eigenaar van het Toko Delice-concern trouwde. 
Kwee Soei Tjiang’s eerste vrouw, de moeder van Kwee Loei Nio, overleed op 
jonge leeftijd. Opa Kwee hertrouwde en kreeg nog een zoon, Kwee Kek Kiat, een 
halfbroer van vader.

Mijn adoptieve grootouders Kwee Soei Tjiang. Bron: Tineke Jansen.
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Aanvankelijk kreeg vader bij geboorte de naam Thio Boen Hiok, na de adoptie 
werd hij Kwee Kek Beng genoemd. Opa Thio was afkomstig van Pekalongan, later 
had vader nog een neef van zijn vader’s familie Thio Boen Hian gevonden, die in 
Jakarta arts was. Opa Thio scheen daarna naar Bandung verhuisd te zijn en werd na 
zijn overlijden op de Chinese begraafplaats Cikadut begraven. De ironie van het lot 
wilde dat zijn ex-vrouw Emah Emi onder tragische omstandigheden tijdens de 
Japanse bezetting ook in Cikadut begraven werd...

Vader had nooit over zijn moeilijke jeugd verteld, ik vernam alles van moeder. 
Ouderliefde en een gezinsleven had hij nooit gekend. Hij was een echte 'brandal' 
(kwajongen). Als hij naar school moest, ging hij met zijn oma krijgertje spelen 
rondom de put en was haar natuurlijk te vlug af! Als ze hem te pakken kreeg werd 
hij ook ongenadig met de ‘sapu lidi' (bezem van palmnerven) op zijn billen 
geslagen! Na de MULO bezocht hij de Hollandsch Chineesche Kweekschool in 
Meester-Cornelis, tegenwoordig Jatinegara, waar hij uitblonk door zijn talent voor 
talen. Voor Nederlands kreeg hij meestal een negen! Leerlingen, die voor de 
toelating een goed cijfer voor Nederlands hadden, hoefden geen schoolgeld te 
betalen! Van zijn zakgeld kocht hij alleen boeken en omdat er in zijn kamer niet 
genoeg plaats was, gaf hij ze in bruikleen aan de bibliotheek van de school. 
Wiskunde was echter niet zijn favoriete vak en hij behaalde vaak onvoldoendes. Zo 
had hij twee keer eindexamen moeten doen, omdat hij de ene keer een zeer hoog 
cijfer voor Nederlands kreeg en slechte cijfers voor andere vakken en de andere 
keer was het juist tegenovergesteld. Hij vergeleek een examen met een loterij. 
Toen stuurde hij een artikel naar de ‘Java Bode’, een bekende Nederlandse krant in 
Batavia, dit eerste artikel heette dan ook ‘Het Examen’, wat ongewijzigd werd 
gepubliceerd op 9 mei 1922. Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer van de 
Gouvernements H(ollands) C(hinese) S(chool) in Buitenzorg, thans Bogor. Zelfs 
als onderwijzer schreef hij artikelen voor een nieuwe column ‘Psychologische 
rubriek’ van de Java Bode, o.a. ‘De psychologie der geestigheid’, ‘De psychologie 
van het debat’, ‘De psychologie van het droomen', ‘De psychologie van het 
huishouden' etc. Hij schreef voor het tijdschrift ‘Vragen van den dag’, dat in 
Nederland werd uitgegeven onder redactie van Prof. dr. H. Blinken mr. J.G. Blink, 
o.a. over 'Bijgeloof en Wetenschap’, over opvoeding en filosofen als ‘Wang Yang 
Ming' en ‘Meng Tze'. Voor zover bekend was hij de eerste Chinese schrijver van 
het maandblad, en dat op zo'n jonge leeftijd!
Aan zijn verblijf in Bogor bewaarde hij zijn dierbaarste herinneringen. Dagelijks 
wandelde hij na zijn werk door de heerlijke Plantentuin, onder de lommerrijke 
kenariebomen, langs de enorme vijvers met drijvende lotusplanten en de prachtige 
Victoria Regina. Hij woonde in een hotel vlak daar tegenover en genoot van het 
koele klimaat en van het prachtige groen van de uitgestrekte Plantentuin om het
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paleis van de Gouverneur Generaal. De vier maanden als onderwijzer in Bogor 
herinnerde hij zich als de mooiste en rustigste tijd van zijn leven. De liefde voor de 
natuur had hij ervaren als een gave en een zegen, met Thoreau deelde hij de 
mening: ‘I never found the companion that was so companionable as solitude.’ 
Helaas heeft het niet lang mogen duren.

Men ontdekte al gauw zijn schrijftalent en hij werd benaderd door de schrijver en 
journalist Thung Liang Lee, later bekend als redacteur van The People’s Tribune’ 
in Shanghai en de heren Hauw Tek Kong en Kwee Tek Hoay. Hauw Tek Kong 
werd de latere hoofdredacteur van een nieuw dagblad, ‘Keng Po’ genaamd, 
politiek de opponent van de ‘Sin Po'! Weinig mensen wisten, dat de 
grootaandeelhouders van beide kranten dezelfde waren, de polemieken van beide 
kranten hadden de groeiende oplages juist extra gestimuleerd! Zo begon zijn 
journalistieke loopbaan. Bij zijn aantreden bevond de ‘Sin Po’ zich in een benarde 
positie, er waren grote financiële problemen. Hij verdiende er wel twee maal zo 
veel als een onderwijzer, maar de helft van zijn salaris werd in aandelen uitbetaald. 
Deze aandelen werden verrekend tegen een koers van 120%, maar waren in feite 
nauwelijks wat waard, in 1948, toen hij de Sin Po verliet was de koers 500%! Hij 
werkte er pas driejaar in de redactie toen in 1925 de directeur-hoofdredacteur Tjoe 
Bou San overleed. De leiding werd toen in tweeën gesplitst, Ang Jan Goan werd 
tot directeur benoemd en vader werd hoofdredacteur.

Tjoe Bou San was bekend geworden vanwege zijn overtuiging dat de Chinezen hun 
eigen identiteit en hun nationaliteit dienden te behouden. Zij hoorden zich niet als 
de heersende Hollanders te gedragen en evenmin zich volledig op te lossen in de 
Indonesische bevolking. Ze moesten zich niet bemoeien met de binnenlandse 
politiek, dus hoefden ze ook geen vertegenwoordigers te hebben in de Volksraad 
of soortgelijke instituten. Deze opvatting werd de ‘Sin Po stroming’ genoemd.
Toen kon men in grote lijnen spreken van drie stromingen in het politieke denken 
van de Chinese gemeenschap: De ‘Chung Hwa Hui’ stroming, voornamelijk 
bestaande uit in Nederland afgestudeerde intellectuelen. Deze bepleitte wel 
deelname aan de Volksraad, Chinese Volksraadsleden waren o.a. H. H. Kan, Loa 
Sek Hie, Yo Heng Kam en Han Tiauw Tjong. Deze groep stelde zich dus wel 
coöperatief op ten opzichte van het Nederlandse gezag, hoewel ze ook de 
‘gelijkstelling’ van de zogenaamde ‘Vreemde Oosterlingen’ steeds in de Volksraad 
heeft bepleit, overigens zonder resultaat. Ze stonden bekend als ‘De Packard 
groep', naar het dure automerk waarin ze meestal reden! De derde stroming was 
later de Persatuan Tionghoa Indonesia (P.T.I.) onder leiding van de journalist 
Liem Koen Hian in Surabaya. Deze bepleitte een samenwerking met de 
Indonesische nationalisten.
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Vader werd de voorman van de ‘Sin Po beweging’ en kwam voortdurend in 
aanraking met de P.I.D. (Politieke Inlichtingen Dienst). Hij werd vele malen ter 
verantwoording geroepen vanwege zijn ‘opruiende' en vooral anti-Japanse 
artikelen. De pro-China houding van deze stroming, kwam door de discriminatie 
van de koloniale regering ten opzichte van de Chinezen, die als ‘Vreemde 
Oosterlingen” werden beschouwd en niet werden ‘gelijkgesteld’ met de 
Europeanen, terwijl de Japanners dat wel waren! Van de Nederlandse overheid 
hadden de Chinezen dus weinig te verwachten, vandaar dat men zich richtte naar 
het stamland China. Alleen als China weer een machtig land zou worden, zou de 
prestige van de Chinees weer stijgen! Vader vergeleek de Chinees als een aandeel 
en China het bedrijf. De koers van het aandeel profiteert immers mee met de goede 
resultaten van het bedrijf! De Sin Po werd om de haverklap met persbreidel 
bedreigd en dankzij de topadvocaat Jhr mr. Feith werden de gevangenisstraffen 
meestal omgezet in een aanzienlijke geldboete. Mr. Feith bewoonde een riante villa 
op Pegangsaan Oost 65 in Batavia, later de woning van ir. Soekarno, die in de 
voortuin op 17 augutus 1945 samen met drs. Hatta de Indonesische 
onafhankelijkheid proclameerde. Mr Feith was ook partner van mr. dr. Wormser in 
een advocatenpractijk in Bandung. Wormser was directeur/hoofdredacteur van het 
A(lgemeen) I(ndisch) D(agblad)/ De Preangerbode, de Locomotief e.a. kranten, dus 
advocaat Feith was een doorgewinterde strafpleiter in persdelicten !

Net als zijn voorganger Tjoe Bou San was vader een self-made man en een 
Einzelganger. Het liefst zat hij in zijn omvangrijke bibliotheek of bleef tot laat in 
de avond typen. Echt veel sociale contacten had hij niet, daar had hij ook niet zo’n 
behoefte aan. Om als journalist objectief te kunnen schrijven moet je geen 
allemans-vriend zijn, je moet zonder remmingen kritiek kunnen uitoefenen zonder 
aanzien des persoons, was zijn standpunt. Hij huldigt het motto van Defoe dat een 
journalist er is ‘To serve, not to please the world’. Met slijmen wordt men 
gemakkelijk populair, maar de prijs voor een dergelijke populairiteit is te hoog als 
men dat moet betalen ten koste van een prestige op waarheid gebaseerd!
Het gevolg van zijn venijnige stijl en politiek militante houding was dat hij op vele 
fronten strijd moest voeren. Zijn aartsvijand was het toenmalige Japan met zijn 
imperialistische politiek, de Japanse agressie in Manchurije en China. Hij 
vermoedde dat het Japanse Consulaat in Batavia niet stil heeft gezeten om het 
koloniale bewind te overtuigen van ‘het Chinese gevaar’ en de goede bedoelingen 
van Japan. Tekenend was de instelling van het ‘Kantoor voor Chineesche Zaken’, 
waar vooral de Chinese pers nauwlettend in de gaten werd gehouden! De 
onverwachte aanval van Japan op Pearl Harbour was het bewijs dat ‘het Gele 
gevaar’ niet uit China kwam, maar uit Japan! Vader werd vaak op het matje 
geroepen door de P.I.D. of de resident van Batavia als er weer een fel anti-Japans
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(hoofd)artikel van zijn hand verscheen. Ook bespeurde hij reeds in de dertiger jaren 
een pro-lapanse en anti-Chinese houding bij bepaalde Indonesiche kranten. Naar 
zijn mening waren het onheilspellende voortekens van later anti-Chinees geweld 
zoals in Tangerang in 1947 en zich opnieuw herhalend in 1998...

In 1928 bezochten ir. Soekarno en mr. Sartono mijn vader in Paalmerah. Zij 
vroegen vader om samen met dr. Kwa Tjoan Sioe bij te dragen aan het 
nationalistische tijdschrift ‘Soeloeh Indonesia Moeda’ (Fakkel van Jong 
Indonesië). Door enkele Indonesische medestanders werd Soekarno dit niet in dank 
afgenomen. Soekarno reageerde fel en verweet hun een mentaliteit te bezitten van 
een ‘kikker in een stolp’ of ‘kodok dalam tempurung’! Hij bepleitte toen al een 
samenwerking tussen alle Aziatische volken om een machtig front te vormen tegen 
het Westerse imperialisme! Dit was het begin van de jarenlange vriendschap van 
vader met Soekarno.
Het was ook geen toeval dat in het weekblad Sin Po van 10 november 1928 voor 
het eerst het Indonesische volkslied ‘Indonesia Raya’ met geschreven tekst en 
melodie werd gepubliceerd. Dit was in het kader van het Indonesische 
Jongerencongres in het clubgebouw Kramat 106 te Batavia op 28 oktober 1928, 
Toen werd de ‘Soempah Pemoeda' of 'Eed van de jongeren’ afgelegd, waarbij 
gezworen werd om te streven naar ‘Een volk, Een vaderland en Een taal!’. De 
componist was Wagé Rudolf Soepratman, een stadsreporter van de Sin Po, die het 
congres moest verslaan. Tijdens het congres werd het ‘Indonesia Raya’ tot 
volkslied uitgeroepen, maar de tekst mocht niet worden gezongen. Slechts de 
melodie werd op een viool van Ibu Sud gespeeld. De politie was als waakhond op 
het congres aanwezig! Hijgend rende Soepratman ‘s middags de trap van het 
kantoorgebouw van de Sin Po op om vader het heuglijke nieuws te vertellen! Sin 
Po was de enige krant die dit lied durfde te publiceren en als teken van sympathie 
liet vader 5000 gratis exemplaren van het ‘Indonesia Raya’ ter verspreiding 
drukken. Op de bijeenkomsten van de PNI, de door Soekarno opgerichte Partai 
Nasional Indonesia, werd het als strijdlied gezongen. Later, na de eerste processen 
tegen Soekarno in 1931, werd dit volkslied door het koloniale bewind verboden. 
Sinds 1928 bezigde de Sin Po in haar publicaties nooit meer ‘Hindia Belanda’ of 
‘Nederlandsch Indië’ maar altijd ‘‘Indonesia’. Ook altijd “Indonesiër' in plaats van 
‘Inlander’. Reciprocerend gebruikte de Indonesische pers sindsdien ook niet meer 
het denigrerende woord ‘Cina’ maar ‘Tionghoa’ en ‘Tiongkok’!
Naast zijn hoofdredacteurschap had vader aan veel tijdschriften meegewerkt en in 
totaal 18 boeken geschreven. In het Nederlands had hij o.a. ‘Beknopt overzicht der 
Chineesche Geschiedenis’, ‘Li Tai Po, een kleine studie over China’s grootste 
dichter’, ‘Schopenhauer’s Parerga und Paralipomenia’, ‘China in den Storm’, 
uitgegeven door Paul Brand in Hilversum in 1938, ‘Chinese spreekwoorden en
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spreuken’ en 'Bevrijd China’, geschreven.
'Beknopt overzicht van de Chineesche Geschiedenis'en ‘China in den Storm' 
waren zijn bekendste werken. Het geschiedenisboek werd lovend gerecenseerd 
door Ferguson, Noto Soeroto, prof. dr. H. Blink van de NRC. B. de Ligt in 
‘Wereldcrisis en Wijsbegeerte’ en last but not least door dr. Erwin von Zach, de 
bekende Oostenrijkse sinoloog. ‘China in den Storm’ kreeg eveneens belangrijke 
recensies in de NRC en het Utrechts Dagblad. Een minder bekend, maar fijnzinnig 
geschreven boekje was ‘Li Tai Po’, de Tang-dynastie dichter die in 701-762 had 
geleefd. De bekende schrijver Ben van Eysselsteyn had hem een brief geschreven, 
waarin deze vertelde hoe de Li Tai Po hem in de eenzaamheid van de Kerstdagen 
had getroost. Deze brief had vader meer dan welke lovende recensie ook ontroerd. 
Zelf had hij tussen 1927-1929 het semi-wetenschappelijke tijdschrift ‘De 
Chineesche Revue’ uitgegeven. Artikelen schreef hij o.a. in ‘Koloniale Studiën’, 
‘Vragen van den dag' en het 'China Instituut’.
In het Maleis natuurlijk zeer veel boeken, o.a. ‘Doeapoeloe Lima Tahon sebagi 
Wartawan’ (Vijf en twintig jaar als journalist), autobiografie in 1948, ‘Ke 
Tiongkok Baru’ (Naar nieuw China), ‘25 Tahun Djamblang Kotjok’ (25 jaar 
Djamblang Kotjok), 'Kung Fu Tze’, ‘50.000 Kilometer dalam 100 hari' (50.000 
Kilometer in 100 dagen), etc.

Het laatst genoemde boek schreef hij nadat hij in 1962 voor het Tsjechische 
tijdschrift ‘For You from Czechoslovakia’ aan een internationale prijsvraag had 
deelgenomen en met zijn artikel ‘An Eyeopener for many, a Surprise for all’ de 
eerste prijs had gewonnen. Deze prijs bestond uit een gratis reis naar 
Tsjechoslowakije gedurende een week. Later werd een extra week toegevoegd om 
hem meer te kunnen laten zien van het land. Van de uitgever ‘Artia’ ontving hij 
fraaie kunstboeken en als tastbare herinnering ook een prachtige paarsblauwe 
kristallen vaas. De kleur was toevallig de kleur van ‘Djamblang Kotjok’, een zoete, 
bittere, zure en zoute snack van paarsblauwe vruchten, zoals zijn hoekrubriek 
waarin hij de draak stak met allerlei gebeurtenissen, werd genoemd. Door de lezers 
meestal het eerst gelezen als de zaterdageditie uitkwam. Deze blauwe vaas had hij 
mij meegegeven naar Holland en siert nu mijn woonkamer.
Samen met mijn jongste broer Hin Houw, die toen in Leipzig studeerde, had hij 
vanuit Oost Duitsland een dagenlange reis met de Transsiberische trein naar 
Beijing gemaakt. Het boek ‘50.000 Kilometer dalam 100 hari’ beschreef deze lange 
onvergetelijke reis.

In juli 1947 trad hij af als hoofdredacteur van de Sin Po. na een onenigheid met de 
directeur Ang Jan Goan. Voor vader op dat moment geen gemakkelijk besluit. Hij 
had practisch alles verloren door de Japanse bezetting.
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Vele trouwe lezers schoten hem te hulp, enkelen suggereerden weer een nieuw 
dagblad uit te geven, anderen steunden hem op royale wijze door hem in hun 
bedrijf mede-aandeelhouder te laten worden. Een van deze weldoeners was Ouw 
Tjoan Ho, een tabakshandelaar die tevens een batikzaak bezat in Bandung en 
Jakarta.
Naar deze man had ik mijn zoon Nicki Tjoan Ho genoemd als hommage aan een 
bijzondere redder in nood.

Vader begon de tweede episode van zijn leven als freelance journalist. Hij gaf zelf 
het tijdschrift ‘Java Critic’ en ‘Sin Tjun’ uit, schreef nog vele boeken en artikelen 
in allerlei dagbladen zoals ‘Sin Min' in Semarang etc.
Weer werd het Sincia-nummer van Sin Tjun, een speciale dikke editie vanwege 
het Chinees Nieuwjaar, direct een bestseller en was zo uitverkocht! Een 
vereenvoudigde versie van het vroegere luxe Sincia-nummer van het weekblad Sin 
Po. maar de inhoud bleef qua scherpte en aandacht voor de omstandigheden van de 
Chinezen in Indonesië en de roerige gebeurtenissen in China even boeiend.

De familie van mijn moeder woonde oorspronkelijk in Pondok Cabe, een dorp ten 
zuiden van Jakarta. Opa Tee Boen Kee verhuisde naar Paalmerah en begon samen 
met zijn jongere broer Tee Boen Hiang een batikkerij, genaamd ‘Kee-Hiang’. 
’Hiang’ werd later gewijzigd in ‘Liang’, dus ik kende hem alleen als Oudoom Boen 
Liang. Opa was eigenaar-directeur en zijn broer bedrijfsleider. De batikkerijen van 
Jakarta, geconcentreerd in Paalmerah, Slipi en Karet produceerden de zogenaamde 
‘batik cap’, gestempelde batik en deze werd voornamelijk verkocht aan de lokale 
bevolking. Dit in tegenstelling tot de batikkerijen aan de noordkust van Java, waar 
de verfijnde ‘batik tulis’, met de canting getekende batik, werd vervaardigd en door 
de hoge prijs alleen aan rijke dames was voorbehouden. Beide broers waren 
opmerkelijk lang voor Chinezen, mijn opa was fors en zijn broer lang en mager. 
Vader noemde hem ‘Lange vent’ als hij het thuis over hem had. Vader bedacht 
‘beeldende’ bijnamen voor de familie, ‘si Baron’ was de royaal levende oom Gwan 
Thay, oma Boen Kee kreeg van haar ouders ‘Lumut’ (Mos) als roepnaam, dus werd 
ze in de wandeling ‘Miss Mos’ genoemd !

Moeder had een onbezorgde jeugd en groeide op met een zusje en drie jongere 
broers, zij was het oudste kind. Haar zusje overleed op 10-jarige leeftijd bij een 
ongeluk. Een bijzonder traumatische ervaring, zij was maanden ziek en kon het 
moeilijk verwerken. De Chinese ‘sinshe’, een traditionele medicijnman aan wie 
vaak ook geestelijke krachten werd toegekend, adviseerde haar om nooit meer naar 
uitvaarten of een rouwkamer te gaan. Moeder herstelde en heeft zich tijdens haar 
leven steeds aan dit advies gehouden.
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Oma Boen Kee was een dochter van welgestelde ouders. Overgrootvader Tan Peng 
Jauw had een kalkbranderij, huurhuizen in de benedenstad en ook visvijvers in 
Ancol, dicht bij de kust. Toen oma trouwde werd haar bruidschat bestaande uit 
antieke Chinese meubels en kostbare Ming-porselein met veel ceremonieel van 
haar ouderlijke woning aan Pekapuran in de benedenstad naar Paalmerah, wat ten 
zuiden van Batavia lag, in een optocht gedragen. Zij was de oudste dochter en had 
maar één broer en was de lieveling van haar vader. Op 31 augustus, de verjaardag 
van Koningin Wilhelmina placht ze met haar ouders, gezeten in een open calèche, 
langs het Koningsplein te rijden waar de festiviteiten plaats vonden. Ze droeg een 
kleine parasol tegen de felle zon en in haar ‘kondé’ (haarwrong) schitterde een 
grote diamant. Een klein dametje in haar zijden lange kebaya, fijne sarong batik 
Pekalongan en met gouddraad en kralen geborduurde sandaaltjes. Het paviljoen in 
Paalmerah was geheel bestemd voor haar antieke Chinese meubels en kasten met 
Ming-porselein. Bij feesten werd er alleen gegeten uit dit porseleinen servies.
Op oudejaarsavond werd er thuis in Paalmerah een bal gegeven met live orkest. 
Moeder speelde piano, oom Gwan Thay viool en opa en oma Boen Kee waren 
geweldige entertainers. Moeder mocht wel musiceren, maar niet dansen, want 
Westers dansen was alleen voor mannen met Hollandse of Indische vrouwen. 
Over dubbele moraal geproken...
Moeder bezocht de Europese Koning Willem III H.B.S. wat voor die tijd 
uitzonderlijk progressief was. Zij behaalde hoge cijfers met wiskunde en redelijke 
cijfers met talen. Een van haar schoolgenoten was mr. Maria Ulfah Santoso, een 
briljante leerlinge en later Minister van Sociale Zaken.

Vader ontmoette zijn zus tante Gouw Kee Seng in de trein naar Cheribon toen ze 
hem vroeg of het niet tijd werd om te trouwen. Hij woonde alleen in een kleine 
woning op Molenvliet Oost 88 met een kat en een ‘jongos’ (mannelijke bediende), 
die voor de huishouding en het eten zorgde. Ze kwamen overeen dat zij een vrouw 
voor hem zou gaan zoeken. En zo geschiedde.
Tante Kee Seng en haar oudste dochter Denny legden een bezoek af bij de eerste 
kandidate. De ‘peh djie’, de astrologische Chinese diertekens van beide 
huwelijkskandidaten werden vergeleken, maar bleken niet te kloppen. De tweede 
kandidate was mijn moeder, de astrologische tekens werden weer onderzocht en 
bleken uitstekend bij elkaar te passen! Moeder was in het jaar van de Aap en vader 
in het jaar van de Rat geboren. De Rat en de Aap waren op prestatie en op 
vooruitgang gerichte tekens. Ze zouden prima samenwerken en elkaar bijzonder 
waarderen. Ondanks echtelijke meningsverschillen had hun huwelijk bijna vijftig 
jaar stand gehouden!
Het huwelijk werd ten huize van de bruid op Paalmerah gevierd, uiteraard heel 
groots voor de oudste dochter van de flamboyante batikondernemer Tee Boen Kee.
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Rondom het huis werd een ‘tetarep’ gebouwd met aan de vier hoeken een 
‘panggung’, een verhoogd podium voor verschillende soorten muziek: gambang 
kromong, kroncong. Europees salonorkest en Chinees yangkim orkest. De afstand 
tussen de podia was door de afmetingen van de tetarep aan de voor- en achterzijde 
groot genoeg dat bij gelijktijdig spelen van twee orkesten er geen geluidshinder 
ontstond. Er werd afwisselend op bepaalde tijden van de dag gespeeld, alleen op de 
dag van de bruiloft en de middag ervoor. De dames zaten traditioneel aan de 
achterkant en de heren aan de voorzijde van het huis.
Het aankleden van de bruid, gezeten op een ronde bambu plateau waarop een rode 
cirkel van papier, vroeg in de ochtend voor het Godsaltaar, werd ingeleid met 
Chinees trompetgeschal. De aankomst van de bruidegom met Europese bruidsmars 
en vuurwerk.
‘s Middags bij de lunch gambang kromong met cokèk danseressen, afgewisseld 
door Westerse klanken van het salonorkest. In de achtertuin werd tussen de 
middag, waarbij allerlei tussendoortjes als de ‘laksa pengantèn' en de ‘pangsit 
pengantèn’ werden geserveerd, kroncong muziek gespeeld. Vanzelfsprekend werd 
de melodie van opa Boen Kee's compositie ‘Kopi Susu’ ook ten gehore gebracht, 
naast bekende Jakartaanse liedjes zoals ’Jali jali’, ‘Persi Rusak’, ‘Kroncong 
Kemayoran’, ‘Kicir kicir’, ‘Kroncong Moritsko’ etc.
Honderden gasten luisterden het feest op. Door de intensieve voorbereidingen en 
het dagenlang durende feest was oma Boen Kee zo vermoeid, dat ze ziek was 
geworden...
De wittebroodsweken werden in Singapore doorgebracht, gevolgd door een 
rondreis naar Oost Java o.a. Malang. Lawang en Tosari. In Tosari was het zo koud, 
dat de open haard in de bungalow werd aangestoken!

Een jaar na het huwelijk van mijn ouders sloeg de wereldwijde economische 
malaise toe. Aan de feesten en het exuberante leventje van opa en vooral zijn royaal 
levende broer Boen Liang en zoon Gwan Thay kwam een einde. De omzet van zijn 
batikkerij dook scherp omlaag, hij kon zijn vele schulden niet meer aflossen en hij 
werd uiteindelijk failliet verklaard. De belastinginspecteur kwam onverwachts op 
Oudejaarsavond en nam oma’s grote juwelen, die ze toen droeg, ter plaatse in 
beslag!
Vader verdiende inmiddels een behoorlijk salaris en kocht het huis met tuin op 
Paalmerah. Hij had eindelijk genoeg plaats voor zijn uitdijende bibliotheek. Het 
paviljoen was gevuld met antiek en porselein van oma Boen Kee en een deel van 
vaders boeken. Het had een ruime open galerij aan de voor- en zijkant. Hier werkte 
hij meestal tot diep in de nacht aan zijn artikelen, omdat het er heerlijk koel was.

Vader kon in het begin moeilijk wennen aan het feodale huishouden, waaraan
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moeder gewend was. Zo stond er altijd een ‘jongos’, een huisjongen, die met een 
servet aan zijn arm steeds achter hem stond bij het eten, klaar om water bij te 
schenken en de gangen te serveren. Hij moest niets hebben van een pottenkijker, 
die hem gadesloeg, terwijl hij zat te eten! Toen hij na een paar keer aan moeder 
zei, dat dat hem niet beviel en zij volhield, dat dat zo hoorde, werd hij zo kwaad, 
dat hij de gedekte tafel omvergooide! Moeder was hevig geschrokken en sindsdien 
verdween de huisjongen van het toneel.
Voor vader, die een eenvoudige jeugd achter de rug had, was al dat decorum 
onbelangrijk. Hij gaf weinig om kleren en uiterlijk vertoon, het enige waar hij van 
hield was boeken en lekker eten. Moeder daarentegen was een rijkelui’s leventje 
gewend, ze was altijd keurig verzorgd, modieus gekleed en mondain. Twee 
verschillende milieu's die vaak met elkaar botsten!

Opa en oma Boen Kee verhuisden naar Bandung en begonnen een nieuw, 
eenvoudig leven. Opa opende een klein tabakswinkeltje en verkocht ook violen en 
kroncong gitaren, oma verdiende bij met het maken van koekjes en geconfïjte 
nootmuskaat voor allerlei toko’s. Hiermee was ze tot laat in de nacht bezig . Een 
vreselijke ontluistering voor mensen, die voordien altijd zo welvarend waren 
geweest. Ik had vreselijk met haar te doen en besloot haar zo veel mogelijk te 
steunen. Vergeleken bij hen hadden wij een riant leventje.
Oma’s moeder, inmiddels blind en hulpbehoevend geworden, ging met hun mee en 
werd tot haar dood met veel liefde door haar enige dochter verzorgd. Met de grote 
vakanties zochten wij hen op en overgrootmoeder betastte mijn hoofd om te voelen 
hoe lang ik geworden was. Een eerbiedwaardige oude dame, die met veel 
belangstelling vroeg in welke klas ik zat en ook prachtige sprookjes kon vertellen. 
Ondanks haar rijke achtergrond had overgrootma altijd haar eigen kleren genaaid 
en ze deed het met een precisie en geduld, wat men alleen toen nog kon opbrengen. 
Ze zoomde haar kebaya’s met uit dezelfde stof getrokken draad, om 
kleurverschillen te vermijden! Ook haar eigen bruidstas en een agenda voor haar 
man had ze met duizenden kraaltjes schitterend geborduurd met een afbeelding van 
de mythologische Acht Onsterfelijken en Barongsay of Leeuw.

Opa Boen Kee hield het meest van zijn oudste kleinkinderen. Zo werd mijn zus Hin 
Hoa vreselijk verwend, evenals zijn oudste kleinzoon Kim Liong van oom Gwan 
Thay. Als hij ons kwam opzoeken kreeg Hoa de meeste en duurste kadootjes, ik 
moest mij steeds tevreden stellen met wat er voor mij overbleef. Wij brachten naar 
Bandung altijd onze aardewerk spaarvarkentjes mee en sloegen ze kapot, al het 
geld gaf Hin Hoa aan opa en ik aan oma.
Opa nam dan Hin Hoa en mij mee naar Maison Bogerijen op de Bragaweg en op 
het terras gezeten tracteerde hij ons op overheerlijke aardbeien met slagroom.
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Voordat wij naar huis gingen keerde hij nog even aan bij patisserie Hazes aan de 
Tamblongweg en kocht er saucijzenbroodjes. We betaalden dus zelf zijn tractatie!

De reizen naar Bandung werden meestal per trein gedaan, Hin Hoa kon niet tegen 
lang autorijden en werd dan misselijk. Moeder nam altijd Verkade biscuits en 
drank mee. “Je weet nooit of je niet ergens vast komt te zitten, dan was er altijd 
wat te eten, vooral voor de kinderen.” De treinreis vond ik heerlijk, we reden langs 
prachtige bergen en dalen met groene terrassvormige rijstvelden, over 
boogvormige bruggen en diepe ravijnen. Als we in de donkere tunnel bij 
Padalarang reden, de lichten werden aangestoken en stinkende walm en roet de 
wagons vulden, vond ik het griezelig benauwd. Het was een verademing als we in 
het koele plaatsje stopten. De ramen werden opengezet en een frisse wind stroomde 
binnen. Buiten verdrongen zich de vrouwen met allerlei etenswaar en via de ramen 
werd er druk ge- en verkocht. In Indonesië bestaat er geen reis zonder voedsel en 
versnaperingen.

In Bandung logeerden we in een huurhuis, vaak van Hollanders, die dan zelf met 
vakantie waren. Mooie villa’s, gelegen in rustige, lommerrijke lanen in de chique 
buurten, zoals de Dago- of rivierenbuurt. Het eten werd bezorgd door een ’rantang- 
’ of ‘levert eten buitenshuis-’ bedrijf. ’Rantang’ is een metalen beugel, waartussen 
drie of vier gestapelde pannen geregen worden. Meestal gerund door Indische of 
Chinese dames. Men kon kiezen uit een Hollands, Chinees of Indonesisch menu. 
Vader koos meestal het Hollandse menu, omdat hij erg veel van Europees eten 
hield en wij kinderen dol op toetjes waren, wat wij thuis nooit aten. Na het eten 
werden alleen vruchten geserveerd. Meestal ging vader separaat met de auto met 
chauffeur naar Bandung, zodat hij auto-tochten in de omgeving kon maken. 
Moeder reisde met de kinderen vergezeld door een bediende met de trein. Zo had 
vader practisch de hele Preanger doorkruist en ontdekte steeds op de kaart nieuwe 
watervalletjes, meertjes of andere bezienswaardigheden.

Behalve in Bandung werden de vakanties ook in andere bergoorden doorgebracht. 
Een van de lievelingsplekjes van vader was Selabintana, dicht bij Sukabumi. Hij 
huurde er een huisje, ‘Mon Repos' geheten. Dit plaatsje zou voor ons later bij de 
Japanse inval een belangrijke rol spelen. We maakten er tochten te paard langs 
groene theetuinen bij de omringende bergplaatsjes.

Moeder vond dat haar schoonmoeder Emah Emi maar in Paalmerah moest wonen 
en niet bij haar zus in Sukabumi. Dit tegen de zin van vader, want zijn traumatische 
jeugd waarbij zijn moeder hem in de steek had gelaten, had hij nooit goed kunnen 
verwerken. Moeder die daarentegen in een goed en harmonisch gezin was



31

opgegroeid met traditionele Confucianistische normen en waaiden, bleef 
aandringen. Het was zijn plicht om als enig kind voor zijn biologische moeder te 
zorgen. En het huis in Paalmerah was groot genoeg, schoonmoeder kon zelf in het 
ruime paviljoen haar privacy behouden. En zij had het geweten.
Emah Emi was geen makkelijke dame, had een zeer scherpe tong en kon in 
'pantun'. in rijmvorm, haar omgeving heel sarcastisch hekelen!
Toch had moeder als voorbeeldige schoondochter haar altijd met respect 
behandeld en dat was gelukkig wederzijds. Moeder placht voor haar verjaardag en 
met Chinees Nieuwjaar mooie batik en dure kebayastof te kopen. Ze ‘gedoogden’ 
elkaar.
Van haar drie broers waren oom Gwan Thay en de jongste oom Hoe Lo mee naar 
Bandung verhuisd, de tweede broer, oom Piet, werd op kosten van vader naar de 
Ambachtschool gestuurd. Oom Piet bewoonde met Emah Emi het paviljoen, hij 
was een vrolijke en pientere jongen. Na het behalen van zijn diploma begon hij 
violen en gitaren te bouwen, die in de winkel van opa in Bandung werden verkocht. 
Emah Emi kon hem echter niet luchten, als hij heerlijk van zijn soep met een extra 
lepeltje roomboter smulde, dan weerklonk haar vlijmscherpe kritiek: “ Anak gua 
keduwat-keduwet cari duit, orang lain pesta pora!” of “ Mijn zoon ploetert om de 
kost te verdienen, anderen gaan ermee feesten!”

Oom Gwan Thay trouwde een gefortuneerd meisje, Lauw Picis Nio in Bandung. 
Haar ouders hadden een handel in oud-metaal aan de Citepus, tegenwoordig Jalan 
Raya Barat geheten. Tijdens de Japanse bezetting werden ze puissant rijk, omdat de 
Japanners al het oude metaal tegen hoge prijzen opkocht. Overgrootma Tan Peng 
Jauw zou bij het bekijken van zijn dikke jongensbillen al voorspeld hebben, dat hij 
altijd een welvarend leventje zou leiden! En of die voorspelling uitkwam. Treffend 
dat vader hem ‘si Baron’ als bijnaam gaf! Tante Picis en Oom Gwan Thay waren 
welgesteld en zagen er ook altijd welvarend uit.

Oorspronkelijk kwam de familie van tante Picis uit Tangerang. De Tangerang- 
Chinezen, vaak in de wandeling ‘Cina Benteng’ (‘Benteng’ betekent ‘fort’, 
waarschijnlijk bevond zich vroeger in Tangerang een militaire fort) genoemd, 
geloofden sterk in “Stille kracht’ of ‘Guna-guna’. De moeder van tante Picis had in 
de slaapkamer een soort altaartje, waar een doodgeboren babyjongetje, een 
zogenaamde ‘Anak ambar’ met offers en wierook werd vereerd. Aan dit kind 
werden magische krachten toegeschreven. Vaak werd aan de ‘Anak ambar’ om 
raad en bijstand gevraagd. Via een medium, in dit geval de moeder van tante Picis, 
werd antwoord gegeven. Zij sprak dan met een zware mannenstem en rookte een 
sigaret. Dit verschijnsel werd ‘kesurupan’ of ‘bezeten door een geest’ genoemd. 
Via een ‘dukun’, een medicijnman of middelaar, werd om raad en daad gevraagd
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bij allerlei levensproblemen.
Mijn ex-schoonfamilie kwam oorspronkelijk ook uit Tangerang. Daisy’s oma van 
moeder’s kant vereerde eveneens een ‘Anak ambar’, die haar als medium gebruikte. 
Ook zij sprak dan met een mannenstem of zelfs een dialect, die zij nooit eerder had 
gesproken en rookte daarbij een sigaar! Toen haar ‘Anak ambar’ de wereldse 
huwbare leeftijd bereikte, werd hij in het hiernamaals uitgehuwelijkt met een 
vrouwelijke ‘Anak ambar’! Het huwelijksfeest werd op aarde als een echte bruiloft 
met gasten en muziek gevierd!

De jongste broer van moeder, oom Hoe Lo ging niet meer naar school en hielp in 
de tabakswinkel van opa Boen Kee. Er bestond toen nog geen leerplicht. Hij was 
als de Benjamin door oma vreselijk verwend. Later hielp hij oom Piet, toen deze 
de winkel overnam.
Oom Hoe Lo trouwde met tante Orok, een nicht van zijn schoonzuster Tante Picis. 
Zij woonden in een eenvoudig huis in Gang Mastabir in een volkswijk van Zuid 
Bandung en kregen 5 kinderen. Een zoon is fotograaf, die prijzen heeft gewonnen, 
de andere kinderen hebben gelukkig een baan. Zijn vrouw moest bij verdienen met 
naai- en borduurwerk. Als ik in Bandung kwam bezocht ik ze altijd, de hele buurt 
liep dan uit en als een lopend vuurtje werd dan rondgebazuind: "De neef uit 
Holland is gekomen!” Ik stopte hem wat toe, gaf hem Samson shag tabak en 
versnaperingen voor zijn gezin. Kansarme Chinezen zoals zij hebben het even 
moeilijk als hun Indonesische lotgenoten. Dit wordt helaas makkelijk over het 
hoofd gezien.

Als moeder moest bevallen, wat altijd thuis op Paalmerah gebeurde, kwam oma 
Boen Kee uit Bandung over. Haar verloskundige was de bekende zuster Gouw uit 
de benedenstad. Deze had bij de geboorte van duizenden babies geholpen en 
letterlijk aan de poort van het leven gestaan...
De komst van oma Boen Kee was voor mij groot feest. Ze vertelde mij de mooiste 
sprookjes, fabels en legenden en ik was niet van haar af te slaan. Ze maakte de 
heerlijkste koekjes: o.a. ‘kuwe satu’, fijngemalen sojabonenmeel met suiker, dat in 
speciale houten vormen werd gedrukt, voorzichtig weer uitgeklopt en tenslotte 
gedroogd . Of de overheerlijke ‘bacang’ en de ‘ondé-ondé’, kleine rood, wit en 
groen gekleurde balletjes van kleefrijstemeel , die warm werden gegeten met 
siroop. Het geurige groen was sap van het pandanblad. Dit gebeurde tijdens 
‘Tangceh’, omstreeks december.
Zodra ze hoorde dat ik erg ziek was, kwam ze direct over. Haar komst maakte me 
gauw beter!
Oma was het toonbeeld van onbaatzuchtigheid, zorg en geduld. Een bescheiden 
vrouw, opgevoed in de traditie van stille dienstbaarheid voor haar gezin.
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Opmerkelijk was de genegenheid tussen vader en oma Boen Kee. Ze had een zwak 
voor haar schoonzoon omdat hij nooit ouderliefde had gekend.
Op een dag logeerde oma bij ons en ze was jarig. Vader wist dat oma graag met 
enkele vriendinnen dobbelde. Vader was principieel tegen gokken, maar bij 
uitzondering liet hij het toe. De gokkende gasten werden zelfs persoonlijk door 
vader met de auto gehaald en gebracht!
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Naar school
Mijn eerste kennismaking met het schoolleven begon toen ik naar de Rooms 
Katholieke Fröbelschool van de Zusters Ursulinen aan de Batu Tulis werd 
gestuurd, voor mijn gevoel gedropt.
Als vierjarige kleuter begreep ik er niets van. De eerste dag werd ik door moeder 
met de auto met chauffeur er naar toe gebracht. Tussen al die vreemde kinderen en 
de witte vrouwen gehuld in lange rokken met grote witte vooruitstekende kappen 
op hun hoofd. Wat ik daar leerde was best leuk. matjes vlechten van gekleurd 
papier, tekenen op een zwarte lei met griffel, samen kinderliedjes zingen als ‘Twee 
emmertjes water halen’, ‘Van je ras, ras, ras, rijdt de koning door de plas’, 
“Zakdoek leggen, niemand zeggen' en op Koninginnedag vaderlandse liedjes. Met 
oranje mutsjes, dito sjerpen en zwaaiend met rood-wit-blauw vlaggetjes 
paradeerden wij op het Koningsplein. In de brandende tropenzon en onder 
wuivende palmen zongen wij ‘Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein,’ 
‘Wien Neerlandsch bloed door d’adren vloeit’ enz. Het ‘Wilhelmus’ zong ik uit 
volle borst, maar ik heb nooit begrepen, waarom ik ‘Van Duitse bloed’ was! Je 
leefde in verschillende werelden, het vertrouwde ‘thuis’, waar voornamelijk een 
mengelmoes van Maleis met Hollandse woorden werd gesproken en het volkomen 
vreemde 'schoolleven’, waar alleen Hollands werd gesproken. Thuis werden de 
Chinese tradities bij het altaar nog in ere gehouden, naast de rondgangen met 
wierook en Islamitische bidstonden met een voorganger bij speciale gelegenheden. 
Een Oosters thuis en Westerse school, voor een kleuter hoogst verwarrend en 
onbegrijpelijk.

Om de situatie nog ingewikkelder te maken werd ik daarna naar een streng 
Protestantse School met den Bijbel aan de Sluisbrugstraat, thans Jalan Pintu Air, 
gestuurd. Mijn ouders waren ‘Vreemde Oosterlingen’ en alleen ‘Gelijkgestelden’ 
mochten zonder meer naar een Europese Lagere School. Voor Chinese Vreemde 
Oosterlingen waren immers de Hollandsch Chinese Scholen bedoeld.
Voordat ik toegelaten werd op de Europese Lagere School, moest er een rekest 
worden ingediend en werden mijn ouders thuis getest door een inspecteur van 
Onderwijs op hun Nederlands. Vader was onderwijzer en schreef boeken en 
artikelen in het Nederlands en moeder sprak door haar H.B.S.-opleiding ook 
vloeiend Nederlands. Vader's boek ‘China in den storm’, uitgegeven door Paul 
Brand in Hilversum kreeg zelfs een recensie van éénderde pagina van de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant! Naar het inkomen van vader werd ook gevraagd en toen 
de Inspecteur vernam wat hij verdiende werden er geen vragen meer gesteld. Het 
schoolgeld was namelijk voor Vreemde Oosterlingen een percentage van het bruto
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inkomen. Geld speelde een belangrijke rol.

Vader werd wel eens bekritiseerd omdat hij, ondanks zijn pro-China houding, zijn 
kinderen naar Europese scholen heeft gestuurd. Men vergat dan, dat deze keuze in 
nauw overleg met moeder was gemaakt. Deze had ondanks het feit dat zij het 
idealisme van haar man volledig steunde, toch altijd een realistischer blik op de 
toekomst. Voor de toekomst van haar kinderen was alleen het beste goed genoeg 
en wilde men in het land blijven, dan gaven de Europese scholen de beste toegang 
tot de universiteit. Voor vader was doorslaggevend dat bij het Europees onderwijs 
het kritische en zelfstandige denken werd gestimuleerd.

Het dilemma van vader was de beperkte schoolkeuze voor Chinese kinderen, men 
kon of naar de Hollands Chinese School of naar de Tiong Hwa Hwee Koan. De 
eerste met een zuiver Hollands karakter zonder enige aandacht te schenken aan de 
Chinese cultuur en de tweede geheel op Chinees nationale basis zonder rekening te 
houden met de eisen, die het practische leven in Indonesië aan de er gevestigde 
Chinezen stelt.
Vandaar de keuze voor de Europese Lagere School, die ‘concordant’ was met de 
scholen in Nederland en toegang gaf aan het Nederlands voortgezet onderwijs en 
de Nederlandse universiteiten.
Het lot heeft bepaald, dat hun beide zonen uiteindelijk zich in Nederland gingen 
vestigen. Hun schoolkeuze was intuïtief toch juist gebleken! Of waren wij zo 
beïnvloed door het Nederlands onderwijs, dat wij buiten Indonesië, ons alleen in 
Nederland thuis voelden?
Tijdens de Japanse bezetting, toen wij onderdoken, heeft mijn vader ook Chinese 
telwoorden en Chinese geschiedenis aan mijn zus en mij onderwezen. Voordien 
had hij weinig tijd om zich met ons te bemoeien, moeder was degene, die naar de 
ouderavonden ging en goed op de hoogte was van onze schoolvorderingen. Vader 
bekeek alleen onze rapporten en daar er meestal weinig op aan te merken viel, 
ondertekende hij ze snel en zei: ”Goed zo, zo doorgaan !”

De School met den Bijbel aan de Sluisbrugstraat was een strenge Protestantse 
school. Elke ochtend werd er uit de Bijbel voorgelezen. Veel meer dan in de 
Rooms-Katholieke school werd aandacht geschonken aan de kennis van de Bijbel, 
met name het Oude Testament. Het gebouw was sober, met galerijen voor de open 
klaslokalen, het dak ondersteund door ijzeren kolommen. Een kale tuin met grote 
bomen en verder alleen grint en tegels. De klaslokalen waren versierd met grote 
kaarten en gekleurde afbeeldingen van het dagelijks leven in Indonesië.
We leerden lezen met een leesplank, waarop eenvoudige woorden als: 'jaap, 
gijs,dien, zus, boe’ en erboven bijbehorende prenten, waren afgebeeld.
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De meeste leerlingen waren Indo’s, die in de buurt woonden, velen in Gang 
Kelinci (Konijnen Gang) dicht bij Pasar Baru. In deze gang woonden meestal 
Indo’s, die niet tot de hoogste klasse behoorden. Het vooroorlogse Indonesië was 
een zeer verdeelde klassenmaatschappij.
Ik kan mij niet herinneren, dat er 'totok Hollandse’ kinderen bij mij in de klas 
zaten.'Totok’ is een Hollander, niet in Indonesië geboren.
Omdat ik helemaal uit Paalmerah kwam, reed ik altijd mee met vader en werd ik ‘s 
middags weer afgehaald. Ik behoorde tot één van de weinige leerlingen die in een 
auto met chauffeur werd gebracht en gehaald. De Indo klasgenoten verdrongen zich 
altijd voor de portier als ik naar huis wilde en er werd gevochten wie met mij in de 
auto mee mocht. Twee Indo vriendjes, die ik mij nu nog kan herinneren waren 
Charly van Hutten en Ronnie Meelhuyzen. De jongens die mee mochten werden 
keurig thuis gebracht. Charly woonde in Gang Kelinci, was enig kind en zeer 
verwend. Zijn vader was zeeman en weinig thuis. Van zijn lieve moeder moest ik 
altijd even uitstappen en kreeg ik heerlijk koude ‘stroop susu’, ‘melksiroop’, te 
drinken.
Van de Chinese kinderen kon ik mij alleen de tweelingbroers Oei King Han en Oei 
King Tien en George Tjoa herinneren. King Han en King Tien, hun Hollandse 
namen waren Johnny en Jimmy, waren kinderen van Oei Soei Jam, een goede 
bekende van vader, de eigenaar van Metropole- nu Megaria-bioscoop. Toen was 
hij autoverkoper van Mascotte en kwam met de nieuwste modellen bij ons thuis. Ik 
mocht mee proefrijden en keek mijn ogen uit. Thuis gekomen ging ik direct de 
auto met alle details tekenen, het front, de zijkant, het stuurwiel en dashboard. 
Omdat ik zoveel tekende kreeg ik van vader een klein schoolbord met krijt, zodat 
ik naar hartelust kon tekenen en daarna weer uitwissen. Helaas zijn daardoor alle 
tekeningen helemaal uitgewist!

Jaarlijks werd er op het Koningsplein de ‘Pasar Gambir’, een enorm uitgestrekte 
Jaarmarkt, gehouden. Elk jaar werd er een bijzondere entreepartij ontworpen door 
de gemeente-architect J.H. Antonisse. Deze fraaie in bambu opgetrokken gebouwen 
waren vormgegeven in stijlen ontleend aan de regionale Indonesische architectuur. 
Thuisgekomen van een bezoek aan de Pasar Gambir ging ik snel mijn impressie op 
het bord tekenen. De architect Liem Bwan Tjie, een goede vriend van vader, 
bekeek deze tekeningen en zei spontaan: ”Deze jongen moet architect worden!” 
Liem Bwan Tjie en dr. Kwa Tjoan Sioe, directeur van het Chinese Ziekenhuis Jang 
Seng Ie waren vader’s beste vrienden en zochten hem vaak op bij ons thuis op 
Paalmerah. Ze behoorden tot vader’s politieke medestanders.
De tekenlessen op school waren voor mij de leukste momenten. Met King Han ging 
ik altijd wedijveren, wie de mooiste tekening maakte. Zowel King Han en ik zijn 
architect geworden!
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King Han, die nu in Keulen woont, had mij bijzonder geholpen en opgevangen toen 
ik in 1966 besloot om in Europa een nieuw bestaan op te bouwen. Hij en zijn 
vrouw Sien behoren tot mijn dierbaarste vrienden.
King Tien is nu huisarts in ruste en woont met zijn vrouw Sharon in Amsterdam.

De vier klassen van de Lagere school doorliep ik zonder veel moeite. 
Hoogtepunten waren de Sinterklaasvieringen, Zwarte Piet stormde de klassen 
binnen zwaaiend met een ’sapu lidi’ en strooide pepernoten over onze hoofden. De 
kinderen schrokken zich wild als deze Pieten vervaarlijk onze klassen 
binnenstormden! Voor de rest was het een saaie tredmolen van dagelijks 
terugkerende Bijbellezingen, hardop lezen, overhoren etc. Het sobere 
Calvinistische sfeertje sprak mij helemaal niet aan.
Wat een verschil met het rijke Roomse leven in de kleuterklas van de zusters 
Ursulinen. Daar werd op hoogtijdagen de klas vrolijk versierd. Genieten van het 
leven werd niet als zondig ervaren...Ook de rituelen van de Rooms-Katholieke kerk 
met zijn heiligen, de Mariaverering, de eucharistieviering met veel symboliek, 
wierook en kaarsen spraken mij als oosterling meer aan.
Ik denk nu dat vader mij opzettelijk met beide vormen van het Christelijk geloof 
wilde confronteren.
Belangrijk voor hem was dat zijn kinderen eigen keuzes konden maken.

In december 1941 viel Japan als een dief in de nacht Pearl Harbour aan.
Ik zat toen in de vierde klas. Nederlands Indië en de Geallieerden verklaarden 
Japan de oorlog.
Vanaf 10 mei 1940 toen Duitsland Nederland binnenviel, Rotterdam 
bombardeerde en vlak daarna Nederland door de Duitsers werd bezet, verkeerde 
men in Indonesië al in een halve oorlogsstemming. Koningin Wilhelmina en haar 
gezin waren uitgeweken naar Londen. Duitse bedrijven in Indonesië werden 
gesloten en Duitsers werden gearresteerd. Bij het ontbijt stond er plotseling geen 
melk meer op tafel, onze Duitse melkboer in Jati Petamburan was gearresteerd! 
Toen was het nog een ver-van-mijn-bed gebeuren, maar plots zaten wij midden in 
de oorlog. Oom Piet meldde zich aan bij de Stadswacht, in zijn groene uniform en 
stalen helm zag hij er kr anig uit. Het gaf een veilig gevoel dat er een militair in huis 
rondliep!
Luchtalarmoefeningen werden om de haverklap gehouden, ruiten werden met 
papier beplakt. Voor openbare gebouwen werden zandzakken geplaatst. Als de 
sirenes ‘s avonds loeiden werd alles verduisterd. Alleen het geluid van de krekels 
en af en toe van de ‘tokeh’, een soort hagedis, verbrak de angstige stilte van de 
nacht.
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De gebeurtenissen volgden elkaar heel snel op. We luisterden gespannen naar de 
radio, allerlei instructies wat men moest doen bij een luchtaaanval, geruststellende 
woorden dat het KNIL, de luchtmacht en de vloot paraat waren.
Verhalen over bijziende Japanners, slecht ziend bij nacht, moeizaam lopend op hun 
korte beentjes etc. Sommigen dachten zelfs, dat Japanse vliegtuigen van bambu en 
papier waren vervaardigd!
Reeds bij de bombardementen op China heeft Japan hun allernieuwste 
bommenwerper, de ‘Zero’, met succes beproefd! Toen keek het Westen echter een 
andere kant uit.
Als een gele vloedgolf overspoelde het Japanse leger binnen de kortste keren de 
Filippijnen, Indo-China, Maleisië en Singapore! De twee grootste Britse 
vliegdekschepen, de ‘Prince of Wales’ en de ‘Repulse’ werden begin 1942 door 
Japanse bommen snel tot zinken gebracht... De Japanners spraken op hun beurt 
minachtend over ‘die harige witte Apen' !
Eind februari 1942 besloot vader zijn gezin te evacueren naar Selabintana, ons 
vakantieoord in de bergen bij Sukabumi.
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Japanse bezetting, onderduikperiode
Aan mijn onbezorgde kindertijd kwam een wreed einde.
Het huis, waar wij tijdelijk mochten logeren, was het vakantiehuis van Yap Tjoei 
Siang, een bevriende batikhandelaar van opa Boen Kee. Prachtig gelegen in het 
koele bergplaatsje Selabintana, 7 km van Sukabumi, een geliefd vakantieoord van 
vader. Een fraai aangelegde Japanse (!) tuin omringde het huis. Helaas waren we te 
gespannen om van dit paradijsje volop te genieten.
Het hele gezin, behalve oom Piet, die in Jakarta als Stadswacht moest blijven en 
bij een inval de stad moest helpen verdedigen, werd geëvacueerd. Vader pendelde 
met de auto in het weekend heen en weer, de krant bleef gewoon verschijnen, de 
laatste berichten werden met spanning gevolgd. Hij had net zijn oude Studebaker 
ingeruild voor een gloednieuwe Oldsmobile, die hij reeds een paar maanden eerder 
had besteld. Oom Hoe Lo kwam over uit Bandung om ons, evacué's, bestaande 
alleen uit vrouwen en kinderen, gezelschap te houden. Er waren natuurlijk niet 
voldoende bedden. De kinderen sliepen op vochtige matrassen op de ijskoude 
tegelvloer.
Op een gegeven moment kreeg ik hevige pijnen in mijn kniegewrichten, die zich 
uitbreidden naar mijn ellebogen. Oom Hoe Lo probeerde mij met massages en 
‘arak obat’, Chinese medicinale tinctuur, te helpen. Maar de pijnen werden nog 
erger en breidden zich uit naar alle gewrichten.

De Japanners bombardeerden Jakarta en andere grote steden op Java. Kort daarna 
landden de eerste Japanse troepen. Niemand verwachtte dat de Japanners zo snel 
met zo'n overmacht Indonesië zouden binnenvallen. Het KNIL bood weinig 
tegenstand, oom Piet kreeg van zijn commandant de order om de aftocht te blazen. 
Jakarta werd opgegeven!
De Sin Po werd gesloten, een gedeelte van het materieel elders opgeslagen. Mijn 
vader ging nog snel naar Paalmerah om in de haast wat belangrijke stukken en 
kleding te halen en spoedde zich per trein naar Sukabumi en verder naar 
Selabintana.
Ook Sukabumi werd gebombardeerd, de Japanners drongen zelfs tot Selabintana 
door! Onze nieuwe Oldsmobile werd geconfisceerd. Een bevriende arts in 
Sukabumi, dr. Tjiong Njan Han, werd door vader gebeld om mij te onderzoeken. 
Door de bombardementen op Sukabumi moest hij eerst de slachtoffers helpen, zelfs 
zijn auto werd door de Jappen in beslag genomen. Vader probeerde de auto van 
Lie Tek Goan, de eigenaar van de nabijgelegen onderneming Harjasari te lenen, 
ook zijn auto was ingepikt! Na een week met vreselijke pijn te hebben gelegen, 
kwam eindelijk Dr. Tjiong per ‘deeleman’, een koetsje met paard, mij
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onderzoeken. Het was te laat, ik bleek gewrichtsrheumatiek te hebben en mijn 
hartkleppen waren inmiddels aangetast. Ik moest voorlopig bedrust houden, kreeg 
wat digitalisdruppels en mocht voor de rest van mijn leven geen zware sport 
beoefenen. Weinig vet, veel groenten en fruit eten. Intussen ging vader alleen met 
de trein naar Bandung om zich te oriënteren en naar onderduikmogelijkheden te 
zoeken.
In de lobby van het befaamde Hotel Homann trof hij vele Nederlandse autoriteiten 
aan, die met de laatste boot naar Australië nog konden vluchten. Voor Chinese 
mannen was het onmogelijk, voor niet-blanken liet het racistische Australië alleen 
vrouwen en kinderen toe!
Daar trof hij ook de oud-resident van Batavia aan. die de ‘Sin Po' met persbreidel 
had bedreigd, toen vader in 1932 bij de Japanse inval in Manchurije in een 
hoofdartikel waarschuwde voor een Japanse expansie naar de rest van Azië. Het 
was toen ‘laster van een bevriende mogendheid’! Deze bood vader zijn excuses 
aan voor het hem destijds aangedane onrecht!

Op 8 maart 1942 ondertekenden in Kalijati de Nederlandse legercommandant, 
generaal Ter Poorten en de Japanse bevelhebber, generaal Imamura de 
onvoorwaardelijke overgave van Nederlands Indië aan Japan. Het was een schok 
voor ons allen. De Indonesiërs beschouwden dit als een demasqué van het 
Nederlands-Indische leger en het einde van het Nederlandse koloniale tijdperk. Dat 
het zo snel zou gaan had niemand verwacht.
De gebeurtenissen volgden elkaar in razend tempo op. De Chinese huizen in 
Paalmerah werden ‘gerampokt’, geplunderd, behalve het onze. De herinnering aan 
opa Boen Kee met zijn mystieke gaven en de aanwezigheid van het heilige graf gaf 
aan ons huis de naam van ‘rumah angker’, ‘heilig’ huis. De Japanse militairen 
hadden daar echter geen boodschap aan, ze zochten mijn vader, die boven aan de 
lijst stond van anti-Japanse journalisten. Woedend dat de vogel gevlogen was, 
hebben ze de duizenden boeken van zijn bibliotheek in militaire trucks 
weggevoerd. Ze zijn nooit teruggevonden en wij weten ook niet waar ze zich thans 
bevinden. Deze boekenverzameling was één van de belangrijkste van Jakarta en 
bevatte alle mogelijke titels over sinologie, filosofie, literatuur, beeldende kunst, 
politiek, geschiedenis etc. Al het meubilair, zelfs het Chinese antiek en porselein 
van oma Boen Kee in het paviljoen werden kort en klein geslagen onder de 
mangaboom in de voortuin! Buren hadden tevergeefs gesmeekt iets er van te mogen 
hebben. Een witporseleinen Quanyin beeldje, dat door een buurvrouw onder haar 
kleren was verstopt, werd na de oorlog aan ons teruggegeven.

In april 1942 was ik voldoende hersteld om met de trein samen met het gezin naar 
Bandung verder te reizen. Via oom Gwan Thay vernamen we dat een leeg huis
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aan een doodlopende gang aan de Cicendoweg no. 17 te huur stond. Een groot huis 
uit de jaren twintig, de voormalige woning van de stationschef van Bandung. In de 
buurt van het hoofdbureau van politie en pal tegenover het Doofstommeninstituut. 
Later werd dit instituut het hoofdkwartier van de beruchte Japanse Militaire 
Politie, de Kenpeitai! Vader vond het een prima onderkomen om er met zijn gezin 
te schuilen, zijn redenering was: ”Als een tijger een vlieg wil vangen, moet die 
vlieg op de neus van de tijger zitten!”

Ons onderduikhuis Cicendo 17 Bandung 1945. Bron: archief auteur.

Heel in het begin kwam opa Boen Kee met zijn vriend dr. Soerjo, die mysticus en 
helderziend was, het huis op Cicendo bekijken. Beiden maakten een rondgang door 
het huis en bij de put in de achtertuin keek dr. Soerjo heel lang in de diepe put.
Plots zag hij mijn broertje Hin Houw, toen een hummeltje van vier, in de tuin 
spelen. Gefascineerd keek hij naar de jongen en vroeg aan opa wanneer hij geboren 
was. Het was op 12 mei 1938, middernacht, op Garebeg Maulud. de geboortedag 
van de profeet Mohamed. Op dat tijdstip weerklonken overal de ‘bedugs’, de grote
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trommen in de nioskeëen. om de heilige gebeurtenis aan te kondigen. Volgens de 
Chinese astrologie in het Jaar van de Tijger, op het tijdstip dat tijgers ontwaken en 
zich op jacht begeven. Dr. Soerjo zei: “Ik hoef niet langer rond te kijken. Deze 
jongen zal alle moeilijkheden weerstaan en door zijn uitstraling zal het gezin de 
Japanse bezetting veilig doorkomen.”
Of deze voorspelling uitkwam, zou verder blijken. Feit is, dat Hin Houw in zijn 
leven weinig bespaard is gebleven en telkens weer als een tijger op zijn pootjes 
terecht komt!

Door de voorspelling van Joyoboyo, de beroemde Javaanse mysticus van eeuwen 
geleden, geloofde men dat de Japanners of ‘het Gele volk’, slechts gedurende de 
leeftijd van een maïsplant Indonesië zouden bezetten. Iedereen nam het letterlijk 
op, dus ze zouden niet langer dan drie en een halve maand blijven!
Zo ook vader, hij had genoeg geld voor ruim drie maanden en wij namen koffers 
mee alsof wij voor een paar weken op vakantie gingen. Als echte bibliofiel vergat 
vader niet wat boeken mee te nemen, o.a. zijn favoriete boeken ‘An Anthology of 
Haiku’s’ door Asataro Miyamori en het vervolg ‘Masterpieces of Japanese Poetry’, 
schitterend verluchtigd met verfijnde prenten. Zowel de Japanse dicht- als 
schilderkunst was zeer verwant met de Chinese, het genieten ervan vergeleek hij 
met het bewonderen van de schoonheid van een meisje dat zo op haar moeder 
leek!

De Japanners moedigden de mensen ook aan om Japans te leren en te schrijven, 
waardoor men verplicht was om Chinese karakters te leren. Aan de driedeling in 
het onderwijs te weten, de voormalige Europese Lagere School, de Hollands- 
Chinese School en de Hollands-Inlandse School kwam een einde. Indonesische 
scholen op Japanse leest werden geopend. Chinese kinderen uit de Hollandse 
scholen gingen naar Indonesische scholen, met Indonesisch als voertaal en Japans 
als verplichte taal. Chinese scholen op pro-Japanse basis werden geopend. Er 
bestond immers ook een pro-Japanse marionettenregering onder Wang Chingwei in 
Nanking. Zo leerden vele Chinese kinderen Chinees tijdens de Japanse bezetting! 
Helaas konden wij geen gebruik maken van deze mogelijkheid. Uit 
veiligheidsoverwegingen gingen wij niet naar school.
Vader gaf mijn zus Hin Hoa en mij thuis zo goed mogelijk les met de kennis van 
een ex- onderwijzer van de H.C.S. en zijn enorme ervaring als journalist. Wij 
kregen zoveel les in geschiedenis en politiek, dat wij na de oorlog in deze vakken 
wel moesten uitblinken!
De Japanners namen snel maatregelen om de greep op de bevolking te verstevigen. 
Zij traden hardhandig op, rampokkers (plunderaars) werden onthoofd, van dieven 
werden de handen afgehakt! Het was er nog nooit zo veilig en rustig geweest! Per
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wijk werd er een soort burgerwacht ingesteld, elke avond ging er een nachtwacht 
de ronde. Deze sloeg op een soort bambu-instrumentje, zodat iedereen kon horen 
dat hij voorbijliep. Elk uur werd er op een elekriciteitspaal het aantal uren geslagen. 
Ieder gezin moest een kleine bijdrage leveren of zelf iemand hiervoor beschikbaar 
stellen.
Alle vreemdelingen, waartoe de Chinezen behoorden, werden verplicht om een 
‘Surat Pendaftaran’ (identiteitsbewijs) te maken, compleet met pasfoto en 
vingerafdruk. Deze kaart kostte f 100.-, toen een flink bedrag.
Omdat vader zo vaak voor de P.I.D. (Politieke Inlichtingen Dienst) van de 
Hollanders een vingerafdruk moest maken en hij bevreesd was, dat de Japanners 
erover zouden beschikken, besloot hij het zelf niet te doen. Een groot risico, want 
nu was hij 'illegaal'!
Oom Piet werd gezinshoofd en moeder een ongehuwde vrouw, op de 
identiteitskaart werd alleen haar meisjesnaam vermeld.
De kinderen kregen de naam Tee, de familienaam van moeder. Oom Piet en de 
kinderen waren de enigen, die naar buiten mochten. Drie en een half jaar lang 
hadden we geen contact met andere kinderen, mochten ons niet verspreken en onze 
schuilnamen goed onthouden! Emah Emi en mijn ouders bleven altijd thuis. Elke 
ochtend deed vader in de besloten achtertuin gymnastiek. Onze naaste buren, 
gescheiden door een muurtje, konden natuurlijk wel een glimp van vader in de 
achtertuin opvangen. Op een dag vroegen ze moeder waarom hij altijd thuis bleef, 
waarop moeder veelbetekenend met de vinger naar haar voorhoofd wees! Verder 
moest alles zo normaal mogelijk lijken, zelfs de groenteman kwam aan huis!
De eerste levensbehoeften zoals rijst en olie werden gedistribueerd, hiervoor 
moesten wel alle ‘legale’ gezinsleden worden opgegeven bij het wijkhoofd, de 
‘kumicho’. Elke wijk werd op zijn Japans een onderdeel van de ‘tonarigumi’, een 
soort samenwerkend wijkverband.

Elke ochtend fietste oom Piet naar de tabakswinkel van zijn ouders en ‘s middags 
kwam hij thuis met de kranten ‘Tjahaja’, 'Licht’, vroeger AID/De Preangerbode of 
‘Asia Raja’, de voormalige ‘Java Bode’ en wat tweedehandse boeken. Een 
welkome afwisseling van de dagelijkse sleur, vooral voor vader en de kinderen. 
Enkele boeken werden door vader gekocht, de meeste gingen weer terug. Een soort 
bibliotheek, wat heel weinig kostte.
De boeken, die ik verslond, waren spannende Indianenverhalen van Karl May, de 
streken van Dik Trom, Pietje Bell. het aangrijpende De Negerhut van Oom Tom, 
de adembenemende fantasieën van Jules Verne, de Duizend en één Nacht en het 
ontroerende Afke’s Tiental. Naar deze Friese familie werd vader door ons kinderen 
‘si Heit’ genoemd! Mijn zus las natuurlijk meisjesboeken van Top Naeff, Cissy 
van Marxveldt etc.
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Ook las ik gretig de Decamerone van Bocac'cio, maar de erotische clou ontging mij, 
al trokken de plaatjes mij erg aan. Moeder griste het weg als ze mij met die 
‘malle’boeken bezig zag!
Vader had ook een kleine wereldontvanger meegenomen, waar hij elke dag en 
vooral’s avonds heel zachtjes naar radio Australië luisterde. De Japanners 
verplichtten iedereen hun radiotoestellen te verzegelen, zodat men alleen naar 
gecensureerd nieuws kon luisteren.
De Japanse propaganda werd perfect georganiseerd. Japan was de ‘Grote broer’, 
die de gekoloniseerde ‘Jongere broers’ in Azië kwam bevrijden. Aanvankelijk 
werden er allerlei leuzen en slogans bedacht om de rol van de Grote broer te 
benadrukken. Een ervan was:
Nippon Cahaya Asia
Nippon Pembela Asia
Nippon Pelindung Asia,
afgekort de ‘Tiga A’ of "Drie A’s” en betekende
Japan is het licht van Azië
Japan is de verdediger van Azië
Japan is de beschermer van Azië.
De kiem voor verzet bij een eventuele Japanse terugtocht tegen de terugkeer van 
de gealliëerden (koloniale mogendheden) werd alvast gelegd. Toch werd 
aanvankelijk de rood-witte Indonesische vlag en het volkslied ‘Indonesia Raya’ 
verboden.

Elke ochtend begon vader ons les te geven. Rekenen, Nederlandse taal, 
geschiedenis, aardrijkskunde etc. Wij moesten opstellen maken, als oma ons 
sprookjes vertelde, dan moesten wij er een opstel over maken. Oom Piet ging wel 
eens naar de bioscoop en mijn zus en ik mochten dan mee. Meestal Japanse 
propagandafilms, heel sentimenteel en ontroerend. Soldaten, die naar het front 
gingen, hun wenende geliefden achterlatend. Alles voor de Keizer, het Grote 
Japanse Rijk en de Grote Aziatische Gemeenschap.
Japan heette voortaan ‘Nippon'. Keizer Hirohito kreeg de titel Tenno Heika, zijn 
grootvader, die Japan voor het Westen heeft geopend en snel naar Westers model 
heeft ontwikkeld, was Tenno Meiji. De keizerverering op scholen en bijeenkomsten 
werd ingesteld, voor elke aanvang moest men diep in de richting van Tokio buigen. 
Op feestdagen werd er driewerf ‘Banzai!’, ‘Lang leve de Keizer!’, geroepen en het 
Japanse volkslied ‘Kimigayo’ gezongen. De lichamelijke conditie moest op peil 
worden gehouden. Men begon elke ochtend met gymnastiek, op alle scholen, in 
kantoren en bij samenkomsten. Tot in de verste uithoeken klonken er uit houten 
torentjes met luidsprekers Japanse marsmuziek en bevelen die de maat en het ritme 
van de gymnastiekoefeningen moesten aangeven. Zoals vroeger op Koninginnedag
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werd ook de verjaardag van Tenno Heika op 29 april uitbundig gevierd. Ook die 
van Tenno Meiji op 3 november, toevallig samenvallend met de verjaardag van 
moeder. Iedereen was verplicht om de Japanse vlag, wit met een rode bol, de 
’Hinomaru'. uit te steken.
De Japanisering werd gestaag uitgebreid, de Japanse jaartelling werd ingevoerd: 
1942 werd 2602, de Japanse tijd ingesteld, de klok moest 1,5 uur vooruitgezet 
worden, Japans geld kwam in roulatie.
Indonesische nationalisten, die door de Hollanders werden verbannen, zoals 
Soekarno in Bengkulen, Hatta en Sjahrir op Boven Digul werden vrijgelaten en een 
toekomstige Indonesische onafhankelijkheid werd hun voorgehouden. Japanners 
waren de ‘Grote broers’ die de Indonesiërs en andere Aziatische volken, 
gekoloniseerd door de Westerse imperialisten, zoals Amerika, Engeland en 
Nederland, kwamen bevrijden! Allerlei strijdleuzen werden bedacht, éên van de 
bekendste was: “Amerika kita setrika, Inggris kita linggis!” (Amerika zullen we 
platstrijken en Engeland fijnstampen!). De Japanners beseften, dat er zonder de 
steun van de nationalisten geen stabiele situatie mogelijk was. Door zijn 
welbespraaktheid en populairiteit werd Soekarno door de Japanners als de leider 
van de Indonesische nationalisten beschouwd en deze genoot ook hun volste 
vertrouwen. Op massabijeenkomsten het hij zich kennen als een vurige pleiter van 
de Grote Aziatische Gemeenschap onder leiding van Japan.
In feite heeft hij reeds in 1928 in het nationalistische blad “Soeloeh Indonesia 
Moeda’ hartstochtelijk gepleit voor een nauwe samenwerking met alle Aziatische 
volken in de strijd tegen het Westerse imperialisme en kolonialisme. De Aziatische 
volken dienden zich als een reusachtige eenheid van dit imperialistische en 
koloniale juk te bevrijden. Opmerkelijk was dat hij toen Japan ook tot één van de 
imperialisten rekende, in verband met de Japanse aggressie tegen China!
Na de Japanse capitulatie heeft Soekarno ook tegen vader gezegd, dat zijn 
samenwerking met Japan schijn was geweest (hanya berpura2, huichelen) om zijn 
werkelijke doel, de onafhankelijkheid van Indonesië, te kunnen bereiken. Hij zou 
zelfs gezegd hebben, dat hij niet zou schromen een pact met de duivel te sluiten als 
hij daarmee de Indonesische onafhankelijkheid wist te bereiken!

De uiteindelijke bedoelingen van Japan werden steeds duidelijker, alles werd 
schaarser en duurder, de bevolking werd geadviseerd behalve rijst ook andere 
gewassen zoals rode aardappelen, cassave en maïs als basisvoedsel te eten.
Als vervanger van petroleum werd olie van de ‘jarak’plant geadviseerd en men 
kreeg de jarakpitten uitgedeeld om dit zelf in de tuin te kweken. Gewoon textiel 
werd schaars, van jute, wat voordien alleen voor zakken werd gebruikt, werd 
kleding gemaakt. Zelfs papier was moeilijk te krijgen, van rijststro werd grof geel 
papier vervaardigd, ‘kertas Asia’, ‘Aziatisch papier’ genoemd. Alles werd
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gerantsoeneerd, vooral rijst. Men kreeg distributiebonnen en ik moest rijst bij de 
‘kumicho’, het wijkhoofd, halen. Dat moeder ongetrouwde weduwe was moest ik 
vertellen. Eens vroeg hij mij, wanneer mijn vader overleden was. Ik antwoordde 
onschuldig: “Zes jaar geleden.” Hij vroeg hoe oud mijn zusje en broertje waren. 
Toen ik zei, dat ze vijf en vier jaar oud waren riep hij uit: ”Hoe kan dat nou?” en 
begon onbedaarlijk te lachen!
Ik vertelde het aan mijn ouders, vader lachte geheimzinnig en riep dat ik onnozel 
was! Ik begreep er niets van. Als men mij niet vertelde hoe kindertjes gemaakt 
worden, kon ik ook niet beseffen dat ik zo’n dom antwoord gegeven had !
Behalve Amsar, een jongeman, die waste en streek, hadden we verder geen hulp. 
Amsar was een broertje van Tjabib, de huisjongen van oom Gwan Thay, die al 
heel lang bij hem had gewerkt en zeer betrouwbaar was. Zonder Amsar zou het 
voor ons te zwaar zijn. Een trouwe en dierbare hulp!
Zus Hin Hoa zorgde voor zusje Hin Lan, die pas 5 jaar was toen de Jappen 
binnenvielen. Ik verzorgde mijn broertje Hin Houw, toen 4 jaar oud. Ik moest hem 
baden en na het poepen ’cèbok-ken’, met water zijn reet schoon wassen. Iedereen 
hielp bij de huishouding behalve vader, die alleen maar wilde lezen en schrijven. 
Er waren momenten, dat moeder en Hin Hoa tegelijk ziek waren en ik ook nog 
moest koken. Zo leerde ik rijst koken, in de wok “kangkung’, een goedkope 
groente, roerbakken. Ik keek toe hoe Amsar met een strijkijzer met gloeiende kolen 
overhemden spiegelglad streek. Dat strijken heb ik van hem afgekeken en komt 
goed van pas nu ik het in Holland zelf moet doen.
In een oude Libelle ontdekte ik een recept van amandelpudding en daar wij nooit 
een toetje aten, besloot ik met wat er aan ingrediënten was pudding te maken. In 
plaats van melk gebruikte ik ‘santen’, kokosmelk, en in plaats van amandelen 
geroosterde pinda’s. Het resultaat was erg lekker! Men was stomverbaasd dat ik dat 
kon!

Soms kwamen Indokindertjes langs met "peuyeum'bollen, een soort oliebollen van 
‘peuyeum’, gefermenteerde cassave, gemaakt. De vaders waren geïnterneerd en 
dus moesten de moeders snacks en maaltijden verkopen. Onze buren, twee Indo- 
zusters, Rieka en Wies Delenclos, maakten op bestelling heerlijke Indische 
gerechten.
Volgens de voorspelling van Joyoboyo zouden de gele overheersers alleen 
gedurende de leeftijd van de maïsplant, dus circa 3 maanden blijven. Er moest 
echter met tien vermenigvuldigd worden, ze bleven er uiteindelijk 3,5 jaar! Met 
Emah Emi, oom Piet, mijn ouders en 4 kinderen, bestond het gezin uit 8 personen. 
Met Amsar een huishouden van 9 man.
Moeder moest haar grote juwelen verkopen via oom Gwan Thay. Wij aten rode 
rijst, wat veel goedkoper was dan wittte rijst en ook veel gezonder. Vlees was
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schaars en duur, dus aten we alleen tahu en tempe. Een schrale gezonde keuken, 
precies het voorgeschreven dieet voor mij als hartpatiënt . Ik was broodmager en 
na elke inspanning snakte ik naar adem en zag er blauw uit.
Emah Emi kreeg opgezwollen voeten en benen. De dokter zei, dat ze een 
hartaandoening had en meer eiwitten moest hebben. Speciaal voor haar kocht 
moeder bij de buren, die ‘ayam goreng’, verkochten, dagelijks een stukje kipfilet. 
Toch ging haar gezondheid sterk achteruit, ze had geen eetlust meer.. Uiteindelijk 
moest ze naar het hospitaal, alleen oom Piet kon haar ‘s avonds na het werk 
opzoeken en soms mocht ik mee. Achteraf denk ik dat Emah Emi vond dat ze 
teveel was en onnodig het gezin belastte. Door niet meer te eten pleegde ze 
lijdelijke euthanasie.
Op Chinees oudejaarsavond 1943 was ze eenzaam overleden en de volgende dag 
op Chinees Nieuwjaar werd ze in Cikadut, de Chinese begraafplaats begraven. 
Alleen Oom Piet heeft haar kunnen vergezellen. Na de oorlog hebben we 
geprobeerd haar graf te vinden, maar het stukje hout met haar naam erop was 
kennelijk vergaan en het graf was onvindbaar. De ironie van het lot wilde, dat haar 
man ook op dezelfde begraafplaats zou liggen.

Op een dag werd vader ziek, dr. Teng Sioe Keng, die vlakbij ons huis zijn practijk 
had, onderzocht hem. Hij had vader herkend en vroeg welke naam hij op het recept 
moest schrijven. “Thio Boen Hiok”, antwoordde vader. Dat was de naam, die hij 
bij zijn geboorte had gekregen, maar behalve als pseudoniem, nooit meer gebruikte. 
Een angstig moment was toen moeder een miskraam kreeg en in het ziekenhuis 
werd opgenomen. Zij moest er een paar dagen blijven en mijn zus of ik ging haar ‘s 
avonds met oom Piet opzoeken. Op bezoekuur draaide ze zich altijd om. bang om 
herkend te worden. Nu besef ik pas, wat een doodsangst ze toen had moeten 
doorstaan, officieel was ze immers een alleenstaande moeder!
Mijn broertje Hin Houw kreeg hoge koorts, dokter werd erbijgehaald, het bleek dat 
hij typhus had. Alleen Cibazol, een sulfa-preparaat, kon hem redden. Door de 
schaarste aan medicijnen was het practisch onbetaalbaar. Moeder verkocht één van 
haar duurste batiks, een ‘Tiga Negeri’. Daarmee kon ze een doosje Cibazol kopen 
en werd Hin Houw gered. Hij was flink verzwakt en broodmager, had geen eetlust, 
wat bij hem zelden voorkwam. Om hem bezig te houden, maakte ik van lapjes stof 
kleine poppetjes. Van de dikke schil van ‘jeruk Bali’, een grote pompelmoen, 
sneed ik wieltjes en hulpstukjes. Vastgeprikt met satéstokjes ontstonden zo 
wagentjes . Met twee poppetjes voerde ik een poppenspel op met zelfbedachte 
verhalen. Schaarste maakt vindingrijk.

De sfeer thuis was om te snijden, door het uitblijven van de bevrijding door de 
geallieerden, werd de toestand uitzichtlozer. Vader was zeer gespannen, om de
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minste kleinigheid viel hij uit en moeder werd dan radeloos. Hij werd woedend op 
Emah Emi als ze te lang met de groentenman die aan huis kwam, praatte. Hij was 
bang, dat ze zich versprak.
Om de spanning te vermijden, speelde ik in mijn eentje met de konijnen, die oom 
Piet voor ons had gekocht. Eerst waren ze met zijn tweeën, een mannetje en 
vrouwtje. Snel werd het aantal groter en ik voerde ze met stengels van kangkung 
bladeren, die we dagelijks als goedkope groente aten. Ze groeven een gat onder 
hun kooi en konden zo de tuin in huppelen, s ‘Avonds werden ze vaak door honden 
opgegeten en de kleine lijkjes lagen overal verspreid.
Om dit te voorkomen, werden ze naar een bergruimte achter verplaatst. Door de 
stenen vloer konden ze geen gaten meer graven. Het stonk er vreselijk naar 
keuteltjes!

‘s Ochtends speelde ik in de doodlopende gang en keek weleens vanuit de 
Cicendoweg naar de zon, die achter de bergen in de verte langzaam opkwam. De 
contouren van de grote berg Tangkuban Perahu tekenden zich duidelijk af en 
weldra baadden de omringende heuvels lichtend in een zonovergoten gloed. Een 
vredig gevoel kwam over me heen en diep in mijn hart hoopte ik, dat ik ooit daar 
in de bergen kon wonen in een droomparadijs. Terug denkend aan vakantieoorden 
in betere tijden. De kinderen van de buren, die ik er aantrof waren kleiner dan ik, 
mijn leeftijdgenootjes gingen immers naar school. Ik voelde mij erg eenzaam.
Mijn tekenwoede moest ik ergens kwijt. Het schoolbord had ik niet meer, blanco 
tekenpapier was te duur. Ik tekende de randen van de krant vol, verzon allerlei 
verhalen van landen die alleen in mijn fantasie bestonden. Aan het hoofd regeerde 
meestal een koning, een soort kruising tussen een Japanse keizer en een Europese 
vorst. Ze werden in vol ornaat getekend, compleet met sjerp en allerlei 
onderscheidingen. Zijn vrouw idem dito, de prinsen en prinsessen hadden Oosterse 
trekken, maar wel een Europese neus. Dat was immers het ideaalbeeld: Europese 
gelaatstrekken, zo zagen de Japanse filmsterren er ook uit! Gebouwen tekende ik 
niet meer, auto’s ook niet, wel oorlogstaferelen, zinkende schepen en rokende 
vliegtuigen die neerstortten...

Opa en oma Boen Kee maakten zich om ons veel zorgen. Opa dorst ons niet op te 
zoeken, oma kwam wel eens s ‘avonds met een ‘becak’, een driewielige ricksja, 
met snoep en etenswaar. Vooral als er iemand ziek was, kwam ze ons opzoeken. 
Heerlijke momenten in ons drukkend bestaan, ik werd verwend en ze vertelde 
prachtige Chinese en Indoneische fabels en legenden.
Op een dag kwam oom Piet met het vreselijke nieuws, dat opa een beroerte had 
gekregen. Hij was aan de linkerzijde verlamd en kon moeilijk praten. Hij leed sinds 
de Japanse bezetting aan diabetes en verhoogde bloeddruk, de zorgen en de angst
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dat vader ontdekt kon worden hebben zijn gezondheid erg aangetast.

Langzamerhand werden de Indonesiërs betrokken bij het Japanse militair bestuur. 
De ‘Poetera’ (Poesat Tenaga Rakjat=Volkskrachtcentrale) werd opgericht met o.a. 
Soekarno en Hatta als leiders. De bedoeling was om hiermee het Japanse beleid te 
ondersteunen, maar Soekarno maakte er een nationalistisch front van voor zijn 
eigen einddoel: Indonesia Merdeka.
Naarmate de oorlogssituatie voor de Japanners hachelijker werd, begon Japan met 
het voorbereiden van zelfbestuur voor de bezette gebieden. De tijdbommen bij een 
tegenoffensief van de geallieerden werden klaargemaakt.
Japan begon ook de Indonesiërs te mobiliseren, de ‘Djawa Hokokai', ‘Badan 
Kebaktian Rakjat', ‘Volksdienstbaarheids Organisatie’, werd opgericht. Aan het 
hoofd stonden Japanse officieren, Soekarno werd directeur van het centraal bureau. 
Indonesiërs zijn creatief, zelfs in oorlogstijd werd een batikmotief ‘Djawa 
Hokokai’ gecreëerd. De kleurige bloemen en vlinders op een drukversierde 
ondergrond waren duidelijk Japans beïnvloed, maar appelleerde ook aan de 
Chinese smaak. Japanse officieren brachten deze kostbare batik als souvenir voor 
hun vrouwen mee. Thans een collectors-item, zeer zeldzaam en kostbaar.

Op 7 september 1944 verklaarde premier Koiso in het Japanse parlement dat 
‘Oost-Indië in de toekomst onafhankelijkheid zal verkrijgen als lid van de Groot- 
Oost-Aziatische welvaartssfeer.’
Het uitsteken van de Indonesische vlag het rood-wit werd toegestaan, ook het 
volkslied ‘Indonesia Raya’ mocht ten gehore worden gebracht.
In het voormalige Volksraadsgebouw aan de Pejambon kondigde Soekarno op 1 
juni 1945 de historische vijf grondbeginselen voor de onafhankelijke staat 
Indonesië af, de ‘Panca Sila’ of vijf zuilen, te weten: 1. Nationalisme, 2. 
Internationalisme of Menselijkheid, 3. Democratie, 4. Sociale rechtvaardigheid, 5. 
Geloof in God. Tot op heden worden deze vijf grondbeginselen nog steeds als basis 
van de staatsfilosofie van de Republiek Indonesië gehanteerd.
In zijn rede zei Soekarno, dat indien men deze vijf grondslagen tot één terug zou 
brengen er een goed Indonesisch beginsel: het 'Gotong royong’ , of ‘Onderling 
hulpbetoon', kan ontstaan.
Het is niet toevallig dat het eerste kabinet van president Megawati Soekarnoputri, 
zijn oudste dochter, ook het ‘kabinet Gotong royong’ wordt genoemd.

Via radio en krant vernamen we dat de geallieerden na bittere gevechten de 
eilanden in de Stille Oceaan begonnen te heroveren. Het eiland Saipan in de 
Marianen werd door Amerika heroverd, daarna werden de Filippijnen bevrijd. Een 
geweldige overwinning was de slag om Okinawa van de Japanse eilandengroep de
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Koerillen.
Begin augustus 1945 werden Soekarno, Hatta en Radjiman door generaal Terauchi 
in Dalat bij Saigon ontboden. Hierbij werd hun medegedeeld dat Japan voornemens 
was om binnen enkele maanden aan Indonesië de onafhankelijkheid te verlenen en 
een ‘Comité ter voorbereiding van de onafhankelijkheid’ te benoemen. Het 
onafhankelijke Indonesië zou bestaan uit het voormalige gebied van Nederlands 
Indië.

Een paar maanden voor de Japanse capitulatie gebeurde er iets angstaanjagends. 
Spelend op de hoofdstraat zag ik plotseling dat de Kenpeitai bij de buren 
huiszoeking deed. Ik rende naar huis en waarschuwde mijn ouders. Mijn vader 
gooide onmiddellijk het onverzegelde radiotoestel in de put en verschool zich 
achter de bananenbomen in de achtertuin. Met dit toestel heeft vader gedurende 
driejaar clandestien naar radio Australië kunnen luisteren.
Er werd op de voordeur gebonsd en ik deed open. Een Japanse officier vroeg bars: 
”Sudah diperiksa ?”, “Is er al doorzocht ?” , Ik knikte heftig ja. Hij fronste 
ongelovig. Plots viel zijn oog op een staatsiefoto van de Japanse keizer Hirohito, 
die mijn vader boven de tussenopening van de kamer ensuite heeft opgehangen.
Als door de bliksem getroffen deinsde hij achteruit, boog heel diep en ging 
achterwaarts de stoeptreden af. Andere Japanners, die toen naderbij kwamen, 
brulde hij toe: ” We moeten verder, dit huis is al doorzocht !”

Toen we de clandestiene radio niet meer hadden, moesten we de gebeurtenissen via 
de gecensureerde media en de geruchten vernemen.
Met mondjesmaat vernamen wij over de vorderingen van de geallieerden. Voor het 
eerst werd Japan gebombardeerd door de Amerikanen en Engelsen.
Duitse steden werden gebombardeerd, de Russen trokken Wenen en later Berlijn 
binnen. Eind april 1945 werd Benito Mussolini gedood en Adolf Hitler pleegde 
zelfmoord. De val van Duitsland trok in Indonesië zeer de aandacht.
Op 5 mei gaven de Duitsers zich in Nederland over, Nederland was bevrijd !
De geallieerden begonnen met luchtaanvallen op Surabaya, Pontianak en andere 
steden in Borneo, Celebes en Balikpapan. De eerste landing van de geallieerden op 
Tarakan volgde.
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Langzaam rijpt de maïs...

Op 6 en 9 augustus 1945 vielen respectievelijk de eerste en de tweede atoombom 
op Hiroshima en Nagasaki. Op 8 augustus verklaarde Rusland de oorlog aan Japan 
en trok tegelijk Manchurije binnen. Het gebruik van atoombommen en de 
plotselinge Russische oorlogsverklaring hebben het einde van de oorlog 
bespoedigd.
We waren verrast op 15 augustus 1945 de monotone stem van keizer Tenno 
Heika te horen, die de onvoorwaardelijke overgave bekend maakte. Na de overgave 
van Japan bleef echter het Japanse bestuur op last van de geallieerden gehandhaafd, 
omdat er voorlopig nog geen herbezetting zou plaats vinden. De Japanners 
moesten zorg dragen voor de handhaving van orde en rust en voor de veiligheid 
van de geïnterneerde Hollanders tot de komst van de geallieerden. De vijand van 
gisteren moest de beschermer van nu worden ! De status quo diende gehandhaafd 
te worden en de gedisciplineerde Japanners probeerden zich zoveel mogelijk eraan 
te houden.
Aan de verwezenlijking van de Indonesische onafhankelijkheid konden de 
Japanners niet meer daadwerkelijk deelnemen. De Indonesiërs vreesden dat hun 
onafhankelijkheid in gevaar kwam en zagen gedurende dit gezagsvacuüm hun kans 
om de beloofde onafhankelijkheid zelf te grijpen, voordat de Nederlanders terug 
kwamen.

Soekarno had zich voorgenomen om op de mystieke Jum'at Legi, de Heilige 
Vrijdag, op de zeventiende augustus, de hele operatie van de onafhankelijkheid te 
beginnen. Het was de heilige maand van Ramadan, waarin werd gevast, de Koran 
was op de zeventiende op aarde gekomen, de moslim deed iedere dag de door 
Mohammed voorgeschreven 17 buigingen. Zeventien was dus een heilig getal. 
Volgens de Chinezen is acht een geluksgetal. Als men de proclamatiedatum gaat 
optellen komt men tot het eindcijfer :

1 7 - 8  - 1945 
8 - 8 - 1 9  
1 6 -  10

26
8

Het eindcijfer is weer het geluksgetal 8 !

De radicale Indonesische jongeren onder leiding van Sukarni, Adam Malik en 
Chaerul Saleh werden ongeduldig en ontvoerden Soekarno en Hatta naar
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Rengasdengklok, een plaatsje 50 km ten oosten van Jakarta, om hen te dwingen de 
onafhankelijkheid uit te roepen. Fatmawati Soekarno, die niet alleen met baby 
Guntur wilde achterblijven, ging mee. Deze poging om druk uit te oefenen op de 
‘oudere leiders' had echter geen resultaat.
Door bemiddeling van een andere Indonesische leider Soebardjo en de Japanse 
vice-admiraal Maeda werden de twee leiders weer teruggehaald naar Jakarta, 
waarna tot diep in de nacht in de woning van Maeda de onafhankelijkheidstekst 
werd opgesteld.
De volgende ochtend, vrijdag 17 augustus 1945 werd om 10 uur in de voortuin van 
de woning van Soekarno in Pegangsaan Oost 56, plechtig de Indonesische 
onafhankelijkheid door Soekarno, in aanwezigheid van Hatta, Fatmawati en een 
aantal toegestroomde Indonesiërs, geproclameerd. De door Fatmawati zelf 
genaaide rood-witte vlag werd hierbij gehesen. Deze historische vlag, de 'Bendera 
Pusaka’, wordt nu in het complex van het Nationale Monument bewaard en 
jaarlijks op de officiële viering van 17 augustus in een fraai bewerkte doos 
ceremonieel meegedragen.
Daarna werd het volkslied ‘Indonesia Raya’ gezongen, in plaats van het ” 
Indonesia Raya, mulia, mulia,...” werd het nu “Indonesia Raya, merdeka, 
merdeka,... “!

De Japanners stonden voor een dilemma.
De Indonesiërs begonnen het Japanse gezag over te nemen. De 
Voorbereidingscommissie werd veranderd in het K(omite) N(asional) I(ndonesia) 
P(usat), een voorloper van een nationaal parlement. Soekarno werd formeel tot 
president en Hatta tot vice-president benoemd en een voorlopige grondwet werd 
vastgesteld. De Japanners begonnen de PETA en de Heiho's te ontwapenen en te 
demobiliseren. Omgekeerd begonnen Indonesische eenheden de Japanse officieren 
gevangen te nemen en namen hun wapens in beslag. Dit ging niet altijd zonder 
hevig verzet. Een Japanse militair pleegt liever ‘harakiri’ (zelfmoord) dan zijn 
wapens af te staan. De massale slachting van Japanse militairen in de Boeloe- 
gevangenis in Semarang was daar een gruwelijk voorbeeld van!

Japanse tanks en gewapende militairen werden ingezet om een massa van 
honderdduizenden Indonesiërs, die op 19 september 1945 op het Ikadaplein 
(vroegere Koningsplein) in Jakarta was toegestroomd om president Soekarno te 
zien en te horen, uiteen te drijven. Omstuwd en beschermd door ‘Pemuda’s’, 
‘jongeren’, werd Soekarno, staande in zijn limousine het plein binnengereden en 
beklom onder oorverdovend applaus het podium. Soekarno wist met enkele 
geruststellende zinnen de massa te kalmeren en verzocht hen zijn bevelen af te 
wachten en rustig naar huis te gaan. De menigte gehoorzaamde en de Japanse tanks
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en militairen maakten rechtsomkeert. Door zijn charismatische verschijning en 
doeltreffend woordgebruik maakte hij op de aanwezigen grote indruk. De 
Japanners zagen dat het Indonesisch nationalisme overal om zich heen greep en dat 
ze het niet meer in de hand hadden.

President Soekarno heeft op 10 oktober 1945, Wuchang dag, de officiële 
verjaardag van de Chinese revolutie op 10 oktober 1911, verzocht om van alle 
Republikeinse gebouwen de Chinese vlag naast het Rood Wit te laten wapperen. 
Dat was voor het eerst dat er op het stationsgebouw van Bandung de Chinese vlag 
naast de Indonesiche werd gehesen! De vele Chinese vrienden die Soekarno in 
Bandung had, hebben dit gebaar bijzonder gewaardeerd.
Bandung werd door een Brits-Indische brigade eind oktober 1945 bezet. Hevige 
gevechten braken uit tussen de T(entara) R(epublik) I(nddonesia) en de Gurkha's. 
Engelse granaten en mortieren gierden over ons huis, dat precies benoorden de 
spoorweg, die Noord- en Zuid Bandung scheidde, was gelegen. Na scherpe 
schermutselingen werd de stad officieel in tweeën verdeeld. Het noordelijk deel 
boven de spoorlijn stond onder Britse supervisie, het zuidelijke deel bleef 
Republikeins. In ons huis kwam de familie Tan Tjan Hoey, een verre neef van oma 
Boen Kee, uit het zuiden evacueren, wier huis door bendes was geplunderd en in 
brand gestoken.

Alle Indo-families, die aan de Cicendoweg woonden, werden in trucks door de 
Gurkha’s geëvacueerd, behalve de familie Delenclos in het bambu huisje, die men 
waarschijnlijk over het hoofd had gezien. De bejaarde zusters Delenclos durfden 
het huis niet meer uit en zetten voor het hek een stopfles met kleine sieraden en een 
smeekbrief]e om wat rijst en voedsel. Natuurlijk hebben we ze die gegeven en de 
sieraden mochten ze houden.
De verlaten woningen werden geplunderd, overal lagen opengescheurde matrassen, 
waaruit kapokvlokken dwarrelden. Ook dozen met vergeelde foto’s en 
ansichtkaarten, trieste herinneringen aan een vernield verleden...
Na vele aanvallen over en weer, besloten de Britten ook Zuid-Bandung te bezetten. 
De Republikeinen waren echter niet van plan dat zonder meer prijs te geven. Bij de 
terugtocht werden de huizen en andere gebouwen in brand gestoken. De ‘Bumi 
hangus’ of ‘Verschroeide aarde’ tactiek werd toegepast. De hemel gloeide dagen 
lang rood, Bandung was een ‘Lautan api’, een ‘Vuurzee’, geworden! Ontploffingen 
van mortieren en granaten, geratel van mitrailleurvuur volgden elkaar op en 
donkere rookwolken verduisterden de lucht. Het eens zo vredige en koele ‘Parijs 
van Java’, werd nu een laaiende inferno. Het strijdlied ‘Hallo, hallo Bandung, 
ibukota Periangan!’, nu nog steeds een populair lied en nog door 
keroncongorkesten gespeeld, stamt uit deze zwarte periode.
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Uit Garut, een kleine plaats ten zuiden van Bandung, kwam oom Gwan Thay met 
zijn gezin ook bij ons om er voorlopig zijn intrek te nemen. Het huis was nu echt te 
vol, alle kamers waren bezet met matrassen en dekens. Bij Chinezen is de 
familieband zo hecht, dat men in nood elkaar altijd zal helpen.

Vader besloot om medio oktober 1945 alleen naar Jakarta te gaan. Er heerste een 
grimmige sfeer, op trams, auto’s, gebouwen en spandoeken werden anti- 
Nederlandse teksten en leuzen geklad. Ook vaak Engelse teksten, waarin het recht 
op onafhankelijkheid werd geclaimd overeenkomstig het Atlantic Charter! 
’Freedom for all nations!’ of ‘Independence is the glory of any nation!’ De 
geallieerden, de ‘vijanden’ tijdens de Japanse bezetting, zijn nu de vrienden 
geworden. Op 24 october 1945 werd het verzoek van Soekarno aan president 
Truman van Amerika en aan Rusland en China om in het Indonesische conflict te 
bemiddelen door Radio Bandung uitgezonden!

Ons huis op Paalmerah, door de Japanners leeggeroofd, verkeerde in een 
deplorabele staat en is practisch onbewoonbaar geworden. Vader kreeg van zijn zus 
tante Gouw Kee Seng hun gehuurde woning aan de Jalan Asam Lama 42, vroeger 
Oude Tamarindelaan, ter beschikking. Zij zelf had aan de overkant een groter huis 
gekocht en bezat ook het pand aan de Prapatan naast Toko Delice.
Op 25 oktober 1945 verscheen het eerste nummer van het dagblad Sin Po na drie 
en een halfjaar verplicht zwijgen.
Tijdens de Japanse bezetting werd er in hetzelfde pand van de Sin Po, op Asemka 
29-30, een marionettenkrant ‘Kung Yung Pao’, wat ‘Krant van de gezamenlijke 
Welvaart’ betekende, uitgegeven. Hoofdredacteur was Oei Tiang Tjoei, voorzitter 
van de ‘Hoo Hap’, officieel een uitvaartvereniging, maar in feite een geheim 
genootschap. Voor de oorlog waren Oei Tiang Tjoei en vader reeds vijanden, 
omdat vader vaak de duistere practijken van dit genootschap aan de kaak stelde. 
Oei Tiang Tjoei redigeerde destijds ook het dagblad ‘Hong Po’.
De Japanners bleven naar vader zoeken, zijn beste vrienden, o.a. Yap Tjoei Siang, 
de eigenaar van ons evacuatiehuis in Selabintana, Oei Liong Thay, een Semarangse 
journalist en één van vaders beste vrienden, werden onder druk gezet om te 
vertellen waar vader zich bevond. Maar ze wisten het echt niet, het gerucht ging 
dat vader met de laatste boot naar Australië was gevlucht. Men had hem toch met 
de laatste Nederlanders in Hotel Homann gezien...
Oei Tiang Tjoei, die bevriend was met Lauw Sam Kie, de schoonvader van oom 
Gwan Thay, heeft deze eens geprobeerd dronken te voeren en vroeg toen waar 
vader was. Gelukkig was deze nog zo nuchter dat hij een ontwijkend antwoord kon 
geven! Hij wist het echt niet!
In de eerste Sin Po krant stonden berichten over de gespannen situatie in Jakarta en
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omgeving. In de buurt van Cianjur werden 11 Nederlanders vermoord en in 
Kebayoran sneuvelden 30 Indonesiërs, toen ze probeerden een Nederlandse kamp 
te omsingelen. Ook dat Soekarno of ‘Bung Karno’, Broeder Karno, zoals hij zich 
het liefst noemde, gebieden buiten Jakarta heeft bezocht om de situatie zelf te 
bekijken, te bemiddelen en de gemoederen van de extremisten en vooral de 
fanatieke Moslims tot bedaren te brengen. ”De extremisten zijn heel sterk. Ik 
probeer ze tot kalmte te manen. Ik wil voorkomen dat uit deze situatie een etnisch 
conflict ontstaat. Ik ben ook bezig om de gerezen problemen op een vreedzame 
manier op te lossen.”

Zowel in Jakarta als op andere plaatsen, waar nog een gezagsvacuüm was, 
begonnen de Chinezen ook ten prooi te vallen aan berovingen, plunderingen, 
brandstichtingen, verkrachtingen en zelfs moordpartijen. Ze waren ongewapend, 
bezaten geen enkele politieke macht en dus de makkelijkste slachtoffers. In vader’s 
termen: ’mangsa yang paling empuk’, ‘ meest malse prooien’!
Vader heeft zich hierover met Bung Karno in zijn woning aan de Pegangsaan 
Timur 56 onderhouden. Daarbij liet hij foto’s zien van verbrande en verminkte 
Chinezen en de vernielde resten van hun woningen of winkels. Hij vroeg Bung 
Karno om maatregelen hiertegen te treffen en zei: “De Chinezen zijn onschuldige 
en weerloze slachtoffers, ze moeten niet steeds als Joden behandeld worden!”. 
Hiervoor gebruikte hij het woord ‘diperyahudikan’. Bung Karno was door de foto’s 
zeer geëmotioneerd en verzocht vader om het woord ‘diperyahudikan' niet te 
gebruiken, omdat dit anti-Chinese geweld niet van hogerhand was bevolen, maar 
meestal werd begaan door criminele bendes, in tegenstelling tot de anti-Joodse 
pogroms in Nazi-Duitsland. Vader zei dat hij hem al sinds 1928 kende en wist dat 
Bung Karno geen Chinezen-hater was en hij hoopte dat Bung Karno nu als 
president al zijn gezag zou willen aanwenden om dit te voorkomen.

Na de moord in Surabaya op de Engels commandant Mallaby eind oktober 1945 
hield Soekarno een persconferentie in zijn woning, waarin hij het Indonesische volk 
opriep om geen onschuldige burgers, ook Nederlandse vrouwen en kinderen te 
vermoorden, omdat Bung Karno persoonlijk hiervoor verantwoordelijk gesteld zal 
worden.
Plotseling was er een verzoek van de Engelsen aan Bung Karno om naar Surabaya 
te gaan om het oplaaiende geweld tussen de Engelsen en Indonesiërs te stoppen. 
Op dat moment waren journalisten , waaronder vader, aanwezig in zijn woning 
vanwege de persconferentie. In grote haast vertrok Bung Karno met enkele 
journalisten naar het vliegveld Kemayoran. Daar aangekomen, bleek dat de vlucht 
om onduidelijke redenen was gecancelled. In een volgepropte auto moest Bung 
Karno met de journalisten weer onverrichterzake terug. Vader zat practisch op de
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schoot van Bung Karno, omdat een auto natuurlijk te krap was! Volgens vader was 
dit een rancuneus Engels spelletje!
Daarvoor waren Bung Karno en Hatta reeds met een Engels legervliegtuig naar 
Surabaya gegaan om persoonlijk de Indonesische pemuda’s te kalmeren, toen pas 
werd de strijd gestaakt. Op 10 november 1945 laaiden de gevechten weer op. Pas 
op 30 november werd de strijd beëindigd. De slag om Surabaya was de eerste en 
bloedigste in de geschiedenis van de Indonesische republiek. Sindsdien is de 10e 
november Heidendag geworden en wordt jaarlijks herdacht.
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De 'Bersiap' periode
Ons gezin keerde weer terug naar Jakarta en ging wonen op de Oude 
Tamarindelaan 42.
Een gerieflijk modern huis, in vergelijking met het oude en verwaarloosde Cicendo 
17. Oom Piet, oom Hoe Lo en opa en oma Boen Kee verhuisden van de kleine 
tabakswinkel Achter Pasarstraat 68 naar Cicendo 17. Oom Piet, bijgestaan door 
oom Hoe Lo heeft de tabakswinkel Toko Tembakau Surabaya nog veertig jaar 
voortgezet. Opa Boen Kee, door een beroerte voor de helft verlamd, was 
bedlegerig en moest geheel door zijn vrouw worden verzorgd. Zij deed dat met 
grote liefde en toewijding.

De situatie in Jakarta was zeer onoverzichtelijk, de republikeinen hebben de meeste 
overheidsgebouwen bezet en een republikeinse burgemeester R. Soewirjo 
benoemd. Het postkantoor en de telefooncentrale, elektriciteits- en waterleiding 
bedrijven, tram- en spoorwegen werden voorzien van een plakkaat ‘Milik 
Indonesia’ ‘Indonesisch bezit’, en beklad met Engelse en anti-Nederlandse leuzen. 
Het aanwezige personeel toonde zich meestal solidair en staken de rood witte 
vlaggen uit.
De situatie werd nog grimmiger, toen medio september de eerste Britten en 
Nederlanders voor de baai van Jakarta landden met de Britse kruiser ‘Cumberland’ 
en de Nederlandse kruiser ‘Tromp’ De Engelsen hadden de opdracht tot het 
bewaren van de strikte neutraliteit, de Nederlanders mochten onbewapend alleen 
voedselpaketten naar hun familieleden in de interneringskampen of elders in de 
stad brengen. Een dag later landden KNIL transportvliegtuigen met Nederlandse 
RAPWI (Recovery of Allied Prisoners of War and Interneesj-medewerkers en 
hulpgoederen. Ook wij kregen van de RAPWI Australische voedselpaketten met 
o.a. chips, soep in blik, chocola, beschuit en andere ongekende heerlijkheden. Net 
pakjesavond van Sinterklaas!

De Indonesiërs zagen dit als een teken dat de Nederlanders, gesteund door de 
Britten, uit waren op een militaire bezetting. De Engelse vice-admiraal Patterson 
was als waarnemer aanwezig bij de massale bijeenkomst op 19 september en was 
diep onder de indruk van Soekarno’s charismatisch optreden. De Engelsen, met 
name de opperbevelhebber Mountbatten, hadden snel door dat men met de 
Republiek ‘de facto’ terdege rekening moest houden in tegenstelling tot de 
Nederlanders, die van mening waren dat ‘de Republiek Indonesië een Japans
product was onder leiding van collaborateurs als Soekarno en Hatta en niet veel 
steun had van het volk’. De oud-resident van de Preanger Tacoma zei bijvoorbeeld:



58

”Met twee bajonetten is het met de Republiek uit!”. Het gevolg was dat in de 
chicste winkelstraat Braga van Bandung anti-Nederlandse pamfletten werden 
opgeplakt en Nederlanders op straat werden gemolesteerd en mishandeld.
De komst van de luitenant gouverneur generaal Van Mook c.s. en het herstel van 
een Nederlands bestuur in Jakarta veroorzaakten een gespannen toestand. Het 
hardhandige optreden van de KNIL-militairen, vooral van de Molukse soldaten 
van het 10e Bataljon bij het Waterlooplein droegen zeker bij aan de geladen sfeer. 
Over en weer vonden schermutselingen plaats. Leden van het Nederlandse bestuur, 
de NICA (Netherlands Indies Civil Administration) werden voor ‘Anjing Nica', 
‘Nica Honden' uitgemaakt! Tussen militante Indonesische jongeren of 'pemuda’s' 
in allerlei groeperingen en Nederlanders, Britten en Japanners ontstond een 
permanente geweldsituatie. In de vorm van beschietingen, vaak door sluipschutters 
op kampen, wachtposten, militaire voertuigen , ontvoeringen, moorden en 
plunderingen.
Als teken van aanval schreeuwden de pemuda's de strijdkreet "Bersiap!” of "Wees 
paraat!’
De ‘Bersiap periode’ was begonnen.
Op 4 januari 1946 besloten de Republikeinen hun zetel te verplaatsen naar 
Yogyakarta. Onder druk van de Engelsen moest Nederland toch met de Republiek 
onderhandelen, op Java en Sumatra had deze de facto de macht. De Engelsen 
wilden zo snel mogelijk hun taak in Indonesië, om de geïnterneerden te helpen 
bevrijden en de Japanse militairen af te voeren, beëindigen. Eind november vond 
de commando-overdracht van de Engelsen plaats.
Informeel had Van Mook c.s. op eigen gezag een ontmoeting belegd met Soekarno 
c.s. in de voormalige woning van Maeda, mede onder druk van de Engelse 
bevelhebber. De regering in Den Haag hield echter hardnekkig vol, dat zij met de 
Japanse ‘collaborateur’ Soekarno niet wilde onderhandelen en dit leidde bijna tot 
ontslag van Van Mook! Dit werd geweigerd door koningin Wilhelmina! Van Mook 
mocht dat wel met de gematigde premier Sjahrir. Na moeizame onderhandelingen 
kwam in maart 1947 het eerste akkoord van Linggajati tot stand, waarbij een status 
quo tussen beide partijen en de door Van Mook bedachte federale staat van 
Indonesië werden geaccepteerd. Na allerlei amendenten van Nederland, o.a. dat 
Nieuw Guinea werd uitgesloten bij een toekomstige souvereiniteitsoverdrag, wat 
voor de meeste Republikeinen onaanvaardbaar was, onstonden weer nieuwe 
conflicten. Sjahrir trad af en in juli 1947 ging Nederland over tot miltaire actie, 
eufemistisch de ‘Eerste Politionele Actie’, onder Indonesiërs de ‘Agressi Pertama’ 
genoemd. Veelbetekenend werd de actie ook ‘Operatie Product’ genoemd. Jakarta 
kwam toen practisch onder Nederlands besrtuur.

Op 28 mei 1946 werd Tangerang, een dorp ten westen van Jakarta, door
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Nederlanse troepen aangevallen. De terugtocht van de Indonesiërs ging gepaard 
met een massale moord- en plunderpartij door Indonesische bendes op de 
Chinezen. In een vrachtauto van het Rode Kruis heeft vader samen met mij de 
situatie ter plekke bezocht.
Wat we daar zagen en hoorden, was onbeschrijfelijk. Verkoolde resten van 
woningen en verminkte lijken. Huilende mensen vertelden, dat de Indonesische 
bendeleden de Chinezen in hun huizen hadden opgesloten en levend hadden 
verbrand! Bij het terugtrekken van de Nederlandse militairen werden de Chinese 
‘warungs’, kleine winkeltjes, geplunderd en de mensen vermoord. Het aanvallen en 
daarna weer terugtrekken van de Nederlandse troepen had voor de plaatselijke 
Chinese bevolking rampzalige gevolgen. Toen de Chinezen in Jakarta het 
afschuwelijke bericht van ‘de hel van Tangerang’ vernamen was men diep geschokt 
en werd er op 11 juni 1946 een dag van rouw gehouden. Met een jeep van Thung 
Siang Keng, een grootaandeelhouder van Sin Po, ging vader met mij ook in het 
Bogorse de situatie opnemen. In Cibinong en andere dorpen hoorden we getuigen 
van vermoorde of mishandelde Chinezen en hun afgebrande winkeltjes. Meestal 
woonden deze kleine winkeliers achter hun winkel.
Het anti-Chinese geweld in Tangerang luidde het begin in van een golf van geweld 
op Chinezen in Bagan-Si-Api-Api, Palembang, Medan en andere plaatsen op Java, 
Sumatra en Borneo.

Vader had getracht met foto- en documentatiemateriaal de Chinese (Kuomintang) 
Consul in Jakarta op de ernst van de situatie te wijzen en hem om bemiddeling te 
vragen. Deze weigerde hem te ontvangen, omdat hij toevallig een feestje had! 
Hieruit besefte vader hoe hopeloos onze situatie was bij dergelijke onlusten. De 
hele wereld keek een andere kant uit, niemand wilde ons beschermen. Onder 
toenemende druk van de Chinese organisaties heeft het Chinese Consulaat getracht 
te bemiddelen door o.a. voorstellen te doen voor ‘neutrale zones’, waarin Chinezen 
konden verblijven. Dit voorstel werd zowel door Indonesische als Nederlandse 
zijde verworpen. Restte hun niet anders dan te adviseren om in noodsituaties zich te 
verzamelen in gebouwen van Chinese verenigingen of het Rode Kruis. Meestal 
was het helaas al te laat!
In september 1947 redigeerde vader in opdracht van de Chung Hwa Tsung Hui. de 
overkoepelende Federatie van Chinese Verenigingen in Jakarta, een Memorandum, 
waarin per gebied de trieste lijst van slachtoffers van het anti-Chinese geweld, voor 
en na de ‘politionele acties' van 21 juli 1947, werd opgemaakt. Dit Memorandum 
werd gestuurd aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in Lake Success en 
in het Nieuwsjournaal van Radio Jakarta uitgezonden. Met de bedoeling om 
aandacht en hulp van de Verenigde Naties te vragen. De heren in Lake Success 
bleven rustig dommelen!
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Weer naar school
Het leven ging verder, de draad werd weer opgepakt.
Na de Eerste Politionele Actie in juli 1947 kwam Jakarta weer onder Nederlands 
bestuur. De operatie ‘Product’ had tot gevolg, dat de heroverde ondernemingen 
weer in bedrijf werden gesteld en tot productie overgingen. Langzaam werd in 
Jakarta het financiële en economische herstel weer merkbaar.
Wij moesten weer naar school. In provisorische gebouwen werden de Nederlandse 
scholen ondergebracht. In een paviljoen van een van de riante villa’s aan de Van 
Heutszboulevard, thans Jalan Teuku Umar, werd een voorlopige Lagere School 
geopend. Omdat ik voor de oorlog in de vierde klas zat, werd ik ingeschreven voor 
de vijfde klas. Ik bleek te knap te zijn om in de vijfde klas te zitten en na een 
maand werd ik getest en bevorderd naar de zesde klas. Weldra bleek, dat ik daar 
ook al te veel wist. Opnieuw werd ik getest en werd reeds geschikt bevonden voor 
de H.B.S.! Vooral in geschiedenis, aardrijkskunde en taal blonk ik uit. 
Onderwerpen, die vader mij natuurlijk door zijn journalistieke ervaring met veel 
enthousiasme heeft bijgebracht. In de klas zaten voornamelijk Indo's, 
Ambonnezen, een enkele blonde Hollandse jongen en de rest Chinezen. We kregen 
les van Nederlandse leerkrachten. De Van Heutszboulevard lag op loopafstand van 
ons huis aan de Oude Tamarindelaan. Wandelend onder de schaduwrijke bomen 
ging ik naar school en passeerde een bedrijvige markt, Pasar ‘Boplo’, een 
verbastering van het ‘Bouwploeg‘-gebouw, dat op de kruising van de Van 
Heutszboulevard en de Nieuwe Tamarindelaan stond.
Een voorlopige H.B.S. aan de Jalan Tegal had plaats voor mij. Het lag aan de 
zuidkant van de Menteng-buurt en er moest transport worden geregeld. Ik kon niet 
fietsen vanwege mijn hartkwaal, maar een schoolbus in de vorm van een open 
militaire truck bracht en haalde mij af op bepaalde haltes. De eerste klas van de 
H.B.S.-B deed ik in een halfjaar en toen werd ik bevorderd naar de tweede klas.

Een nieuw schoolcomplex in barnbu met rieten dak. in Pasar Gambir-stijl, werd 
aan de Nassauboulevard gebouwd. Het was de laatste Koning Willem III H.B.S. 
waar ik tenslotte de vier laatste klassen zonder veel moeite doorliep. Mijn 
gezondheid was redelijk, ik was broodmager en als ik te hard liep snakte ik naar 
adem en zag er blauw uit. Bij een controle door de schoolarts, de bekende mevrouw 
Thung Sin Nio, werd ik er zo uitgehaald. Ze vroeg mij of ik een hartkwaal had, en 
toen ik vertelde over het lek in mijn hartkleppen, zei ze: ”Dat dacht ik al!” Als 
andere klasgenoten gymnastiekles deden, moest ik aan de kant blijven, een vreselijk 
gevoel datje er niet bij hoorde.
Toch bewaar ik goede herinneringen aan mijn klasgenoten, iedereen had begrip
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voor mijn gezondheidstoestand en men was erg behulpzaam. Ik zat samen op de 
bank met William Kwie, een goede vriend die mij vaak op de fiets naar huis bracht. 
Hij is scheikundig ingenieur geworden en woont nu in de Verenigde Staten. Achter 
mij zat Alfred Gouw, een gezellige dikkerd, met wie ik vaak over huiswerk belde. 
Hij woonde op de Javaweg, vlak bij ons. Alfred werd werktuigkundig ingenieur, 
verbleef eerst in Nederland, samen met zijn vrouw Hetty wonen ze nu in 
Singapore. Hij was een bolleboos in exacte vakken en ik in talen en tekenen.
Met tekenen kreeg ik vaak een tien! Voor Nederlands moest ik eens een opstel 
maken over ‘Oude landhuizen'. De woning van de laatste Majoor der Chinezen 
Khouw Kim An aan de Molenvliet, die ik vaak met vader had bezocht, heb ik als 
onderwerp gekozen. De lerares vond vooral de sfeer en de gedetailleerde 
beschrijving van de ruimtes zo treffend, dat ik daarvoor een 9 kreeg! Helaas is deze 
karakteristieke Chinese patriciërswoning aan de Molenvliet, thans Jalan Gajah 
Mada, ondanks dat het op de Monumentenlijst stond, op een paviljoen na gesloopt 
om plaats te maken voor een torenhoog commercieel complex. Het was een 
klassiek geconstrueerd Chinees huis waarbij geen spijkers werden gebruikt. De 
traditionele zware houten constructie was rijk versierd met decoraties en symbolen 
in goud op donkerbruin en naar mijn mening was dit het mooiste Chinese huis in 
Jakarta!
Ook Ferry Sonneville, een tanig gebruinde Indo. die wereldkampioen badminton is 
geworden, zat in onze klas. Een briljante jongen, die zowel in studie als in sport 
uitblonk. Thans een bekende vastgoed-entrepreneur in Jakarta. Alfred Gouw zat 
naast Tan San Khie, eveneens uitblinker in sport (baseball) en wiskunde. San Khie 
werd later directeur van de Staatsdrukkerij in Kebayoran. die bankbiljetten drukte, 
de Indonesische Joh. Enschedé. De vaders van Alfred Gouw en Tan San Khie 
waren schoolgenoten van mijn vader. L’histoire se répète, het lot heeft de kinderen 
weer in één klas samengebracht! Een bijzonder behulpzame jongen was Dolf Khoe 
Djoen Lok. Ook bij Dolf zat ik vaak achter op de fiets. Hij is militair arts geworden 
en naar de buitengewesten uitgezonden.
Dan was er Hein Tjia, een kleinzoon van Ang Sioe Tjiang, een puissant rijke 
metaalhandelaar en neef van oma Boen Kee.
Er waren weinig meisjes in de klas. misschien was de B-richting te wiskundig. Mijn 
zus Hin Hoa heeft op dezelfde H.B.S. de A-richting gekozen. Van de klasgenotes 
herinner ik me Tine Liem, dochter van Liem Soe Oen, nog verwant aan oma Boen 
Kee. Zij trouwde later met een andere klasgenoot Kwee Hong Hwat alias ’Fa’, die 
bij het Mantrust-concern werkte. Dan was er Lucy Tan, dochter van Tan Tjoen 
Eng. die in een huis op de Javaweg woonde, ontworpen door de bekende architect 
Liem Bwan Tjie.
In 1948 kocht vader zijn eerste auto na de oorlog, een donkerrode Studebaker 
Champion.Vader was trouw aan dit merk. Meestal werd ik dan met de auto van en
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naar school gehaald en gebracht. Terugblikkend op de H.B.S.- tijd kan ik zeggen, 
dat ondanks mijn handicap op sportgebied, ik zonder veel moeite het eindexamen 
in 1950 heb kunnen doen. Alleen voor Biologie kreeg ik een vijf, het vak heeft mij 
nooit gebiologeerd!

Ik was toen achttien, een normale leeftijd. Mijn gezondheid liet te wensen over, 
maar werd gelukkig gecompenseerd door een brede belangstelling voor 
geschiedenis, literatuur en kunst. Behalve ijverig studeren, luisterde ik graag naar 
muziek op de radio en las veel. Daarnaast hielp ik vader, die nu zijn eigen 
tijdschrift ‘Java Critic’ en ‘Sin Tjun’ uitgaf met de administratie, de cliché’s voor 
de illustraties en de opmaak.
De enige recreatie was toen de bioscoop. Voornamelijk Amerikaanse films. 
Indrukwekkend was ‘Dr Jekyll en Mr Hyde’ met Ingrid Bergman. Samen met een 
ex-klasgenoot van de Lagere School, Charley van Hutten, hebben we genoten en 
gegriezeld in het Deca-park aan het Koningsplein. Op de Javaweg, niet ver van ons 
huis, werd ook een provisorische bioscoop ‘Menteng’ in bambu met rieten dak 
geopend. Het gebouw werd later vervangen door een gebouw in Dudok-stijl, 
ontworpen door de bekende architect Han Groenewegen. Ik vergaapte mij aan een 
film met waterballet van Esther Williams. Een prachtige Hollywood- show in 
Technicolor, na de ontberingen van de oorlog voor ons onvoorstelbaar rijk!
Het was de tijd van Dorothy Lamour en Bob Hope met ‘Road to Rio’, ‘Road to 
Casablanca’, Gene Tierney en Tyrone Power in ‘The razor’s edge’ van Somerset 
Maugham. De musicals met Doris Day, Kathryn Grayson, de Andrew Sisters, Bing 
Crosby, Frank Sinatra, Gene Kelly, het orkest van Glenn Miller met ‘Chattanooga 
Choo-choo’ etc.! De Engelsen, meestal ‘J. Arthur Rank’ producties, brachten 
kwalitatief betere films zoals ‘Hamlet’, ‘The scarlet Pimpernel’, met Laurence 
Oliver, Stewart Granger etc.
Bij goede films waren de toegangskaartjes in de loketten vaak uitverkocht. Buiten 
kon men altijd tegen woekerprijzen kaartjes kopen van ‘tukang catuts’, 
zwarthandelaren!

De zus van vader, tante Kee Seng en haar man verhuisden in 1948 van Prapatan 
naar de Oude Tamarindelaan 29, precies tegenover ons huis. Daarvoor woonden 
hun enige zoon Gouw Goan Ho en zijn vrouw Lely er met zijn gezin. Hij vertrok 
naar Holland om medicijnen te gaan studeren. De hoop dat hij het Delice-concern 
zou voortzetten was vervlogen.
De oudste dochter Denny, inmiddels gescheiden van haar eerste man Tjoa Lian 
Bie, is weer hertrouwd met een Nederlander. Wil Jansen en samen vertrokken ze 
met haar kinderen uit het eerste huwelijk naar Nederland.
Restte nog de tweede dochter Nel, die met haar man Khouw Giok Ho een
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Provisiën- en-dranken winkel, Toko Delta aan de Javaweg beheerden. Omdat ze 
zich eenzaam voelde in het grote huis op no.29 vroeg tante Kee Seng mij om haar 
gezelschap te houden en kon ik daar logeren. Na het avondeten bij mijn ouders aan 
de overkant, ging ik naar haar toe. Als ik niet veel huiswerk had, placht ze in de 
voorgalerij met mij gezellig over alles en nog wat te babbelen. Ze was bijzonder op 
mij gesteld. Soms moest ik de trekkingslijst van de Staatsloterij met haar 
doornemen om te zien of ze wat gewonnen had. Ik plaagde haar, dat ze dat geld 
niet nodig had en dat ze daarom nooit won. “Als ik een prijs win, dan open ik een 
bioscoop, net als de Menteng-bioscoop!” zei ze. De Menteng bioscoop was 
eigendom van Toko Li op de Javaweg, een concurrent van het Delice-concern. 
Haar man kwam meestal heel laat thuis en zodra hij gearriveerd was, werd het eten 
opgewarmd en gingen ze samen aan tafel. Hoe laat het ook werd, ze stond altijd op 
om hem te begroeten en samen te eten. Ze overleed beginjaren vijftig, lijdend aan 
vele kwalen. Ze was helaas niet oud geworden. Volgens mij had ze stilgedragen 
verdriet. Ik bewonderde haar trouw, zorgzaamheid en eindeloos geduld. Toen was 
ik net aan mijn studie op de T.H. in Bandung begonnen.

Omdat moeder niet meer naar Paalmerah wilde verhuizen heeft vader het huis met 
de 1500 m2 tuin aan een oliemagnaat verkocht. Van de opbrengst kocht hij in 
Bandung enkele huurhuizen, waarbij hij een op de Jalan Karangsari 18 heeft 
voorbestemd om er zelf later in te wonen. Hij hoopte, dat hij van de huur zou 
kunnen leven, maar door de hollende inflatie en het bevriezen van de huur was de 
huuropbrengst nauwelijks de moeite waard geworden.
De resterende 5 hectare achtertuin met klapperbomen en pachtershuisjes heeft hij 
voorlopig aangehouden. Toen in 1961 het Asian Games complex in Slipi gebouwd 
zou worden, werden de aangrenzende percelen, waaronder onze klappertuin, ook 
door de Komando Asian Games ‘onteigend' tegen een vastgestelde prijs, wat ver 
beneden de marktwaarde was!

In september 1948 trouwde oom Piet met tante Tjiauw Jang, ze hadden elkaar in 
het zwembad leren kennen. Ze was modiste en werkte bij de bekende Bandungse 
couturier Ouw Tek Goan. Oom Piet was altijd zeer sportief en organiseerde in de 
voortuin van Cicendo elke donderdag een badmintonwedstrijd. Geassisteerd door 
Oom Hoe Lo runde hij zijn kleine tabakswinkel 'Toko Tembakau Surabaya’ in het 
oude winkelpand van opa en oma Boen Kee.
Ons gezin kwam met de auto over uit Jakarta, onze nieuwe Studebaker werd als 
bruidsauto gebruikt. Het was een eenvoudige bruiloft met een receptie in een 
Chinees restaurant. De gevolgen van de oorlog waren nog duidelijk merkbaar. Opa 
Boen Kee was toen door de beroerte bedlegerig geworden en moest thuis blijven. 
Vaak werd hij in het ziekenhuis opgenomen en oma bezocht hem dagelijks en
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bracht altijd zijn lievelingskostjes mee.

Een jaar later, eind 1949, was opa Boen Kee overleden. Samen met zus Hin Hoa 
ben ik naai- Bandung gegaan om de begrafenis bij te wonen. Ook zijn enige broer 
‘Lange vent’ Boen Liang vertrok samen met ons naar Bandung, hij was erg 
geëmotioneerd en heeft bij de kist schokkend gehuild. Vader was toen in Nederland 
om de Ronde Tafelconferentie bij te wonen en te verslaan. Moeder kon vanwege 
haar jeugdtrauma niet bij de begrafenis aanwezig zijn. Symbolisch werd een pakje 
met haar kleren in de begrafenisstoet meegedragen. De ceremonie was nog in 
Chinese stijl, alleen het gebruik van papieren huisje met attributen, die later als 
offer verbrand moesten worden, werd om practischhe redenen achterwege gelaten. 
Hij werd een paar dagen thuis opgebaard en omdat hij zo lang was, kon de 
traditionele Chinese kist nauwelijks in de voorkamer en de beide voordeuren 
moesten uit de kozijnen om de kist door te laten!

Opa Tee Boen Kee’s begrafenis 1949. Staande v.l.n.r. de auteur, oom Hoe Lo, oom Piet Tee Goan 
Tjoen, oom Tee Gwan Thay, kinderen rij 2 en 3: Tee Kiok Hwa, Tee Kim Eng, Tee Kim Liong, Tee 
Kim Djoen, Tee Kim Siang (kinderen van oom Gwan Thay), zus Hin Hoa, Tante Tjiauw Jang (oom 
Piet’s vrouw), oma Boen Kee. tante Picis (oom Gwan Thay’s vrouw).
Zonen en kleinzonen dragen een witte hoofdband, weduwe en schoondochters een witte capuchon. 
Bron: archief auteur.

De zonen waren gekleed in ongebleekt katoen en hadden een doek van dezelfde
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stof om hun hoofd, ook de zonen van de zonen. Ze worden ook 
‘binnenkleinkinderen’ genoemd, ze zijn immers de naamdragers. De 
‘buitenkleinkinderen' zoals mijn zus en ik volstaan met gewone witte kleding. De 
weduwe en schoondochters waren eveneens gekleed in ongebleekt katoen en 
droegen allemaal een hoofdbedekking in een punt als een capuchon. De weduwe, 
de zonen en hun gezinnen, moesten ook een langere rouwperiode aanhouden dan de 
dochter en haar gezin. Tijdens de rouw werden er geen feesten gehouden, geen 
Nieuwjaarsbezoeken afgelegd en men ging gekleed in rouwkleuren. namelijk wit, 
zwart en blauw. Eigenlijk de zogenaamde ‘koele’ kleuren. Ook hierin bestonden 
nuances, de weduwe, zonen en binnenkleinkinderen mochten alleen wit, zwart en 
grijs dragen. Dit werd ‘pake putih'. letterlijk ‘wit dragen' genoemd en dit duurde 
drie jaar! Deze zware rouwvorm werd ook ‘toaha’ genoemd. Gouden sieraden 
werden niet gedragen, hooguit zilver.
De dochters, schoonkinderen en buitenkleinkinderen mochten, wit, zwart, blauw en 
groen, ‘pake biru’ of ‘blauw dragen’ en de duur van hun rouw was een jaar. Zolang 
de overledene thuis opgebaard lag, werd er drie keer per dag geofferd. De 
mannelijke nakomelingen moesten drie keer knielend met gevouwen handen de 
overledene eer betuigen. De dag voor de begrafenis werden bloemkransen en 
‘lians’, vaandels met Chinese zegenwensen, bezorgd. De gebruikte kleuren waren 
rouwkleuren, voornamelijk wit en zwart, maar ook blauw en geel. Deze dag werd 
dan ook ‘hari kembang’, bloemendag, genoemd.
Op de ochtend van de begrafenis werd er door een klein ensemble Chinese muziek 
ten gehore gebracht. Familie uit Paalmerah was overgekomen om hem de laatste 
eer te bewijzen. Opa Boen Kee was een van de meest kleurrijke figuren van de 
‘batikprinsen van Paalmerah’! Er was ook een vroegere kennis uit Jakarta, die 
vertelde dat opa hem altijd financieel gesteund had, toen hij het erg moeilijk had! 
Met Chinese muziek en vaandels voorop, vertrok de begrafenissoet stapvoets tot 
aan de grens van Bandung. Daarna ging men met auto’s verder naar de 
heuvelachtige Chinese begraafplaats Cikadut. Het graf was groot genoeg voor twee 
personen, een zogenaamde ‘Siang Kong’ graf, omdat ook zijn vrouw later naast 
hem begraven wenste te worden. Vanuit het hooggelegen graf had men een prachtig 
uitzicht op de stad Bandung. De plaats was uitgezocht door een Feng Shui-meester. 
Een goede locatie betekent geluk en zegen voor de nakomelingen.

De voorooorlogse vereniging van Chinese Middelbare scholieren, de ‘Chung 
Hsioh’ werd vervangen door de ‘Chung Liën Hui', waar ik lid van werd. Weldra 
zat ik samen met Jeanne Tan in de redactie van het verenigingsblad ‘Chung Liën 
Pao’. Hoofdredacteur was Ang Liang Tjay. De journalistieke genen van vader 
begonnen zich te openbaren...Jeanne bezocht ik vaak in het prachtige huis van haar 
vader Tan Lok Tiauw aan de Jalan Kramat Raya, een creatie van architect Liem
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Bwan Tjie. De imposante woonkamer met de grote tegels, het plafond met 
ingebouwde verlichting en de zware houten meubels met Chinees gestileerde 
decoratie kan ik me nog goed voor de geest halen. Dit huis werd later het Chinese 
Consulaat en is thans een mess voor legerofficieren.

Een hoogtepunt was mijn deelname aan het Chung Liën-Congres in Semarang in 
1949. Ik logeerde bij Lie Hong Djoe, tabakshandelaar en goede vriend van oom 
Piet. Het huis achter de winkel lag in Kranggan Oost, in de warme benedenstad. 
Overal stonden grote pakken tabak en het hele huis rook er naar. Ondanks de hitte 
en de benauwende tabaksgeur herinner ik mij de hartelijkheid en de gastvrijheid 
van mijn gastvrouw en haar man. Mevrouw paste op de winkel, deed 
boodschappen, kookte en bestierde zowel het huishouden als de zaak. Dit is typisch 
voor de vrouwen in Midden- en Oost-Java. De mannen hadden een prinsheerlijk 
leventje, ze brachten de dag door met hun zangvogeltjes, de 'burung Perkutuf, 
babbelden met elkaar gezellig in het koffiehuis etc.!
Door dit congres leerde ik voor het eerst Semarang kennen. De brede lanen, de 
chique winkelstraat Bojong met de stijlvolle vooroorlogse winkels en kantoren. Ik 
bewonderde de stedenbouw en architectuur van Thomas Karsten, de riante villa's 
ontworpen door Liem Bwan Tjie en genoot van het uitzicht op Candi. de chique 
woonwijk in de heuvels. Een van de meisjes, die ons rondleidde woonde in een 
fraai huis aan de Jalan Seteran ontworpen door Liem Bwan Tjie. De vooroorlogse 
woonhuizen van Liem Bwan Tjie waren voor mij duidelijk herkenbaar door het 
gebruik van stevige penanten, brede dakoverstekken, speciale dakpannen en de 
Chinees aandoende details. Degelijk en voornaam.
In tegenstelling tot Candi was de overvolle benedenstad, de Pecinan, waar de 
Chinezen handel dreven. Men kon er heerlijk eten bij Gang Lombok, waar ook de 
oude Chinese tempel zich bevond. Beroemd was de iumpia Semarang’ bestaande 
uit bamboeshoots en garnalen en de krokant gebakken ‘tahu Pong’. En s’avonds 
genoot ik van de zonsondergang aan de haven.

De oorlogsjaren en de vreselijke onderduikperiode hebben op mij en mijn zus qua 
studie geen schade berokkend. Dankzij de enorme inzet en discipline van vader, 
een geweldige prestatie om ons zonder curriculum les te geven! Daarbij niet te 
vergeten de voortdurende zorg van moeder, haar offervaardigheid en haar 
optimisme.
Vader zei eens tegen mij: ’Tk kan je geen materiële zaken nalaten, ik zal proberen 
je zoveel kennis mee te geven, dat je later op eigen benen kunt staan. Bezit kan 
men van je afpakken, kennis niet!” Wijze woorden, die mij bijblijven, toen ik later 
een nieuw bestaan moest opbouwen en mijn geboorteland moest verlaten.
Voorzover mij bekend hebben de meesten van mijn klasgenoten een goede carrière
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in hun verdere leven opgebouwd. De Koning Willem III (KWIII) H.B.S. heeft zijn 
reputatie hoog weten te houden!

Inmiddels gingen de onderhandelingen en ook de gewelddadigheden tussen 
Nederland en de Republiek door. Van Mook zette zijn plannen voor een Federale 
regering van Indonesië voort, in januari 1948 werd de voorlopige Federatie in 
Jakarta geïnstalleerd.
Hierdoor zou de Republiek langzaam afbrokkelen en zo een minder belangrijke 
rol in de Federatie spelen. Voorafgaand werden conferenties in 1946 in Bandung, 
Medan, Malino en in Pangkalpinang. in 1947 in Den Pasar en Pontianak 
gehouden, waarbij de respectievelijke ‘Hoofden’ van de Deelstaten en een 
Parlement werden gekozen. Vaak waren deze Hoofden familie van de lokale 
zelfbestuurders of de lokale adel. die vroeger samenwerkten met het Nederlandse 
bewind. In de ogen van de Republiek een ‘Verdeel-en heers’ politiek en de 
Hoofden van de ‘Negara’s’ of Deelstaten marionetten van de Nederlanders. Was 
het voormalige Nederlands-Indië, een eenheidsstaat, niet een creatie van de 
Nederlanders ? Waarom nu ineens een federale staat?
Dankzij de bemoeienissen van een internationale Commissie van Goede Diensten, 
werd het wapenstilstandsakkoord op de USS ‘Renville’ in januari 1948 getekend. 
Deze locatie werd als ‘neutraal gebied’ door beide partijen goedgekeurd. Helaas 
hadden net als bij het akkoord van Linggajati beide partijen zo hun eigen 
interpretatie! Indonesië hoopte op een belangrijke rol van de Verenigde Staten om 
Nederland onder druk te zetten.
In september 1948 brak in Madiun onder leiding van Moeso een communistische 
opstand tegen de Republiek uit. Soekarno en de toenmalige premier Hatta wisten 
deze opstand door snel militair ingrijpen neer te slaan. Dat de Republiek op eigen 
kracht deze ‘Madiun-opstand’ snel heeft weten te onderdrukken, had tot gevolg dat 
zij in de ogen van de Verenigde Staten enorm in prestige was gestegen! Het nieuwe 
Amerikaanse lid Merle Cochran van de Commissie van Goede Diensten kreeg van 
de toenmalige Secretary of State Marshall (bekend van het ‘Marshall-plan’) 
opdracht zo snel mogelijk een overeenkomst tussen Nederland en Indonesië te 
bewerkstelligen, gezien de toenemende dreiging van het communisme in Indonesië. 
Internationaal kreeg de Republiek steeds meer politieke steun, behalve van de 
Verenigde Staten ook van Australië en India.
De Indische ‘Luitenant-gouverneur-generaal’ Van Mook werd vervangen door de 
stijve hardliner Dr. Beel, die de nieuwe titel ‘Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon’ voerde. Klinkt wat minder koloniaal, maar staat voor hetzelfde begrip 
'Landvoogd'!
Op 20 december 1948 begon de Tweede Politionele Actie’, of volgens Indonesië 
de ‘Agressi Kedua’. De Nederlandse troepen stootten door naar Yogya, namen
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Soekarno, Hatta en andere leiders gevangen. Hatta werd naar Bangka verbannen, 
Soekarno, Sjahrir en Haji Agoes Salim naar Prapat aan het Toba-meer. De 
Nederlandse acties leidden tot grote ontstemming in de Veiligheidsraad, waar de 
Indonesische vertegenwoordiger Nico Palar eiste, dat de raad zich zou bemoeien 
met terugkeer van de Republikeinse regering in Yogya. Nederland had zich niet 
alleen politiek, maar ook militair misrekend. Het Indonesische leger, thans officieel 
T(entara) N(asional) I(ndonesia) of TNI genoemd, hergroepeerde zich en wist zelfs 
met een onverwacht offensief Yogyakarta enige tijd te bezetten! Een van de 
aanvoerders was kolonel Soeharto, de latere Indonesische president...
Deze tweede militaire actie heeft aan beide zijden veel slachtoffers geëist. Zoals 
altijd raakten de Chinezen tussen wal en schip en werden ook weer de dupe. Na 
vele onderhandelingen en onder internationale druk werd Yogya weer 
overgedragen aan Sultan Hamengkoe Boewono, in juli keerden Soekarno c.s. terug 
naar Yogya, waar ze enthousiast werden verwelkomd.

Uiteindelijk werd er een Rondetafel conferentie in Den Haag gehouden, waarbij de 
delegatie van de Republiek Indonesië werd geleid door Hatta. Soekarno was 
inmiddels gekozen tot president van de RIS, de Verenigde Staten van Indonesië. De 
conferentie werd afgesloten met de ondertekening van de Akte van 
soevereiniteitsoverdracht van Nederland aan de Verenigde Staten van Indonesië 
door koningin Juliana en de premiers van beide landen op 27 december 1949. Mijn 
vader was als journalist uitgenodigd om deze conferentie bij te wonen. In 
Amsterdam werd hij soms aangesproken, omdat men dacht dat hij Hatta was! Qua 
postuur en bril leken ze ook veel op elkaar!
Beide landen zouden verbonden blijven in een Unie met de Nederlandse vorst(in) 
als symbolisch hoofd. Met uitzondering van Nieuw Guinea, dat voorlopig onder 
Nederlands bestuur bleef en een jaar later weer besproken zal worden. Deze 
‘Nieuw Guinea kwestie’ zal voor de Nederlanders in Indonesië vergaande 
consequenties krijgen! Voor de oorlog had men nooit belangstelling gehad voor dit 
eiland. Nu werd dit een prestigezaak en wat waren de beweegredenen van 
Nederland om zich zo hardnekkig vast te klampen aan dit eiland? Natuurlijk om de 
Republiek, met name Soekarno, dwars te zitten, daarnaast speelde men met de 
gedachte, dat dit een mogelijke kolonie zou kunnen betekenen voor de Indo- 
Europeanen. Vooruitlopend op de verwachte repatriëringsgolf naar Nederland, wat 
toch al dichtbevolkt was en waarvan de economische situatie als gevolg van de 
oorlog nog verre van rooskleurig was. Over het lot en de toekomst van de 
oorspronkelijke bevolking de Papoea’s werd toen helemaal niet gerept. 
Indonesië, met name Soekarno, blijft echter dc aanspraken op Nieuw Guinea, later 
‘Irian Barat’, behouden.
Nadat op 27 december 1949 in Amsterdam op het Paleis op de Dam de
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soevereiniteitsoverdracht door koningin Juliana en Hatta werd ondertekend, vond 
direct daarop in Jakarta de overdracht plaats. Tijdens de plechtigheid op het paleis 
Koningsplein in Jakarta werd Nederland vertegenwoordigd door de Hoge 
vertegenwoordiger van de Kroon Lovink en de Verenigde Staten van Indonesië 
door Sultan Hamengkoe Boewono van Yogya. Daarna werd onder het spelen van 
het Wilhelmus voor het laatst de Nederlandes driekleur op het Paleis gestreken, 
onder luid gejoel en gefluit van de verzamelde Indonesiërs en werd met een luid 
applaus de Indonesische rood-witte vlag gehesen.
Dit was het einde van driehondervijftigjaar koloniale overheersing van Nederland 
in Indonesië.
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Indonesia Merdeka!
Nederland beschouwt de datum van 27 december 1949 waarbij Nederland formeel 
de soevereiniteit aan Indonesië had overgedragen, als de dag dat Indonesië 
onafhankelijk was geworden. Indonesiërs echter zien 17 augustus 1945, de dag 
waarop de onafhankelijkheid door Soekarno-Hatta werd geproclameerd, als hun 
onafhankelijkheidsdag. Indonesiërs vragen zich nog steeds af wanneer ze toch hun 
soevereiniteit aan Nederland hadden afgestaan?
De 17e augustus wordt in heel Indonesië als de dag van de onafhankelijkheid 
gevierd, 27 december is men daar al lang vergeten. Sterker nog: Indonesiërs 
beschouwen de capitulatie van Nederlands Indië aan Japan op 8 maart 1942 reeds 
als het einde van de Nederlandse overheersing! Echt ‘merdeka’, onafhankelijk, 
voelden de Indonesiërs zich pas, nadat de laatste Nederlandse militairen uit het land 
vertrokken waren, dus na december 1949.
Dat de door Van Mook bedachte federale Republik Indonesia Serikat geen lang 
leven beschoren was, lag in de lijn der verwachtingen. Immers, reeds in 1928 werd 
door de Indonesische Jongeren de eed afgelegd, dat Indonesië één land, één volk 
met één taal zou zijn! Soekarno bleef met hart en ziel deze eenheidsstaat nastreven. 
Binnen de kortste keren begon het desintegratieproces van de federale staat. 
Opstandjes van voormalige KNIL-eenheden, wat resulteerde in een hardhandig 
neerslaan door de TNI en de massale beweging om tot een eenheidsstaat te 
geraken, hebben dit proces bespoedigd. Eerst trad de ‘Negara Indonesia Timur’ 
(Deelstaat Oost-Indonesië) toe tot een eenheidsstaat met de Republik Indonesia. Na 
onderling beraad volgden spoedig de andere deelstaten en onder de toenmalige 
premier Hatta werd in mei 1950 besloten een nieuwe grondwet voor de 
eenheidsstaat Republik Indonesia op te stellen.

Na het vertrtek een dag eerder van de laatste Hoge vertegenwoordiger van de 
Kioon Lovink, landde op 28 december 1949 op het vliegveld Kemayoran in een 
Garuda vliegtuig, president Soekarno met zijn gevolg. Meer dan een miljoen 
mensen stonden juichend langs de weg van het vliegveld naar het paleis op het 
Koningsplein om Soekarno, staande in een open limousine en omstuwd door 
lijfwachten, te verwelkomen.
Dit historisch belangrijke moment wilde ik niet missen. Televisie bestond toen nog 
niet. Ik was een magere slungel van zeventien en zat in de vierde klas H.B.S. Om 
zoveel mogelijk te zien begaf ik mij naar het Koningsplein en wachtte dicht bij het 
toegangshek van het paleis, zodat ik het binnenrijden van Soekarno van dichtbij 
kon meemaken. Een aanzwellend gejuich kondigde de nadering van Soekarno aan. 
De weg was afgezet door een cordon van politie en militairen, het was een enorm
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geduw en getrek tussen cordon en publiek, tot het cordon bezweek onder de druk 
van de mensenmassa! Ik drong mij naar de voorste rij om niet platgedrukt te 
worden. Eindelijk kwam de stoet aan en met moeite reed de open limousine 
stapvoets met de zwaaiende president, omstuwd door lijfwacht en toegestroomde 
mensen, de paleistuin binnen. De emoties waren onbeschrijfelijk, men gilde, huilde 
en juichte tegelijk en er werd alsmaar "Merdeka! Hidup Bung Kamo! Hidup Bung 
Karno!” gescandeerd.
Met een emotioneel trillende stem sprak Soekarno op de trappen van het paleis zijn 
ademloos luisterende volk toe, waarin hij o.a. zei dat Irian Barat (Nieuw Guinea) zo 
snel mogelijk weer in de schoot van Indonesië terug moest keren. De soevereine 
staat Indonesië zou zich uitstrekken ‘van Sabang tot Merauke’! Hiervoor zou hij 
samen met het Indonesische volk blijven strijden!
Het Nederlandse bedrijfsleven mocht als welkome gast in het land blijven en aan de 
opbouw deelnemen.
Dit was de eerste keer dat ik Soekarno van zo dichtbij heb meegemaakt. Een 
historisch en emotioneel moment. Wat een charisma heeft die man, zijn retoriek 
kan miljoenen mensen beroeren!

Nadat president Soekarno op 28 december 1949 zijn intrek had genomen op het 
paleis Merdeka, zoals het paleis op het Koningsplein werd genoemd, werd Batavia 
Djakarta, de hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. Het Koningsplein 
werd Lapangan Merdeka, het Waterlooplein Lapangan Banteng. De straatnamen, 
die echt aan de koloniale overheersers herinnerden, werden omgedoopt in namen 
van helden uit de geschiedenis van het verzet tegen de Nederlanders.
Van Heutszboulevard werd Jalan Teuku Umar, naar zijn Acehse tegenstander, de 
Oranjeboulevard werd Jalan Diponegoro etc. Ook onze straat de Oude 
Tamarindelaan, werd eerst letterlijk vertaald in Jalan Asam Lama, maar werd 
uiteindelijk Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim, een van de voormannen van de 
Islamitische Partij N(ahdatul) U(lama).
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Student Fakultas Teknik Bandung
Op 27 mei 1950 behaalde ik het einddiploma H.B.S.-B.
Wat waren mijn aspiraties verder? Naar de Universiteit gaan was voor mijn ouders 
vanzelfsprekend. Ik had twee voorkeuren, rechten of architectuur. Vader raadde mij 
een juridische studie af, waarschijnlijk hebben zijn ervaringen met rechtspraken 
een afkeer voor alles wat met Justitie te maken had, bij hem gewekt. Hij was zelf 
kort en bondig, vooral in zijn schrijfstijl, aan het ‘oeverloze gezever’ van 
advocaten en dominees had hij een gruwelijke hekel!
Er was toen nog geen afdeling Bouwkunde op de Technische Hogeschool in 
Bandung, wel een afdeling Civiele Techniek. Natuurlijk wel op de Technische 
Hogeschool Delft in Nederland, maar voor mij onbetaalbaar, dus onhaalbaar. 
Studiefinanciering bestond en bestaat daar niet. Om mij nader te informeren vertrok 
ik naar Bandung en bezocht de campus van de Technische Hogeschool. Prachtig 
gelegen aan het IJzermanpark, nu Taman Ganega. Een fraai complex met zware 
daken en gebogen nokken in donkere ’sirap’, houten leien, ontworpen door de 
architect Henri Maclaine Pont. Duidelijk verwant aan de traditionele Javaanse en 
Minangkabause architectuur. Natuurlijke materialen zoals hout en kalistenen in 
zicht werden toegepast. De gebouwen werden door overdekte galerijen of open 
pergola’s met overhangende bougainville en geurige kamperfoelie met elkaar 
verbonden. Er heerste een sfeer van weldadige rust. Op de achtergrond het 
berglandschap van de Preanger en aan de voorzijde een prachtig uitzicht op de 
vallei van Bandung.
In het complex was ook een Academie voor de opleiding van Tekenleraren 
gevestigd., de ‘Akademi Seni Rupa’. Een artistieke enclave temidden van een 
omgeving van exacte wetenschappen! Bij verdere informatie bleek, dat er op 
instigatie van president Soekarno, een nieuwe afdeling Bouwkunde zou worden 
opgericht. Zijn grote wens om een opleiding van Indonesische architecten op te 
richten kwam eindelijk in vervulling! Hij heeft het altijd betreurd, dat er geen 
afdeling Bouwkunde bestond, toen hij op de Technische Hogeschool Bandung ging 
studeren. Als tweede keus had hij toen Civiele Techniek gekozen.

Mijn besluit stond vast.
In afwachting van de opening van de afdeling Bouwkunde, schreef ik mij voorlopig 
in bij de Akademi Seni Rupa. Civiele Techniek had ook gekund, maar beeldende 
kunst sprak mij meer aan. Van de lichting van 1950 kan ik mij nog de volgende 
studenten herinneren. Sie Hauw Tjong, een gevoelige padvinder en een 
begenadigde tekenaar. Met een Malinobeurs was hij later naar Nederland 
vertrokken en specialiseerde zich in grafische vormgeving. Hij overleed begin 2001
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in Amsterdam. Betty Pamoentjak, een vrolijke lange dame, bijgenaamd ‘Betty 
Panjang’ of ‘Lange Betty’, die het later in Zweden tot textielontwerpster heeft 
gebracht. Haar frisse kleurgebruik was opvallend. Onder de ouderejaars Ahmad 
Sadali, Pirous, Sujoko, Popo Iskandar, Srihadi en Mochtar Apin, die nu tot de 
belangrijke Indonesische moderne schilders gerekend worden. Sadali en Pirous, 
zeer gelovige Moslims, hebben naam gemaakt door een eigen stijl te ontwikkelen, 
geïnspireerd op de Arabische kalligrafie. Sadali’s abstracte werk refereert door 
toevoegen van de kleur goud aan oude Indonesische decoraties.
De Nederlandse schilder Ries Mulder doceerde schilderen, tekenen en 
kunstbeschouwing. Ries Mulder wist op indringende en aanschouwelijke wijze de 
moderne Westerse kunststromingen aan de studenten te introduceren. Van Claude 
Monet, Salvador Dali tot Pablo Picasso, van impressionisme, expressionisme, 
surrealisme tot abstracte kunst, meestal via reproducties en de weinige kunstboeken 
die toen in Indonesië verkrijgbaar waren.
Met zijn arendsblik, hij had een glazen oog, en een sappige sigaret in de mond siste 
hij bij het beoordelen van een werk : ”Het iss niet foooout, maar verdomd ssaaai! “ 
Zijn eigen schilderijen hebben we nauwelijks gezien, hij vreesde dat de studenten 
daardoor teveel beïnvloed zouden worden.
Het begin van de jaren zestig luidde ook de ontwikkeling van de moderne 
Indonesische kunst in en president Soekamo heeft daar een belangrijke impuls aan 
gegeven. Persoonlijk had hij weinig affectie tot de moderne abstracte kunst, zijn 
smaak was vrij behoudend. Begrijpelijk, in het vooroorlogse Nederlands Indië 
schilderde men voornamelijk zoete portretten, sawahs en bergen en realistische 
stillevens, de zg. ‘Mooi Indië” stijl. Naast de 'Bandungse school’ van Ries Mulder 
was er ook de A(kademi) S(eni) R(upa) I(ndonesia) of ASRI in Yogyakarta, waar 
o.a, de expressionistische schilders zoals Hendra en Abas Alibasyah doceerden. In 
tegenstelling tot de academische benadering van Bandung heeft de volkse kunst en 
de kunst, ontstaan tijdens de revolutie de ASRI een meer eigen Indonesisch 
karakter gegeven. De eerste nationalistische schilders Affandi, Sudjojono, Hendra 
Gunawan en Agus Djaja hebben vlak voor de Tweede Wereldoorlog via hun 
‘sanggar’s’ of ateliers in Jakarta veel invloed gehad op het werk en gedachtegoed 
van de ASRI kunstenaars. Deze pioniers waren practisch allemaal autodidacten! De 
ASRI- stroming sprak Soekarno natuurlijk meer aan. Bandung en Yogya waren in 
de beginjaren zestig de twee belangrijkste kunstcentra van Indonesië.
Soemardja was toen hoofd van de Seni Rupa Bandung. Hij doceerde vormtekenen, 
wat heel goed bij deze vormelijke, theoretische man paste. Bij het tekenen van het 
interieur van de Rooms- Katholieke kerk vond hij, dat ik de rijen kerkbanken niet 
minutieus genoeg had uitgetekend, maar dat ik mij het makkelijk maakte door ze in 
enkele lijnen aan te geven, ‘afraffelen' noemde hij het! Veel plezier beleefde ik bij 
handtekenen onder Ries Mulder. In de nabijgelegen dierentuin gingen we de daar
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verblijvende dieren schetsen. Het ging hem niet om het precies uittekenen van het 
dier, maar eerder om een vlotte impressie. Hauw Tjong en ik waren goede vrienden 
geworden en gezeten op het gras onder de ruisende bambubomen schetsten we wat 
af. Met enkele lijnen moest je het karakteristieke van snel bewegende dieren op 
papier zetten. De rondstappende en fladderende kippen en kalkoenen waren het 
moeilijkst! Ik bewonderde zijn summiere, maar o zo gevoelige lijnen en Ries 
Mulder complimenteerde hem met hoge cijfers. Hauw Tjong was een dierenvriend 
en op een dag zag hij hoe kinderen de geitjes pestten en met stenen bekogelden. De 
altijd vriendelijke jongeman werd heel boos en gebood de kinderen direct ermee te 
stoppen. Zo boos had ik hem nog nooit gezien en de kinderen liepen ook gauw 
weg!
Zeijlemaker gaf decoratieve kunst, we moesten o.a. tapijtdessins ontwerpen. Hij 
was geen man van primaire kleuren zoals Mondriaan, bij hem geen verf uit de tube, 
maar mooie subtiele combinaties van mengkleuren. De eerste oefeningen waren 
reeksen van grijzen, bestaande uit zinkwit en zwart, waarbij elke volgende tint met 
dezelfde hoeveelheid zwart werd vermeerderd. Harmonie en contrast ontstonden 
door composities van gekleurd papier naast en op elkaar te plakken. Boetseren en 
op draaitafels pottenbakken in klei werden ons bijgebracht door Pijpers. Een echte 
Hollandse vakman in stofjas, die altijd zijn commentaar of aanwijzingen begon 
met ’Tk zou zo zeggen, als je dat en dat zo zou doen....” Beeldhouwen en 
schilderen kreeg je pas later. De zes maanden bij de Seni Rupa heb ik als éên van 
de mooiste perioden van mijn leven ervaren. De gemoedelijke en artistieke sfeer en 
de mooie omgeving hebben zeker daartoe bijgedragen.
De afdeling Bouwkunde werd geopend en ik schreef mij direct in.
Voorzitter ad-interim werd prof. ir. lac.P.Thijsse, zoon van ‘de’ Thijsse van de 
Verkade albums. Hij was voorzitter van de afdeling Civiele Techniek en met hem 
werden andere docenten van deze afdeling tevens docent van de nieuwe afdeling 
Bouwkunde, o.a. prof. ir. Roosseno voor Betonconstructies en anderen voor de 
exacte vakken, zoals wiskunde, natuurkunde, bouwconstructies etc. Soemardja, 
Zeijlemaker en Pijpers werden respectievelijk docenten voor vormtekenen, 
decoratieve kunst, boetseren en maquettes maken. Het accent lag nu op de 
toegepaste kunsten en niet meer op de vrije beeldende kunst. Toch miste ik de 
bezielende en beschouwende kritiek van Ries Mulder! Wat een gelukkig toeval dat 
de combinatie van techniek en kunst in hetzelfde complex aanwezig was!

Na enkele maanden werd Thijsse vervangen door prof. ir. F. Dicke, die als hoofd 
van de Rijksgebouwendienst o.a. de paleizen in Jakarta en Bogor heeft gerenoveerd 
en uitgebreid met paviljoens in opdracht van president Soekarno. Kort daarna 
kwamen twee assistenten architectonische vormleer, namelijk ir. C(hris) F. A. 
Knol, een pas afgestudeerde bouwkundig ingenieur uit Nederland en Ger Smelt,
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architect en reeds werkzaam bij het architectenburo Budaya van Soesilo, de 
bekende architect-stedenbouwkundige in Bandung. Soesilo zelf gaf colleges 
Indonesische stedenbouw.
Het docententeam werd versterkt door prof. ir. V. R. van Romondt, die daarvoor bij 
de Oudheidkundige Dienst als levenswerk de restauratie van het Prambanan 
tempelcomplex heeft uitgevoerd. Van Romondt bracht ons uiteraard de 
geschiedenis en de vormentaal van de Hindoe-Javaans bouwkunst bij en later ook 
die van Zuid-Oost-Azië. Prof. ir. Kruger doceerde Bouwconstructie. Het waren 
voornamelijk in Delft afgestudeerde ingenieurs en uiteraard ademden de colleges 
de geest van de Delfste School, vooral bij Van Romondt, die nog bij de 
traditionele prof. Granpré Molière heeft gestudeerd. De jonge architecten Knol en 
Smelt boden daar gelukkig een modern tegenwicht aan.
Het curriculum was afgeleid van de T.H.Delft, met het verschil dat we behalve in 
de klassieke Griekse en Romeinse bouwstijlen ook in de Hindoe-Javaanse en Zuid- 
Oost-Aziatische stijlen werden onderwezen. Bij gebrek aan lectuur en materialen 
moest er veel worden geïmproviseerd. Maar er heerste een enorme geestdrift onder 
de eerstejaarsstudenten en ook bij de docenten. Een enthousiaste pioneersgeest 
vervulde ons, we waren ongeduldig en wilden zo snel mogelijk aan de opbouw van 
Indonesië beginnen!
De eerste lichting van 1950 bestond o.a. uit Achrnad Noe’man, Azhar, Gunawan, 
Hasan Poerbo, Hidayat Natakusumah, Hannie Waworuntu. Hatmadi Pinandoyo. 
Herman Sutrisno. Kwee Hin Goan, Lu Shao Chi, Milani Aboetajib, Oei Ging Kie, 
Remy Dendeng, Rooskandar Winant, Sa’ad, Sidharta, Suarli Salam, Sudarman, 
Sudibyo, Suhartono Susilo, Suluh Kumoro, Suyudi, Tan Jan Goan, Tan Hoan Beng, 
Tan Yong Djien, Zaenuddin Kartadiwiria, en anderen wier namen mij ontschoten 
zijn.

Er was natuurlijk ruimtegebrek. Knol en Smelt hebben van een prefab stalen skelet 
het nieuwe Bouwkunde-gebouw ontworpen, compleet met het interieur, het 
meubilair en de verlichting. Er waren nog geen interieurzaken, waarbij uit een 
catalogus bepaalde modellen en kleuren konden worden besteld. Haaks op het 
Bouwkunde-gebouw, wat drie verdiepingen telde, werd een expositiezaal met een 
schuine betonnen dak geprojecteerd. Het Bouwkunde-complex was in een 
eenvoudige moderne stijl vormgegeven. Toen ik het in 1992 met Henk Dicke, de 
zoon van prof. Dicke, bezocht, was het nog precies zoals veertig jaar geleden. Wel 
erg verwaarloosd, de linovloer was origineel, maar overal gescheurd! Bij het 
secretariaat hing een foto van prof. van Romondt. Nu, tien jaar later, heb ik 
gehoord, dat het Bouwkunde-gebouw inmiddels gesloopt is.

Voor mij was het transportprobleem, omdat ik niet kon fietsen, een handicap. Het
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was zaak, om op loopafstand van het T.H. complex een kosthuis te vinden. Via een 
aangetrouwde neef, Tjoa Eng Kim, kon ik een achterkamertje op de Jalan 
Cikapayang huren. Eng Kim studeerde chemie en bewoonde de garage. Na de 
oorlog werd elke ruimte benut tot woonruimte. Wij tweeën waren de enige 
kostgangers. Mijn gastgezin was de hartelijke Indo-familie de Hartogh, bestaande 
uit het echtpaar, een dochter en een zoon op de middelbare school plus een grote 
bruine hond. Mevrouw de Hartogh, een flinke donkerogige en donkerharige vrouw 
verwende ons met de heerlijkste Indische gerechten. Meneer de Hartogh was een 
goedmoedige en vriendelijke man met pretoogjes en een grote rode neus! De zoon 
had pianoles en speelde tot vervelens toe steeds dezelfde melodie. De eerste twee 
jaren bracht ik heel gezellig bij de De Hartoghs door. De colleges begonnen om 
zeven uur, dus ik moest vroeg opstaan en hollen om hijgend in de collegezaal te 
arriveren. Ik studeerde tot diep in de nacht en probeerde op tijd de opdrachten af te 
maken.
De eerste twee propadeuse-examens heb ik met goed gevolg gedaan. Ik wilde zo 
snel mogelijk afstuderen om mijn ouders te verlichten. Hoewel vader een redelijk 
bestaan had als free-lance journalist en uitgever van boeken, waren mijn 
studiekosten en huisvesting een behoorlijke belasting. Mijn zus Hin Hoa is ook de 
studie Sinologie aan de Universiteit van Indonesia in Jakarta begonnen.
Het gevolg was, dat ik ondanks de goede verzorging toch broodmager en 
oververmoeid was door gebrek aan slaap. Mijn weerstand was minimaal, ik was 
vaak verkouden en had keelpijn door amandelontsteking. Mijn huisarts was dr Ko 
Sing Po, onze familiedokter. Een opgewekte en laconieke man, die met een 
kwinkslag alle klachten wegwoof! Wie had kunnen denken, dat zijn kinderen dr.Ko 
King Hien en Ko Tjoe Lan met hun gezinnen later onze buren werden in Capelle 
aan den IJssel! Ook dr. Ko Sing Po en zijn vrouw verhuisden later naar Holland. 
Prof. Dicke kreeg de opdracht om de woning en het paviljoen van dr. Ko aan de 
Jalan Merdeka tegenover het Gemeentehuis te ontwerpen. Het werd een fraai royaal 
ogende villa met brede elegante luifels en terrassen. Smelt en Knol hebben ook 
voor het Rooms-Katholieke ziekenhuis St. Borromeus enige nieuwbouw 
ontworpen.

Vervuld van idealisme en enthousiasme werd de Bouwkunde studentenvereniging, 
Ikatan Mahasiswa Arsitektur ‘Gunadharma' opgericht. Suhartono Susilo, een 
organisator in hart en nieren, werd de eerste voorzitter. Gunadharma zou volgens 
prof. van Romondt de architect van de Borobudur zijn. President Soekarno heeft 
zich bereid verklaard om beschermheer te worden van deze vereniging. Zijn grote 
belangstelling voor de architectuur en voor de opleiding van de eerste Indonesische 
architecten was een belangrijke stimulans. Persoonlijk heeft hij onze afdeling 
bezocht en later zou blijken hoe belangrijk zijn persoonlijke betrokkenheid was
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voor onze opleiding.
Een van de belangriijkste vakken was ‘architectonische vormleer’, gedoceerd door 
prof. Dicke en geassisteerd door Knol en Smelt. Voor mij een van de boeiendste 
vakken, vooral de tekenopdrachten. Smelt was duidelijk een begaafde tekenaar! 
Het begon met perspectivisch tekenen en schaduwen. Het uittekenen van een 
klassieke Griekse zuil, de Dorische, Ionische of Korinthische zuil, dan een 
onderdeel van het Palazzo Vecchio. Nog interessanter werden de opgaven voor het 
ontwerpen van een hoekingang, een klein restaurant etc. Hierbij werden 
verschillende tekentechnieken vereist, met kleurpotlood en aquarelleren. Het laatste 
had mijn voorkeur, ik penseelde met Chinese penselen van schapenhaar, waardoor 
ik gevoelige nuances in de schaduwen kon aanbrengen doordat ze in een punt 
uitlopen waardoor zowel grote vlakken als haarfijne details met hetzelfde penseel 
kunnen worden bereikt!
Bij het boetseren onder leiding van Pijpers werden onderdelen van een gebouw, 
zoals een verdiepte ingangspartij op schaal in gips gemaakt. Ook potten draaien in 
klei moesten we ons eigen maken.
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Excursie Bali
Onvergetelijk was onze eerste excursie naar Bali. Dat gebeurde tegen het einde van 
het tweede studiejaar 1952. Knol en Smelt hadden de reis op voorbeeldige wijze 
voorbereid. Met een zelfgemaakt reisgidsje voorzien van gegevens over de 
plaatsen, die we zouden bezoeken. Ook achtergronden en bezienswaardigheden, 
met rake schetsen uit het boek ‘Island of Bali’ van de bekende Mexicaanse 
schrijver-schilder Miguel Covarrubias. Deze woonde en werkte in de jaren dertig in 
het vredige kunstenaarsdorp Ubud en de kustplaats Sanur. Dat was het begin van 
een stroom buitenlandse kunstenaars, die dit laatste paradijs hadden ontdekt.
Per trein reisden we met Dicke, Smelt en Knol van Bandung naar Surabaya en 
vanuit Banyuwangi staken we over naar Bali in een traditionele grote prauw. Een 
enerverende ervaring, de hoge golven sloegen vervaarlijk om de wankele en 
deinende prauw en ik was blij, toen we eindelijk in Gilimanuk aan de westkust van 
Bali landden! Het was het begin van de natte moesson, dus een periode met heel 
veel regen. Dat onze excursie bijna constant in de regen plaats vond was wel een 
kletsnatte verrassing!
Per truck werden we tijdens de excursie vervoerd. Heel primitief en provisorisch. 
Door de constante regen bleven we steeds onder het zeil dat de laadruimte, waar 
we dicht opeengepakt zaten, overdekte. Onze klamme vochtige kleren begonnen 
langzamerhand vies te ruiken! Om de beurt gingen we aan de achterkant zitten, 
waar we nog even naar buiten konden gluren. Als er een riviertje of watervalletje 
werd gesignaleerd riepen de jongens op de achterbank: “Air, air!”, wat “Water, 
water!” betekende. Want dat betekende ook dat er blote mensen aan het baden 
waren! Men verdrong zich op de achterbank om maar niets te missen van dit 
paradijselijk tafereel!

Via de hoofdstad Denpasar bereikten we tegen de avond ons logeerverblijf, het 
paviljoen-complex van de Punggawa van Ubud, Cokorde Gde Raka Sukawati. Een 
‘punggawa’ was een feodale leenheer, die als ‘ksatria’ (ridder) hulde was 
verschuldigd aan de plaatselijke vorst, de Raja van Gianyar. Cokorde Sukawati 
was een kunstminnaar, die vele buitenlandse kunstenaars binnen zijn dorp wist te 
verzamelen. Begin jaren dertig werd Ubud een gewilde pleisterplaats van 
getalenteerde kunstenaars rondom de Duitse schilder, musicus en choreograaf 
Walter Spies. Een veelzijdig genie, die aanvankelijk hofdirigent was van het 
Europese orkest van de Sultan van Yogyakarta. De Nederlandse schilder Rudolf 
Bonnet, onder de indruk van de verhalen van de etser Nieuwenkamp over de 
schoonheid en artisticiteit van het eiland en zijn bewoners, kwam uit Italië en 
voegde zich bij het kunstenaarsgezelschap in Ubud. Walter Spies en Rudolf Bonnet
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raakten bevriend en werden de twee belangrijkste kunstpausen van Ubud. Spies 
woonde in de vallei van Campuan, waar twee rivieren samenkomen. Een 
paradijselijke omgeving tussen het groene geritsel van de bambu en geruis van het 
water. Thans is hier het luxe hotel Campuan gevestigd.

Het complex waar we logeerden was zoals alle woonerven op Bali door een muur 
omgeven. Van buiten zag men alleen de daken erboven uitsteken. Via een fraai 
gebeeldhouwde poort trad men binnen in een erf, waar verschillende paviljoens en 
tempelgebouwen volgens een strikt patroon en volgens een bepaalde ruimtelijke 
oriëntatie vast lagen. Deze iets van de grond verhoogde paviljoens waren open, 
behalve de slaapvertrekken die ommuurd waren. De grote rieten daken met ruime 
overstekken beschermden de bewoners tegen regen en felle zon. Door het open 
karakter werd een natuurlijke ventilatie gewaarborgd. In feite een parasol en 
paraplu, karakteristiek voor de traditionele architectuur van een vochtig tropisch 
klimaat! We sliepen gezamenlijk op grote houten bedden, die plaats boden tot vier 
a zes personen. De overvloedige maaltijden werden in buffetvorm geserveerd. De 
Cokorde was een voortreffelijke gastheer, duidelijk iemand die gewend was 
toeristen rond te leiden en goede voorlichting te geven.

Een van onze studenten was een Batak, die slapeloze nachten had en allerlei 
hallucinaties kreeg. Na een excursie, waar we de voormalige Puri (paleis) van de 
vorsten van Klungkung bezochten. Hiervan waren alleen de indrukwekkende poort, 
de prachtige tuin en twee paviljoens met rijk gedecoreerde plafonds overgebleven. 
De rest was tijdens de ‘Puputan’, de massale zelfmoord van de vorst en zijn familie 
tijdens de Nederlandse aanval in 1909, verwoest. Wat het begin inluidde van de 
totale onderwerping van Bali aan het Nederlandse gezag. Het ene paviljoen was het 
gerechtshof, de Kerta Gosa, daarachter bevond zich de Balé Kambang of ‘Drijvend 
Paviljoen’, omgeven door een waterpartij. Het plafond van de Kerta Gosa was 
geheel beschilderd met taferelen, waarin de straffen die zondaars in de hel te 
wachten stonden, heel aanschouwelijk en gruwelijk werden afgebeeld. Naast 
gelukkiger hemelse afbeeldingen! Natuurlijk werd er gefluisterd dat onze Batakse 
medestudent ‘bezeten’ was van de helse taferelen! Hoe het ook zij, omdat hij zich 
steeds slechter voelde, besloot hij uiteindelijk op eigen gelegenheid terug te keren 
naar Java.
De bekende Nederlandse architect Han Groenewegen, die vele malen Ubud had 
bezocht en dan ook bij de Cokorde Gde logeerde, vertelde mij dat ook hij vaak last 
had van nachtmerries als hij onder het beschilderde plafond van het paleis 
logeerde...Als we ‘s avonds een dorp binnenreden en op de tweesprong onder een 
duistere waringinboom een tempeltje zagen van waar wierook opsteeg, dan ging 
een lichte huiver door me heen. Bali wordt ook wel ‘Eiland der Demonen’
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genoemd!
Ondanks de voortdurende regen hebben we het programma zoveel mogelijk 
afgewerkt. Vanuit Ubud maakten we dagtochten o.a.naar Klungkung, het ‘Bali- 
Aga’ (oorspronkelijke Baliërs) dorp Tenganan, waar de magische dubbel-ikat 
‘geringsing’ textiel op een traditioneel weefgetouw werd geweven. Deze geringsing 
stoffen zouden de gebruikers tegen allerlei kwaad beschermen en een zuiverende 
werking op de gebruikers hebben. Het dorp had een duidelijk introverte opzet: een 
rechthoek, ommuurd door rijen aaneengesloten woonerven en lange gesloten 
gevels. Brede doorgangen liepen terrasgewijs van de zee naar de heilige berg 
Gunung Agung. De oorspronkelijke bewoners vormden een besloten gemeenschap 
met zijn eigen rituelen.
Er werd flink geschetst, we keken onze ogen uit en probeerden zoveel mogelijk 
vast te leggen. Na het avondeten werd er ook gediscussieerd over wat we hebben 
bekeken en hebben ervaren.
De schilder Rudolf Bonnet nodigde ons uit om zijn atelier te bezoeken, dat zich aan 
de overkant van de voormalige woning van Walter Spies bevond. Een 
sprookjesachtig complex van kleine paviljoens op terrassen met een waterpartij, 
door hem zelf ontworpen in traditionele Balische stijl. Uit bambu opgetrokken met 
rieten daken, ook het meubilair was van bambu met Balische ikatbekleding en 
kussens. De verlichting bestond uit laaghangende, antieke bronzen olielampen en 
potten en schaaltjes versierd met kleurige bloemen uit eigen tuin. De rode 
‘kembang sepatu’ of hibiscus fleurde het interieur op. Balische mannen en jongens 
droegen deze bloem vaak achter het oor. We werden gastvrij onthaald op een 
Balische maaltijd, opgeluisterd door een "Genggong’ of ‘Kikvors”-gamelan orkest, 
de spelers gekleed in kleurige Balische klederdracht. Op een bambu mond- 
instrument werden kwakende geluiden voortgebracht.
Bonnets werk bestond voornamelijk uit klassicistische pasteltekeningen, met een 
voorkeur voor portretten en het menselijk lichaam. Uiteraard ook Balische 
taferelen, dansen en landschappen. Hij heeft veel invloed gehad op de Balische 
schilders, die perspectivisch en ook anatomisch gingen tekenen, hoewel ze later 
toch weer tot hun twee-dimensionale traditie terugkeerden. Omgekeerd heeft de 
Balische schilderstijl Bonnet nooit beïnvloed!

Samen met de in de oorlog tragisch omgekomen Duitse schilder Walter Spies had 
Bonnet reeds in 1936 een kunstenaarsorganisatie ‘Pita Maha' opgericht, die zich 
ten doel stelde om de kwaliteit van het werk van de leden te waarborgen en hun 
schilderkunst te bevorderen, bijv. door verkoop, tentoonstellingen, publicaties etc. 
Hij had het voornemen, gesteund door de Cokorde Gde Sukawati, om in Ubud een 
Museum voor Balische kunst op te richten. Bonnet schreef een prijsvraag uit voor 
ons, architectuurstudenten, om een schetsontwerp te maken van het te bouwen
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museum. De eerste prijs werd gewonnen door Azhar, die een ingelijste 
pasteltekening van Bonnet ontving. Het principe van zijn plan was een opgetilde 
kap met een rij bovenlichten, waardoor de tentoongestelde schilderijen op 
natuurlijke wijze van boven werden aangelicht. Bonnet heeft dit principe met 
architect Han Groenewegen verder uitgewerkt en in het hoofdgebouw van de Puri 
Lukisan is de vorm van de opgetilde kap nog te herkennen. Het museum werd in 
1953 geopend en toont werken van de plaatselijke kunstenaars. Omdat het 
voornamelijk uit hout en bambu was opgetrokken, raakte het snel in verval en thans 
is er een nieuw bakstenen gebouw voor in de plaats gekomen. Het complex is in 
een sfeervolle Balische tuin gesitueerd.

Vanuit Ubud oost- en noordwaarts bevonden zich talloze overblijfselen van de 
vorstendommen, die hier regeerden en waarvan de geschiedenis zeker duizend j aar 
terugging. Een van de belangrijkste was o.a. de ’Goa Gajah’ of de ‘Olifantsgrot’, 
een complex, zo geheten, omdat boven de ingang een monsterkop met grote 
flaporen was uitgehouwen. Waarschijnlijk was dit een kluizenaarsgrot. De grot 
bevatte in de muren uitgehakte nissen, een Ganesha-beeld met een olifantskop en 
lingga's (falussen). We gingen verder richting Gunung Batur in het noorden. Bij 
Tampaksiring daalden wij af in de ravijn, waarin zich uitgehouwen graftombes en 
monniksgrotten bevonden. Dit beroemde complex heette ‘Gunung Kawi' en was 
bereikbaar via steile trappen naar beneden. Door de regen een glibbergladde 
afdaling! Het monument bestond aan de linkerkant uit vier in de rots gehouwen 
tempelachtige reliëfs in hoge ovalen nissen, aan de rechterkant uit vijf nissen 
eveneens gevuld met dezelfde soort reliëfs. Archeologisch en architectonisch heel 
bijzonder, en zoveel mogelijk werden ze onder paraplu’s in onze vochtige 
schetsboeken vastgelegd. Iets noordelijker bezochten we de heilige bron ‘Tirta 
Empul’. Twee naast elkaar- gelegen vijvers met een rij waterspuiers waren in de 
binnenhof geprojecteerd en een bassin in de buitenhof van de tempel. Hoog op de 
heuvels met uitzicht op de bassins heeft president Soekarno een paleis ontworpen 
en gebouwd. Hier placht hij zich terug te trekken om inspiratie op te doen als hij 
een belangrijke redevoering ter gelegenheid van 17 augustus, de dag van de 
Onafhankelijkheidsproclamatie ging voorbereiden.

Verder naar het spectaculaire bergland van West-Bali, waarbij het aanmerkelijk 
koeler werd. In de verte zagen we de nevelige toppen van de Gunung Agung en 
Gunung Batur. We stopten in Bedugul om het mistige Bratanmeer, waaruit een 
indrukwekkende tempelpagode met elf daken oprees, te aanschouwen. Deze ‘meru’ 
of pagode was de ‘Pura Ulun Danu Bratan’, gewijd aan de godin van het meer en 
werd beschouwd als godin der vruchtbaarheid. Door de motregen hoefde ik de 
druppels alleen met een penseel over mijn zwarte inktschets te laten vloeien om het
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mistige effect te bereiken...Aan de oever bevond zich ook een tempelcomplex met 
enkele meru's.

Kunst en religie op Bali zijn nauw met elkaar verweven, ‘s Ochtends werden door 
vrouwen kleine offerandes, die kunstig uit versierde palmbladeren zijn gemaakt, 
voor de huistempels, de ingangen en op kruispunten van paden neergezet. Soms 
zagen we aan weerskanten van de weg voor de ingangspoorten gebogen 
bambustokken, versierd met guirlandes, vruchten en bloemen, een soort erepoort 
vormend. Ter ere van een religieus feest in het dorp. Deze zwaar versierde 
bambustokken werden 'penyor' genoemd. Vaak passeerden we een ceremoniële 
stoet, waarbij kleurig geklede vrouwen met rijkversierde offers op hun hoofd zich 
gracieus voortbewogen, vergezeld door de dynamische klanken van de gamelan. De 
Balische dansen en gamelanmuziek is veel dynamischer en opzwepender dan de 
ingetogen en beheerste Javaanse dansen, zoals de verfijnde ‘serimpi’ en de rustige 
gamelan aan de Javaanse hoven.

We woonden natuurlijk de bekende dansen bij, zoals de ‘Legong’, die door twee 
schitterend geklede jonge meisjes werd gedanst. De ‘Barong’-dans, die een sacraal 
karakter heeft, verbeeldde de strijd tussen Rangda, een kwaadaardige heks en de 
Barong, vergezeld van twee krisdansers. Deze dansers waren in trance en door 
Rangda’s toverkracht vielen ze stuiptrekkend op de grond, zichzelf in de borst 
stekend. De Barong lijkt op de Chinese mythische leeuw 'Barongsai', eveneens 
beschermers tegen het Kwaad.
Een van de spectaculairste dansen was de ‘kecak-’ of ‘apendans’. In de hoofdstad 
Denpasar woonden we zo’n ‘kecak’ voorstelling bij. Halfnaakte mannen lagen in 
concentrische cirkels rond een grote olielamp met vlammetjes. Ze begonnen ‘cak- 
cak-cak’ te zingen en in ritmes werden ze door elkaar geweven, zodat er een 
klankpatroon ontstond. Ook hun lichamen bewogen ritmisch en synchroon, waarbij 
ze afwisselend liggend en halfzittend met hun handen eerst gevouwen en dan 
uitgestrekt ritmisch wapperden. Hierbij werd uit het ‘Ramayana’ verhaal verbeeld, 
de dansers speelden het apenleger van koning Hanuman, dat prinses Sita moest 
redden.

Baliërs zijn van nature kunstenaars en levensgenieters. Alles wat ze met hun 
vaardige handen deden kon in een kunstwerk veranderen, van hout maakten ze de 
fraaiste houtsnijwerken, met papier en tekengerei minutieuze, expressieve 
tekeningen en met doek, pen en penseel fraaie schilderijen. Prachtige textielkunst 
kwam uit de weefgetouwen, dans en muziek werd van kleinsaf al onderwezen. 
Oorspronkelijk werd de houtsnij- en schilderkunst van vader op zoon onderwezen. 
Kunstacademies werden pas later na de onafhankelijkheid opgericht. Na de komst
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van de eerste Westerlingen, die in de jaren dertig op Bali, ‘The last paradise on 
earth' neerstreken, kwam ook het toerisme langzaam op gang. Ook de Pita Maha 
heeft het werk van de kunstenaars beïnvloed. Waren de eerste kunstwerken 
bestemd voor religieuze rituelen of hadden religieuze motieven de stijl van 
beeldende kunst als grondslag, door de invloed van Walter Spies in dans en muziek 
en Rudolf Bonnet op het gebied van de beeldende kunst werden ook nieuwe stijlen 
en Westerse invloeden in de Balische kunst verwerkt.

Er waren nog niet zoveel galeries of kunsthandelaren als nu, maai' we hadden er 
toch enkele bezocht. Een van de bekendste was ‘Pandy-galerie’ op Sanur. Sanur 
was een kustplaats, waar veel Westerse toeristen, vooral de kunstliefhebbers 
verbleven. Pandy verkocht kwalitatief hoogstaand houtsnijwerk en schilderkunst. 
De Baliërs werkten voornamelijk anoniem of collectief, individuele prestaties 
werden pas door de komst van Westerse kunstenaars geïntroduceerd en kenbaar 
gemaakt. Fraai houtsnijwerk werd aan de onderkant door een bekende maker 
gesigneerd door middel van een ingekraste signatuur. De prijzen waren er ook naar. 
Maar zelfs de ongesigneerde stukken waren al expressief en hadden vaak een goede 
kwaliteit. Als student had ik niet veel te besteden, maar ik kocht er toch enkele 
betaalbare houten beeldjes, die ik nog steeds bezit en koester. Zelfs stukken, die 
massaal voor toeristen worden gemaakt, bereiken door de handmatige bewerking 
toch een niveau, dat hoger is dan doorsnee-souvenirs uit andere landen.
Ondanks alle ontberingen en het slechte weer was onze eerste studie-excursie 
geslaagd. In Bandung teruggekomen, werden de schetsen geëxposeerd en de reis 
uitvoerig besproken.
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Exodus Nederlandse docenten, 
tussenkomst Bung Karno
Met alle problemen van een jonge staat, geplaagd door politieke strubbelingen en 
rebellie in de buitengewesten, vaak aangewakkerd door buitenlandse machten, 
probeerde president Soekarno c.s. zo goed mogelijk het land weer op te bouwen. 
We zagen het als onze taak om alvast na te denken en te discusssiëren hoe de 
Indonesische architectuur er in de toekomst uit ging zien. Ook met de Nederlandse 
docenten ontstonden discussies en vooral prof. van Romondt verwees ons naar de 
rijke erfenis en vormentaal van de traditionele Indonesische architectuur.
In deze discussies denk ik aan Japan, dat na een periode van imiteren van het 
Westen toch op den duur een eigen identiteit in hun moderne architectuur wist te 
bereiken. Modern en toch onmiskenbaar Japans, perfect gedetailleerd en 
geconstrueerd. Eigenlijk ook typisch Japans, alle noviteiten uit het Westen eerst 
kopiëren, daarna perfectionneren en tenslotte Japaniseren! Dat gebeurde in de 
fotografie, de film, de industriële vormgeving, auto's, mode etc. Tot in het 
minitieuze verbeteren, daarin zijn Japanners groot in het kleine!

Uiteraard heeft de ontwikkeling van de moderne architectuur in Latijns Amerika, 
met name in Brazilië, onze bijzondere aandacht. De invloed van Le Corbusier heeft 
op de jonge Braziliaanse architecten een geweldige impuls gegeven, getuige het 
werk van Oscar Niemeyer en zijn nieuwe hoofdstad Brasilia. Het gebruik van de 
‘brise-soleil’, de zon-werende elementen in de moderne hoogbouw is zeer 
aantrekkelijk. Tot dusver werd in Indonesië, waar men voornamelijk laagbouw 
kende, de zon geweerd door brede galerijen, luifels en dakoverstekken. Bij 
hoogbouw kan dit om technische en vooral economische redenen niet meer.
Het basis-principe van de vochtig-tropische architectuur is in feite de parasol of 
paraplu, een dak met grote overstekken, dat het gebouw beschut tegen zon en 
regen. Onder het dak is een open ruimte, waar lucht en wind doorheen kunnen 
waaien, het principe van dwars-ventilatie. Een typisch voorbeeld is de Javaanse 
pendopo, een koele, open ruimte met een groot dak op pilaren.

Met onze Nederlandse docenten was een goede band ontstaan, bij de geboorte van 
Barbara, de eerste dochter van het echtpaar Knol, stonden de eerste lichting van de 
Bouwkunde-studenten als peetvaders om haar wiegje. Ook bij prof. Dicke werden 
we gastvrij onthaald, evenals bij de familie Smelt. Vanuit de bungalow van prof. 
Thijsse in Ciumbuleuit, zagen we ‘s avonds zittend op het terras de lichtjes van 
Bandung flikkeren, terwijl we gezellig met gastheer en gastvrouw discussieerden
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bij een kop thee.
Veel moeite had ik om de gedachtegang van collega Hasan Poerbo te volgen. Hij 
gebruikte hoogdravende metaforen en termen. Prof. van Romondt kon eindeloos 
met hem discussiëren, maar ik kon zijn denkbeelden maar niet volgen, het was me 
te zweverig. Eens verzuchtte ik: ”Ik ben maar een doodgewone keukenmeid, 
gebruik alsjeblieft huis-, tuin- en keukentaal, anders begrijp ik je niet!” Dit tot 
grote hilariteit van de medestudenten. Men zei: "Eindelijk iemand die zegt wat wij 
denken!” Overigens was Hasan Purbo een begenadigde tekenaar en had als hobby 
sportvliegen. Vandaar het zweverige... De Jakartaanse collega’s Zaenuddin en 
Rooskandar noemden mij sindsdien ’si empok” wat Jakartaans is voor ‘zus’, 
aanspreekwoord voor ‘keukenmeid’!

Het ging slecht met mijn gezondheid , door het koele en vochtige klimaat van 
Bandung had ik vaak griep en keelontsteking. Sinds mijn jeugd had ik vergrote 
amandelen, mijn huisdokter dr. Ko Sing Po adviseerde mij ze nu toch te opereren. 
Hij verwees mij naar de bekende KNO-arts dr. Otto de Raadt, die een practijk had 
aan de Jalan Dago. Aangezien hij tevens militair arts was, werd ik door hem in het 
Militair Hospitaal in Cimahi geopereerd. Bij volwassenen schijnt het 
genezingsproces langer te duren dan bij kinderen, ik verbleef ruim een week in het 
hospitaal. Het was een pijnlijke ervaring, de eerste dagen mocht ik alleen drinken 
en langzaam werd er overgegaan op pap. Jaren later, in 1984 in Rotterdam, 
ontmoette ik bij het echtpaar Veldhuisen-Djajasoebrata, batik-kenners, de 
echtgenote van dr. De Raadt, mevrouw Greet de Raadt-Apell, eveneens een batik- 
deskundige. Van haar vernam ik. dat haar man vanwege kanker in het Daniël den 
Hoed Kliniek verpleegd werd. Samen met de dochter van wijlen dr. Ko Sing Po, 
mevrouw Tjoe Lan Lim-Ko heb ik hem nog opgezocht. Hij heeft het nog tien j aar 
volgehouden en overleed in Lochem in 1994. Als ik bij mijn vriendin Heleen 
Langlois van den Bergh in Harfsen logeerde, zocht ik haar altijd op. In mei 2002 
hadden we haar weer in haar mooie villa in Lochem opgezocht, 91 jaar en nog 
altijd une grande dame! Onherroepelijk komt het einde, een jaar later in 2003 is ze 
overleden.

Door de kwestie Nieuw-Guinea of Irian Barat begon de verhouding tussen 
Indonesië en Nederland te verslechteren. Keer op keer hamerde President Soekarno 
in zijn toespraken op Onafhankelijkheidsdag van 17 augustus op het feit, dat Irian 
Barat nog steeds niet in de schoot van Indonesië is teruggekeerd en de toon werd 
steeds dreigender en krijgshaftiger. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft inmiddels 
zijn activiteiten hervat en de grote im- en exportmaatschappijen, de banken en de 
ondernemingen begonnen weer te floreren als vanouds. De slepende Nieuw- 
Guinea kwestie begon zich echter als een dreigende wolk boven de aanwezige
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Nederlanders samen te pakken.
Medio 1953 werd bekend dat onze Nederlandse docenten Smelt, Knol en Dicke 
voornemens waren om naar Nederland terug te keren. Dit zou dus een docenten- 
vacuüm betekenen voor onze pas opgerichte afdeling Bouwkunde. We wachtten de 
bui niet af, maar gingen ons beraden om dit op te lossen. Besloten werd om een 
delegatie naar President Soekarno, die Beschermheer was van onze Bouwkunde 
Studentenvereniging Gunadharma, af te vaardigen. Deze delegatie bestond 
voornamelijk uit bestuursleden en activisten, waaronder de auteur.

We werden hartelijk ontvangen door de president. Hij stond ons reeds boven aan de 
trap van het Paleis Merdeka op te wachten. Hij luisterde aandachtig naar de 
inleiding van onze voorzitter Suhartono Susilo en reageerde snel met een 
overrompelingstactiek. “We hoeven toch niet wanhopig te worden door de exodus 
van de Nederlanders!”, riep hij uit. "Alsof Delft de enige architectuuropleiding op 
de wereld is. Als schooljongen moest ik bij het licht van een olielampje mijn 
huiswerk maken, omdat mijn ouders elekrisch licht niet konden betalen en toch ben 
ik ingenieur geworden!” Er volgde een levendige gedachtenwisseling, waarbij hij 
zijn visie op de te werven docenten uiteenzette. De landen, vanwaar eventueel 
docenten zouden worden aangetrokken waren volgens hem Italië, Zwitserland en 
Oostenrijk. “Waarom niet de Verenigde Staten?” vroeg ik. “De beste Amerikaanse 
architecten komen uit Europa zoals Ludwig Mies van de Rohe, Walter Gropius, 
Marcel Breuer en Richard Neutra. Waarom zouden we tweedehandse architecten 
gaan werven, ik ga liever naar de bron en dat is Europa.” Op mijn vraag of de 
Scandinavische landen zoals, Zweden, Denemarken en Finland met een zeer 
geavanceerde architectuur ook in aanmerking kwamen, antwoordde hij: “De koele 
benadering van deze Scandinavische volken zal ons, warmbloedige Indonesiërs 
minder aanspreken. Vandaar mijn voorkeur voor het latijnse Italië, het degelijke 
Zwiserland en decoratieve Oostenrijk met zijn Wiener Werkstatte.”
Hij voegde de daad bij het woord en gaf zijn adjudant terstond opdracht de 
Indonesische ambassades in Rome, Bern en Wenen te telegraferen om docenten te 
werven.
De Amerikaanse Zwitser Walter Hunziker, de Oostenrijkse architecten Natmessnig 
en Kopeinig en interieurarchitecte Frau Schönherr kwamen uiteindelijk het 
docententeam versterken.

Prof. van Romondt bleef trouw op zijn post. Hij heeft de daaropvolgende moeilijke 
periode, waarbij de Nederlanders geboycot werden, moedig doorstaan. Op een 
gegeven moment konden Hollanders geen boodschappen meer doen en ook de 
becaks weigerden hun te vervoeren. Wij studenten hielpen hem deze periode door 
te komen. We deden boodschappen en zorgden voor zijn maaltijden, die we ‘s
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avonds over de schutting aan de achterkant van zijn huis bezorgden. Zo ook met het 
wasgoed. Hij was alleenstaand en daardoor extra kwetsbaar. Te zijner 
nagedachtenis hing en hangt er nog steeds in het Bouwkunde-gebouw in Bandung 
zijn portret.
Een van onze medestudenten was de begaafde Suyudi, die een studiebeurs kreeg 
om in Parijs aan de Ecole des Beaux Arts verder te studeren. Hij voegde zich later 
in Westberlijn bij de Indonesische studenten uit Delft, die door de Irian-Barat 
kwestie moesten uitwijken. Onder prof. Hans Scharoun, de vermaarde architect van 
de Berliner Philharmoniker, was hij cum laude afgestudeerd.
Als opvolger van prof. van Romondt werd hij de eerste Indonesische voorzitter van 
de Afdeling Bouwkunde aan de ITB Bandung.
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Excursie Yogya
In 1953 werd de tweede studie-excursie naar Yogyakarta en Solo in Midden Java 
georganiseerd. Deze twee provincies worden ook wel de ‘Vorstenlanden’ genoemd, 
omdat in Yogyakarta de Sultan en in Solo de Susuhunan hun zetel hebben. Prof.van 
Romondt, prof. Dicke en prof. Thijsse waren ook van de partij. Prof. van Romondt 
was de deskundige in deze regio door zijn jarenlange restauratie van het Prambanan 
tempelcomplex, het belangrijkste complex naast de beroemde Borobudur. Hij was 
dan ook tijdens de excursie onze (eigen) wij ze gids! We vertrokken per trein via de 
zuidkust naar Yogyakarta.
Bij aankomst rook ik direct de indringende geur van de ’kretek’-sigaretten, een 
scherpe, doordringende geur van gebrande kruidnagel en wierook. Het bepaalde 
onmiddellijk de sfeer, het had iets mystieks en bedwelmends. De kleuren van de 
kleding van de mensen waren ook, in tegenstelling tot de felle vrolijke kleuren van 
de Sundanese vrouwen veel donkerder en ingetogener. De mannen droegen jasjes 
van ‘lurik’ weefsels, gestreepte katoenen weefsels in donkerbruin, donkerblauw of 
zwart. Daaronder een sarong van batik. Hun kunstige hoofddeksel van batik eindigt 
aan de achterzijde in een soort verpakt ei. Deze traditionele dracht wordt meestal 
nog gedragen door de Kraton-dienaren.
We logeerden in het Garuda-hotel aan de Jalan Malioboro, de belangrijkste straat 
van Yogya. Malioboro zou afgeleid zijn van het Engelse ‘Marlborough’ (uit de 
Raffles-periode?), loopt van noord naar zuid, met aan de uiteinden het Tugu- 
monument en de Kraton (Paleis) van de Sultan. Een drukke straat met een groot 
assortiment aan winkels en restaurants.

Een zeer smakelijk Yogyaas gerecht is ‘gudeg Yogya’, bestaande uit gekruide 
santen (kokosmelk), gekookte ‘nangka’ of ‘jackfruit’ met kip, eieren en tahu. In 
bepaalde restaurants verkrijgbaar, maar de beste, authentieke gudeg koopt men ‘s 
avonds bij de stalletjes waar ze door ‘mboks’ (oudere vrouwen) uit aarden potten 
worden geserveerd. Omdat we ‘low-budget’- studenten waren, waren we al 
tevreden met de goedkoopste ‘nasi-rames’, een eenvoudige doch smakelijke 
rijstschotel! De belangrijkste bezienswaardigheden van Yogya zijn natuurlijk de 
Kraton of het Paleis van de Sultan en het bijbehorende lusthof ‘Taman Sari' met 
een waterpartij.
De kraton van Yogya bestaat uit een opeenvolging van paviljoens en binnenhoven, 
kenmerkend voor de Javaanse hofarchitectuur. Alle elementen, zowel de 
gebouwen, als de bomen en planten en de binnenplaatsen hebben een kosmische 
symboliek. De opeenvolging van de gebouwen volgen een strak noord-zuid 
schema. Noordwaarts bevinden zich de bergen, waar de góden verblijven, in het
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zuiden golft de oceaan, waar Nyai Loro Kidul, de Godin van de Zuidzee verblijft 
en jaarlijks menselijke offers opeist. De zee is ook verblijfplaats van de geesten der 
voorouders.
De vorm van de ‘pendopo’, het open paviljoen, wordt gekenmerkt door een hoog 
oplopend, geknikt dak. De vloer van koele tegels of bij de belangrijke pendopo’s 
van wit Carrara-marmer. Vier hardhouten kolommen vormen de hoofddragers van 
het dak. De ornamenten vertonen rijkbewerkte vormen en kleuren ontleend aan het 
hindoeïsme, het boeddhisme en de Islamitische kalligrafie. De binnenplaatsen zijn 
bestrooid met zwart zand, afkomstig van de stranden van de Zuidzee.
De toenmalige Sultan van Yogya Hamengku Buwono IX, die in Leiden was 
afgestudeerd, steunde tijdens de revolutie de Republiek Indonesia. Als Javaanse 
vorst hield hij het traditionele erfgoed in ere, maar door zijn westerse opleiding 
was hij een moderne verlichte vorst.
Yogyakarta werd ook de hoofdstad van de Republiek toen Soekarno en zijn 
regering vanuit Jakarta naar Yogya waren uitgeweken. Als waardering en dank had 
men hem verschillende ministersposten toegewezen tijdens het bewind van 
president Soekarno en hij werd later zelfs vice-president onder president Soeharto. 
Ondanks zijn eeuwenoude tradities is Yogya ook een progressieve stad. Door de 
aanwezigheid van de Universiteit Gajah Mada en de ASRI (Academie van 
Beeldende Kunst), opgericht tijdens de revolutie en de vele onderwijsinstellingen is 
het een echte studentenstad geworden.

Naast het dynamische Yogyakarta is het naastgelegen Surakarta of Solo veel 
traditioneler. Oogt de kraton van de Sultan van Yogya goed geconserveerd en fris 
onderhouden, de kraton van de Susuhunan van Surakarta ademt veel meer de 
weemoedige sfeer van decadentie en vergane glorie. Ook de decoraties zijn veel 
barokker. De opzet van paviljoens met binnenplaatsen is echter hetzelfde. De 
Yogyanees is ook veel dynamischer dan de Solonees. Duidelijk waarneembaar in 
zijn bewegingen en in de dansvorm, de Yogyase dansers maken krachtige 
danspassen, terwijl de Solose dansers zich langzaam en met verfijnde gebaren 
bewegen. Naast de kraton van de Sunan, bezochten we ook het ‘puri’ of paleis van 
Prins Mangku Nagoro. De grote pendopo is ontworpen door de bekende archtect ir. 
Thomas Karsten, de stadsarchitect van Semarang.
Het grote rijk van Mataram werd in de 18e eeuw geteisterd door een opvolgings- 
strijd tussen rivaliserende familieleden. Door bemoeënis van de Nederlanders werd 
uiteindelijk het rijk verdeeld in twee vorstendommen, Surakarta met de Susuhunan 
Paku Buwono III en een nieuwe Sultanaat Yogyakarta met Hamengku Buwono I 
als eerste Sultan. Een neef van de Susuhunan, Raden Mas Said, bleef rebelleren, en 
kreeg als Prins Mangku Nagoro I van de Nederlanders een deel van het rijk van de 
Susuhunan toebedeeld. De Engelsen hadden op dezelfde wijze een deel van
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Yogyakarta aan de Prins Paku Alam toegewezen. Hierdoor was het oorspronkelijke 
rijk van Mataram gevierendeeld !
De Mangkunagoro familie bouwde een succesvol zakenimperium op, men was o.a. 
actief in de suikerhandel en bezit tegenwoordig ook een luxe hotelketen: de ’Sahid 
Jaya Groep’. Hotel Sahid Jaya in Solo en Jakarta behoren tot de tophotels van 
Indonesië. Als behoeder en vernieuwer van de Javaanse cultuur was vooral Prins 
Mangku Nagoro VII zeer actief. Nieuwe choreografieën werden gecreëerd en de 
gamelanorkestraties en dansen waren beroemd. Wijlen Ibu Tien Soeharto, de 
echtgenote van president Soeharto zou nog een nazaat zijn van de Mangku 
Nagoro’s.
Een bijzonder toeval is dat de huidige Prins Mangku Nagoro IX, de ex-schoonzoon 
is van wijlen president Soekarno. Hij was gehuwd geweest met Sukmawati 
Soekarnoputri en uit deze verbintenis is een zoon geboren. Pondrokarno, die samen 
met zijn vader in het paleis woont en in aanmerking komt voor de ‘troonopvolging’ 
van de Mangkunagaran! Aldus Dirk Vlasblom in het NRC/Handelsblad van 
07.06.1994.

Belangrijk onderdeel van onze excursie was het bezichtigen van de Oudheden van 
Midden Java. De meesten dateren uit de 9e eeuw en liggen verspreid in de 
vruchtbare vlakte van Kedu, aan de voet van de vulkaan Merapi. Het meest bekend 
is de Borobudur, het grootste Boeddhistische monument, gelegen ten westen van 
Yogyakarta. De plattegrond bestaat uit een serie van concentrische ‘mandala's’, 
vierkante diagrammen met een mystieke betekenis. Daarboven concentrische 
cirkels. Een piramidale opstapeling van vierkante terrassen, overgaand op ronde 
tenassen met stupa’s.
Het geheel vormt een platte stenen ‘berg’ met verfijnde contouren. De bedoeling is, 
net als de pelgrims, de lange ommegang langs de wanden met gebeeldhouwde 
reliëfs op de eerste terrassen te volbrengen. Gekomen op de bovenste drie terrassen 
met de opengewerkte stupa’s waarin Boeddhabeelden zich bevinden, zou men een 
stille openheid ervaren met een wijds uitzicht op de bergachtige omgeving. Een 
rituele wandeling om via een lang en moeizaam proces tot de eindfase van de 
Verlichting en de Ware kennis van Boeddha te komen.
De hele klimpartij en ommegang waren voor mij te vermoeiend. Na de eerste 
terrassen te hebben bewandeld snakte ik naar adem, kon niet meer verder en 
besloot beneden te wachten. Het was drukkend warm en het zweet gutste van mijn 
voorhoofd.
Ten oosten van Yogya bevinden zich de andere Javaanse oudheden, o.a. Candi 
Kalasan, Candi Ratu Boko en het Prambanan complex. De meeste zijn 
Boeddhistische heiligdommen, behalve de grootste, het Prambanan of ‘Loro 
Jonggrang’ of ‘Ranke Maagd’ complex.
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De restauratie van het Prambanan complex was begonnen in de jaren dertig. De 
toen pas afgestudeerde ir. Van Romondt wist nog niet dat dit zijn levenswerk zou 
worden, toen hij bij de Oudheidkundige Dienst zijn carrière begon. De idealist Van 
Romondt schrok toen hij ontdekte, dat de ‘Inlandse’ technici met vergelijkbare 
opleiding en functies veel minder verdienden dan hun Hollandse collega’s!

Het Loro Jonggrang complex deed volgens hem qua verhoudingen en verfijning 
niet onder voor de middeleeuwse kathedralen in Europa. Bij de aanblik van de 
elegante rijzige hoofdtempel van 47 meter hoog kon ik het alleen maar met hem 
eens zijn. Iets wat niet altijd het geval was.
De tempels van dit complex staan op drie op elkaar gelegen terrassen. Op de 
bovenste bevinden zich de drie hoofdtempels, in het midden de grootste 
Siwatempel, aan de zuidzijde een kleinere Brahmatempel en ten noorden ook een 
kleinere Wisnutempel. Toen we het in 1953 bezochten., was pas de grootste 
Siwatempel gereed, de twee kleinere zouden pas later gerestaureerd worden. In de 
Siwatempel bevinden zich in de vier tempelruimten de beelden van Siwa, Agastya, 
Ganesha en Durga.
Aan de binnenzijde van de balustrades, die de terrassen van de Siwa- en 
Brahmatempels omsluiten zijn in de reliëfs de verhalen van het Ramayana-epos 
afgebeeld. Hier worden o.a. de avonturen van Rama en Sita verbeeld, met name de 
be vrij ding van Sita, die door de demonenkoning Rawana was ontvoerd en door het 
apenleger werd bevrijd. Hetzelfde verhaal wat in de Kecak-dans op Bali wordt 
vertoond.
President Soekarno liet het magnifieke Prambanan complex als achtergrond-decor 
gebruiken voor een spectaculaire Ramayana ballet- en muziek-show wat tot heden 
bij volle maan wordt opgevoerd.
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Gedwongen Sabbat
Aan deze excursie kwam voor mij helaas een voortijdig einde.
De volgende morgen na de Prambanan excursie gaf ik bij het hoesten bloed op. 
Met spoed werd ik naar het Rooms-Katholieke ziekenhuis ‘Panti Rapih’, vroeger 
‘Onder de bogen’, vervoerd en na bloedonderzoek werd er een röntgenfoto van de 
longen gemaakt. Er bleek een ‘caverne’ in mijn linkerlong te zijn. ik had 
longtuberculose! Voorlopig werd ik opgenomen in het Panti Rapih ziekenhuis. 
Prof. Dicke was achtergebleven om me tijdens mijn gedwongen verblijf bij te 
staan. Mijn vader werd telefonisch op de hoogte gesteld en hij kwam zo snel 
mogelijk naar Yogya. Vader belde Oom The Bik Tjwan op, een goede vriend van 
opa Boen Kee, die samen met zijn broer The Hong Oe eigenaar was van een van de 
bekendste batikkerijen in Yogya, namelijk de batikkerij ‘The Sien Tjing’. Oom 
Bik Tjwan, zijn vrouw en zoon Gien Liong waren trouwe vrienden die mij 
dagelijks om de beurt opzochten. Ook een zus van Suyudi. die zelf ook 
longpatiënte is geweest, kwam mij opzoeken.
Ik lag samen met een andere patiënt uit Purwokerto in een kamer met een klein 
terras aan de tuinzijde. Eveneens longpatiënt, die vreselijk hoestte, ‘s Avonds kon 
ik moeilijk slapen vanwege zijn hoestbuien. Via een boog kon ik naar buiten 
kijken, vandaar de vroegere naam ‘Onder de bogen'. Het grensde aan een weg naar 
een begraafplaats, bijna dagelijks zag ik een begrafenisstoet voorbijgaan, geen 
opwekkend gezicht.
Het ziekenhuiscomplex was, zoals de meeste vooroorlogse ziekenhuizen, als een 
paviljoencomplex opgezet., verbonden door overdekte gangen. Het was ruim 
opgezet in een schaduwrijke tuin, toch had ik het vreselijk warm. Oom Bik Tjwan, 
een overtuigde Boeddhist, die graag mediteerde, probeerde mij 
ademhalingstechnieken bij te brengen om tot rust te komen en zo innerlijke vrede te 
bereiken. Ondanks zijn zeer vooraanstaande positie in de Yoygase gemeenschap, 
was hij de eenvoud zelve. Hij en zoon Gien Liong kwamen mij elke dag op de fiets 
opzoeken. Dierbare mensen, die ik nooit zal vergeten.

Na een paar weken was ik voldoende aangesterkt om terug te reizen naar Bandung. 
Ik werd behandeld door dr. Nio Kok Hien, een bekende longarts, die samen met 
zijn collega dr. Rotinsulu een practijk had aan de Jalan Dago. Boven de 
practijkruimte was er ook een zaal voor zes patiënten. Dr. Nio was hoofd van de 
regionale Tuberculosebestrijding van de World Health Organisation. In zijn privé- 
sanatorium, hooggelegen aan de Jalan Lembang werd ik voorlopig ondergebracht. 
Een villa met een prachtige tuin en dito uitzicht op Bandung.
De patiënten waren bijna allemaal Chinezen, niet alleen uit de regio, maar ook ver



93

daarbuiten, o.a. van Palembang op Sumatra, Een van deze Palembangers was een 
zekere Harry Tan, die zeer verwend was als enige zoon van een rubberhandelaar. 
Wij raakten goed bevriend, omdat wij een van de weinige ‘Baba’s’ waren, dat wil 
zeggen Peranakans. Het merendeel waren ‘Totok-Chinezen’, meestal van de eerste 
of tweede generatie. Dan was er Fred Oei, een student electrotechniek van de T.H. 
Hij stamde uit een Chinese officierenfamilie in Padang op Sumatra. Fred en ik 
waren de enigen, die Nederlands spraken en we raakten daardoor ook goed 
bevriend. Hij vervolgde later zijn studie op de T.H. in Delft en vestigde zich als 
elektro-ingenieur in Zweden. Op zoek naar werk in 1966 bezocht ik hem in 
Stockholm. Na vele omzwervingen o.a. in Taiwan en Hong Kong geniet hij nu met 
vrouw en dochter van zijn pensioen in...Andorra! Via een tante van hem, Nancy 
Lim, een activiste van de vereniging ‘Inisiatip’ in Rijswijk heb ik hem na vele jaren 
weer teruggevonden! Voorlopig babbelen we per e-mail.

De therapie in het sanatorium bestond uit enkele malen per dag ‘kuren’, dat wil 
zeggen plat en stil liggen. Daarnaast medicijnen en soms kregen patiënten een 
’pneu’, een shockbehandeling in de longen. Hiervoor werd men in zijn practijk op 
de Jalan Dago behandeld. Dr. Nio kwam elke dag even inspecteren, met zijn 
laconieke opmerkingen wist hij goed klachten weg te wuiven. Een van zijn 
therapieën was de mensen te laten lachen. “Lachen is gezond en bevordert de 
gezondheid!” was zijn advies. Voor onderzoek moest ik altijd naar de Jalan Dago 
en we namen dan gezamenlijk een taxi of een ’opelet', een klein busje dat men op 
straat kon aanhouden en naar behoefte op het traject kon laten stoppen.
Dagelijks kwam oma Boen Kee mij opzoeken., bepakt met allerlei vruchten of 
lekkers. Een hele onderneming voor de lieve schat, want ze moest met de opelet 
naar het sanatorium. Het lag wel aan een druk traject tussen Bandung en Lembang. 
In het weekend kwamen oom Piet of Oom Hoe Lo op de motorfiets, meestal met 
lectuur.
De dagelijkse leiding had zuster Gouw, een aardige verpleegster. Voor het eten 
werd een cateraar, zekere oom (iedere oudere heer wordt ‘oom’ genoemd) Gouw 
ingeschakeld. Oom Gouw was lichamelijk gehandicapt, hij sleepte met zijn ene 
been. Tegen lunchtijd kwam hij met zijn kleine oude Fiat, beladen met warme 
maaltijden, luid door ons toegejuicht. Naast geroddel, erotische verhalen en 
schunnige moppen was eten onze voornaamste bezigheid. Het eten bestond uit 
Peranakan Chinese gerechten, soms maakte zijn vrouw op bestelling speciale 
gerechten. Zo was er oude oom Tan uit Cirebon, die behalve van vrouwen ook erg 
van lekker eten hield en altijd speciaal 'kodok oh’, kikkerbilletjes in ’tauco' of 
bruine bonensaus, bestelde. We genoten van zijn scabreuse verhalen, die hij sappig 
en beeldend wist te vertellen!
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Mijn genezingsproces liet te wensen over. Na drie maanden sanatorium, besloot dr. 
Nio mij te verplaatsen naar het zaaltje aan de Jalan Dago. Daar kon hij mij beter in 
de gaten houden en onderzoeken. In het zaaltje lagen zes patiënten. De meesten 
kregen een 'pneu' of stonden op de wachtlijst om geopereerd te worden. Voor oma 
was het nu makkelijker om mij op te zoeken, ze kwam dagelijks met de ‘becak’.
Na drie weken besloot dr. Nio mij toch te opereren. De avond voor de operatie heb 
ik, denkend aan mijn Katholieke scholen, het “Wees gegroet Maria’, de rozenkrans, 
heel devoot en heel intens gebeden. Gedurende onze evacuatie in Sukabumi 
bezochten mijn zus Hin Hoa en ik heel kort een Rooms Katholieke school. De 
eerste Japanse bommenwerpers vlogen over de stad en gezamenlijk met de nonnen 
hebben we de rozenkrans gebeden. Als een wonder werd de school gespaard, toen 
de eerste bommen in de omgeving ontploften! Op cruciale momenten in mijn leven 
had ik ervaren, dat een beroep op de Heilige Maagd nooit tevergeefs was geweest! 
De volgende ochtend werd ik door dr. Nio in zijn practijk ontboden. Hij liet mij de 
laatste röntgenfoto’s zien en zei: ”Ik heb ze weer goed bekeken en kom toch tot de 
conclusie om je niet te opereren, maar gewoon de therapie door te zetten!” Ik 
sprong bijna een gat in de lucht, een wonder was geschied! Ik had nog een lijn met 
de Moeder Gods.

Dagelijks kreeg ik ‘kuren'therapie en langzaam trad de genezing in. Hier ontbrak 
de gezellige sfeer en de mooie tuin van sanatorium Jalan Lembang , de zaal had 
twee grote ramen uitkijkend op een troosteloze achtertuin. Het interieur van het 
oude gebouw was kaal en ongezellig. Aan het zaaltje grensde een grote badkamer 
annex w.c., een donkere betegelde ‘mandi’bak, waaruit je ijskoude water over je 
lichaam met een 'gayung’, een pannetje met een steel in het midden, kon gieten. 
Het was er koud en glibberig, warm water was er niet. Het herinnerde mij aan ons 
onderduikhuis op Cicendo.
De tijd dat ik niet ‘kuurde’, bracht ik door met het lezen van tijdschriften, die oom 
Piet of oom Hoe Lo mij brachten. Het eten werd door dezelfde cateraar oom Gouw 
verzorgd. Een kordaat Chinees verpleegstertje verzorgde ons. Ook hier waren het 
voornamelijk Totok-Chinese patiënten, ik was de enige Peranakan. Tot mijn 
vreugde werd Harry Tan van het sanatorium overgeplaatst naar ons zaaltje. We 
werden onafscheidelijke vrienden, omdat hij een enige zoon was, beschouwde hij 
mij als zijn ‘oudere broer’. Hij was practisch genezen en mocht af en toe de stad in. 
Meestal kwam hij met ‘bebek tim’ of gestoomde eend van het bekende restaurant 
Tjoen Kie terug en werd er heerlijk van gesmuld. Toen hij eerder ontslagen werd. 
voelde ik mij heel eenzaam en verlaten. Hij ging op kamers wonen maar zocht me 
elke weekend op.

Tijdens mijn sanatorium-periode was ik ook bevriend met een zekere A Sen, zoon
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van de eigenaar van Toko Manhattan, een winkel in luxe-artikelen aan de Jalan 
Braga in Bandung. We gingen later vaak samen stappen en naar de film. A Sen was 
een perfect geklede dandy. Harry Tan kon hem niet luchten en dat was wederzijds, 
een enorme rivaliteit heerste tussen de twee rijkeluiszoontjes!
Nog een andere patiënt was Tan Fie Jun, een vriendelijke jongen uit Lampung. Tot 
nu toe ben ik nog goed met hem bevriend. Begin jaren negentig had hij mij via het 
telefoonboek opgespoord en sindsdien werd ik altijd hartelijk door hem onthaald 
als ik weer in Jakarta was. Hij woont met zijn (tweede) vrouw en zonen dicht bij 
mijn ouderlijk huis en noemt zich thans Rustan Syanto. Als student genoot ik enig 
aanzien onder de meeste patiënten, die voornamelijk uit een commercieel milieu 
kwamen. Plus het feit dat ik gewoon Indonesisch met hun sprak in tegenstelling tot 
Fred Oei, die het liefst in het Nederlands met mij converseerde.
Door de omgang met de Chinese medepatiënten werd ik voor het eerst 
geconfronteerd met het feit, dat er verschillende soorten Chinezen in Indonesië 
bestonden. De totok-Chinezen, die nog Chinees spraken en konden lezen, de 
peranakan-Chinezen zoals Fred Oei en ik, die alleen Indonesisch en Nederlands 
kenden omdat we Nederlands onderwijs hadden gevolgd en Harry Tan, die 
uitsluitend Indonesisch kende, de jongste generatie. De onderlinge acceptatie was 
niet vanzelfsprekend, ik voelde duidelijk een zekere clanvorming en rivaliteit.
Na circa twee maanden op de Jalan Dago te zijn verpleegd, werd ik genezen 
verklaard en mocht ik weer naar huis.

In april 1955 werd in Bandung de eerste “Asia-Africa Conference’ gehouden, de 
eerste conferentie van ‘Derde Wereldlanden’, waaraan vijf en twintig landen 
deelnamen. Bandung was even het centrum van de wereldaandacht, de grote 
plenaire zittingen werden gehouden in de verbouwde zaal van de voormalige 
Sociëteit ‘Concordia’, thans ‘Gedung Merdeka’ geheten. De grote Postweg, 
waaraan dit historische gebouw lag, werd omgedoopt in ‘Jalan Asia Afrika’. In het 
voormalige Denis-gebouw aan de Jalan Braga werd het organisatorische deel van 
de conferentie ondergebracht. Voor deze gebouwen wapperden vrolijk alle vijf en 
twintig vlaggen van de deelnemende landen. Het was een komen en gaan van de 
kleurig uitgedoste delegatieleden en telkenmale loeiden de sirenes van de bereden 
Militaire Politie die de zwarte limousines escorteerden.
De openingsplechtigheid werd door president Soekarno en zijn First Lady 
Fatmawati en vice- president Hatta bijgewoond. Soekarno hield een 
indrukwekkende rede, waarin hij de volkeren van Azië en Afrika opriep, om 
ondanks culturele, religieuze en vooral politieke verschillen een ‘Morele Eenheid’ 
te vormen, een ‘Derde Macht' van ongebonden landen! Als tegenwicht voor de 
twee grote machtsblokken: de Verenigde Staten en de Sovjet Unie.
De aanwezigheid en de redevoeringen van premier Nehru van India en vooral
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premier Chou Enlai van de Chinese Volksrepubliek als vertegenwoordigers van de 
twee grootste landen van Azië waren zeer belangrijk. Vooral de laatste werd door 
de Verenigde Staten met argusogen gade geslagen. In de slotverklaring werd 
uitvoerig een vreedzame coëxistentie en het recht van zelfverdediging van de 
deelnemende landen benadrukt.
Om de delegatieleden wegwijs te maken werden vele studenten en studentes als 
‘guide’ gerecruteerd. Gegniffeld werd er ook over het bestaan van een ‘Hospitality 
Committee’, waar gewillige dames tegen vergoeding zich beschikbaar stelden voor 
de mannelijke delegatieleden!
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Job & Sprey, prijsvraag Tugu 
Nasional
Voorlopig logeerde ik bij oma Boen Kee en oom Piet aan de Jalan Cicendo. Ik 
moest veel rust houden, hoewel ik langzaam aan weer mijn studie wilde hervatten. 
Was ik voor mijn ziekte broodmager, door het vele liggen en weinig beweging was 
ik behoorlijk aangekomen. Toen Hatmadi voor mijn ziekte een foto van mij met 
een brede das maakte, zei hij: "Kwee, die das bedekt jouw hele borst!”
Door oma en tante Tjiauw Jang, de vrouw van oom Piet, werd ik behoorlijk 
verwend. Tante kon lekker koken, Sundanees met veel groenten en niet vet, vooral 
’gepuk’ of ‘empal daging’, drooggebakken pittig gemarineerde rundvlees en ‘sayur 
asem’, een zurige groente- en bonensoep, smaakten overheerlijk!
Via een advertentie vond ik een kamer aan de Jalan Tengku Angkasa, een zijweg 
van de Dagoweg, niet ver van de T.H. Een rustige laan met veel groen en fraaie 
villa’s. Het bestond uit een woonkamer, erachter een grote slaapkamer met aan 
weerskanten een bed, waar ook mijn kostbaas sliep. Hij was de boekhouder van de 
T.H., een zekere Emile Tjoa. Een jongeman van eind dertig, die het paviljoen van 
een grote villa samen met zijn hond bewoonde. Dan was er nog een keuken en een 
badkamer annex w.c. Een oude kokkin waste, streek en kookte heel smakelijk.
Bij het avondeten schoof soms ook de pedel van de T.H., de heer Ligtermoet, een 
alleenstaande, bij ons aan tafel en aten we gezellig met zijn drieën. Emile was een 
verwoede bridger, ik kon helaas niet bridgen en heb nooit van spelletjes gehouden. 
Met mijn ex-klasgenoten van de H.B.S. Alfred Gouw en Tan San Khie, ook T.H. 
studenten en op Jalan Pagergunung, niet ver van de Jalan Tengku Angkasa 
woonden, placht hij te bridgen.
In het weekend ging ik meestal naar Cicendo terug en bleef daar logeren.

Ik woonde er ruim een jaar toen ik besloot maar weer op Cicendo te wonen. Voor 
vader, die nu twee studerende kinderen had. mijn zus en ik, werd het toch allemaal 
te zwaar. Zus Hin Hoa studeerde Sinologie aan de Universitas Indonesia in Jakarta. 
Bij Oom Piet hoefde ik niets te betalen, hij beschouwde het als een wederdienst 
voor al die jaren, dat hij bij ons op Paalmerah had gewoond en vader ook zijn 
studie op de Ambachtschool had betaald.
In het derde studiejaar werd ik student-assistent in Architectonische Vormleer. Het 
bracht niet zoveel op, maar alle beetjes hielpen. Zo snel moge lijk probeerde ik zelf 
bij te verdienen en mijn vader te ontlasten.
Mijn zusje Hin Lan werd zwaar ziek en had o.a. vocht in de longen, ze begon te 
ijlen. Daarna bleek ze niet meer te kunnen leren en verliet de school. Ze heeft nooit
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kunnen werken, een extra belasting voor mijn ouders.
Mijn broertje Hin Houw bezocht het Canisius College en later het (C)arpentier 
(A)lting (S)tichting-Lyceum, een prestigieuze school, wat voor de oorlog alleen 
voor kinderen van de Bataviase elite was bestemd. Op zijn achttiende jaar vertrok 
hij met een beurs voor een jaar naar Hamburg. Ook hij wilde onze ouders zo min 
mogelijk tot last zijn. Toen hem een Oostduitse beurs werd aangeboden om verder 
in Leipzig journalistiek te gaan studeren, had hij dan ook deze kans direct 
aangegrepen. Indonesië had toen immers goede betrekkingen met het Oostblok. 
Weinig kon hij vermoeden welk een dramatisch verloop zijn verblijf in de DDR 
zou hebben!
Onze Nederlandse docenten begonnen voorbereidingen te treffen om naar 
Nederland terug te gaan. De situatie voor Nederlanders in Indonesië werd steeds 
slechter door het escaleren van de Nieuw Guinea kwestie. Prof. Dicke en zijn gezin 
vertrokken het eerst per boot van de haven Tanjung Priok in Jakarta. Prof. Dicke 
begon een nieuwe carrière bij het architectenbureau Kraaij vanger in Rotterdam. 
Samen met vele studenten vergezelde ik de familie met de trein tot aan de boot. 
Toen de boot heel langzaam weggleed, de slingers uit de boot naar ons toe werden 
geworpen en wij ten afscheid het “Auld Lang Syne” zongen, kreeg ik een brok in 
mijn keel....
Iets later werd er voor Knol en Smelt een afscheidsfeest in de grote aula van de 
T.H. georganiseerd. Voor deze gelegenheid hebben we de parabolische houten 
spanten versierd met Balische ’penyors’, de gebogen bambustengels waaraan gele 
palmblad-versieringen werden gehangen. De avond werd gevuld met muziek, dans 
en toespraken en natuurlijk werden ook cadeaus aangeboden.
Via mijn vriend Chen A Sen, die goede relaties had met een Chinese School, heb ik 
een opvoering van een Chinese vlinderdans door de leerlingen weten te regelen. In 
het herinneringsboekje, wat we aan Knol en Smelt hebben aangeboden, heb ik deze 
vlinderdans ook getekend. Na vier jaar samen te hebben opgetrokken, viel het ons 
zwaar weer afscheid te moeten nemen van onze Nederlandse docenten. Als enige 
Nederlander bleef prof. Van Romondt trouw op zijn post. Hij heeft zich tot taak 
gesteld de eerste Indonesische architecten af te leveren!
Voorzitter van de afdeling Bouwkunde werd prof. Soemardja, die tevens Vorm- en 
Handtekenen ging doceren. De Nederlandse docenten van de Seni Rupa werden 
vervangen door de Indonesische afgestudeerden. Zo werd Sadali docent 
Decoratieve kunst en Moderne beeldende kunst.
Prof. ir. K.Hadinoto werd hoogleraar Sociale woningbouw, geassisteerd door ir. 
Liem Siang Hok van het Regional Housing Centre. Prof. ir. Goenarso doceerde 
Bouwconstructies, docent in Geavanceerde constructies werd Dipl. Ing. Kopeinig. 
Architectonische Vormleer, Architectuurgeschiedenis van Azië, Indonesië en de 
Islam werd gedoceerd door prof. Van Romondt en Utiliteitsbouw en Industriële
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Architectuur door Dipl. Arch. Natmessnig, Interieur door Frau Schönherr. 
Stedebouwkundige Planning door Soesilo, Stedebouwkundige Vormgeving door 
Walter Hunziker. Stedelijke administratie en Plannings legislatie door mr. 
Soepangkat.
Sociale woningbouw was natuurlijk een groot probleem in het pas onafhankelijke 
Indonesië, een ontwikkelingsland, waar de kloof tussen arm en rijk immens is. In 
feite niet los te koppelen van het politieke en sociale systeem. Voornamelijk werd 
de aandacht gevestigd op ‘Aided Self-help’, het ontwikkelen van systemen en 
constructies met de meest eenvoudige en goedkope materialen. Basisplattegronden, 
die naar behoefte kunnen worden uitgebreid of vergroot. Voor Architectonische 
Vormleer werden Azhar, Sidharta, Hasan Poerbo, Hidayat Natakusumah en de 
auteur benoemd tot student-assistent. Oei Ging Kie en Gunawan werd assistent 
voor Bouwconstructie en Herman Soetrisno voor Architectonische Perspectief.

In het kader van consolidatie van de nationale eenheid werd door President 
Soekarno de fase van ‘Nation building’ ingeluid. Door zijn buitenlandse reizen 
kwam hij tot de conclusie, dat Jakarta, gezien vanuit het vliegtuig een grote platte 
pannenkoek was. Een aaneenschakeling van rode pannendaken, nergens hoogbouw 
van enige betekenis te bespeuren.
Ook een echte centrum ontbrak, het administratieve centrum was verspreid om twee 
grote pleinen, het Lapangan Merdeka of voormalige Koningsplein en Lapangan 
Banteng, het voormalige Waterlooplein, waaraan het Ministerie van Financiën, het 
voormalige paleis van Daendels lag. Hij begon met het Merdekaplein aan te 
pakken, waaraan ook het Merdeka-paleis lag. Dit paleis lag asymmetrisch ten 
opzichte van het immense plein, wat een oppervlakte van een kilometer in het 
vierkant besloeg.
Begin 1955 werd een openbare prijsvraag voor een ontwerp van een Nationaal 
Monument of Tugu Nasional in het midden van het plein uitgeschreven. 
Voorzitter, tevens lid van de jury was president Soekarno en de jury bestond uit 
zeven leden: ir. Djuanda, de latere premier, prof. dr. Prijono, minister van 
Onderwijs, Prof. ir. Roosseno, minister van Openbare Werken, Henk Ngantung, 
schilder en later gouverneur van Jakarta, prof. ir. Suwandi en Piet de Queljoe.
Een enorme uitdaging voor ons, jonge architectuurstudenten. Onder mijn leiding 
werd een groep van acht studenten, de meesten student-assistenten voor 
Architectonische Vormleer, tot een team gevormd om deel te nemen aan de 
prijsvraag. Azhar, Sidharta, Hasan Poerbo, Hidayat Natakusumah en nog vier 
anderen deden mee. De prijsvraag werd in twee fasen uitgevoerd, uit de eerste fase 
werden vier deelnemers genomineerd om aan de tweede fase deel te nemen.
Het programma was zeer ambitieus, het monument zelf moest in de vorm van een 
zuil, een ‘erectie’ volgens Soekarno, worden vormgegeven! Hierbij hief hij
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breedlachend zijn rechterarm met gebalde vuist omhoog! Ook werd verwezen naar 
de Lingam (phallus) en Yoni (vagina), Hindoejavaanse symbolen van 
vruchtbaarheid en voorspoed. Daaromheen een basement van museale gebouwen, 
waarin relikwieën, afbeeldingen en documenten van de strijd om de 
onafhankelijkheid zouden worden tentoongesteld.
Aan de zuid-oostzijde bevond zich nog het PON-stadion van Jakarta, een ontwerp 
van Liem Bwan Tjie, wat gesloopt zou worden. Elders zou een groter stadion 
worden gebouwd.
Bij de eerste verkennende schetsen, kwam ik al tot de conclusie dat, wilde men de 
zuil van alle kanten van het plein goed kunnen waarnemen, hij minstens 150 meter 
hoog moest worden, dus nog hoger dan de Eiffeltoren in Parijs!
Uitgangspunten in ons plan waren o.a. het verwerken van de sacrale getallen van de 
Dag van de Onafhankelijkheidsproclamatie 17-8-45 en de 5 zuilen van de Panca 
Sila in het plan. In de eerste fase was het uitgangspunt een strak vormgegeven 
ontwerp, waarin genoemde getallen waren verwerkt, bijv. een vijfhoekige zuil, op 
terrassen tussen de laagbouw met 17, 8 en 45 treden, steeds met tussenbordessen. 
Gezien de gigantische afmetingen van het plan waren het zeer grote bladen met 
tekeningen geworden.
Dank zij de goede teamgeest wisten we het ontwerp tijdig gereed te maken en in te 
leveren. De uitslag van de eerste ronde werd door president Soekarno in het 
Merdeka-paleis in september 1955 bekend gemaakt. Azhar en ik waren daarbij 
aanwezig. President Soekarno ontving ons bijzonder hartelijk en verwelkomde ons 
op de treden met: "Welkom, daar heb je onze Spes Patriae!” Wij behoorden tot de 
vier genomineerden voor de tweede ronde! De anderen waren architect Silaban, de 
schilder Henra Gunawan en Nuralamsyah, tekenaar bij het architectenbureau Job en 
Sprey. In totaal waren er tweeënvijftig inzendingen toegelaten.
In zijn toespraak betreurde Soekarno het ontbreken van kenmerken van een typisch 
Indonesische vormgeving in de ontwerpen. Hoe deze kenmerken eruit zouden 
moeten zien was moeilijk te omschrijven. Het eilandenrijk Indonesië heeft per regio 
zijn eigen traditionele bouwstijl, er zijn dus regionale stijlvormen, maar een 
nationale is nog moeilijk aan te geven. Voor de tweede ronde was ongeveer een 
halfjaar beschikbaar gesteld.

Terug in Bandung had ik het team weer bijeengeroepen en de strategie verder 
besproken. Hasan Poerbo, die vanaf het begin niet met overtuiging heeft 
meegewerkt, besloot zich terug te trekken. Naast de studie en ons assistentschap 
vormt de deelname aan de prijsvraag een extra belasting. We deden het ook meestal 
‘s avonds en in de weekenden.
Toch was het ons gelukt om het tweede ontwerp op tijd in te leveren. Het plan 
bevatte verwijzingen naar de rijke Hindoe-Javaanse vormentaal. In de traditionele
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Indonesische architectuur waren de Hindoe-Javaanse monumenten toch de meest 
spraakmakende monumentale bouwwerken geweest. Het verwerken van de getallen 
17-8-45 en de 5 hoeken van de Pancasila in het plan hadden we gehandhaafd. De 
hoofdvorm bestond uit een vijzelachtige basement, met daarop een vijfkantige zuil. 
Vandaar ons motto: ‘Alu dan Lesung’ of ‘Vijzel en Stamper'.
In mei 1956 vond de prijsuitreiking in het paleis Merdeka plaats. President 
Soekarno als juryvoorzitter lichtte het juryrapport toe. Geen van de genomineerden 
hadden volgens de jury de nodige kwaliteit om een eerste prijs te behalen. Een 
tweede prijs werd toegekend aan Silaban, drie troostprijzen aan Hendra, Nur 
Alamsyah en aan Kwee Hin Goan c.s.
Het later gerealiseerde plan van de paleis-architect Soedarsono, met Silaban als 
adviseur en met aanwijzingen van Soekarno zelf was om financiële redenen minder 
hoog en minder rijk dan wat we hadden ontworpen. In de hoofdvorm was toch 
duidelijk onze ‘Alu dan Lesung’ of ‘Vijzel en Stamper’ herkenbaar. Ook de 
symboliek van de heilige getallen 1 7 - 8 - 4 5  waren in het monument verwerkt. Als 
finishing touch werd de zuil door president Soekarno bekroond met een gouden 
vlam, symbool van het eeuwige vuur !

Het was een leerzame ervaring om mee te doen aan deze prijsvraag. Het versterkte 
de teamgeest en was de eerste confrontatie met de harde werkelijkheid.
We moesten nu weer op volle kracht studeren. Tijdens de studie moesten we 
praktijkervaring opdoen. In principe na het tweede studiejaar minstens zes weken 
op de bouwplaats, na het derde studiejaar als assistent van een architect, eveneens 
gedurende minstens zes weken en tenslotte na het derde studiejaar gedurende 
minstens drie maanden bij een architecten- of stedenbouwkundig bureau. Dit was 
theoretisch.
Er waren weinig zuivere architectenbureaus in Indonesië. De meest voorkomende 
was een gecombineerde architecten-en aannemingsbedrijf. Het was dus niet 
gemakkelijk om bij een zuiver architectenbureau of zuiver aannemingsbedrijf 
praktijkervaring op te doen.
Na veel zoeken had ik een stageplaats bij het Architectenbureau Job en Sprey in 
Jakarta gekregen, op dat moment een van de bekendste bureaus. Het bureau 
bestond uit een directie, de architecten Van den Heuvel en Ger Boom, een project- 
architect Van Heek, een chef de bureau Sie Soe Hoe en een tiental tekenaars en een 
secretaresse.
Ger Boom was een bevlogen architect met wie ik het direct goed kon vinden. Je 
voelde hoe betrokken hij was bij zijn werk en zijn medewerkers, zijn droge humor 
en ongezouten kritiek werkten vaak op je lachspieren! Op een receptie kwam 
iemand naar hem toe, begroette hem joviaal en zei: "Meneer Boom, u bent toch 
dierenarts?” Boom antwoordde: "Hoezo, bent u ziek?!”
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Van den Heuvel had ik nauwelijks gezien. Van Heek was een jonge serieuze 
architect, die de hele dag de ‘Zweedse Rhapsody” floot. Het bureau kon de meeste 
Westerse bedrijven en de Jakartaanse elite tot zijn klantenkring rekenen, o.a. Shell, 
Bayer-Hoechst, Aspro, Mainz, Jacobson van den Bergh, New Zealand Insurance 
Company, etc. Zeer markant was het BPM-Shell complex, een gebogen rij 
woningen in Kebayoran, toen in uitvoering. Job en Sprey had heel wat 
flatgebouwen en woningen in de nieuwe villawijken van Kebayoran ontworpen. 
Hun karakteristieke stijl bestond meestal uit een zadeldak (Boom: ”Bij een 
zadeldak proef je de helling beter dan bij een schilddak!”) en de verdieping (de 
villa’s bestonden maximaal uit twee bouwlagen) had schuine kopwanden om het 
brede overstek goed te ondersteunen. Deze stijl wordt nu de ‘Djengki style’ 
genoemd. Natuurlijke ventilatie was zeer belangrijk, aan de kopwanden gebruikte 
men boven de overluifelde ramen ook kleine ronde grès-buizen als ventilatie
openingen.
Gezien de grote orderportefeuille werd ik direct aan het ontwerpen gezet. Eerst 
perspectieven van interieurs en gebouwen, daarna details van trapleuningen en 
balkonhekken. Voor de directiewoning van Jacobson van den Bergh met een 
symmetrische gevel en een middenbalkon op de verdieping moest er een 
siersmeedijzeren hek worden ontworpen. Mijn eerste schetsen bestond uit 
composities van verticale en horizontale lijnen. Boom vond het te strak, tot mijn 
verbazing zette hij een vel calquepapier er overheen en begon zwierige krulletjes te 
tekenen! Dit paste volgens hem beter bij de uitstraling van het bedrijf, klassiek en 
voornaam, in de trant van barokke Franse hekwerken. Achter zijn nuchtere 
Hollandse uiterlijk was er toch een hang naar romantiek, de strakke lijnen van het 
bureau waren meer van de hand van Van Heek.
Voordat Boom bij Job en Sprey kwam, was hij o.a. Hoofd van de Ontwerpafdeling 
van de Jawatan Gedung2 Negeri of Rijksgebouwendienst. In deze hoedanigheid 
heeft hij o.a. het Hoofdkantoor van Kepolisian Negara (Staatspolitie) en drie 
scholen aan de Jalan Sudirman ontworpen. Een korte tijd heeft hij ook bij architect 
Liem Bwan Tjie gewerkt.
Voor de directiewoning van Jacobson van den Bergh maakte ik twee 
perspectieftekeningen, een vooraanzicht met het siersmeedijzeren balcon en het 
interieur van de ingangshal met zwart wit geblokte marmeren vloer en sierlijk 
gebogen trap.
Al snel genoot ik het vertrouwen van Boom en mocht ik het plan voor een 
woonhuis van de New Zealand Insurance Company in Kebayoran ontwerpen. De 
plattegrond was eenvoudig, bestaande uit twee beuken, de ene beneden met kantoor 
en eetkamer, waarboven een slaapverdieping. De tweede beuk was de woonkamer 
met een vide vanuit de slaapverdieping, waardoor de woonkamer een schuin 
gesleept plafond kreeg.
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Typisch was de pui van het kantoor met een volledige jaloezie vulling en vierkante 
glasraam in het midden. Een maximaal geventileerde woning. Het plan was snel 
goedgekeurd en ook uitgevoerd.
De dermatoloog dr. Khouw Pok Goan schreef een besloten prijsvraag uit voor zijn 
woonhuis annex practijk op de hoek van de Jalan Pattimura in Kebayoran tussen de 
architectenbureaus Fermont Cuypers en Job en Sprey. Ook hier mocht ik aan 
meewerken, een grote eer. Dr. Khouw had een collectie Chinees porcelein, die 
zoveel mogelijk in vitrines moest worden opgesteld. Om ruimte te besparen werd er 
o.a. tussen de trap en de woonkamer een glazen vitrinewand als afscheiding 
toegepast. Tot mijn vreugde heeft Job en Sprey de prijsvraag gewonnen!

- • r. _

Woonhuis New Zealand Insurance Company Kebayoran Baru Jakarta 1954 
Architectenbureau Job & Sprey, projectarchitect Kw'ee Hin Goan. Bron: archief auteur.

Ger Boom nam mij vaak mee op inspectie van projecten in aanbouw, o.a. de 
gebogen rij woningen van het BPM-Shell complex aan de Jalan Sinabung 
Kebayoran. Ook bezochten we projecten van andere architecten, die in zijn ogen de 
moeite waard waren en die hij van zijn vlijmscherpe commentaar voorzag.
Veel lof had hij voor de erebegraafplaats Makam Pahlawan op Kalibata van 
Silaban. Hier wees hij op de prachtige detaillering van de bekroning van de muren 
en zuilen, met een verwijzing naar oude Hindoe-Javaanse vormen en profileringen. 
Via een royale ingangspartij met brede traptreden en aan weerskanten geflankeerd 
door dikke zuilen met een sterk geprofileerde bekroning, betraden we de weidse
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begraafplaats.
Ook de Nederlandse militaire begraafplaats Menteng Pulo ter vergelijking, de aula 
met kapel had een ui-vormige toren. Veel kleiner en intiemer, maar zowel binnen 
als buiten sfeervol en verzorgd.
Na de oplevering van het Shell-complex werd er met de medewerkers in een 
Chinees restaurant gegeten. Hierin was Boom niet kinderachtig, typisch een man 
van het royale Indische gebaar!
De drie maanden stage waren zo om, bij het afscheid zei Boom: ”Kwee, je weet 
waar je terecht kunt als je afgestudeerd bent !” Pas in 1968 ontmoetten we elkaar 
weer in Nederland onder heel andere omstandigheden.........

Het eindproject moest worden voorbereid. Suhartono Susilo was bereid om hierin 
mijn partner te worden. Als onderwerp kozen we een complex voor een Academie 
voor Kunst en Muziek. Gesitueerd op een glooiend terrein, waardoor 
nivoverschillen kunnen ontstaan. Als deeltaak kreeg ik de afdeling Beeldende 
Kunst en het Conservatorium te ontwerpen, Suhartono de Algemene ruimten, zoals 
het Administratiegebouw, de Aula etc. Het eerste voorlopig ontwerp werd door 
prof. van Romondt beoordeeld. Suhartono’s plan werd snel goedgekeurd, met het 
mijne had Van Romondt meer moeite. De kernen als losse ronde torens, waar 
alleen trappen en liften waren ondergebracht met daaraan gangen met lokalen. 
Direkt na de kern bevonden zich aan de gang de toiletten. Volgens zijn opvatting 
moesten toiletten zich altijd naast stijgpunten, bij de trap of lift in de kern 
bevinden. Zoals ik ze had gesitueerd, waren ze gelijkwaardig aan de leslokalen. 
Ook had hij moeite met de losse glazen torens, waaraan de lesvleugels werden 
geplaatst. Te veel vormwil! “Doe maar gewoon, dan ben je al gek genoeg!’’ was 
zijn uitspraak. Met mijn argument, dat door het losmaken van de torens van het 
conservatorium het akoestisch beter geïsoleerd was, kon hij het moeilijk mee eens 
zijn.
Terwijl Suhartono zijn plan verder mocht ontwikkelen, moest ik over drie maanden 
weer terugkomen. Ik wilde geen tijd meer verliezen en koos eieren voor mijn geld, 
maakte brave plattegronden waarin duidelijk de toiletten, trappen en liften bij 
elkaar werden gegroepeerd en daaraan de leslokalen. Keurige gevels met strakke 
wanden, waarbij de dichte einden met kleine raampjes de kernen vormden. Het plan 
werd goedgekeurd! Bij het uitwerken kon ik mij wat meer uitleven. Ik ontwierp 
kleurige muurschilderingen en mozaïekvloeren in de trappenhuizen en gangen.
Ter beoordeling werden de ontwerpen in de gangen opgehangen. Mijn ontwerp viel 
op door zijn toepassing van kleurige decoraties, vloeren en wanden. Bij de 
mondelinge beoordeling waren de vragen van de Seni Rupa docenten, vooral van 
Sadali, het meest indringend. Gelukkig ging men akkoord met het plan.
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De nieuwe Amerikaanse ambassade in Jakarta, een strak langgerekt gebouw met 
een losse marmeren zonwering, was net opgeleverd. Een ontwerp van het grote 
Amerikaanse architectenburo Skidmore, Owing en Merrill met als lokale partner 
Silaban. Met zijn grote vijver en fonteinen lag het witte gebouw fraai te blinken aan 
Merdeka Selatan, het voormalige Koningsplein Zuid.
Met Van Romondt, Natmessnig, Kopeinig en Schönherr maakten de hogerejaars 
studenten een excursie naar de nieuwbouw in Jakarta en de nieuwe satellietstad 
Kebayoran Baru.
Tot mijn vreugde ontdekte ik, dat de toiletten in de ambassade net als in mijn 
afgekeurde plan gewoon aan het begin van de kantoorgang lag en niet gegroepeerd 
bij de trap en lift. Toen ik Van Romondt daarop wees en zei dat het toch heel goed 
kon, was zijn antwoord: ”Wie zegt, dat dat goed is?!” Na mijn studie kon ik het niet 
nalaten om hem te plagen, dat wij eigenlijk ‘derdehandse Granpré Molière 
architecten’ waren, hem bestempelde ik als ‘tweedehands Granpré Molière 
architect’! Hij verweerde zich snel door te zeggen: “Ik heb nooit iets gebouwd, 
alleen maar tempels gerestaureerd!”
In zijn traditionele opvatting moest een gebouw steeds uit de volgende onderdelen 
bestaan: basement, bovenbouw en een dak als bekroning. Een modern gebouw met 
een plat dak beantwoordde natuurlijk niet aan deze normen, om maar niet te 
spreken van organische gebouwen van nu, waar geen basis en bekroning meer 
aanwijsbaar zijn!
In Kebayoran vielen de woningen van Job en Sprey met hun schuine wanden en 
frisse kleuren bijzonder op.
De grote boulevard Jalan Thamrin. die het centrum van Jakarta met Kebayoran 
verbond, was net gereed. Aan weerskanten en op de middenberm waren de eerste 
palmen net geplant. Het zag er nog kaal en sprietig uit. De eerste aanzet van 
Soekarno’s streven om van Jakarta een metropool te maken en aan de grote as Jalan 
Thamrin hoogbouw te projecteren, begon gestalte te krijgen.
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Excursie Sumatra
De laatste studie-excursie naar Sumatra werd door prof. van Romondt en de 
Oostenrijkse docenten Natmessnig, Kopeinig en Schönherr georganiseerd. De reis 
begon van de haven van Tanjung Priok met een gammele, zeer verwaarloosde en 
roestige boot. Als eerste bestemming Padang, een stad in het midden van Sumatra’s 
Westkust. De vrolijke stemming in het begin sloeg gauw om, toen we bemerkten 
hoe primitief de boot in feite was. Er waren geen w.c.’s, maar je moest op twee 
glibberige planken boven een stinkende roestige riool je behoefte doen! Sommigen 
hielden het op, maar de reis duurde toch drie dagen en drie nachten. Ik herinner me 
Oei Ging Kie. die per se niet op het riool wilde hurken en het zaakje ophield tot het 
einde van de reis!
Laat in de middag arriveerden we in de haven van Padang. De felle zon deed de 
zinken daken van de Minangkabause huizen gloeien, de meesten waren verroest. 
Traditiegetrouw waren de dakspitsen nog vaak omhoog gebogen als 
karbouwenhoorns. Nadat we ons in het hotel konden verfrissen en uitgebreid van 
de toiletten gebruik konden maken na de ontberingen op de boot, stortten we ons 
op de pittige Padangse maaltijd. Dat was behoorlijk heet! Veel vlees- en 
eiergerechten gekruid in rode sambal. Beroemd en overheerlijk was de ‘rendang 
Padang’, een hete in kokos en scherpe kruiden gemarineerde rundvleesgerecht. 
Behalve gado2 werd er nauwelijks groenten geserveerd. Prompt kreeg ik last van 
verstopping en een pijnlijke, soms bloederige stoelgang!

In oude busjes, hobbelend over met gaten gevulde, stoffige wegen werd de excursie 
naar het noorden voortgezet. Met eigen ogen zagen en voelden we aan den lijve 
hoe verwaarloosd en achtergesteld de Buitengewesten buiten Java waren.
Voor Kotagedang werden we met 'pantuns’, toespraken in rijmvorm, door een 
grote delegatie verwelkomd. Men dacht met een regeringsdelegatie uit Jakarta te 
maken te hebben en probeerde op deze wijze aandacht te vragen voor de noden en 
behoeften van de streek. Vooral de verwaarloosde infrastructuur was schrijnend. 
Nadat we hebben uitgelegd, dat we alleen maar studenten waren, was de algemene 
teleurstelling groot. Maar de hartelijkheid en gastvrijheid was er niet minder om. In 
de Balai Desa, het Doipshuis hield men te onzer ere een feestelijke ontvangst, 
waarbij de toespraken geheel in pantun- of rijmvorm werden gehouden. Een groot 
feestmaal, opgediend op ‘tikars’ of grote matten werd door de aanwezigen zoals 
gebruikelijk in kleermakerszit en met de handen genuttigd. Voor onze Westerse 
docenten moest het een opgave geweest zijn!
Toen men ontdekte dat er Nederlands werd gesproken, kwamen enkele oudere 
dames en heren naar ons toe en begonnen in perfect Nederlands met ons te



107

discussiëren. Dit gebied was de bakermat van bekende Minangkabause politici, 
zoals de ‘eminence grise’ minister Haji Agus Salim en premier Sutan Sjahrir ! 
Overeenkomstig de traditie is de Minangkabause samenleving matrilineair en zijn 
de vrouwen niet alleen het hoofd in de huishouding maar tevens eigenaren van huis 
en grond. De mannen zwermen uit naar andere eilanden, vooral Java en dienen dan 
zoveel mogelijk een vermogen op te bouwen om het thuisfront bij de traditionele 
woningbouw financieel te ondersteunen. Dasaad met zijn Dasaad Musin Concern, 
een goede vriend van president Soekarno, was het voorbeeld van een geslaagde 
Minangkabause zakenman in Jakarta. In dezelfde periode was de Minangkabause 
Ibu Datuk Tumenggung ook een welbespraakte en een spraakmakende 
zakenvrouw! Ze was bekend als organisatrice van de ‘Gelanggang Wanita’, de 
Vrouwenbeurs in Jakarta.
Aangekomen in Bukittinggi bezochten we een oude ‘rumah gadang’ (traditionele 
woonhuis), dat als museum was ingericht. De getrapte gevel en de sierlijk 
oplopende dakspitsen zijn kenmerkend voor de Minangkabause bouwstijl. De voor- 
en zijgevel zijn heel fijnzinnig bewerkt. De bloemmotieven zijn vaak in Chinese 
kleuren geschilderd. Daarentegen is de achtergevel meestal onversierd en bestaat 
uit gevlochten bambuwanden en is duidelijk minder belangrijk.
Door een rijkversierde uitbouw gaat men de monumentale trap op naar de 
hoofdingang. Ook de verhoogde vloer op palen lopen aan de uiteinden van de lange 
gevel op, dus mee met het oplopende dak. Aan de voorzijde is heel markant de 
rijstschuur op palen gesitueerd. Een rijkgevulde schuur moet immers duidelijk 
worden getoond!
Dat uiterlijk vertoon erg belangrijk is ziet men ook aan de zeer rijk getooide 
Minangkabause dames bij feesten en bruiloften. De Minangkabause zakenlui met 
hun bloemrijke taal wisten alles aan de man te brengen!
Bukittinggi heeft een belangrijke plein in het stadscentrum. Een markante toren met 
een vierzijdig Minangkabaus dak en een klok vormt een bijzonder oriëntatiepunt 
voor de stad. Daaronder krioelt het van de mensen, becaks, opelets en bussen. Een 
kakofonie van geluiden, kleuren en geuren. Maar andere geuren dan op Java. Het 
centrale busstation is hier ondergebracht. Deze klokketoren. in de volksmond ‘Jam 
Gadang’ genoemd vond ik zo opvallend, dat ik er een vlotte pentekening van 
maakte. Mijn vader gaf ze later uit als prentbriefkaart. Helaas kan ik ze nu niet 
meer vinden!

We vervolgden onze excursie naar het noorden, richting Tobameer. Rondom dit 
grote, indrukwekkende meer is de cultuur van de Toba Bataks gegroepeerd. In het 
midden van het meer bevindt zich het heilige eiland Samosir. De Bataks met hun 
onafhankelijke geest, zijn beroemd om hun muziek en zangkunst en hun 
vaardigheden in textiel, metaal en hout.



108

In Prapat, vroeger een chique vakantieoord, werden we in een hotel ondergebracht. 
Het complex ademde de vergane glorie van koloniale tijden, toen de planters uit 
Deli hier hun vakanties doorbrachten. We wandelden vaak om het meer en 
zonsondergang op het Tobameer met het galmende gezang van de Batakzangers 
was een wonderschone ervaring. Geen wonder dat president Soekarno het 
Tobameer als ‘het mooiste meer op aaide’ betitelde! Soekarno had hier met Sjahrir 
in een villa als gevangene tijdens de tweede Politionele Actie een tijdje 
doorgebracht. Hij had het slechter kunnen treffen!

Voor ons was het echter geen zorgeloze vakantie, maar een studie-excursie, dus er 
moest gewerkt worden.
Met een groep studenten moest ik een traditionele Toba-Batak huis gaan opmeten. 
Deze huizen staan zij aan zij met de voorgevels naar de dorpsstraat gericht met 
meestal aan de overkant de bijbehorende graanschuren.
Het huis staat op palen en heeft een steil aflopend zadeldak, waarbij de nok schuin 
gebogen omhoog gaat aan de voor- en achterzijde. Aan de voorzijde buigt het iets 
meer omhoog dan aan de achterzijde. De dakbedekking is van ‘ijuk’ (vezel van de 
suikerpalm). De voorgevel is versierd met gesneden en geschilderde motieven. 
Deze zijn in rood, wit en zwart geschilderd. Ook hier blijft de achtergevel 
onversierd.
De onderbouw bestaat uit grote houten palen gefundeerd op platte stenen of beton. 
Een aantal van deze palen moeten het gewicht van twee grote balken met 
uitgesneden ‘singa’- of leeuwenkoppen dragen die, samen met twee dwarsbalken 
die er met pen-en-gatverbinding in zijn verankerd, een stevige balkconstructie 
vormt die de woonruimte schragen. De woonruimte heeft als hoofdconstructie weer 
palen die horizontale balken op ooghoogte schragen en het zware dak moeten 
torsen. De wanden zijn van lichte horizontale planken afgewisseld door 
raamopeningen, voorzien van verticale houten spijlen, die voor een natuurlijke 
ventilatie en lichttoetreding zorgen. Deze wanden hellen naar buiten toe en 
verhogen daardoor de stabiliteit. De decoraties vloeien voort uit de functie en zijn 
helder en duidelijk vormgegeven.
De vrij krappe woonruimte wordt bepaald door een in het midden geplaatste 
kookgedeelte, waardoor de ruimte donker en rokerig overkomt. Een houten 
vliering overdekt ongeveer eenderde van het woongedeelte, waar gewijde 
familiestukken worden bewaard. De woonruimte wordt overdag als een open 
ruimte door iedereen gedeeld en alleen ‘s avonds door opgehangen kleden of 
matten afgescheiden. Eigenlijk heel modern en flexibel indeelbaar!
In de onderbouw is een soort stalruimte gecreëerd.
Deze robuuste, eerlijke architectuur met zijn functionele decoratie karakteriseert 
ook de openhartigheid en onafhankelijkheid van de Bataks en komt sympathiek bij



109

mij over.
Met gemaatvoerde schetsen, die later op onze Kuhlmann-tekenmachines in 
Bandung verder werden uitgetekend, verlieten we Prapat en het Tobameer.

Onze bustocht werd vervolgd in noord-oostelijke richting om uiteindelijk in Medan 
aan te komen.
Medan is de bedrijvige hoofdstad van Noord Sumatra en zag er nog redelijk goed 
verzorgd uit. De Sociëteit waar vroeger de Deli-planters bijeenkwamen straalde een 
koloniale voornaamheid uit, evenals de ruime lobby van het voormalige Hotel de 
Boer. Hier had zich nogal wat afgespeeld in de roman ‘Rubber’ van Madelon 
Székely-Lulofs. Dit boek had ik op de HBS op mijn literatuurlijst gezet, ondanks 
de frons van de Nederlandse lerares! Het gold toen als ‘onzedelijk’ vanwege de 
onverbloemde erotische passages. Ik had het gewoon aangehouden, omdat ik het 
een eerlijk boek vond en het een treffend beeld gaf van de verhoudingen in het 
plantersleven en de lome eenzaamheid van een Hollandse plantersvrouw.
We stopten voor het in wit en geel geschilderde Sultanspaleis met de vergulde 
koepeltorens en de grote tuin, maar konden niet naar binnen om het te bezichtigen. 
Het was niet voor het publiek opengesteld zoals de kraton van Yogyakarta en was 
ook minder uitgestrekt.
Voor de oorlog had architect Han Groenewegen in Medan vele moderne gebouwen 
op zijn naam staan, behalve kantoorgebouwen ook het St. Elizabeth Gasthuis, het 
Zwembad en de woonhuizen met steile daken in de groene villawijk Polonia. In het 
voormalige Nederlands Indië kon men van Bandung zeggen, dat Wolff 
Schoemaker en Maclaine Pont er de belangrijkste architecten waren en in 
Semarang Karsten en Liem Bwan Tjie. In de discussie rond een ‘Indonesische 
architectuur’ waren Wolff Schoemaker en Karsten de belangrijkste opponenten. 
Wolff Schoemaker had echter in zijn Westers aandoende gebouwen zoals het 
Jaarbeursgebouw, Sociëteit Concordia en Hotel Preanger meer Indonesische 
decoraties dan Karsten toegepast. Karsten had in zijn architectuur het Indonesische 
karakter meer inhoudelijk vorm gegeven. In ieder mens zitten nu eenmaal dubbele 
kanten.

De Chinese wijk was zoals overal druk en rommelig.
Via een goede vriend Yap Sing Tik, die ik in Bandung heb leren kennen en in 
Medan studeerde, vernam ik dat we een bijzonder huis, namelijk dat van de 
beroemde Majoor der Chinezen Tjong A Fie, konden bezichtigen. Hij kende een 
kleinzoon van Tjong A Fie, die een paviljoen bewoonde en die ons zou rondleiden. 
Tjong A Fie was in zijn tijd een van de rijkste Chinezen in Medan en een grote 
weldoener voor de stad. Zo had hij in 1913 een grote Nederlandse klokkentoren op 
het voormalige gebouw van de Javasche Bank, later het Stadhuis, geschonken. Dit
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gebouw was een ontwerp van architect C.M.Boon. Zijn benoeming tot Majoor der 
Chinezen was functioneel, de rijkste man bezat in zijn gemeenschap nu eenmaal 
het meeste aanzien en de meeste macht.
Het huis bevond zich in de drukke Chinese wijk Kesawan en het perceel was voor 
iemand, die zich zeker een veel grotere kon permitteren, betrekkelijk klein. Hij 
wilde echter persé temidden van zijn gemeenschap wonen. Het was een huis uit het 
begin van de 20e eeuw. Een lage muur en een Chinese poort met aan weerskanten 
twee Chinese leeuwen scheidde de woning van de straat. Via een symmetrisch 
aangelegde voortuin met geschoren hagen in Franse stijl en symmetrisch geplante 
Chinese palmen, betraden we de ruime voorgalerij. Het dak en de overkapping van 
de voorgalerij waren aan de uiteinden opgewipt in Chinese stijl. Het huis bestond 
uit twee bouwlagen, op de eerste verdieping kon men via boogramen naar buiten 
kijken. Deze verticale ramen waren voorzien van houten jaloezieën en duidelijk 
Italiaans geïnspireerd. De indeling was wel Chinees, na de voorgalerij kwam men 
in een open patio, aan weerskanten geflankeerd door kamers en aan het einde was 
de hal waar het voorouderaltaar zich bevond. De kamers op de verdieping waren 
bestemd voor de hoofdbewoners, die aan de zijkanten voor de kinderen met hun 
gezinnen. Het ideaal van de grote Chinese familie in een groot complex! De 
scheidingswanden en deuren waren fijnzinnig gedecoreerd met goudkleurig 
Chinees houtsnijwerk in een donkere omlijsting.
Kostbare kristallen luchters hingen stoffig en weemoedig aan het plafond. Ook hier 
voelde men de sfeer van vergane glorie en verval. Tjong A Fie’s dochter Queenie 
Chang heeft in haar boek ‘Memoirs of a Nyonya’ (1981) haar feodale jeugd en ook 
het ouderlijk huis met de schitterende verlichting treffend beschreven.
Prof. van Romondt vond het geheel maar een ‘gado-gado’ van verschillende stijlen! 
Ik vond, dat het toch een gebouw was, wat de tijdsgeest weerspiegelde. En 
vertegenwoordigde dit huis niet de culturen, waaruit de Chinese Peranakan 
voortkwam? In de koloniale tijd wilde men zich het liefst optrekken aan de 
Westerse cultuur, aangepast aan de lokale omstandigheden en toch gebaseerd op de 
oeroude principes van het Chinese bouwen.
Dit huis heeft mij minder aangesproken dan de woning van Majoor Khouw Kim An 
aan de Molenvliet, thans Candra Naya gebouw, in Jakarta. Deze was zeer 
authentiek Chinees, zowel in zijn verschijningsvorm als in de plattegrond. Helaas is 
dit historische huis thans op een paviljoen na gesloopt om plaats te maken voor een 
gigantische toren van een projectontwikkelaar. Ondanks dat het op de 
Monumentenlijst van Jakarta was geplaatst!

Onze terugreis werd per boot van Medan door de Straat van Malaka, langs de Riau 
eilanden, Bangka en Biliton naar Jakarta voortgezet en aangezien deze boot in een 
betere conditie verkeerde dan die op de heenreis, verliep de reis voorspoedig.
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Afgestudeerd, oprichting IAI
Mijn tweede stageperiode deed ik bij het architectenburo ‘Biro Perencana Urip’ in 
Bandung. Architect Urip Mangunrejo was de zwager van ir. Thomas Karsten en 
zijn buro was ook gevestigd in het voormalige, zelf ontworpen woonhuis van 
Karsten. Men ontwierp er voornamelijk grote kantoorgebouwen in de grote steden 
zoals Jakarta en Surabaya. Meestal moest ik daar de gevels van ontwerpen. Of ze 
gerealiseerd werden, weet ik eigenlijk niet meer. Ik heb nooit zoals bij Job en Sprey 
een bouwplaats bezocht en bleef voornamelijk binnen als ‘ontwerpend huisdier’! 
Urip was een wijze, aimabele man, die wat moeilijk liep. De chef de bureau was 
een zekere heer Thio, een Chinese technicus, die tevens de financiële zaken 
regelde.

Hier leerde ik ook de Sundanese architect Soehamir kennen, een goede vriend van 
Urip. Een gemoedelijke man, die altijd glimlachend met zijn pijp in de mond mijn 
ontwerp bekeek en becommentarieerde. Samen met Urip bezochten we zijn eigen 
ontworpen woning tevens atelier in Bandung. Een modern huis met een verdieping 
en een vide. Via een buitentrap kon men direct in het atelier op de verdieping 
komen met een vide naar de living. Hij was bezig met een kantoorgebouw voor het 
Departement van Financiën in Surabaya. Er was een soort samenwerking tussen 
beide architecten, Soehamir tekende het ontwerp, wat verder door buro Urip 
bestedingsgereed werd gemaakt en ook gedetailleerd. Soehamir was een begaafde 
architect met moderne ideeën. Helaas was hij te vroeg gestorven en nauwelijks in 
publicaties genoemd.

Een bestektekenaar van bureau Urip tekende buiten kantooruren ook aan eigen 
opdrachten. Een van zijn opdrachtgevers was Sutiko van het import- en 
exportbedrijf Indoplano in Jakarta. Zij importeerde Krupp locomotieven, 
apparatuur voor elektrische krachtcentrales van de C(ompagnie) G(énérale) 
d’E(lectricité) en bezat een potloodfabriek, fabriek voor lichtbeton bouwstenen etc. 
Indoplano was voornemens om met een stand aan de Industrial Fair in Jakarta deel 
te nemen en zocht een ontwerper.
Zo kwam ik in contact met Sutiko, wat het begin was van een levenslange 
vriendschap. Ik kreeg de opdracht, Sutiko was enthousiast en het werd mijn eerste 
ontwerp dat in uitvoering kwam! Gelukkig werd de Industrial Fair in de 
vakantiemaanden juli en augustus gehouden en kon ik naar Jakarta om de bouw en 
inrichting te begeleiden. Naast Indoplano was een stand, voornamelijk wit 
gekleurd, van het pharmaceutisch bedrijf Van Gorkom en het ontwerp was 
vandebekendebinnenhuisarchitect Chris Broekhuizen. Een zware concurrent!
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Hoewel de stand van Indoplano uit eenvoudige bambuwanden en een atap (rieten) 
dak was opgetrokken, viel het op door de frisse kleuren, vooral in het interieur. 
Ook de verlichting met inbouwspots en indirecte koven gaf het geheel een warme 
uitstraling. De kleurige potloden en lichtgrijze betonsteen als achtergrond waren de 
hoofdelementen van de display.
Tot mijn vreugde en verbazing kreeg mijn ontwerp de eerste prijs!
De directie van Indoplano bestond uit de gebroeders Koesmoeljono en 
Koessardjono. Mede in de directie zat mevrouw Sumarah Sutiko, de vrouw van 
Sutiko. Sutiko was de zoon van ir. Sutoto, President-Direkteur van de Garuda 
Indonesian Airways, de nationale Indonesische luchtvaartmaatschappij.
Het nieuwe huis van Koesmoeljono in Kebayoran was een ontwerp van architect 
Silaban. Deze stelde mij voor aan Silaban, die toen nog in zijn eenvoudige huis in 
Bogor woonde. Een kleine man, bijzonder welbespraakt, die met veel gebaren kon 
praten. Mevrouw Silaban verwende ons met haar heerlijke warme 
aardappelkroketten, en met een gloeiendhete kroket in zijn mond spoog hij soms in 
het vuur van zijn betoog!
Silaban zat enorm in de lift en was heel goed bevriend met president Soekarno. Ik 
heb hem al eerder ontmoet in het paleis bij de Tugu Nasional prijsvraag. Toen 
vroeg Soekarno vaak wat hij van iets vond. Soekarno zei ook: ’Tk hecht veel 
waarde aan zijn mening!”

Na de laatste stageperiode bij Urip, moest ik voorbereidingen treffen voor het 
examenproject. Als onderwerp koos ik een bankgebouw, wat betekende dat ik eerst 
het beveiligingssysteem en het daarop afgestemde materiaalgebruik, speciale ramen 
en deuren (kluisdeur!) moest gaan bestuderen. Ik benaderde hiervoor de bekende 
architect Han Groenewegen, partner van Silaban in Jakarta, die spontaan bereid 
was mij uitvoerig hierover te informeren. Silaban had net de prijsvraag voor het 
gebouw van de Bank Indonesia in Jakarta gewonnen en op het architectenburo 
Silaban-Han Groenewegen aan de Jalan Jambu werd dit plan verder uitgewerkt. De 
eerste kennismaking was een treffer, de niet meer zo jonge Groenewegen had een 
grote affiniteit voor beeldende kunst, het huis annex buro hing vol met schilderijen 
van de beroemde avantgardistische schilder Affandi. Hij was ook goed bevriend 
met de schilder Rudolf Bonnet op Bali en ontwierp zelf veel affiches, ex-librissen, 
kerstkaarten etc. Een man naar mijn hart! Ook had ik goed contact met zijn vrouw 
Karya, die hem in alles bij stond, fungeerde als gastvrouw, secretaresse en manusje 
van alles!
Aldus goed voorbereid, maakte ik mijn examenproject zo snel mogelijk af.
Omdat ik alles zelf moest bekostigen, wilde ik zo snel mogelijk afstuderen en zelf 
verdienen. Het student-assistentschap bracht niet veel op en aan het eind van de 
maand moest ik vaak geld lenen van Hatmadi. die met zijn band en optredens altijd
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goed bij kas zat. Ik noemde hem ‘bank Hatmadi’! Als wederdienst placht ik soms 
aan het eind van de maand samen met hem naar de film te gaan en tracteerde hem 
op’bapao’ (gestoomd broodje) van Ming Yen. Gezeten achterop zijn brommer 
hield ik het zakje warme bapao stevig vast. Op een gegeven moment maakte de 
brommer een lelijke smak over een groot gat in een van de vreselijk hobbelige 
gangetjes. We vielen allebei en mijn knieën waren lelijk bezeerd. Maar de zak met 
bapao bleef ongedeerd! Hatmadi moest vreselijk lachen en riep: ”Si Kwee, 
dengkulnya besot, tapi bapaonya utuh!” of “ Kwee z’n knieën zijn kapot, maar z’n 
bapaos zijn nog heel!”
Elke opdracht, hoe klein ook, nam ik aan. Voor de schoonouders van Oom Gwan 
Thay, het echtpaar Lauw Sam Kie maakte ik een ontwerp voor een familiegraf op 
de heuvels van de Chinese begraafplaats Cikadut in Bandung. Men wilde een 
betonnen overdekte graf, zodat het niet gemakkelijk vernield kon worden. Het 
dubbele graf was ruim, omdat ze een uitgebreide familie hadden, die hier bij 
herdenkingsplechtigheden bijeenkwam. Het werd een plat dak met een 
overspanning van 10 meter!
Via Pouw Ie Seng, eigenaar van een moderne meubelfabriek ‘Tegalrejo’ in 
Bandung kreeg ik een opdracht van de bekende advocaat mr. Yap King Tik om 
een bruidskamer te ontwerpen. Zijn aanstaande bruid, Tien Goei, had ik 
opgemeten om te zien hoe hoog ze bij de klerenkast kon komen zonder trapje! De 
vakken voor kleding voor dagelijks gebruik mocht niet hoger zijn. Daarboven 
vakken voor dekens, beddegoed, e.a. De bedoeling was een kast over de volle 
hoogte in te bouwen. Natuurlijk werd ik uitgenodigd op de huwelijksreceptie in 
Hotel Preanger. Een denderend feest, waarbij de Chinese high society van Bandung 
aanwezig was!
Ze woont nu, inmiddels weduwe geworden, in Den Haag en we ontmoeten elkaar 
nog steeds!
In Lembang zou de eigenaar van Fotostudio en Artshop ‘Mulan’ een bungalow 
willen bouwen. Ik kreeg de opdracht en heb een ontwerp gemaakt, wat helaas niet 
uitgevoerd werd.
Via een medestudente Henny Oey kwam ik in Jakarta in contact met haar zwager 
Bob Tan Kheng An, die aan projectinrichting deed. MTC, Matani Tjipta 
Corporation geheten. Ik werd medecompagnon en maakte interieurontwerpen. Bob 
Tan was een snelle jongen met snelle auto's en leverde goede kwaliteit. Na een jaar 
vroeg ik om de balans, tot mijn grote schrik was er zoveel afgeschreven, dat er 
nauwelijks sprake was van winst, terwijl we toch behoorlijk in de opdrachten zaten. 
Ik besloot ermee te kappen en hield er alleen een Kuhlmann-tekenmachine aan 
over.
Deze klusjes naast de studie waren zeer belangrijk voor mijn latere practijk Je 
leerde onderhandelen, kreeg te maken met het budgetteren van een project. Een
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goed netwerk opbouwen, een goed contact met een opdrachtgever onderhouden en 
niet alleen gedurende de duur van een project. Vaak zijn het vrienden voor het 
leven geworden en dat is niet in geld uit te drukken. Dat leer je zelfs niet op de 
T.H.!
Nu er reeds vijfdejaarsstudenten waren en genoeg projecten om te tonen, besloten 
we een tentoonstelling te houden voor het Bandungse publiek. We konden gratis 
een zaal van Sociëteit Concordia gebruiken en met veel enthousiasme werden de 
tekeningen uitgezocht en op panelen bevestigd. Door het ontwerpen van de stand 
van Indoplano had ik ook enige ervaring met belichting en a 1’improviste werd het 
een moderne tentoonstelling, waar we trots op waren! Ik vond het alleen nogal 
kaal. Via via hoorde ik van een zekere mevrouw Kwee Tat Tjiak, die eerste prijzen 
had gewonnen met bloemschikken. Ze was een van de bestuursleden van de 
vereniging ‘Bandung Kota Kembang’ (Bandung Bloemenstad), dus besloot ik haar 
te vragen of ze ons met wat beplanting kon helpen. Ze was direct bereid. Vooraan 
naast de chauffeur gezeten in een truck, arriveerde ze spoedig met grote planten! 
Pijlsnel gaf ze aanwijzingen en in een mum van tijd werd de ingang omgetoverd tot 
een sprookjesachtige tuin!
Ook zij is een dierbare vriendin geworden, ze woont nu in Amsterdam en we 
hebben nog regelmatig telefonisch contact. Toevallig waren er wat studenten uit 
Delft, o.a. Bismo (Suwondo) Sutedjo, zoon van onze decaan prof. ir. Sutedjo. De 
Delftenaren hebben ook hun werk mede tentoongesteld. Het verschil was duidelijk, 
de Delftse tekeningen waren ingetogener en ernstiger, wij Bandungers waren wat 
exuberanter in kleur en vorm. Zou het klimaat en het vrolijke zonlicht toch invloed 
hebben op de vormgeving en vooral het kleurgebruik? De heer Vollinga, een 
Nederlandse architect die in Bandung o.a. het kantoorgebouw van Financiën had 
ontworpen, bezocht ook de tentoonstelling en ik vroeg zijn mening. “Veelbelovend, 
soms nog wat te veel, maar boven verwachting goed!” We waren best tevreden met 
onze eerste presentatie aan het Bandungse publiek.

Naar mijn mening was de tijd rijp om een Indonesisch architectuurtijdschrift te 
publiceren. Door mijn stages kende ik wat architecten en er was voldoende 
materiaal van nieuwe gebouwen wat het publiceren waard was. Onder auspiciën 
van onze Bouwkunde Studentenvereniging Gunadharma en onder directie van 
Haryono Sabrang en de auteur verscheen in juli 1958 het eerste nummer van het 
kwartaaltij schrift ‘Arsitektur’.
Verschillende nieuwe gebouwen werden beschreven en van commentaar voorzien. 
De artikelen waren o.a. van Silaban. ir. Sutami, prof. van Romondt, Hidayat 
Natakusumah, de schilder But Mochtar en van mij. Mijn vader adviseerde om 
zoveel mogelijk advertenties te werven en hij stelde zich beschikbaar om zijn 
omvangrijke relaties hiervoor te benaderen. Zonder advertenties kan een tijdschrift
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zich niet staande houden, was zijn ervaring.
Door mijn vertrek naar Jakarta en de beslommeringen van mijn bureau heb ik het 
uit handen moeten geven en na het derde nummer was dit tijdschrift helaas 
opgehouden te bestaan...
Begin 1958 slaagden de eerste Bouwkundig Ingenieurs van de Fakultas Teknik 
Bandung, ir. Azhar en ir. Tan Yong Djien. In oktober 1958 behoorden Suhartono 
Susilo en ik tot de volgende groep gelukkigen! Na de zitting van de 
eindexamencommissie voerde prof. van Romondt het woord. Toen hij zich 
persoonlijk tot mij richtte, zei hij: “Kwee, je bent geslaagd met zeer goede cijfers. 
Ik wens je van harte geluk en ik hoop, dat je je verworven kennis zult gebruiken 
voor het bevorderen van de bouwkunst en het welzijn van je medemensen. Voor de 
toekomst wil ik je meegeven: karakter is belangrijker dan kennis en wetenschap!”
In een speciale bijeenkomst in de grote aula van de Fakultas Teknik ontvingen de 
jonge ingenieurs van de voorzitter prof. ir. Sutedjo persoonlijk hun 
ingenieursdiploma.

Vervuld van idealisme werden door de eerste afgestudeerde architecten plannen 
beraamd om een professionele organisatie op te richten. In een van de ruimtes in 
het Bouwkunde-gebouw werden de eerste bijeenkomsten gehouden. Een van de 
belangrijkste onderwerpen was het streven naar een ‘zuivere' beroepsuitoefening, 
waarbij de gebruikelijke combinatie van een architect-aannemer door zijn 
belangenverstrengeling als ‘onzuiver’ werd beschouwd. In deze combinatie kon 
immers de onafhankelijkheid van de architect als adviseur en vertrouwensfiguur 
van de opdrachtgever niet worden gewaarborgd.
Er bestonden destijds naast zuivere Nederlandse architectenbureaus ook enkele 
Indonesische zoals Silaban, Susilo, Soehamir en Liem Bwan Tjie.

Als voorbeeld van een architectenorganisatie beschikten we toen alleen over de 
gegevens van de BNA, de Bond van Nederlandse Architecten met de statuten, een 
erecode en honorariumtabellen.
Na verschillende voorstellen over de naamgeving werd mijn voorstel I(katan) 
A(rsitek) I(ndonesia), afgekort IAI, gekozen. Het was een variant op de AIA van 
het Amerikaanse Architecten Instituut, is grafisch en symbolisch ook mooi als een 
dak op twee kolommen in een logo te gebruiken.
Besloten werd om de senior-architecten te benaderen en hun adviezen in te winnen. 
Suhartono zou contact opnemen met zijn vader Susilo en ik met Silaban en Liem 
Bwan Tjie. Het resultaat van dit overleg was om in Bandung op 16 en 17 september 
1959 de oprichting van de Indonesische architectenbond IAI te organiseren. De 
eerste bijeenkomst werd met Liem Bwan Tjie in de woning van zijn goede vriend 
dr Tan Ping Ie aan de Jalan Wastukancana in Bandung gehouden. Op 17 september
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1959 werd de officiële oprichtingsbijeenkomst van de IAI in het Dago Theehuis in 
Bandung, in aanwezigheid van drie senioren Susilo, Liem Bwan Tjie, Silaban en 
achttien pas afgestudeerde architecten, gehouden.

Ir. Suhartono Susilo werd de eerste voorzitter van het Bestuur. Om op de naleving 
van de gedragsregels toe te zien werd ook een Architectenraad, de Dewan Arsitek 
Indonesia ingesteld, waarin behalve drie senioren, t.w. F.Silaban, M.Soesilo, Liem 
Bwan Tjie ook vier jongeren, met name ir. Azhar, ir. Sidharta, ir. A.R.Dendeng en 
de auteur zitting namen.
Begin 1960 ging een delegatie van de IAI, bestaande uit ir. Suhartono Susilo, 
Silaban, ir. Hatmadi Pinandojo, ir. Tan Sioe An, ir. Gunawan Atmosutjipto en de 
auteur in audiëntie bij president Soekarno in het Merdeka Paleis, waarbij de 
oprichting van de IAI werd gerapporteerd.
Bij deze gelegenheid werd ook aan president Soekarno het verzoek gedaan om 
Beschermheer van de IAI te worden, wat zonder meer werd ingewilligd. Hij toonde 
een vaderlijke belangstelling voor de jonge architecten en juichte de oprichting van 
de IAI van harte toe! Bij dergelijke ontmoetingen ontvouwde hij zijn plannen om 
van Jakarta een metropool te maken, waarbij hij de stedenbouwkundige opzet van 
Parijs een lichtend voorbeeld noemde. Vooral de as-werking van de grote 
boulevards met aan het einde een monument sprak zeer tot zijn verbeelding.

Vlak na mijn afstuderen werd ik benoemd tot docent Architectonisch Ontwerpen 
bij de Afdeling Bouwkunde van de Fakultas Teknik Bandung.
Een jaar heb ik gedoceerd en toen besloot ik terug te gaan naar Jakarta om een 
eigen practijk te beginnen. In de hoofdstad Jakarta waren er meer mogelijkheden 
om daadwerkelijk aan de opbouw van het onafhankelijke Indonesië mee te werken. 
Vol enthousiasme begon ik aan mijn nieuwe levensfase, de fase van het eigen 
ondernemerschap.

Voor het conservenbedrijf 'Mantrust', het voormalige 'Merbaboe' concern in 
Bandung had ik een stand op de Industrial Fair 1959 in Semarang ontworpen.
De president-directeur van Mantrust, Tan Kiong Liep, klein van postuur, maar vol 
dadendrang, wilde in Midden Java een nieuwe markt veroveren. Door deze 
deelname aan de belangrijkste jaarmarkt in Semarang hoopte hij dit te bereiken.
Tan verzamelde in zijn directieteam jonge getalenteerde academici. Toen hij zijn 
plannen voor deelname aan de Industrial Fair in Semarang in een zogenaamde 
‘Meeting of Minds’ van het voltallige directieteam ontvouwde, moest ik het 
ontwerp toelichten en iedereen vond het mooi, maar te duur. Bij stemming werd het 
plan door de directieleden verworpen.
Tan stond op en zei dat hij het plan toch wilde doorzetten en dat hij deze
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investering vooraf noodzakelijk achtte om in Midden Java een voet tussen de deur 
te krijgen. Als een kleine Napoleon stond hij op en verliet toen de vergadering! Als 
klap op de vuurpijl won de stand van Mantrust in Semarang de eerste prijs! 
Sindsdien genoot ik het volle vertrouwen van Tan Kiong Liep.
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Estetika
In het overvolle naoorlogse Jakarta was woonruimte schaars. Ik woonde dus 
voorlopig bij mijn ouders aan de Jalan Asem Lama 42 en richtte de garage in als 
een kantoortje. Met mijn eerste tekenmachine startte ik mijn eigen 
architectenpractijk. Sutiko, met wie ik goed bevriend was geworden, woonde twee 
huizen verder op nr. 36 en kwam vaak bij me langs. We deelden een gezamenlijke 
belangstelling voor beeldende kunst en lekker eten. In hun vaak armoedige ateliers 
bezochten we enkele jonge moderne kunstenaars. Een van hen was Mardian, een 
dromerige figuur, die heel poëtische schilderijen maakte, soms ook aquarellen op 
een expressionistische manier. De meesten hebben geen echte kunstacademie 
doorlopen, maar werden technieken bijgebracht op de vele ‘sanggar’s’ of ateliers 
van oudere kunstenaars zoals Sudjojono, Hendra Gunawan etc. Men had geen 
uitgesproken visie of filosofie, maar ontwikkelde zelf toch een eigen stijl en 
techniek.
Zodra er een gezamenlijke expositie werd gehouden, meestal in de Balai Budaya 
(Kunstzaal) aan de Jalan Gereja Theresia, dan behoorden Sutiko en ik natuurlijk 
tot de bezoekers.
Sutiko was een levensgenieter en een lekkerbek en dat was hem aan te zien. Een 
grote en gezette man met een gulle lach, hoewel de pretoogjes ook ineens fel 
kunnen oplichten als er een ernstige onenigheid ontstond! Van moeder’s kant 
stamde hij uit de bekende regentenfamilie van Bandung. De heren van deze familie 
waren vrouwenliefhebbers en Sutiko maakte daarop geen uitzondering...
Tussen de middag kwam hij mij vaak afhalen om in een stalletje de heerlijkste saté 
of soto (geelgekruide rundvleessoep) te proeven.

Sutiko stelde mij voor aan zijn oom ir. Srigati Santoso, de Sekdjen (Secretaris 
Generaal) van het Ministerie van Openbare Werken, die getrouwd was met een 
zuster van Sutiko’s moeder. Deze grijze, gezag-uitstralende man bracht mij in 
contact met prof.ir Sedijatmo, directeur van de PLN (Perusahaan Listrik Negara) 
of Staats Elektriciteitsbedrijf. Prof Sedijatmo, op het eerste gezicht eerder een 
wijze Javaanse filosoof dan een technicus, bleek een van de geniaalste civiel- 
ingenieurs van Indonesië te zijn! Een van zijn uitvindingen was de befaamde 
‘Cakar-Ayam” of ‘Kippenklauw’ funderingssysteem, dat ook werd toegepast bij de 
bouw van de Internationale Luchthaven Soekarno-Hatta in Jakarta. Voor de 
elektrische krachtcentrale Cikalong maakte hij een schets voor het 
krachtcentralegebouw in Javaanse stijl met het typische 'Joglo' dak, een geknikt 
schilddak. Goedkope lokale materialen zoals kalisteen wilde hij toepassen in 
wanden en kolommen. Mij werd verzocht om het gebouw verder uit te werken.
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waarbij bijzondere aandacht werd geschonken aan het interieur. Het plafond boven 
de machines kreeg een schildering van lotussen en ander Javaanse decoraties. 
Hiervoor werd de bekende schilder Sudjojono aangezocht. Zo had ik Sudjojono en 
zijn vrouw Roos Pandanwangi in zijn atelier hiervoor bezocht. Hij behoorde tot een 
van de pioniers van de moderne schilderkunst in Indonesië en was uiteraard goed 
bevriend met President Soekarno. Naast het onderwerp placht hij een paar regels 
van een gedicht te penselen. De roze lotussen in het plafond vormden een bizar 
contrast met de glimmende turbines van de Franse Compagnie Generale 
d’Electricité (CGE). Met een jeep van Indoplano placht ik Cikalong te bezoeken 
om de bouw te begeleiden. Cikalong ligt ten zuiden van Bandung in de richting van 
Pengalengan.

Na enige tijd verleende prof. Sedijatmo mij de opdracht voor de bouw van een 
hoofdkantoor van de P.L.N. op een terrein tegenover het hoofdbureau van Politie in 
Kebayoran. Dit was voor mij de eerste grote opdracht en ik maakte spoedig een 
schetsontwerp. Helaas is het nooit uitgevoerd. Ter versterking van mijn bureau had 
ik de ex-bestektekenaar van Fermont Cuypers, Sutjipto, aangesteld om 
bestektekeningen te maken. Een nauwgezette man, die perfect kon tekenen.

Op een verjaarsfeest leerde ik Mohamad Hasan of Tan Kiem Liong kennen. Een 
rijzende ster van de Islamitische partij N.U. (Nahdatul Ulama), die een import- en 
hout-exportfirma bezat. Hij was getrouwd met Miets Kwee, een zus van Fa’, een 
ex-klasgenoot van de H.B.S. Hij gaf mij opdracht om een bungalow in Cipayung te 
ontwerpen.
Het terrein was mooi geaccidenteerd en ik kon dus niveauverschillen in het 
interieur aanbrengen. De living en slaapvertrekken bevonden zich op de eerste 
verdieping, onder de living was de garage, waar boven een groot balcon uitstak. 
Rondom een U-vormige, met een pergola overdekte binnentuin waren de kamers 
gegroepeerd. Het huis was voornamelijk in hardhout opgetrokken. Dit was het 
eerste ontwerp van een gebouw, wat gerealiseerd werd. Het gebergte op de 
achtergrond en het magnifieke uitzicht op de vallei maakte het tot een paradijselijk 
vakantieverblijf. Welgestelde Jakartanen hadden vaak een bungalow in de koele 
bergen om in het weekend de hitte en drukte te ontvluchten.

Langzamerhand wisten de mensen mij te vinden, zo ook ir. Soenarjo Sosro, een 
jongere collega, die ik nog heb geassisteerd. Een man met een representatief 
voorkomen en actief geweest in de studentenvereniging Gunadharma. Door zijn 
goede contactuele eigenschappen naar mijn mening iemand, die mijn bureau kon 
versterken.
Idealistisch vroeg ik hem om op ‘fifty-fifty’ basis partner te worden. Hij zei direct
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ja en we besloten ons architectenbureau ‘Estetika’ te noemen. Sutiko werd 
commissaris en ir. Sutami, een veelbelovende civiel-ingenieur, was ook bereid om 
als commissaris toe te treden. Ik vond het noodzakelijk dat we ook de bouwkundige 
constructies in eigen beheer moesten houden om geavanceerde technieken zelf te 
construeren en te berekenen. Sutami was bekend om zijn innovatieve constructies. 
Voorlopig mocht ‘Estetika’ als postadres dat van Indoplano aan de Jalan Kebon 
Sirih 33 gebruiken.

Tot de goede vrienden, die mij vaak opzochten, behoorde ook een foto-journalist 
Thung Kim Tjoei, later tot Adhyatman omgedoopt. Ook hij was een gourmet en 
samen gingen we ‘s avonds vaak op zoek naar lekere eetstalletjes op Pasar Baru. 
Door zijn goede contacten met de ex-directeur van het Persbureau Antara, Adam 
Malik, ontvingen we een opdracht voor een ontwerp van een nieuw te bouwen 
hoofdkantoor van Antara. Hiervoor had ik een ambitieus plan ontworpen, helaas is 
het door financiële problemen nooit tot uitvoering gekomen.
Door zijn journalistieke achtergrond was Adam Malik ook een goede vriend van 
vader. Inmiddels was hij tot ambassadeur in Moskou benoemd.

Spanningen met mijn zusje Hin Lan hebben mij doen besluiten om voorlopig op 
kamers te wonen. Aan de Jalan Lembang, een bijzonder aardige weg rondom een 
waterpartij, kon ik een kamer huren. De kamer werd gedeeld door een andere 
huurder, Jopie Ong, een pas afgestudeerde econoom. De maaltijden werden 
verzorgd door een ‘Eten buitenshuis’-bedrijf. De practijk bleef in de garage op 
Asem Lama. Aan dezelfde weg aan de overzijde woonde en werkte mijn goede 
vriend architect Liem Bwan Tjie. Wat een coïncidentie!

Tijdens een weekend in Bandung vertelde een jonge bouwkunde-student Pang Tjen 
Liong mij dat zijn broer Pang Tiam Liong in Kebayoran een nieuw huis wilde 
bouwen. Vader kende hem goed, hij was directeur van een import firma ‘Suraco’ en 
‘Tjiliwoeng.’ Hij importeerde o.a. Necchi naaimachines, Vespa scooters, Universal 
horloges en assembleerde radio-toestellen van eigen merk. Een succesvolle 
zakenman, maar net als mijn vader wars van uiterlijk vertoon.
Tijdens een kennismaking met een smakelijke lunch in het eenvoudige restaurant 
Lim Thiam Kie, vertelde hij mij zijn plannen. Hij liet me een ontweip zien van 
‘Associatie’, een bekende ex-Nederlandse bouwbedrijf, voor een villa aan de Jalan 
Sriwijaya 1, een toplocatie in Kebayoran. De plattegrond was naar zijn zin, hij zou 
een andere gevel willen hebben, de bestaande vond hij te gewoon. Ook wilde hij 
het kantoor annex showroom van ‘Tjiliwoeng’ aan de Jalan Hayam Wuruk 69 
opnieuw inrichten. Het was een oud pand, barstensvol en rommelig.
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Natuurlijk wilde ik graag aan zijn wensen voldoen. Maar toen hij hoorde over het 
architectenhonorarium en de erecode van de IAI begreep hij er niets van en bedong 
een ‘korting’, wat hij normaal vond, omdat ik nog nieuw was! “Elk nieuw product 
wat ik op de markt breng, wordt met een korting geïntroduceerd!” was zijn 
standpunt. Ik probeerde hem te laten inzien, dat architecten net als artsen en 
notarissen een dienstverlenend en adviserend beroep hadden zonder winstoogmerk. 
En ook dat zijn broer straks dat beroep zal uitoefenen. Hij begreep het wel, maar 
wilde niet echt toegeven.
Hij was een goede (onder)handelaar en bood mij een deal aan, waarbij ik in ruil 
voor de renovatie van zijn kantoor ‘Tjiliwoeng’ voorlopig gratis gebruik kon 
maken van zijn lege garage onder zijn woon- en winkelpand aan de Jalan Palatehan 
in Kebayoran als onderkomen van ‘Estetika’. Het was een ruime garage bestemd 
voor 4 auto’s, dus voorlopig konden we vooruit.
Soenarjo ging natuurlijk akkoord. We verhuisden ons kantoor naar de garage aan 
de Jalan Palatehan naast de showroom voor Vespa scooters, waarboven de familie 
Pang woonde. Als secretaresse werd Yayuk, een zusje van Soenarjo aangesteld.
Er werden nieuwe tekenmachines besteld en met een tekenaar erbij begon het echt 
op een architectenbureau te lijken. Via de heer Pang, die ook in auto’s handelde, 
konden we voor een schappelijke prijs een Morris-van aanschaffen.
Soenarjo, nog vrijgezel, woonde bij zijn zus en schoonbroer in Kebayoran. Hij 
stelde voor om de auto bij hem te stallen en dat hij zijn zusje en mij elke dag zou 
afhalen en thuisbrengen.
In de ochtend deed ik meestal besprekingen en vaak werden echte afspraken tijdens 
een lunch of diner in een restaurant besproken.

De eerste ‘Asia-Africa Conference’, wat in 1955 in Bandung werd gehouden, heeft 
president Soekarno in de Derdewereldlanden veel aanzien gegeven. President 
Soekarno wist in 1961 de eerste Aziatische Spelen of de ‘Asian Games’ in Jakarta 
binnen te halen.
Een ‘Komando Asian Games’ onder leiding van generaal Suprayogi, die binnen een 
strak tijdschema de sportaccommodaties en voorzieningen moest realiseren, werd 
opgericht. Collega ir. Azhar werd hoofd van de Projectafdeling. Behalve het 
immense stadion, sporthallen en huisvesting voor de deelnemers moest ook een 
‘Press House’, een hotel voor de pers worden gebouwd. Azhar heeft mij benaderd 
en mij uitdrukkelijk gevraagd of ik de Press House wilde ontwerpen. In goed 
overleg werd besloten, dat ik dat samen met Soenarjo zou doen gezien de enorme 
tijdsdruk, het zou binnen een jaar al in gebruik moeten zijn!
Aan de rotonde van de Jalan Thamrin/ Jalan Sudirman werden het grootste Hotel 
Indonesia en daartegenover het Press House gesitueerd, een prestigieuze lokatie. 
Een enorme vijver met fonteinen en in het midden een Welkomstmonument werd in
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de rotonde geprojecteerd.
Nieuwe tekenaars werden aangetrokken en er werd vaak tot laat in de avond 
overgewerkt. Generaal Suprayogi, een kordate, stevige man, kwam ons vaak 
inspecteren en toen hij zag dat we dag en nacht werkten, kwam hij met een doos vol 
vitamines! “Voordat ik hang, worden jullie eerder opgehangen!” zei hij vrolijk 
dreigend...
Op advies van ir. Sutarni hebben we een jonge civiel-ingenieur, ir. Januar Hakim, 
als constructeur aangenomen. Met hem hebben we moderne constructies in de 
practijk kunnen realiseren.
Ter verbetering van de infrasructuur moest op het kruispunt van de Jalan Sudirman 
en Jalan Slipi, waar het Asian Games complex was geprojecteerd, de eerste 
Klaverbladbrug in Indonesië worden gebouwd.
Prof. ir. Roosseno vervaardigde een eerste ontwerp in traditionele betonconstructie. 
De maximale overspanning was te beperkt, er waren te veel kolommen, het leek op 
een duizendpoot. Ir. Sutarni maakte een variant in voorgespannen beton, waardoor 
zeer grote overspanningen mogelijk werden. Deze variant werd enthousiast door 
president Soekarno ontvangen en ook goedgekeurd.

Klaverbladbrug Jakarta 1962. Bron: archief auteur.

Ir. Sutarni, die directeur is geworden van de genationaliseerde Hollandse Beton 
Maatschappij, daarna 'Hutama Karya’ geheten, heeft van het Zwitserse buro 
‘BBR' de licentie van een voorgespannen-beton systeem gekocht onder
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voorwaarde dat de bijbehorende kennis aan Indonesië zou worden overgedragen.
De vormgeving werd aan ons bureau ‘Estetika’ opgedragen. De brug werd 
gedragen door V-vormige kolommen en na goedkeuring door president Soekarno 
als opperbevelhebber van het Komando Asian Games werd de brug gebouwd.
Deze brug, staat er nog steeds en is meermalen een stille getuige van de turbulente 
geschiedenis van het onafhankelijke Indonesië gedurende een halve eeuw! De 
studentendemonstraties van de laatste jaren hebben zich geconcentreerd op en om 
de ‘Jembatan Semanggi’, zoals deze klaverbladbrug werd genoemd. De 
schreeuwende en woedende studenten op de brug hebben de voorgespannen 
betonconstructie wel doen trillen, maar niet bezwijken!
Het voormalige Asian Games-complex herbergt namelijk ook het auditorium van 
de daaropvolgende Conference of the New Emerging Forces of Conefo en is thans 
de zetel van het het Indonesische parlement. Het koepelvormige gebouw was een 
ontwerp van wijlen Suyudi.

Het ontwerp voor het Press-House moest aan president Soekarno ter goedkeuring 
worden voorgelegd. Behalve de bouwwerken voor de Asian Games moesten alle 
ontworpen gebouwen hoger dan vijf verdiepingen aan hem worden getoond. 
Tegelijkertijd was collega Hatmadi met zijn ontwerp voor het Bali Beach Hotel in 
Sanur. Ook Silaban was er als adviseur van Soekarno aanwezig.
Ons plan voor de Press House, een vijf verdiepingen tellend gebouw, werd door 
hem goedgekeurd. Er was een blinde muur als kopwand van het auditorium aan de 
straatzijde wat we van een mozaïekschildering wilden voorzien. We dachten aan 
een dynamisch abstracte muurschildering. Hij had echter door zijn reizen in 
communistische landen een idee om er een realistisch-revolutionaire schildering op 
aan te brengen. Hij gaf zelf de opdracht aan een schilder, die in mozaïek er een 
wereldbol met mensen, die elkaar vanuit andere werelddelen de hand reikten en 
met elkaar communiceerden van maakte! Zijn smaak was wat kunst betreft nog 
vrij behoudend.
Hatmadi’s ontwerp voor het Bali Beach Hotel, een vrij hoog internationaal ogend 
gebouw stuitte op felle kritiek van de president. "Waarom gaan we in Bali zulke 
hoge internationale hotels bouwen? Dat zie je aan de Spaanse Costa’s, op Hawaii, 
in Florida, allemaal hetzelfde, allemaal karakterloos. De westerse toeristen komen 
naar Bali om van de prachtige Balische architectuur en de kunst te genieten. Er is 
land genoeg, bouw typisch Balische bungalows met rieten daken in prachtig 
aangelegde tuinen. Wel van alle moderne comfort voorzien en air-conditioned, 
anders komen de verwende Amerikanen niet!” Opmerkelijk, want hij 
verafschuwde zelf air-conditioning en zwoer bij een natuurlijke ventilatie! “Er mag 
op Bali geen hotels boven de klapperbomen uitsteken, ik zal hiervoor een 
verordening uitvaardigen!”
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Dank zij hem zijn gelukkig langs de Balische kust geen massale hoteltorens meer 
boven de klapperbomen verrezen...Het Bali Beach Hotel was echter al in de 
aanbestedingsfase en kon tot zijn grote teleurstelling niet meer teruggedraaid 
worden.
Binnen een jaar werd het Press-House gerealiseerd, een prestatie, zeker in een land, 
waar een enorm tekort was aan moderne bouwmaterialen en behalve cement, kalk, 
zand en baksteen verder bijna alles geimporteerd moest worden. Het sanitair werd 
helemaal uit Italië geïmporteerd, elektrische installaties en armaturen uit Duitsland. 
Dankzij de hulp van de Sovjet Unie waren de grote sportfaciliteiten toch binnen de 
geplande tijd gereed. Het immense overdekte stadion voor honderdduizend 
toeschouwers was een Russisch geschenk, zelfs de moderne architectuur was een 
Russische creatie! We waren verbaasd, toen we de eerste ontwerptekeningen met 
een zeer moderne vormgeving aan de muur zagen hangen, ook grafisch strak en 
goed verzorgd. We dachten toen dat de Russen alleen neoclassistische 
arbeiderspaleizen bouwden, maar ze konden best modern zijn!
Voor het groeiende aantal opdrachten was uitbreiding van het aantal medewerkers 
nodig. Veel tijd moest worden besteed aan acquisitie en ‘lobby-en’ en besprekingen 
gingen meestal met een lunch of diner gepaard. Ontwerpen deed ik meestal ‘s 
avonds.

Uit Duitsland arriveerden de eerste afgestudeerde architecten, o.a. Dipl.-Ing. Han 
Hootjwan, thans Han Awal, een getalenteerde jongeman. Hij kwam bij ons 
solliciteren en na een interview en het bekijken van zijn tekeningen-portefeuille 
besloten we hem als architect-medewerker aan te stellen. Een bijzondere aanwinst, 
zeer gemotiveerd en met goede contactuele eigenschappen.
Kort daarop volgde Dipl.-Ing. Suyudi, die cum laude was afgestudeerd bij Hans 
Scharoun, de befaamde architect van de Berliner Philharmoniker. Hij was benoemd 
tot hoofd van de afdeling Bouwkunde van de Technische Faculteit in Bandung als 
opvolger van prof. van Romondt. Als docent verdiende men heel weinig en meestal 
had men ter aanvulling een bijbaantje.
Van Mantrust kregen we verschillende opdrachten, o.a. instantiewoningen in 
Jatinegara lakarta en de renovatie van het bekende restaurant 'Braga Permai’. het 
voormalige Maison Bogerijen aan de lalan Braga in Bandung. Het leek ons goed 
om in Bandung een bijkantoortje te openen, zodat er niet teveel heen en weer 
gereisd hoefde te worden en ook in Bandung acquisitie kon worden verricht. In een 
paviljoentje van een villa dicht bij de ‘Gedung Saté’, aan de lalan Progo, werd 
onze dependance gevestigd, voorlopig met twee tekenmachines. Suyudi werd hoofd 
van dit bijkantoortje, geassisteerd door een student Tjeng Sik Gie, thans ir. Sigit, 
die aan het afstuderen was. Suyudi was als Solonees en stadsgenoot goed bevriend 
met onze commissaris ir. Sutami, directeur van Hutama Karya en later zelfs
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minister van Openbare Werken in het laatste kabinet van president Soekarno. Nog 
twee ‘Berliners’ kwamen bij ons als part-timers in dienst: Dipl.-Ing. Liem Bianpoen 
en Dipl.-Ing. Bismo Sutedjo, thans Suwondo Sutedjo, een zoon van prof. ir. 
Sutedjo. decaan van de Technische Faculteit Bandung.
‘Estetika' was toen het jonge bureau met de meeste architecten.
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Parijs
Van de Franse regering kreeg ik in 1960 een ‘Bourse de Stage’, een post-graduate 
beurs voor technische specialisatie gedurende zes maanden. Voorwaarde was een 
goede beheersing van de Franse taal. Mijn H..B.S.-Frans werd als basis voldoende 
geacht voor het toekennen van de beurs, conversatie zou ik in Parijs kunnen 
perfectioneren.
Met Soenarjo overlegde ik of ik gedurende die periode afwezig kon zijn. Hij vond 
dat het ook een hele eer was voor het bureau en dat het moest kunnen, we hadden 
nu genoeg architecten, die het lopende werk konden doen.
Men kon aangeven bij welk bedrijf of in mijn geval bij welk architectenbureau ik 
stage wilde doen. Het bureau van le Corbusier bleek geen stagiaires te kunnen 
ontvangen, omdat Le Corbusier niet in Parijs was en op dat moment bezig was met 
projecten in de nieuwe stad Chandigarh in India. Bij Pierre Vago, hoofdredacteur 
van het tijdschrift ‘L’Architecture d’Aujourdhui’, kon ik wel terecht.
Door deviezenschaarste was het toen niet mogelijk om buitenlandse valuta, 
bijvoorbeeld U.S.dollars, mee te nemen. De Franse culturele attaché in Jakarta, 
Mare Scherer, verzekerde mij echter, dat ik in Parijs verwelkomd zou worden door 
de ‘hötesses de Paris’ en mij daarover geen zorgen hoefde te maken. Ook vader 
heeft een goede vriend, de journalist Ong Thian Hwa, die bij de Indonesische 
ambassade werkzaam was, verzocht om mij op het vliegveld af te halen, en deze 
wilde dat graag doen. Aangezien Indoplano het Franse bedrijf C.G.E. 
vertegenwoordigde, kon ik in financiële noodgevallen altijd bij C.G.E. in Parijs 
terecht, wat ik dan later met Indoplano kon verrekenen. Er was dus geen vuiltje in 
de lucht.

Voor mij was mijn eerste reis naar Europa een jongensdroom, wat in vervulling 
kwam! In het vliegtuig zat ik naast André Marotte, een jonge elektro-monteur van 
de C.G.E., die aan het projekt in Cikalong heeft meegewerkt. Hij ging voor 
vakantie terug naar zijn ouders, die in Rouen woonden. Hij was verrast, toen hij 
hoorde, dat ik als architect ook aan de centrale in Cikalong had meegewerkt.
De vlucht verliep voorspoedig en het Air France vliegtuig landde een uur te vroeg 
op de luchthaven Orly. Het was zaterdagavond, de winkels en banken op de 
luchthaven waren dicht en er was noch een ‘hötesse de Paris’ noch een heer Ong 
Thian Hwa te bekennen! Toen André Marotte hoorde van mijn geldprobleem, 
bood hij me spontaan aan om voorlopig met hem mee te gaan. Aldus logeerden we 
de eerste nacht in een hotel in Parijs en de volgende zondagmorgen vertrokken we 
per trein naar Rouen. Ik kon daar het weekend blijven logeren en ik mocht hem 
later terugbetalen. Bij aankomst in de flat van zijn ouders werden we allerhartelijkst
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ontvangen. Er was ook nog een jongere broer, die nog op het Lycée zat. Wat een 
toeval en geluk, dat ik deze schatten van mensen heb leren kennen! Madame 
Marotte heeft voor ons de heerlijkste schotels klaargemaakt en samen hebben we in 
de stad Rouen en de omgeving rondgetoerd. We reden over de langste brug in 
Normandië, de Pont de Tancqarville, die net klaar was en bezochten alle 
bezienswaardigheden. Bij het afscheid beloofden ze mij, dat ik hun altijd kon 
bezoeken en bij hun kon logeren als ik een weekend vrij had. Ook, dat ik het 
komende Oud- en Nieuwjaar bij hun mocht doorbrengen!

Per trein begaf ik mij naar Parijs om mij aan te melden bij het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken aan de Quai d’Orsay. Daar werd ik vriendelijk ontvangen door 
een ambtenaar, die mij een programma voor de boursiers overhandigde, bestaande 
uit causerieën, excursies e.d. Ook kon ik in het restaurant van het Ministerie eten, 
wat goedkoper was dan in andere restaurants. Ik ontdekte al gauw hoe duur Parijs 
was! Hij adviseerde mij om mij in te schrijven voor een cursus Frans bij de 
Alliance Fran^aise aan de Boulevard Raspail. Voor huisvesting zal worden 
gezorgd, voorlopig moest men zelf een hotel gaan zoeken. Hij belde Pierre Vago 
op, om een afspraak voor mij te maken.
Vervolgens heb ik mij aangemeld bij de Indonesische ambassade aan de Rue 
Cortambert in het 16e Arrondissement, de chicste wijk van Parijs, Ong Thian Hwa 
daar ontmoet en hem mijn cadeau, een batikdoek, overhandigd. Hij was mij komen 
afhalen, maar constateerde dat ik er niet meer was, omdat het vliegtuig een uur 
eerder was geland. Ik verontschuldigde mij, dat ik hem voor niets uit de ‘banlieu’ 
een voorstad van Parijs, waar hij en zijn vrouw woonden, naar het vliegveld heb 
laten komen en mijn situatie uitgelegd. Hij begreep het, en regelde voor mij een 
betaalbaar hotel, wat ook in het chique 16e Arrondissement lag.
Tevens maakt ik kennis met Sally Gan, een jonge violiste uit Bandung, die overdag 
bij een vioolbouwer en ’s middags bij de Indonesische ambassade werkte.
De eerste dagen besteedde ik aan het regelen van allerlei administratieve 
rompslomp, zoals mij aanmelden bij de Préfecture de Police, inschrijven bij de 
Alliance Frangaise etc. Op de Alliance Francaise kregen de stagiaires drie maal per 
week les met Frans als voertaal. Na twee maanden vond ik, dat ik voldoende Frans 
kon spreken en heb mij toen uitgeschreven. Fransen waardeerden het bijzonder, als 
een buitenlander hen in het Frans aansprak, met Engels kwam je niet ver.

Het transport met de metro was voor mij een openbaring, je kon je door de hele 
stad snel verplaatsen en ik bewonderde het ingenieuze systeem van dit 
ondergrondse netwerk. Ook hoe feilloos de controles door breiende oude vrouwtjes 
bij de in- en uitgangen werden verricht!
Als provinciaaltje uit een Derdewereldland vergaapte ik mij aan de immense
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afmetingen van de boulevards en de magnifieke verlichting, vooral de Champs 
Elysées met de monumentale Are de Triomphe aan het eind. Bij de Are de 
Triomphe werd jaarlijks op de Nationale Feestdag, Quatorze Juillet, ter herinnering 
aan de bestorming van de Bastille tijdens de Franse Revolutie, door de Franse 
president een krans gelegd op het graf van de Onbekende Soldaat.
De monumenten op de kruisingen van de boulevards waren meestal herinneringen 
aan de overwinningen van Napoleon I. Deze brede, rechte boulevards werden in 
1870 ten tijde van keizer Napoleon III door de toenmalige Prefect van Parijs, baron 
Haussmann, aangelegd, teneinde de snelle doorstroming van de Franse troepen te 
waarborgen. De aanleg gebeurde niet zonder slag of stoot, alle bestaande 
bebouwingen en straatjes, die de plannen in de weg stonden, werden totaal 
gesloopt! Het resultaat was wel van een indukwekkende monumentaliteit en 
grandeur.
Toen begreep ik waarom president Soekarno zo onder de indruk was van de 
stedenbouwkundige opzet van Parijs, de aswerking van de boulevards met aan het 
einde steeds een monument! Tout a la gloire de la France!
Met andere stagiares, voornamelijk uit Derde Wereldlanden, werden, om ons 
wegwijs te maken in Parijs en omstreken, excursies georganiseerd.
Van mijn ouders kreeg ik een batikdoek mee voor een vriendin, de journaliste 
madame Benichou, die eerder met een Chinese advocaat uit Jakarta, mr. Oey, was 
getrouwd. Ze woonde in een smal straatje dicht bij de Bastille, toen niet bepaald 
een chique buurt. In de portieken stonden zwaargeverfde vrouwen van plezier, met 
hele korte rokjes, die mij uitnodigend: ”Allo, Kiki, viens chez moi, ce n'est pas 
cher!” (“Hallo, schat, kom bij mij, het is niet duurf’) toeriepen.
Een paar maanden eerder was madame Benichou bij mijn ouders in Jakarta geweest 
en hebben we met haar getoerd en gegeten. Nu werd ik door haar voor een etentje 
gevraagd. Ze wist haar leeftijd, ze moest al in de zeventig zijn, met veel schmink 
en kastanjebruine haarverf, goed te camoufleren. In haar jonge jaren was ze met 
haar grote, doordringende ogen en geprononceerde neus, zeker een opvallende 
verschijning. Ook het interieur ademde vergane glorie en had toch iets elegants. 
Zware, verkleurde veloursgordijnen, met vergulde kwasten drapeerden de smalle 
ramen en verhulden de verveloze kozijnen. Monsieur Benichou was een rustige 
vriendelijke man, donker en eveneens met een geprononceerde neus en 
onmiskenbare Joodse trekken.
Tijdens de maaltijd vertelde madame over de Franse gewoonte om bij de maaltijd 
altijd te converseren. Ook dat men alleen goede vrienden thuis uitnodigde, anders 
werd er meestal buitenshuis afgesproken. Vandaar dat ik zo vaak alleenstaande 
heren en ook dames op een caféterrasje zag zitten!
En nooit zonder afspraak zo maar bij iemand binnenvallen, zoals in Indonesië. Dit 
was mijn eerste kennismaking met het Franse individualisme, privacy is heilig!
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Van de mede-stagiaires had ik het meeste contact met drie Indiërs, een dame en een 
heer, die in het hotelwezen zich verder gingen specialiseren en een medicus, een 
Sikh. die ik gemakshalve monsieur Singh noemde. Er waren ook vele pas 
afgestudeerde artsen, economen en ingenieurs uit Afrika en Latijns Amerika. Ook 
met een Braziliaans echtpaar had ik goed contact.
Binnen een maand zou ik een kamer kunnen huren in het Maison Internationale aan 
de Boulevard Montparnasse 135. Monsieur Singh woonde er al.
Ik zou op een zondag verhuizen, de receptie van mijn hotel heb ik reeds ingelicht. 
De zaterdag ervoor hadden we een excursie o.a. naar de Champagnestreek bij 
Reims, ten noord-oosten van Parijs, wat de hele dag zou duren. Behalve de 
prachtige tocht langs de wijnheuvels en de bijbehorende proeverijen, werden we 
ook vergast op een champagne-diner bij het befaamde huis Moet & Chandon in 
Epernay. Een stijlvolle ontvangst bij kaarslicht, prachtig met damast gedekte lange 
tafel, zilver en kristal. De exquise gangen werden door obers in livrei opgediend. 
La Douce France op zijn best!
Wat doezelig door alle champagne kwam ik vrij laat, iets over twaalven, in mijn 
hotel aan. Tot mijn verbazing was mijn kamer reeds door een ander bezet en 
hebben ze mijn spullen in de koffer bij de receptie gezet! Het was immers al 
zondag en dan zou ik verhuizen...
Om op dat tijdstip weer iets anders te zoeken leek me moeilijk, dus ik besloot met 
de metro naar het Maison Internationale te gaan. Het was een gezeul met de koffer, 
trap op trap af en dan de eindeloze gangen om over te stappen naar een andere lijn. 
Bij metrostation Vavin stapt ik uit. maar moest toch nog een eind lopen tot la 
Maison. Uiteraard deed niemand meer open, de conciërge was al lang naar bed. Ik 
zag boven nog lichten branden en probeerde met de moed der wanhoop te 
schreeuwen: "Monsieur Singh, monsieur Singh!” Tot mijn vreugde ging een raam 
open en stak iemand met een witte tulband zijn hoofd uit, het was monsieur Singh! 
Hij gooide de huissleutel naar beneden en riep mij toe dat ik bij hem kon slapen, ik 
had immers mijn kamersleutel nog niet. Monsieur Singh was zo aardig om zelf op 
een dekbed op de vloer te slapen en ik mocht zijn bed gebruiken, wat ik na veel 
sputteren toch maar deed. Ik was te moe om nog een ‘combat de politesse’ vol te 
houden. Op cruciale momenten was er altijd iemand, die me hielp!

Het architectenbureau van Pierre Vago lag aan de Quai Voltaire 17, op loopafstand 
van de metrohalte St.Germain des Prés. Vanuit de metro wandelde ik langs de 
boulevard St. Germain, voorbij de twee beroemde cafés, de Café Aux Deux Magots 
en Café de Flore, waar artistiek en intellectueel Parijs bijeenkwam, zoals Sartre en 
Juliette Greco, bekende ‘Existentialisten’. In de wijk bevonden zich vele artistieke 
boekhandels, galeries, jazzcafés en de Académie des Beaux Arts.
Pierre Vago. een grijzende zestiger van Hongaarse afkomst, was zeer hoffelijk en



130

een diplomaat pur sang. Geen wonder, dat hij behalve oprichter ook Secretaris- 
Generaal was van de U(nion) I(nternationale) des A(rchitectes). Hij zat vaak 
internationale jury’s voor, o.a. van de Prix de Rome voor Architectuur.
Via een open hof of ‘cour’ kwam je door een hardglazen deur het bureau binnen. Er 
werkten circa 15 man, dus het was geen groot bureau. Behalve een secretaresse was 
er nog een chef de bureau en voor de rest waren het allemaal architecten, die een 
project van begin tot eind zelf tekenden. Qua opzet was het zeer efficiënt.
Na een kennismakingsgesprek stelde hij mij voor, om niet hele, maar halve dagen 
op het bureau te werken. Hij vond het zonde, om de hele dag te werken, elk 
architectenbureau waar ook ter wereld zal toch niet erg veel afwijken! Belangrijk 
was dat ik Parijs, de Franse cultuur en de Fransen leerde kennnen! Dus in de 
middag en vooral ‘s avonds kon ik zelf mijn tijd invullen, ‘s Middags kon ik 
bijvoorbeeld musea en galeries bezoeken. Alle culturele evenementen, zoals 
theater, concerten, opera etc. vonden ‘s avonds plaats, dus daar moest ik maar 
zoveel mogelijk gebruik van maken. Zoveel manifestaties als in Parijs zal ik in 
Jakarta niet meer kunnen bij wonen. Een bijzondere man, die mij met zo veel begrip 
tegemoet trad. Een geluk bij een ongeluk, dat ik niet bij Le Corbusier, maar bij 
Pierre Vago terecht kwam!
Mijn eerste opdracht bij Pierre Vago was een ontwerp voor een bankgebouw, de 
Banque de 1’Algérie in Colomb Bechar, Algerije. Hij had al een schetsplattegrond 
van het hoofdblok met een binnenhof, iets verhoogd boven een souterrain met 
bovenlichten. Het constructiesysteem bestond uit een hoofdstramien van 5 x 5 m, 
de 5 m weer onderverdeeld in 4 x 1.25 m. Binnen drie dagen zou een 
schetsontwerp met plattegronden en gevels gereed moeten zijn. In mijn geval 
stonden er dus drie halve dagen voor. Ik toog direct aan het werk en binnen drie 
dagen kwam Pierre Vago mijn schetsen bekijken."Typiquement Hollandais!” was 
zijn eerste commentaar op mijn gevels. De kantoren bestonden uit glasgevels 
opgebouwd uit elementen van 1.25 m breed en aan de uiteinden gesloten vlakken 
met vierkante raampjes voor de toiletten, die naast de trappehuizen waren 
gesitueerd.
In zijn visie zou een gebouw uit drie hoofdelementen moeten bestaan, namelijk een 
gevelelement, een deurelement en de hoofdentree. Toiletten zijn ‘meubels', die je 
op elk gewenste plek kunt neerzetten, het liefst inpanding, waardoor er een 
voorruimte ontstond die aan de buitengevel grensde. In geen geval mochten 
toiletten apart in de gevel tot uitdrukking komen, dat vond hij kneuterig en typisch 
Hollands!
Na een week had ik de gevels gereed, bestaande uit een strakke glasgevel met een 
buitenzonwering van aluminium, een cntreepartij van hardglas met een gebogen 
aluminiumluifel en simpele losse treden, het geheel rustend op een betonnen 
vloerplaat gedragen door V-vormige kolommen. Het werd goedgekeurd en ik kon
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het verder uitwerken. Hiervoor had hij een efficiënt systeem, de gevelelementen, 
deuren en trappen kon ik in het micro-füm archief uitzoeken en het type en 
fabrikaat bepalen. Ook voor binnenkozijnen en deuren kon men in het uitgebreide 
archief kiezen. Hierdoor hoefde men geen tijd te besteden aan het zelf ontwerpen 
van deuren en ramen. Uiteraard moesten de afmetingen en details per project 
worden aangepast. Dit is een werkwijze wat alleen in een industriële en 
gestandaardiseerde bouwsysteem toegepast kon worden. Het resultaat was een zeer 
rustige strakke vormgeving, typerend voor de ‘Internationale stijl’, wat de 
architectuur van Pierre Vago kenmerkte.
Een andere buitenlander was monsieur Zivadin, een Joegoslaaf, die o.a. aan het 
flatgebouw in Interbau in Berlijn had meegewerkt. Frankrijk kreeg twee 
flatgebouwen in het complex toegewezen, een werd door Le Corbusier en het 
andere door Pierre Vago ontworpen. Hier werden uiteraard geen 
standaardelementen toegepast, maar werd alles speciaal ontworpen. Zivadin 
vertelde mij, dat de Duitse aannemer enorm veel details vroeg, die apart werden 
ontworpen en zorvuldig werden gedetailleerd. Men had er weinig aan verdiend, 
zoveel tijd was er in gestoken! Maar dit was de filosofie van Vago, voornamelijk zo 
efficiënt mogelijk ontwerpen, alleen bij prestigeprojecten meer tijd en aandacht 
besteden. Door zijn internationale contacten kwam hij met veel opdrachten thuis, 
een grote opdracht werd samen met een ander bureau uitgewerkt, een behapbare 
werd in eigen huis gedaan. Zo wist hij zijn eigen bureau klein en overzichtelijk te 
houden. Een nuchtere benadering, wat mij erg aansprak.
Er heerste een gemoedelijke sfeer op het bureau van Vago. ‘s Ochtends, voordat de 
chef de bureau zijn ronde deed, werd er uitgebreid over voetbal of de uitverkoop in 
de warenhuizen gebabbeld, de transistor werd aangezet en iemand las zelfs eerst de 
ochtendkrant! Als de chef kwam, dan was iedereen ijverig aan het werk... Pierre 
Vago zelf kwam ook regelmatig achter de borden kijken en commentaar leveren. 
Toen men merkte, dat ik in de helft van de tijd toch evenveel presteerde, kreeg ik 
van de collega's te horen, dat ik mijn tempo wat moest minderen! Daar trok ik mij 
niets van aan en zei, dat ik gewend was om onder hoge druk een opdracht binnen 
de gestelde tijd af te maken.
Wat voor mij wel een handicap was, was het feit, dat men kennelijk geen 
tekenmachines op architectenbureaus gebruikte, maar op klassieke wijze nog met 
een schuine plank met tekenhaak tekende. Toen ik vertelde, dat we op 
architectenbureaus in Indonesië en zelfs tijdens de studie al met tekenmachines 
werkten, vond men dat erg technisch. Dat werd alleen in de werktuigbouw en 
scheepsbouw, dus op ingenieursbureaus in Frankrijk gebruikt.
De tijd vloog om, behalve werken aan enkele kleinere projecten werd mij ook 
gevraagd om een gevel van een École Polytechnique, een Technische School in Le 
Mans, op te lossen. De eerdere geveloplossing was door de Welstandscommissie
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afgekeurd. De school was tussen bestaande 19e eeuwse gebouwen gesitueerd en 
Vago had een gevel met een zelfde raamindeling, maar eigentijds vormgegeven, 
ontworpen. Ik vond, dat tegenover de rijk geprofileerde raampartijen en 
kroonlijsten van de omringende gebouwen, misschien een verstilde moderne 
glasgevel als eigentijds contrast beter zou passen. De verticale verhoudingen 
werden er wel in verwerkt en deze nieuwe versie werd aan de Welstand 
voorgelegd.
Tot vreugde van Vago en mij werd de nieuwe gevel door de Welstand 
goedgekeurd!

Aan Vago heb ik de drie nummers van ons Indonesisch vakblad ‘Arsitektur’ laten 
zien en hij was onder de indruk van de inhoud. Hij vroeg of Indonesië zich niet 
wilde aansluiten bij de Union Internationale des Architectes en ik zou het bij het 
bestuur van de IA1 aankaarten. Ik zelf vond wel, dat de tijd gekomen was om 
internationaal ook van ons te doen spreken.
Later heb ik dit met Suhartono als voorzitter van de IAI besproken, maar deze vond 
het nog te prematuur om ons op internationaal niveau te begeven. Ook onze 
financiële middelen waren toen nog zeer beperkt.
Door de UIA zou in Westberlijn een Symposium over Theaterbouw worden 
georganiseerd en Vago, die uiteraard er naar toe zou gaan, vroeg of ik dat niet 
wilde bij wonen. Hij was zo vriendelijk om mij gedurende die week vrijaf te geven. 
Deze kans heb ik met beide handen gegrepen en ik kon dan ook mijn broertje Hin 
Houw, die in Oostberlijn woonde, ontmoeten. Vago ging uiteraard per vliegtuig, 
Met de nachttrein ondernam ik de reis naar Westberlijn, een eindeloos lange reis 
met veel controles in Oostduitsland, waar men doorheen reed.
Het Symposium werd gehouden in de Kongreshalle met de schaalkoepel van een 
bekende Amerikaanse architect. Pierre Vago zat natuurlijk in de discussiepanel en 
stelde mij voor aan allerlei vertegenwoordigers zoals prof. Schwippert van de 
Duitse Bondsrepubliek en prof. Van den Broek uit Nederland. Dit was voor mij een 
bijzondere ervaring om in een internationaal gezelschap de presentaties en 
discussies bij te wonen.
Hin Houw heb ik in zijn flat in Oostberlijn opgezocht en hij kreeg toestemming 
omdat ik er was, naar Westberlijn te gaan. We moesten wel steeds door de beruchte 
Passkontrolle Checkpoint Charlie, de sfeer in Oostberlijn was droefgeestig in 
vergelijking met het helverlichte Westberlijn, 'das Schaufenster des Westens’.
Voor hem was dit natuurlijk een buitenkansje, we hebben inkopen gedaan en samen 
een nachtclub bezocht. Ik vond de show erg stijfjes in vergelijking met Parijs. Hin 
Houw had zelfs een prijs gewonnen toen hij een striptease-danseres met een grote 
lap stof moest aankleden!
In Westberlijn was mijn oud-klasgenoot uit de Lagere School, Oei King Han, een
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collega van Han Awal c.s., net afgestudeerd en uiteraard heb ik hem opgezocht. 
Zijn vrouw Sien was net bevallen van hun eerste dochter. We hebben oude 
herinneringen opgehaald en gezellig bijgepraat.

Samen met Pierre Vago mocht ik een zitting van de jury voor de Prix de Rome 
voor Architectuur bij wonen. Deze werd in het gebouw van de Académie des Beaux 
Arts, niet ver van zijn kantoor, gehouden. Aan de wand hingen schitterende 
tekeningen van de inzenders. Bij de beoordeling werden de volgende criteria 
gehanteerd: 1. functionaliteit, 2. technische oplossingen en bouwkundige details, 3. 
totale indruk en presentatie. Ik vond dat de juryleden deze criteria streng 
hanteerden.
Prof. van Romondt beweerde, dat de opleiding aan de Académie des Beaux Arts 
vooral in mooie tekeningen en vormwil resulteerde, en weing aandacht aan de 
bruikbaarheid en realiseerbaarheid van een plan werd geschonken. Als men de 
bovengenoemde criteria zag, was dat toch zeker niet het geval! Dat de sfeer en 
presentatie veel artistieker was dan de T.H. in Delft en de afgeleide T.H. in 
Bandung was ontegenzeggelijk waar.
Eind januari 1961 beëindigde ik mijn stage bij Pierre Vago. Hij was een goede 
vriend geworden en het was een leerzame tijd en dank zij hem heb ik mijn eerste 
internationale contacten kunnen leggen. Hij schreef voor mij een mooi 
getuigschrift, ik bedankte hem voor alles en we namen hartelijk afscheid van elkaar.

Via de C.G.E. kon ik mijn stage vervolgen bij de ‘Éminence grise’ Albert Laprade, 
de Franse Rijksbouwmeester en Président van de Académie des Beaux Arts, die 
ook ontwerper was van verschillende elektrische centrales. Hij was o.a. bekend als 
de schrijver van het standaardwerk over Franse regionale bouwstijlen, waarvan hij 
zelf de illustraties getekend had. Bekend was zijn ontwerp voor een showroom van 
Citroen aan de Champs Elysées.
Zijn woning tevens atelier was gehuisvest in ‘L’Hötel de Sainte Aure’, een 16e 
eeuws gebouw , op 27 Rue Lhomond, in het 5e Arrondissement, dicht bij het 
Quartier Latin. In dit historische pand hebben ettelijke Franse beroemdheden 
gewoond, o.a. Victor Hugo, Madame Du Barry en Baudelaire! Laprade was een 
eerbiedwaardige man en een grand seigneur. Hij werd dan ook niet met ‘monsieur’ 
aangesproken, maar met ‘maïtre’!
Omdat ik niet zoveel tijd meer had, stelde hij voor om niet op zijn bureau stage te 
doen, maar meer architectuur, zowel in Parijs als daarbuiten, te bezichtigen. Hij 
vond, dat ik behalve moderne architectuur ook historische gebouwen moest 
bekijken, zoals bijvoorbeeld de gotische kathedraal in Chartres. Ook zou ik met 
hem een werkbezoek aan elektrische centrales, die in uitvoering waren, kunnen 
doen.
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In de eerste drie maanden, dat ik in Parijs was, had ik weinig Franse vrienden leren 
kennen. Met Sally Gan trok ik wel eens op en we gingen dan samen uit eten, zij 
wist goede en goedkope adressen voor Chinees of Vietnamees eten. Rijst had toch 
mijn voorkeur, hoe goed ook het Franse eten was. In het Maison Internationale kon 
ik van de gezamenlijke keuken gebruik maken, maar dat deed ik niet vaak. Met 
boodschappen doen en koken verloor ik teveel tijd. Je kon overal in Parijs lekker 
eten, maar ik had het financieel niet breed en ik moest vaak bij de C.G.E. geld 
opnemen, omdat de beurs niet toereikend was. Sally was een kordaat meisje, dat 
weinig tijd had, omdat ze overdag en's avonds moest werken. Het leven was hard 
in Parijs.
Sally heeft mij voorgesteld aan de econoom drs. Eddy Tan, die een studieopdracht 
had van zijn werkgever, het Indonesische Ministerie van Financiën. Eddy Tan 
sprak geen Frans, wel Engels, waardoor hij door de Fransen genegeerd werd. Hij 
trok veel met me op, omdat ik wel Frans sprak en ik voor hem moest tolken. Hij 
was vooral gecharmeerd van de jonge Parisiennes, die hij door oogcontact op de 
terrasjes leerde kennen!
Toen hij vernam, dat ik met Pierre Vago naar het Theatersymposium in Westberlijn 
zou gaan, vroeg hij of hij mee mocht. Waarom niet, dacht ik en zo reisden we 
samen met de nachttrein naar Berlijn. Met Duits had ik weinig moeite, dus ik kon 
mij goed behelpen. Eddy kon zich beter verstaanbaar maken in het Engels dan in 
het Duits, dus het was goed dat ik kon tolken.
Eddy woont thans in Amsterdam en we zien elkaar soms nog op bijeenkomsten.

Mijn vriend Thung Kim Tjoei alias Adhyatman kwam op een keer in Parijs, zocht 
mij op en vertelde dat hij door madame Benichou uitgenodigd was om bij haar te 
eten. Hij was toen al protégé van Adam Malik, Indonesisch ambassadeur in 
Moskou, die madame als journaliste ook kende. Hij vroeg mij om hem te 
begeleiden, want hij wist niet hoe bij haar te komen.
We gingen samen met de metro en bracht hem tot aan haar voordeur. Toen ze de 
deur opende en mij met Adhyatman zag, riep ze tegen mij: ”Ik heb alleen eten voor 
hem, ik heb op jou niet gerekend!” "Ik blijf niet eten. ik wou hem alleen maar bij u 
brengen en ik ga zo weer weg!” antwoordde ik verontwaardigd. Adhyatman 
geneerde zich en dacht de zaak te redden door te zeggen, dat hij al gegeten had. 
Madame ontplofte bijna!
Monsieur kwam er bij en suste mij: “Kom toch even binnen en drink een glaasje 
wijn.”
Adhyatman wenkte mij om toch even te gaan zitten en ik deed het om de situatie 
niet te verergeren. Na gedronken te hebben, stond ik op en kon niet nalaten om op 
te merken: “Ik ben hier gekomen om de Franse cultuur te bestuderen, maar soms 
blijkt dit cultuurvernisje niet meer dan een paar micron dik te zijn!”
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Dit was de laatste keer dat ik madame Benichou zag.

Op het bord van de Alliance Fran^aise las ik, dat er op zondag een pianorecital 
gegeven zou worden door een Koreaanse pianiste ergens aan de Boulevard des 
Courcelles. Dit evenement werd gesubsidieerd door de Unesco. Ik besloot er naar 
toe te gaan, het adres was dat van madame Hamburger, een heel deftig pand, het 
was een van de privé ‘salons’ waar culturele bijeenkomsten werden gehouden. De 
butler, die open deed, vroeg mij mijn naam en beroep, zodat hij mij bij de 
gastvrouw kon aankondigen. De salon was al redelijk bezet, toen ik binnen kwam. 
“Monsieur Kwee, architecte Indonésien!” kondigde de butler mij aan.
Madame Hamburger, een charmante verschijning, kwam naar me toe, bood mij 
haar kusbare hand en leidde mij naar een lege plaats op de voorste rij. Zij stelde mij 
voor aan een jongeman naast de lege stoel. Hij heette Bernard Carrère, een dertiger, 
die net een grote reis door Azië gemaakt heeft, o.a. naar Japan en Indonesië. Hij 
was econoom en had grote belangstelling voor andere culturen, dus we hadden 
genoeg stof om over te praten.
Het pianospel van de lelieblanke pianiste was temperamentvol, haar gitzwarte lange 
haar deinde mee met haar hoofd en lichaam! Het viel me op dat vooral Japanse en 
Koreaanse musici zo gevoelig Westerse klassieke muziek konden vertolken.
Bij het afscheid nodigde Bernard mij uit om het volgende weekend samen naar 
Musée Rodin te gaan. Bijna elk weekend spraken we af om een galerie, een goede 
film of theater te bezoeken. Eindelijk kende ik iemand, met wie ik ook mijn 
interesses kon delen en die als Parijzenaar veel over de stad en het culturele leven 
kon vertellen.
Op een weekend nodigde hij mij uit om bij hem thuis te eten. Het was een 
vrijgezellen-huis in Levallois-Perret, een troosteloze buitenwijk van Parijs, hij 
woonde er met twee andere broers. André was de oudste, hij was de middelste en 
Jean-Claude, een architectuur-student was de jongste.
Hun vader, een generaal, was in Algerije gestationeerd en verbleef daar met zijn 
vrouw.
Bernard stelde voor dat ik met Jean-Claude meer architectuur en daarmee 
samenhangende exposities ging bekijken. Soms ging Bernard sporten en nam Jean- 
Claude mij dan mee. maar langzamerhand ging ik, vanwege ons gezamenlijk 
vakgebied, toch meer met Jean-Claude om.

Maïtre Laprade bracht met mij een werkbezoek aan een door hem ontworpen 
elektrische centrale bij een stuwdam in de Dordogne, dicht bij Clermont-Ferrand 
in Zuidoost Frankrijk. Per trein reisden we naar Clermont Ferrand, circa 
vijfhonderd kilometer van Parijs, we bleven er dan ook een nachtje logeren.
Het provincieplaatsje lag tussen het kale gebergte en was even weinig opwindend
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als het hotel. Vanuit mijn hotelraam keek ik uit op een typisch Frans pleintje, 
helemaal bezand, met een paar rijen kale platanen. Op de banken zaten oude heren 
met een petje naar een paar anderen, die ‘Jeu de boule’ speelden, te kijken.’s 
Avonds wandelde ik in de omgeving, er was een kleine kermis en de gebruikelijke 
schiettenten en snoepkraampjes. Ik kocht er een doosje nougat, de specialiteit van 
de streek.
Na het ontbijt vertrokken we naar de stuwdam en daalden af naar de prachtige 
centrale, met een ronde koepel. Het licht gebogen ronde betonnen plafond was in 
diagonale vlakken verdeeld, een driedimensionaal geometrisch meesterwerk. De 
glimmend gepoetste koperen turbines weerkaatsten in het zonlicht, wat door de 
bovenramen naar binnen straalde. Maïtre Laprade werd met alle égards behandeld, 
men knipte en boog en al zijn verzoeken werden bijvoorbaat ingewilligd. De 
hiërarchie was duidelijk aanwezig. Hij gaf aanwijzingen voor een kleurenschema 
en ter plekke werden de kleuren gemengd, aangebracht en gekeurd. Hij gebruikte 
zachte pasteltinten voor het plafond, de wanden, leuningen en balustrades.
Op de terugweg naar Parijs werd Chartres bezocht, waar Laprade mij in de 
kathedraal het gloedvolle glas in lood en de daarop afgebeelde taferelen uitlegde. 
Als kenner van de Franse bouwstijlen wees hij mij ook op alle bijzondere 
architectonische details.

Kerstmis in Parijs was een feest van licht, onder de enorme luifels van de Galeries 
Lafayette zweefden wolken met kleine sterretjes en de Champs Elysées was een 
aaneenschakeling van versierde lichtmasten.
Samen met Jean-Claude wandelde ik op een koude kerstnacht door de Boulevard 
Saint Germain, waar allerlei kraampjes met gepofte kastanjes, speelgoed en kitsch 
als een straatkermis opgesteld stonden. In de kerk van Saint Germain des Prés was 
een orgel-concert, de deuren stonden open en iedereen liep in en uit om kaarsjes te 
branden, te biechten en te luisteren. Al wandelend kwamen we bij de kathedraal 
Notre Dame aan. Ook hier was een kerstconcert, het was een komen en gaan van 
mensen. Het geflikker van de kaarsen, de hemelse muziek en de zoete wierookgeur 
maakten op mij een onvergetelijke indruk. Er waren veel mensen, die nooit naar de 
kerk gingen, maar eens per jaar op Kerstnacht kwamen.
Deze voor publiek geopende kerken herinnerden mij aan de Chinese tempelfeesten 
uit mijn jeugd, waar mensen ook in en uitliepen, wierookstokjes brandden en er een 
gewijde sfeer heerste.

Oud en Nieuw bracht ik zoals afgesproken met de famile Marotte in Rouen door. 
Ze hadden plaatsen gereserveerd in een groot restaurant met een dansorkest. Er 
werd uitgebreid gedineerd bij kaarslicht en balhoorn gedanst. Kosten noch moeite 
hebben deze lieve mensen bespaard om mij een onvergetelijke avond te bezorgen!
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Om twaalf uur ‘s nachts hieven we het champagneglas en kusten elkaar. Gelukkig 
Nieuwjaar! Ik was blij en toch weemoedig, omdat ik Oud en Nieuw voor het eerst 
ver van mijn familie vierde. De Marottes dachten aan hun zoon en broer André, ver 
weg in Indonesië, en ik herinnerde hun aan hem.
Na de historische gebouwen in het Quartier Latin, waar het huis en atelier van 
Laprade zich bevond, te hebben bekeken, besloot ik als afsluiting van mijn Parijse 
periode excursies in Frankrijk te maken
Maïtre Laprade heb ik eerbiedig bedankt voor al zijn moeite en zorg tijdens mijn 
laatste stage in Parijs. Tot aan zijn dood hebben we Kerstkaarten gewisseld.

Er was een grote expositie ‘Batimat’ van bouwmaterialen, sanitair etc, in het grote 
Palais des Expositions bij La Défense. Ik vroeg Sally Gan of ze me wilde 
vergezellen, wat ze graag deed. Het gigantische gebouw was overdekt door een 
driezijdige koepel, wat toen heel spraakmakend was. De expositie was zo groot, dat 
we na een paar uur het maar voor gezien hielden en buiten lekker gingen eten. 
Jean-Claude, die vakantie had, vergezelde mij op mijn laatste rondreis. We 
verbleven een weekend bij zijn oom en tante, het echtpaar Baradez in Rouen. Een 
elegant echtpaar, dat een ruim huis bewoonde, en ons zeer gastvrij had ontvangen. 
Uiteraard hebben we ook met hun gebouwen in de stad bekeken.
Ik had behoefte om de koude winter te ontvluchten en ons zuidwaarts te begeven. 
In Marseille hadden we een middeleeuws klooster bekeken en daarna het 
appartementencomplex ‘Cité Radieuse’ van Le Corbusier. Het was niet meer zo 
‘Radieuse’ als Le Corbusier het zich had voorgesteld. Toch was de hand van de 
meester nog overal te herkennen, de deurgrepen bij de hoofdentree, persoonlijk 
door hem in felle kleuren beschilderd, waren helaas al verweerd. Ook het beton, 
waaruit het gebouw was opgetrokken, waren grauw en niet goed onderhouden. De 
sociale woningen met vides werden afgewisseld door etages, die bestemd waren 
voor kiosken aan ‘marktgalerijen’, die behoorlijk stonken door gebrekkige 
ventilatie. Er zijn weinig gebouwen van beroemde architecten, die er na verloop 
van tijd nog uitzien zoals de ontwerper het had bedoeld. Papier is geduldig, helaas 
is de harde werkelijkheid anders.
Marseille was een bedrijvige havenstad, waar verder qua architectuur of kunst 
weinig te beleven viel. We roken de zee en we besloten een paar dagen aan de 
Cóte d’Azur van de zon te genieten.

In Nice vonden we na wat zoeken in een achterafstraatje een leuk betaalbaar 
hotelletje. Het lag wat hoog en we genoten van het uitzicht op het azuurblauwe 
water en wandelden naar beneden, naar de beroemde Promenade des Anglais, de 
brede boulevard met de wuivende palmen. Glimmende cabriolets met de ‘rich and 
the famous’ gleden langzaam, zodat iedereen ze kon zien, voorbij. Op het strand
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voor het chique hotel Negresco, huurden we strandstoeltjes en konden nog volop 
genieten van de winterzon.
Voor de lunch begaven we ons naar het terras van hotel Negresco. Een van mijn 
niedestagiaires, een Indiase dame, die daar practijkervaring deed, kwam even bij 
ons zitten en vertelde ons over haar ervaringen. Hotel Negresco werd in het seizoen 
bevolkt door rijke, soms excentrieke mensen, die op hun wenken bediend werden. 
Zo was er bijvoorbeeld een zwaar opgemaakte en bejuweelde oude Engelse 
douarière in een rolstoel met haar witte poedel, die ook in een eigen rolstoel naar 
een speciale hondenkapper in het hotel ging. Bij het diner werd er ook een bord 
naast het hare gedekt en een speciale hoge stoel voor de poedel aangeschoven, 
zodat zij op niveau mee kon dineren!
Na Nice gingen we de nabijgelegen plaatsen Monte Carlo en Monaco bezoeken. 
Daar wandelden we door de prachtige parken en vergaapten ons aan de 
juweliersetalages met grote briljanten van vele karaten en kostbare gouden 
horloges, soms bezet met briljanten! Naast de casino’s waren ook de opera- en 
balletvoorstellingen van Monte Carlo wereldberoemd. In Monaco zagen we op de 
heuvel het paleis van Prins Rainier van Monaco en beneden in de baai een waaier 
van luxe witte jachten, de Cöte d’Azur was de geliefde speelplaats van 
beroemdheden en miljonairs.

Na dit korte, maar onvergetelijke intermezzo reisden we terug naar Parijs. In de 
krant las ik over de beroemde, maar ziekelijke chansonnière Edith Piaf en uiteraard 
ook haar affaire met een veel jongere bokser. Voordat ik Parijs verliet zou ik deze 
zangeres toch live willen meemaken. Ik wist nog net een plaatsje te bemachtigen in 
het Olympia theater, ik moest wel op een trede zitten!
Een frêle klein vrouwtje met krullend dun haar stond op het podium, maar al 
trillend wist ze de hele zaal met haar aangrijpende chansons te ontroeren! ”Rien, je 
ne regrette rien!” galmde haar credo door de zaal. Ik was zeer geëmotioneerd en 
dankbaar dat ik haar optreden nog mocht meemaken!
Afscheid nemen is moeilijk, zeker van een land en zijn mensen, ’pardr c’est mourir 
un peu’ of ‘vertrekken is een beetje sterven’ zegt het Franse spreekwoord.
In mijn leven heb ik het zo vaak meegemaakt ... Van Ong Thian Hwa kreeg ik een 
plaat met de vijfde symphonie van Beethoven met: ‘Souvenir d’un rendez-vous 
manqué’! En van Jean-Claude een plaat van Line Renaud, de prima donna van het 
‘Casino de Paris’ met het lied: ‘Un jour je reverrai Paris...’ Vier decennia later is 
deze voorspellende wens uitgekomen!

Mijn terugreis ging over Venetië, Milaan, Rome. een korte logeerpartij in Kuala 
Lumpur en als laatste stop Singapore.
In Venetië wandelde ik over de Rialto-brug, de gebogen brug met winkels erboven,
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en dan de kathedraal, het Dogenpaleis en het beroemde Lido, het plein met aan 
weerskanten een zuil met de Venetiaanse leeuw en uitzicht op zee. Wat een 
stedenbouwkundige vondst om zo de ruimte te markeren! Natuurlijk heb ik in een 
gondel met gondelier gevaren en kon de oude glorie van de door het water 
geteisterde pallazzi bewonderen. Het beroemde Muranoglaswerk en de glas- en 
verlichtingswinkels waren staaltjes van sprankelend Italiaanse design en 
kleurgebruik.
Via de heer Pang, die o.a. de Necchi naaimachines importeerde, kon ik de Necchi 
fabriek in Milaan bezoeken en vergezeld van hun secretaresse ook de 
bezienswaardigheden van de stad, o.a. de beroemde overdekte Galleria en de Pirelli 
wolkenkrabber van architect en designer Gio Ponti.
En dan Rome, de eeuwige stad met de imposante St. Pieterskathedraal en het 
immense plein, door de gebogen gaanderijen omarmd, waar op Kerstmis en Pasen 
de Paus vanaf het balkon zijn zegen ‘Urbi et Orbi’ over de verzamelde menigte uit 
alle delen van de wereld in vele talen uitsprak. De historische overblijfselen van de 
Romeinen, het Collosseum en vele oude gebouwen en ruïnes herinnerden aan de 
glorie van het Romeinse Rijk, de Christenvervolging en het verval.

Op de tussenstop in Kuala Lumpur logeerde ik bij het gastvrije echtpaar Tommy 
en Lien Go. Ze waren oude kennissen van mijn ouders, Tommy was de voormalige 
eigenaar van Speed Trading Co in Jakarta. Toevallig logeerde er Tante Djendil van 
juwelier Favoritas, een tante van Lien en boezemvriendin van mijn tante Kee Seng. 
Ze bewoonden een bungalow in de nieuwe villawijk 'Petaling Jaya'. We werden 
uitgenodigd bij een Chinese minister en zijn vrouw, die een nabijgelegen riante 
villa bewoonden. Francofielen bij uitstek, toen ze mij Frans hoorden spreken waren 
ze helemaal verrukt. Madame gaf enkele Franse chansons op de vleugel ten 
gehore. Lien betreurde mijn snelle bezoek, want anders werd ik zeker aan hun 
huwbare dochter gekoppeld!
De ex-eigenaar van ‘Cooky’ restaurant aan de Jalan Jawa, Lie Kian Kok, die ook 
dicht bij Lien en Tommy woonde, had ons bij de feestelijke opening van zijn 
nieuwe restaurant in Kuala Lumpur uitgenodigd. Het was een gezellige en 
overheerlijke smulpartij!
Met Lien en Tommy ging ik naar een plaatselijke bioscoop. Wat me bijgebleven 
was, was de voorfilm van de staatsbegrafenis van Dato Tan Cheng Lock, de 
bekende oud-minister van Financiën van Maleisië. De kist, bedekt met de 
Maleisische vlag, werd gedragen door hoogwaardigheidsbekleders van Maleisië en 
in de lijkwagen gezet. Daarna begaf de stoet, met militaire escorte en muziek, zich 
naar de Chinese begraafplaats buiten de stad. Bij de stadsgrens werd de 
staatsbegrafenis omgezet in een Chinese begrafenis. Chinese muziek begeleidde de 
stoet en de verdere ceremonie was traditioneel Chinees. Het commentaar bij de film
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luidde : “Although Dato Tan Cheng Lock was a loyal son of Malaysia, he was 
proud to be a Chinese!”
Ik ben het hier helemaal mee eens, niet een naamsverandering of een paspoort 
garanderen iemands loyaliteit, maar zijn daden!

Laatste stop Singapore, toen al een beginnende metropool met wolkenkrabbers. 
Een oude zakenvriend van de heer Pang, mister Simon, een Engelsman van Joodse 
afkomst, nodigde mij uit voor een lunch. Tevens werd ik voorgesteld aan zijn 
goede vriend architect Alfred Wong, een belangrijke, talentvolle architect, 
voorzitter van de SIA, de Singapore Institute of Architects. Enkele door hem 
ontworpen gebouwen bezichtigd, waarbij een kerk bijzonder opvallend en fraai van 
opzet was. Opvallend was ook de perfecte detaillering en uitvoering. Hij had zoals 
veel van zijn Singaporese collega’s in Australië gestudeerd.
Alfred Wong heeft mij in Jakarta nog bezocht en wederkerig heb ik hem de stad 
laten zien. “Except for the new buidings for the Asian Games, there is nothing in 
Jakarta!” Ik kon alleen maar beamen en legde hem uit, dat er in de koloniale tijd 
geen hoogbouw bestond en wij ons pas aan het begin van de opbouw van een 
onafhankelijk Indonesië bevonden.
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Wie het kleine niet eert...
Helaas was de politieke situatie na mijn terugkeer in Indonesië zeer geladen in 
verband met het conflict met Nederland over Nieuw Guinea, wat zich nog steeds 
onder Nederlands bewind bevond. Er waren aanwijzingen, dat Indonesië met 
gewapend geweld Nieuw Guinea zou inlijven.
Voor jonge, pas afgestudeerde academici werd er een ‘Wajib Militer Darurat’ of 
'Wamilda', een ‘Voorlopige Militaire Dienstplicht’ ingesteld. Aangezien de staf 
van Estetika voornamelijk uit jonge ingenieurs bestond, kregen ze allemaal een 
oproep voor keuring. Ook ik ontkwam er niet aan, aanvankelijk werd ik gezond 
genoeg bevonden, tot ik de keuringsarts vertelde over mijn lekke hartkleppen. Na 
nogmaals met de stetoscoop nauwkeurig geluisterd te hebben, meende hij een hele 
zwakke ruis bij het hart te horen. Hij verwees mij naar een cardioloog en na een 
diepgaand onderzoek kon deze mijn hartkwaal bevestigen. Tenslotte werd ik toch 
vrijgesteld van dienstplicht. Van ons bureau werden twee personen opgeroepen 
voor deze Wamilda, namelijk Han Awal en Januar Hakim. Ze werden voor een 
paar maanden in een kazerne in Bogor getraind en mochten slechts in het weekend 
naar huis.

Van de overheid ontvingen we grote opdrachten, die vaak ten dele of reeds na de 
eerste paal werden stopgezet vanwege financiële problemen. Dat betekende vaak, 
dat als het niet doorging, we ook geen cent kregen!
Gelukkig ontvingen we kleine particuliere opdrachten, die wel gerealiseerd en ook 
betaald werden. Voor Mohamad Hasan, die mij eerder een opdracht voor zijn 
bungalow op Cipayung verstrekte, kreeg ik een opdracht om zijn villa aan de Jalan 
Senopati in Kebayoran te ontwerpen. Hij was inmiddels een prominente politicus 
van de Islamitische partij Nahdatul Ulama geworden. Eerst als parlementslid en 
toen als minister van Belastingzaken, eigenaar-directeur van het partijblad Suluh 
Indonesia, bezat een hout-exportfirma en bevond zich vaak voor zaken in het 
buitenland. De villa lag op een groot stuk terrein, waarachter zich nog 
kampungbebouwing bevond. Het was een vrij uitgebreid programma, waar behalve 
de woon-, slaap-, ontvangst- en dienstruimten ook een zwembad was opgenomen. 
Een gesloten gevel aan de straatzijde met veel glas aan de binnentuin. Het kantoor 
naast de ingangshal keek uit op een besloten tuin met vijver. Vanuit het buitenland 
stuurde hij mij allerlei folders van hang- en sluitwerk, decortegels voor de 
badkamer, enorme spiegels etc. met het verzoek dat in het plan te verwerken! De 
keukenkastjes moesten van zwarte sono-hout, lijkend op ebbenhout, uit eigen 
voorraad worden gemaakt.
De lange galerijwand, die als afscheiding tussen de dienstruimten en de tuin met
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zwembad fungeerde werd helemaal bewerkt met een Ramayana-reliëf. De 
decoratieve schilder Ipe Ma’ruf heb ik opdracht gegeven om de kastjes in de 
kinderkamers te decoreren. De society-interieurarchitect Hadiprana tekende voor 
de inrichting. Zoals gebruikelijk werd een eigen aggregaat en een hoge watertoren 
op het terrein geprojecteerd, de officiële energie- en waterbedrijven hebben voor 
deze complexen niet genoeg capaciteit.
Mohamad Hasan is inmiddels overleden, volgens zijn weduwe mevrouw Miets 
Hasan-Kwee behoort de villa nu aan de Italiaanse Ambassade, die ze gebruikt voor 
culturele manifestaties als modeshows etc.
Naast de villa van Mohamad Hasan werd in een smal langgerekt terrein, de villa 
van Ratjani, Makassaarse scheepsmagnaat en goede vriend van Mohamad Hasan, 
eveneens ontworpen. Om zoveel mogelijk daglichttoetreding te creëren, heb ik 
binnenhoven in het plan geprojecteerd.

Een uitzonderlijke opdrachtgever was mr. Wilopo, de ex-premier en toen voorzitter 
van de Dewan Pertimbangan Agung of de Hoge Adviesraad. Aan de Jalan 
Srwiwijaya, dezelfde weg waar ook Ibu Fatmawati Soekarno woonde, wilde hij een 
villa bouwen, gebruiksvriendelijk, degelijk, niet te opvallend en vooral niet te 
modieus. Mr. Wilopo, een echte 'pryai' of een Javaanse edelman, wist heel helder 
zijn programma van eisen te formuleren. Een traditionele woning met een ruime 
voorgalerij, een grote living-room, een ruime achtergalerij, grote slaapkamers en 
een ruime paviljoen met slaapkamers met eigen gemakken. Bij de ingang een brede 
overdekte entree, waar zijn gasten kunnen voorrijden en bij regen droog konden 
uitstappen. Op feesten moesten de dames in de ruime achtergalerij gezellig met 
elkaar kunnen converseren en tegelijk helpen met de culinaire voorbereidingen. De 
heren zaten in de voorgalerij en living, de traditionele Javaanse verdeling van 
mannen voor en vrouwen achter! In het zijpaviljoen werden de alleenstaande oude 
tantes, ondergebracht. Sociale opvang werd vanzelfsprekend door de familie 
geregeld.
Voor de overstekende entreeluifel van zes meter zonder kolommen had Januar 
Hakim een speciale berekening gemaakt, waarbij de luifelplaat aan balken werd 
opgehangen. Hij had zelf boven de luifel gezeten om het vlechten van de wapening 
te controleren! Tussen de living en de achtergalerij had ik grote jatihouten 
schuifdeuren ontworpen en deze zouden door een Kongfu meubelmaker worden 
gemaakt. Deze waarschuwde mij dat er op dat moment geen droge jatihout meer 
verkrijgbaar was en dat deze schuifdeuren binnen de kortste keren zouden krimpen, 
waardoor hij de goede schuifwerking niet kon garanderen. Ik stelde aan Pak 
Wilopo voor om ze dan maar van aluminium, donkerbrons gemoffeld, te bestellen, 
maar hij bleef voet bij stuk. Hij zei: “U heeft vanaf het begin jatihout voorgesteld 
en het lijkt me een mooie combinatie met de witte wanden en de lichte terrazzo
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tegelvloer, dus u moet er niet op terugkomen.” Het argument van het 
onverkrijgbaaar zijn van droog hout woof hij weg, dat de deuren af en toe 
bijgeschaafd moesten worden nam hij op de koop toe. Hij was de enige bouwheer, 
die mij er aan herinnerde, dat er weer een termijn verstreken was, waarop ik het 
honorarium kon innen! Een man met principes. Bij het inwijdingsfeest ‘ngeruwat’, 
werd er een grote ‘sedekah’, een gezamenlijke maaltijd met bidstond gehouden, 
waaraan alleen door mannen op de met matten bedekte vloer in de living werd 
deelgenomen. De dames zaten gezellig in de brede achtergalerij. Pak Wilopo was 
zeer tevreden en iedereen prees vooral de riante luifel!
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Fatmawati Soekarno, de Lotus in de 
schaduw
Op de Jakarta Industrial Fair van 1961 heeft directeur Tan Kiong Liep of Sutantyo 
van Mantrust mij weer een stand voor zijn bedrijf laten ontwerpen. Ook deze keer 
kreeg Mantrust de eerste prijs voor de beste stand!
Ibu Fatmawati Soekarno, de eerste First Lady van Indonesië, was getroffen door het 
paviljoen van Mantrust op de Jakarta Industrial Fair, met name door de lichte 
kleuren en de heldere eenvoud. Ze wilde weten, wie de architect was en kwam mij 
zodoende op het spoor.
Sinds het huwelijk van president Soekarno met Ibu Hartini, heeft Ibu Fatmawati het 
Merdeka paleis verlaten en bewoonde een door haar zelf gebouwde villa op de 
hoek aan de Jalan Sriwijaya No. 7 in Kebayoran. Ze bleef echter de status van First 
Lady behouden.
“Bung Kamo wilde, dat ik de First Lady zou blijven en in het Merdeka paleis bleef 
wonen, maar in het weekend ging hij wel naar zijn vrouw in Bogor. Ik heb hem 
uitgelegd, dat het aan of uit is. Wat de liefde betreft is het uit !” vertelde ze me 
eens.

Ze ontbood mij in haar villa, een hoekwoning, die op een vrij hoog stuk grond was 
gebouwd, waardoor men een goed uitzicht had. Haar adjudant begeleidde mij naar 
de ruime living. Ibu Fatmawati kwam binnen en begroette mij hartelijk en vroeg 
mij plaats te nemen, zij ging op de lange bank zitten met erachter het schilderij 
van Basuki Abdullah, waarop zij als jonge vrouw met lange hoofddoek was 
afgebeeld met op de achtergrond een kustlandschap. Het zware bankstel was 
bekleed met crèmekleurige damast en gouden borduursels, op de hoektafel stond 
een levensgrote vitrine met een Japanse pop.
Een hartelijke, charmante verschijning, gekleed in een lange zijden kebaya en kain 
songket, in Sumatraanse stijl. Als reactie op de liefdesaffaire van haar man met de 
Javaanse Hartini, heeft zij nooit meer de strakke Javaanse ‘sarong kebaya’ willen 
dragen! Meestal hulde ze zich in de wijde ‘baju bodo’ uit Sulawesi, waarbij 
meterslange batist om het lichaam werd gedrapeerd of kleedde ze zich in 
Sumatraanse dracht.
Ze had plannen om haar huis te renoveren en ook haar bungalow in Puncak. Ze 
vroeg mij of ik haar architect-adviseur wilde zijn. Een grote eer voor een jonge 
architect !
Voor de bungalow in Puncak heb ik Han Awal als projectarchitect aangesteld en ik 
heb het huis op Jalan Sriwijaya gerenoveerd. Ook de inrichting hebben we
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gemoderniseerd en strakker vormgegeven.
Tijdens de werkzaamheden heeft Ibu Fatmawati zich intensief met alle details bezig 
gehouden. Ondanks haar status is ze echter altijd zich zelf gebleven en heeft ze haar 
eenvoudige afkomst nooit verloochend. Soms bleef ik bij haar lunchen en ze 
nodigde daarbij ook Ho Yuk, de Chinese meubelmaker uit, waarbij deze zich altijd 
bescheiden verontschuldigde.
Ze werd door het volk op handen gedragen. Tekenend waren de titels, die men 
haar heeft gegeven: ‘Ibu Negara’, ‘First Lady’, was haar officiële titel, ’lbu 
Revolusi’ werd ze ook genoemd en tenslotte heeft men haar uitgeroepen tot ‘Ibu 
Agung’ of de ‘Doorluchtige Moeder’. Zij was het immers, die met haar kinderen 
dapper aan de zijde stond van Bung Karno tijdens het gewapend conflict met 
Nederland. Zij was het ook, die de officiële rood-witte vlag, die bij de 
Onafhankelijkheidsproclamatie van 17 augustus 1945 werd gehesen, zelf heeft 
genaaid. Deze ‘Bendera Pusaka’ of ‘Heilige historische vlag’ wordt in een speciale 
Jepara-houtsnijwerk doos eerbiedig gedragen bij de officiële jaarlijkse 
herdenkingsplechtigheid.

Samen met de vrouwenorganisaties, die haar steunden, zoals de ‘Perwari’, 
‘Persatuan Wanita Republik Indonesia’, ‘Vereniging van Vrouwen van de 
Republiek Indonesia’ en de ‘Persit’, ‘Persatuan Isteri Tentara’ of ‘Vereniging van 
Vrouwen van Militairen’, ‘Gerakan Wanita Marhaenis’ of ‘Beweging van 
Marhaenistische Vrouwen’ voerde ze actie tegen polygamie. Zij was het boegbeeld 
van de emancipatie van de Indonesische vrouw en beleed haar geloof op een 
kritische en niet-slaafse manier!
Ik vroeg haar eens: “Bu Fat, waarom verzet u zich als gelovige Moslima zo tegen 
polygamie, terwijl de Islam toch een man met vier vrouwen tolereert, mits hij ze 
allemaal goed verzorgt?” Ze repliceerde: ”Dik Kwee, het waren mannen, die dit 
soort onrechtvaardigheden hebben gedecreteerd. Zo lang er nog vrouwen zijn, die 
omwille van macht en geld, bereid zijn ge ’madu’ ( tweede, derde enz-vrouw) te 
worden, blijf ik daartegen strijden!”
Door haar onbesproken gedrag werd zij alom, ook internationaal, gerespecteerd. 
Daardoor kwam ze ook weinig voor in de roddelpers! Hoewel ze niet meer in het 
Merdeka paleis woonde, hebben de staatsgasten nooit nagelaten om ook haar een 
geschenk aan te bieden. Zo had president Liu Shaoqi van de Chinese 
Volksrepubliek en echtgenote haar via haar zoon Guntur kostbare Chinese zijde 
geschonken.
Omdat ze Bung Karno op zijn latere reizen niet meer wilde vergezellen, ging steeds 
vaker Ibu Hartini, 'de Vrouwe van Bogor’ mee en begon deze zich de facto te 
gedragen als een ‘First Lady’! Deze bezoeken betroffen voornamelijk de 
communistische en derdewereldlanden. Hierdoor raakte Ibu Fatmawati in de
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communistische landen wat op de achtergrond.
Het was opvallend, dat op de verjaardag van Ibu Fatmawati en ook bij de ‘Halal- 
bihalal’ receptie ter gelegenheid van Idul Fitri of het Islamitisch Nieuwjaar 
voornamelijk ambassadeurs van de Westerse en Islamitische landen aanwezig 
waren!
Koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk nodigde Bung Karno uit voor een 
staatsbezoek. Aan het Britse hof golden echter strenge regels, bijvoorbeeld dat een 
gescheiden vrouw daar nooit ontvangen kon worden. Ibu Hartini was voor haar 
huwelijk met Bung Karno getrouwd geweest met een zekere Suwondo.
De Britse ambassadeur in Jakarta pleegde toen overleg met Ibu Fatmawati en zij 
stelde voor dat hun oudste dochter Megawati haar vader zou vergezellen. Hier 
konden alle partijen mee akkoord gaan. Helaas heeft het bezoek door allerlei 
omstandigheden nooit plaats gevonden.

Ibu Fatmawati Soekamo op verloving Kwee-Pang. Bron: archief auteur.

De villa van de familie Pang Tiam Liong aan de Jalan Sriwijaya I no. IA was 
inmiddels gereed en bewoond. Het was een blok verder gesitueerd dan de villa van 
Ibu Fatmawati en eveneens een hoekhuis.
De heer Pang zag een verbintenis tussen zijn oudste dochter Daisy en mij als een 
ideale combinatie. We scheelden tien jaar, Daisy had net haar einddiploma S.M.A.
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(Indonesische H.B.S.) behaald. Ik was net dertig en een architect in de lift, die 
relaties had tot in de hoogste kringen en de heer Pang stond toen op het hoogtepunt 
van zijn zakelijke carrière, hij had in bijna alle grote steden een vestiging . Mijn 
vader, die goed bevriend was met de heer Pang was het helemaal met hem eens en 
stimuleerde het idee. Bij de eerste kennismaking vond ik Daisy aardig, wat 
verlegen, maar dat hoorde bij de Chinese traditie, waarin zij was opgevoed. Ik 
vond haar erg jong en qua interesses wat vaag, maar vader woof dit weg: ”Jullie 
zullen in de loop der jaren best naar elkaar toegroeien, ze zal veel moeten leren, 
maar ze lijkt me gewillig!"
Eerst wilde ik een eigen huis hebben alvorens te trouwen, maar dit werd snel door 
de heer Pang weggepraat door het paviljoen aan de Jalan Sriwijaya voor ons te 
bestemmen. Aldus werd ik van mijn onderkomen aan de Jalan Lembang afgehaald 
en verhuisd naar het paviljoen aan de Jalan Sriwijaya en werd de verlovingsdatum, 
tevens datum van de ondertrouw, vastgesteld op 23 juni 1962. Het officiële 
huwelijksfeest zou op 11 november 1962 plaats vinden, waarbij de 
huwelijksceremonie volgens Chinese traditie zou worden gehouden.

Ibu Fatmawati Soekamo op verloving Kwee-Pang. 
Bron: archief auteur.
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Op het verlovingsfeest aan de Jalan Sriwijaya waarbij wederzijdse familieleden aan 
een lange tafel zaten, werden de ringen gewisseld. Verloven wordt in het 
Indonesisch ook ‘Tukar cincin’ of ‘Ringen wisselen’ genoemd. De verlovingsjurk 
van Daisy hebben we uit een Frans modeblad gekozen en iedereen vond dat het 
haar beeldig stond.
Ibu Fatmawati was ook uitgenodigd en zij kwam als laatste van de gasten, bij haar 
binnenkomst werd door het orkest het ‘Indonesia Raya’ gespeeld. De Jalan 
Sriwijaya van haar villa tot aan de villa Pang werd helemaal afgezet, zodat haar 
zwarte Ford Lincoln met de twee voorrijders van de speciale paleiswacht 
‘Cakrabirawa’ ongehinderd konden doorrijden. Er werd een uitgebreid buffet 
geserveerd en Ibu Fatmawati gebruikte de maaltijd met het verloofde paar en de 
wederzijdse ouders in een speciale ruimte naast de living.
De zeer grote living van 10 x 10 m heb ik ingericht, een enorm lange bank werd 
gegroepeerd met een gebogen bank aan de overzijde en twee losse brede fauteuils 
aan de zijkanten, wat geheel bekleed werd met wit leer. De lichtroze terrazzotegels 
was op verzoek van mevrouw Pang. Voor het verlovingsfeest heeft Han Awal uit 
het plafond ijle origami-decoraties van goud- en zilverpapier aan nylondraden 
gehangen, een feeëriek geheel!

Het huwelijk op 11-11-1962 begon voor mij, die voor deze gelegenheid in mijn 
ouderlijke woning aan de Jalan Wahid Hasyim logeerde, met de ‘tjiotauw’ 
ceremonie in de ochtend. Waarbij ik op een ronde ‘tetampah’ moest zitten voor het 
‘Samkay’ of Godsaltaar en gekamd werd door oma Boen Kee. Het was 
gebruikelijk, dat men vanuit het huis van de ouders zou trouwen, vandaar de 
tijdelijke logeerpartij. Het altaar was voorzien van alle attributen die bij de 
huwelijksceremonie hoorden, zoals de twee suikerrietstengels aan weerskanten van 
het altaar, de grote rode kaarsen beschilderd met de draak en phoenix, het 
roodgelakte houten vat gevuld met rijst waarin een spiegel, een kam, een 
weegschaal, een opengeslagen boek van Confucius etc. werden geplaatst. Het 
speciale altaarkleed voor een huwelijksceremonie, de ‘toh wie’, was een 
familiestuk, helemaal geborduurd met de 'acht onsterfelijken’.
Kort daarna werd ik in een rode Chevrolet Impala, voor die tijd een luxueuze en 
enorme auto van de familie Pang, afgehaald. Eerst de bruidsruiker bij de bloemiste 
afhalen, een klein boeket van lichte orchideeën. Aangekomen op Jalan Sriwijaya 
overhandigde ik het boeket aan Daisy, inmiddels als een beeldschone bruid 
gekleed. De bruidsjapon was een creatie van de bekende couturier Ouw Tek Goan 
in Bandung. Hiervoor had hij dezelfde zijde gebruikt als die van prinses Margaret 
van Engeland, het model was eenvoudig met rechte hals. korte mouwen, strak van 
voren en wijd uitlopend met sleep naar achteren en korte handschoenen. Een korte 
sluier werd bijeengehouden door een eenvoudig diadeem. Voor de ruiker
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adviseerde hij kleine bloemen zoals roosjes of lelietjes van dalen, passend bij een 
jong meisje. Orchideeën zoals Catleya vond hij meer passen bij een rijpe vrouw. 
Een zus van Tek Goan tekende voor het kapsel en de opmaak. Mevrouw Kwee Tat 
Tjiak, mijn vriendin en bloemendeskundige uit Bandung, heeft de bruidskamer, die 
ik zelf ontworpen had, gedecoreerd. Ook hier werden toefjes lelietjes van dalen bij 
de gordijnen en kapspiegel toegepast. Klambu’s werden niet meer gebruikt, de 
slaapkamers waren goed geventileerd of voorzien van air-conditioning en werden 
voor het slapen gaan flink met anti-muggenspray gespoten.

Eerst werd de ceremonie voor het Samkay- of Godsaltaar gehouden, daarna bij het 
voorouderaltaar van de familie Pang om hun zegen af te smeken. Dan de 
presentatie aan de uitgebreide familie. De heer Pang heeft vier broers, mevrouw 
Pang een broer en een zuster. Daisy zelf is de oudste dochter van elf kinderen! De 
heer Pang vergeleek zijn gezin met een vruchtbare boom met veel vertakkingen! 
Daisy werd bijgestaan door een ‘emah comblang’, een gebogen oude vrouw 
genaamd ‘emah Enok’, die haar behalve de ceremonies ook de bedrituelen moest 
bijbrengen...Een geestige oude dame, die ‘latah’ was, een gewoonte om bij het 
schrikken wartaal uit te roepen, vooral erotische woorden! Tot groot vermaak van 
de jongens, die haar telkens lieten schrikken en smerige taal lieten uitkramen!
We vertrokken weer naar mijn ouderlijk huis, waar Daisy werd verwelkomd en 
ingehaald door mijn ouders. Na de Sam Kay-ceremonie de ‘teh pay’, het aanbieden 
van rijstwijn en ontvangen van ‘angpao’, rode zakjes met geld, en het voorstellen 
aan mijn familie, wat gelukkig niet zo uitgebreid was als bij de Pangs, moesten we 
de traditionele snacks nuttigen.
‘s Middags werd er een receptie door mijn ouders in Hotel Dharma Nirmala, het 
vroegere Hotel der Nederlanden, naast het Merdeka paleis aan de Jalan Segara, het 
vroegere Rijswijk, gehouden. Mijn ouders hadden verzocht om in plaats van 
cadeaus een bijdrage voor goede doelen, zoals het Husada ziekenhuis en de Res 
Publica universiteit, te schenken. Vandaar dat veel studenten tijdens de receptie 
hadden meegeholpen. Op de druk bezochte receptie was ook Ibu Fatmawati 
aanwezig, vergezeld door een hofdame tevens beveiligingsbeambte en een adjudant 
van het Cakrabirawa-regiment. Conform het protocol werd zij bij aankomst 
staande met het volkslied ‘Indonesia Raya’ verwelkomd. Nadat ze bruid en 
bruidegom en de respectievelijke ouders en oma Boen Kee had gefeliciteerd, nam 
ze plaats naast het bruidspaar en vooraanstaande gasten zoals het parlementslid 
Rangkayo Rasuna Said, mevrouw Siauw Giok Tjhan, mevrouw Kao Weihsi, 
directrice van de Bank of China e.a. Toen Ibu Fatmawati afscheid had genomen en 
de receptie verliet, werd ze uitgeluid met haar lievelingslied ‘Angin Mamiri’. Voor 
de naaste familie en intieme vrienden hadden mijn ouders daarna thuis nog een 
lunch aangeboden.
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Ibu Fatmawati Soekarno op bruiloft Kwee-Pang. Bron: archief auteur.

‘s Avonds een feestelijke ontvangst ten huize van de ouders van de bruid. De grote 
villa en de tuin rondom werden feestelijk verlicht en tenten werden rondom opgezet 
voor de circa duizend gasten. Bij ons verlovingsfeest had het flink geregend en 
november was het begin van de natte moesson. Mevrouw Kwee Tat Tjiak, behalve 
bloemenexpert ook paranormaal begaafd, heb ik gevraagd om de regen traditioneel 
te bezweren door middel van stokjes waaraan rode pepers en uien werden geregen, 
in de uithoeken van de tuin te prikken. Ze prevelde hierbij een ’jampé’, een gebed 
en zei: “Ik heb gevraagd om de regen uit te stellen tot tien uur!”
De receptie begon om 18 uur en nadat alle gasten verzameld waren, arriveerde Ibu 
Fatmawati, vergezeld van haar tweede dochter Rachmawati Soekarnoputri. toen 
nog een meisje van dertien. Daisy kreeg als geschenk van Ibu Fatmawati groene 
kebayastof en een 'kain panjang' batik, ontwerp van Ibu Bintang Sudibyo (Ibu 
Sud) in effen rood met een zwart en gouden bloemenrand. Een speciale filmploeg 
werd ingezet om het feest te verfilmen, de 16 mm-kleurenfilm moest speciaal bij 
Kodak in Australië worden ontwikkeld. Videocamera’s bestonden toen nog niet!



151

Ibu Fatmawati op bruiloft Kwee-Pang. 
Bron: archief auteur.

Deze keer werd als decoratie een verticale rode doek met in goud het Chinese teken 
‘Fu’ of ‘Geluk’ achter de lange witte bank gehangen. De bruidsruiker was door de 
Jakartaanse hitte wat verlept, ondanks dat ze in de koelkast werd bewaard, maar 
gelukkig was mevrouw Kwee Tat Tjiak zo deskundig om ze opnieuw te schikken 
en ze er weer dauwfris uit te laten zien!
Natuurlijk werd er overheerlijk gegeten, dagen lang heeft een staf van koks en 
hulpen de maaltijden voor duizend gasten voorbereid. Een enorme organisatie en 
prestatie van schoonmoeder Pang! Toen de laatste gasten het feest verlieten was het 
bijna tien uur en plots begon het zachtjes te druppelen..........
Ibu Fatmawati was zeer ingenomen met het feit. dat ze aanwezig kon zijn op ons 
huwelijksfeest. Alleen vond ze het jammer, dat bij de traditionele ceremonie het 
bruidspaar Westers gekleed was. Ze begreep heel goed. dat een traditioneel
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Chinees huwelijksgewaad nauwelijks meer verkrijgbaar was. Toch beschouwde ze 
net als Bung Karno, de Chinezen in Indonesië als een ‘suku’ of volksstam zoals de 
Sundanezen, Javanen, Balinezen etc. En deze droegen bij het huwelijk nog steeds 
hun traditionele kleding!

Op een dag vertelde Ibu Fatmawati. dat haar zoon Guntur op de Technische 
Faculteit in Bandung zou studeren. Voor zijn huisvesting tijdens zijn studie heeft de 
gouverneur van West Java haar enkele woningen aangeboden, waaruit ze kon 
kiezen. Ze belde mij op of ik haar wilde vergezellen en adviseren bij de keuze. Het 
was heel bijzonder, dat ik met haar mee mocht en ik antwoordde natuurlijk 
instemmend.
Zondagochtend om zeven uur werd ik thuis afgehaald. Met twee voorrijders 
vertrokken we in haar zwarte limousine richting Bandung. Normaal was het op 
zondag zeer druk op de weg. Thans reden we achter voorrijders, die met loeiende 
sirenes het verkeer wisten te splijten zodat we op volle snelheid konden doorrijden! 
Voor mij een buitengewone ervaring, om in volle vaart door Bogor langs de 
Puncak pas, Cipanas en Padalarang richting Bandung te racen! Ter hoogte van 
Padalarang, bij een meertje, zag Ibu Fatmawati ineens vruchtenverkopers, met 
mooie "manga’ en ‘rambutan’, een harige vrucht, waarvan het zoete vruchtvlees op 
lychee leek. en ze gebood de chauffeur te stoppen.
De natte moesson was het seizoen van lekkere vruchten zoals manga en rambutan, 
dus dit was het goede moment om te kopen. Helaas bestonden er toen nog geen 
mobiele telefoons, zodat de voortrazende voorrijders niet in de gaten hadden, dat 
de auto van de First Lady plotseling was gestopt! De vruchtenverkopers renden op 
de auto af en iedereen prees zijn koopwaar aan. Ibu Fatmawati deed de portier open 
en men verdrong zich om te zorgen, dat ze zijn vruchten zou kopen. Ze bekeek, 
bevoelde de manga’s en rook er aan en ze koos de rijpste en de geurigste, de 
zogenaamde ‘manga Harumanis’. ‘Harum’= geurig en ‘manis’= zoet. Men koopt in 
Azië nooit een vrucht, die niet bevoeld en waaraan niet geroken mag worden! Bij 
de rambutan moest ze even pellen en proeven, de beste waren makkelijk af te 
pellen: ‘ngelotok’, en van de beste nam ze een paar trossen. Toen ze wilde betalen 
weigerden de verkopers, het was voor hun een grote eer als Ibu Fatmawat hun 
vruchten als geschenk wilde aanvaarden. Dat wilde ze absoluut niet en zei: “Neem 
dit alsjeblieft aan, want dit is je daginkomen, anders krijg je ruzie met moeder de 
vrouw!” Intussen waren de voorrijders, nog ontdaan dat ze de auto zo ver achter 
zich gelaten hebben, weer teruggereden. Ze boden beleefd hun excuses aan omdat 
ze zonder in de spiegel te kijken doorgereden waren. Ibu woof dit weg en erkende, 
dat dit haar fout was om zo onverwacht te stoppen!
Deze tocht naar Bandung had nog meer avontuurtjes in petto. Dicht bij Cimahi, 
vlak voor de grens van Bandung kregen we bandenpech. “Hoe kan dat nou weer,
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misschien is dit sabotage!” riep ze uit. “We zullen Pak Gubernur bellen en vragen 
of hij met spoed een vervangende auto wil sturen,” zei de chauffeur. “We moeten 
ons excuseren, dat we te laat komen, maar kunnen we niet een ‘oplet’ nemen en dan 
toch op tijd zijn?” antwoordde ibu. Er was namelijk een druk 
‘oplet’=minibusverkeer tussen Bandung en Cimahi. “Mag ik Ibu verzoeken om bij 
het eethuisje te wachten tot de auto van de gouverneur komt?” antwoordde de 
chauffeur beleefd, zonder op haar voorstel in te gaan. De weg tussen Cimahi en 
Bandung was een doorlopende lintbebouwing van kleine winkeltjes en eethuisjes. 
Ibu Fatmawati zuchtte en vroeg mij om met haar mee te gaan naar het 
dichtstbijzijnde ‘warung nasi’, een eenvoudig eethuisje. ”Ik kan nooit gewoon als 
het volk in een oplet rijden, altijd moet ik bewaakt worden en in een limousine 
rijden!” Ons gezelschap kreeg veel bekijks, we werden met alle egards ontvangen 
en in de warung werd direct warme thee en versnaperingen geserveerd. Na een half 
uur kwam de limousine van de gouverneur geëscorteerd door de voorrijders ons 
ophalen. Buitengewoon snel, want normaal gesproken was er op die weg geen 
doorkomen aan! Ibu Fatmawati bedankte de eigenaresse van de ‘warung nasi’ 
hartelijk en woof naar de toegestroomde mensen, die haar enthousiast toejuichten.

In het gouverneurspaleis stond de gouverneur en zijn echtgenote ons reeds bij de 
trappen op te wachten.
Na de gebruikelijke plichtplegingen vroeg Ibu Fatmawati naar de voorgestelde 
woningen voor Guntur. De gouverneur liet tekeningen en foto’s zien, waaruit ze 
kon kiezen. Als eerste werd het voormalige guesthouse van de Shell-BPM in 
Ciumbuleuit, getoond, een kapitale landhuis met veertig kamers! ”Wat moet Guntur 
met veertig kamers, die jongen moet studeren!” riep ze uit. Er volgden andere 
woningen met vijftien, tien en tenslotte een ‘gewone bungalow’ met vier 
slaapkamers. De laatste vond Ibu prima. Een voor Guntur, een voor de bewaker, de 
andere twee voor logés.
Zo gezegd, zo gedaan. Ibu Fatmawati en ik togen Ciumbuleuitwaarts om de 
bungalow te bekijken. Deze was hooggelegen met een aflopende tuin naar alle 
kanten. Behalve een fraai uitzicht, had men ook een goed overzicht op de 
omgeving, dus veiligheidstechnisch o.k. Na een rondgang door het huis, vroeg ze 
wat ik ervan vond. “Een goede indeling, het is nogal verwaarloosd, er moet nog wel 
gerenoveerd worden.” vond ik. Ook de kale tuin zou opnieuw aangelegd moeten 
worden, maar in principe kon men er een aardig geheel van maken. Zij besloot om 
het huis te nemen. Het pleitte voor Ibu Fatmawati. dat ze heel pragmatisch en snel 
haar keuze had gemaakt.
Terug in het gouverneurspaleis deelde ze haar besluit mee aan de gouverneur en 
wilde zo snel mogelijk de koop van de woning afhandelen. Op een zondag waren 
echter alle notariskantoren gesloten. Ibu Fatmawati vroeg mij of ik een notaris
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kende. Ik kende notaris Lie Kwee Nio van naam en wilde wel proberen of er iets te 
regelen was. Notaris Lie was direct bereid om voor Ibu Fatmawati een uitzondering 
te maken. “Het is gebruikelijk, dat de cliënt ten kantore van de notaris verschijnt, 
maar voor Ibu Fatmawati maak ik een uitzondering. Ik kom nu naar het 
gouverneurspaleis met mijn secretaresse en mijn typemachine,” antwoordde zij. 
Aldus werd de koopakte opgemaakt en ze vroeg aan Ibu Fatmawati welke naam ze 
als koper zal vermelden. “Ibu Fatmawati Soekarno of alleen Ibu Fatmawati?”
“Doet u maar het laatste, de naam Soekarno wordt door zoveel vrouwen gebruikt!”, 
was het gevatte antwoord.
Ibu Fatmawati wilde niet te laat naar huis gaan, de autotocht duurde toch minstens 
nog drie uur. Na de gouverneur en de notaris hartelijk bedankt te hebben nam ze 
van iedereen afscheid. Buiten de hekken verzamelden zich reeds mensen, die een 
glimp van de geliefde Ibu Agung wilden opvangen. Een spontaan gejuich steeg op, 
toen ze haar vriendelijk wuivend zagen uitrijden.

Tijdens de terugreis bespraken we wat er nog verder gedaan moest worden met de 
woning voor Guntur. Ze vroeg mij een voorstel te maken voor de renovatie en de 
inrichting. Voor de aanleg van de tuin stelde ik voor mevrouw Kwee Tat Tjiak te 
vragen of ze daarbij wilde helpen. Ibu vond het een uitstekend idee en ik zou hierin 
actie ondernemen.
Terloops vertelde ik haar over het huis van vader aan de Jalan Karangsari 18 in 
Bandung, wat door de ex-minister van Volksgezondheid dr. Lie Kiat Teng of 
Mohamad Ali werd gehuurd ten behoeve van een maitresse. Hierdoor was vader’s 
hoop om daar zijn oude dag te slijten, vervlogen. Van de huur kon hij ook niet 
leven, omdat die door de Huurcommissie bevroren was en de inflatie zo hoog is 
geworden. Ibu Fatmawati, allergisch voor maitresses, was diep verontwaardigd! Ze 
wilde vader graag helpen en het huis van hem overnemen, want zij kon in haar 
positie het huis wel vrij opgeleverd krijgen! Toen vader dit vernam, heeft hij haar 
aanbod dankbaar aanvaard en het huis werd voor een schappelijke prijs aan haar 
verkocht.

De verdere opknapbeurt van het huis voor Guntur had Ibu Fatmawati in eigen 
beheer gedaan. Met mevrouw Kwee Tat Tjiak, die samen met haar man hotel 
Taman Sari, het vroegere hotel Fryske Flagge, aan de Jalan Merdeka in Bandung 
runde, had Ibu Fatmawati via mij contact gezocht voor de aanleg van de tuin. Tante 
Kwee vertelde mij, dat Ibu Fatmawati haar incognito, met een hoofddoek en 
zonnebril, in het hotel had opgezocht. Ze wilde allerlei toestanden als ze daar 
formeel met voorrijders zou komen, vermijden.
In mevrouw Kwee Tat Tjiak heeft Ibu een toegewijde en trouwe vriendin 
gevonden, die niet alleen de tuin heeft aangelegd en verzorgd, maar ook de hele
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begeleiding van de aannemers op zich heeft genomen. Later had zij ook de extra 
sleutels van het huis in bewaring van ibu Fatmawati gekregen en ook het onderhoud 
van de woning en de tuin gedaan. De energie- en waterleiding- rekeningen had zij 
vaak voorgeschoten. Ze herinnerde zich ook, dat Ibu Fatmawati zelf haar sambal in 
een stenen ‘cobek’, een schotelachtige vijzel en stamper in de keuken fijn wreef!
Als dank en waardering heeft mevrouw Kwee van Ibu Fatmawati een grote Japanse 
pop gekleed in traditionele kimono gekregen.

Een van de geliefde bezigheden van Ibu Fatmawati was om zich incognito te 
begeven in de arme volksbuurten, het liefst in een ‘becak’, de driewieler, die ook 
een dagelijkse vervoermiddel was van het gewone volk. Ze deed boodschappen op 
de markt en wist dat haar volk armoede leed en wat er onder het volk leefde. Ze 
vertelde, dat ze thuiskwam in het Merdeka paleis aan de kant van de Jalan Segara, 
het vroegere Rijswijk. Omdat de voortuin daar minder diep was dan aan de 
Lapangan Merdeka (Koningsplein)-zijde, vroeg ze aan de becak-rijder om binnen 
te rijden tot aan de voorzijde van het paleis.
Dat ging niet zo maar, ze werd tegengehouden door de paleiswacht bij het hek, die 
haar met hoofddoek en zonnebril niet herkende. Nadat ze haar bril had afgezet 
schrok de arme man hevig, ging in de houding staan en salueerde eerbiedig. “Ik ben 
de Ibu Negara, de First Lady, in Nederland zou ik koningin Juliana zijn!” riep ze de 
verbijsterde man lachend toe.

Hoewel de afspraak was, dat Ibu Fatmawati de First Lady bleef en ook in die 
hoedanigheid op officiële gelegenheden aanwezig zou zijn, kwam het op een dag 
toch tot een confrontatie met Ibu Hartini. Ibu Fatmawati vertelde mij, dat ze op 
uitnodiging een van de sportmanifestaties in het grote stadion in Jakarta bijwoonde 
ter gelegenheid van de Ganefo, de Games of the New Emerging Forces. Toen ze 
net plaats had genomen op de eretribune, fluisterde haar adjudant, dat Ibu Hartini 
ook was gearriveerd.
Ibu Fatmawati stond als door een adder gebeten op en verliet laaiend het stadion, 
“Ik wens niet samen met ‘si Bogor’, ‘die uit Bogor' de hele manifestatie uit te 
zitten!”
Ook in het kader van de Ganefo had Ibu Hartini een grote bijeenkomst in een zaal 
van Hotel Indonesia onverwachts bij gewoond. Ik behoorde tot de genodigden en 
toen ze arriveerde, vergezeld door de adjudant, Joop Avé, werd ze luid 
aangekondigd met: “Madame Hartini Soekarno!”, waarop alle aanwezigen 
opstonden, conform het protocol bij de aankomst van een echtgenote van de 
president. Zo raakte dc facto langzaam maar zeker de echte First Lady ‘Fatmawati’ 
wat ‘Lotus’ betekent, op de achtergrond...



156

Wijlen president Soekarno, had vaak zijn wens uitgesproken om Nederland te 
bezoeken en nadat Irian Barat weer in de schoot van Indonesië is teruggekeerd, 
Koningin Juliana persoonlijk de hand te drukken. Helaas was deze wens nooit in 
vervulling gekomen...
Toen in 1971 koningin Juliana en prins Bernhard een staatsbezoek aan Indonesië 
brachten, was de ontvangst overweldigend. De studenten in Jakarta, die ze 
onverwachts in het complex van de Universitas Indonesia bezocht, begroetten 
koningin Juliana liefkozend met "Dag oma. dag oma!”
Op de receptie voor 700 genodigden op de Nederlandse ambassade was de weduwe 
Fatmawati Soekarno ook uitgenodigd. Zij kreeg de ereplaats naast koningin Juliana, 
helaas werd dit in de Nederlandse media nauwelijks gepubliceerd. Juliana heeft 
haar hart laten spreken en als vrouw tot vrouw zich met haar onderhouden. 
Sindsdien kwam Ibu Fatmawati, vergezeld door haar jongste zoon Guruh, op 
Koninginnedag bij de Nederlandse Ambassade en verstevigde op haar eigen wijze 
de vriendschapsbanden met Nederland! Guruh heeft ook aan de Universiteit van 
Amsterdam archeologie gestudeerd.
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Ibu Fatmawat Soekamo met zoon Guruh Soekaraoputra op 
Koninginnedag Nederlandse ambassade 1977. Bron: privé archief.

Het tijdschrift ‘Moesson’ van januari 1995 heeft het bericht uit de ‘Jakarta Post’ 
overgenomen, dat op 9 november 1994 president Soeharto de hoogste 
onderscheiding ‘Bintang Maha Putera Adipradana’ aan de oudste zoon van Ibu 
Fatmawati Soekarno heeft uitgereikt. De onderscheiding is een postuum eerbewijs 
aan Ibu Fatmawati Soekarno. Bij deze plechtigheid was haar oudste zoon Guntur 
vergezeld van zijn echtgenote, zijn zusters Megawati, Rachmawati, Sukmawati en 
zijn broer Guruh Soekarnoputra.
Ibu Fatmawati, die op 5 februari 1923 in Bengkulu werd geboren trad in 1943 met 
Soekarno in het huwelijk. Ze overleed op 14 mei 1980, nadat ze kort tevoren een 
pelgrimstocht naar Mekka had gemaakt. Ibu Fatmawati stond bekend als een 
tegenstandster van polygamie en was oprecht, eenvoudig en hartelijk.

De villa van Ibu Fatmawati aan de Jalan Sriwijaya wordt thans bewoond door de 
jongste zoon Guruh Soekarnoputra en heeft vele veranderingen ondergaan. In het 
fotoboek 'Java Style' van Tara Sosrowardoyo c.s., 1997 staat op pag.156 een
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afbeelding van het interieur in Javaanse stijl, vermengd met Balische beeldjes! 
Guruh is een bekende choreograaf, componist en danser, die vele internationale 
prijzen heeft gewonnen, o.a. een onderscheiding van de Franse minister van 
Cultuur Jack Lang. In de politiek was hij ook actief, was zelfs ooit 
presidentskandidaat ten tijde van president Soeharto (!) en is nog parlementslid van 
de partij van zijn zuster Megawati, de PD1-P. Zijn kunstzinngheid was vanaf zijn 
jeugd merkbaar, hij tekende vol overgave en nam zelfs in de vijfde klas van de 
Lagere school reeds lessen in muziekcompositie!
In september 2002 trad hij, 50 jaar oud, in het huwelijk met de 23-jarige Sabina 
Guseynova, een beeldschone danseres uit....Uzbekistan! Ze verwierf met spoed het 
Indonesische staatsburgerschap en Guntur had haar naast de Qur’an, ‘Dibawah 
Bendera Revolusi’ door Soekamo en de biografie ’Soekarno’ door Cindy Adams 
als extra huwelijkscadeau de naam van zijn aanbeden moeder ‘Padmavati’ 
geschonken, in het Uzbekistaans gespeld ‘Fatmawati’! ‘Padma’ betekent in het 
Sanskriet ‘Lotus’ en ‘Vati’ is een toevoegsel bij een vrouwelijke naam.
De huwelijksreceptie werd in de villa Jalan Sriwijaya, thans ‘Puri Fatmawati’ 
(Fatmawati Paleis) genoemd, waar alle kinderen van het echtpaar Soekarno- 
Fatmawati waren getrouwd, gehouden.
President Megawati Soekarnoputri had op 14 november 2002 de haven van 
Bengkulu, de geboorteplaats van Ibu Fatmawati, als eerbetoon aan haar moeder van 
‘Bandar Kemiling’ omgedoopt in ‘Bandar Fatmawati Soekarno’. Reeds in de jaren 
zestig was een stichting ‘Yayasan Rumah Sakit Fatmawati’ in het leven geroepen, 
die een ziekenhuis naar haar vernoemd in Kebayoran Jakarta heeft gebouwd, dat 
ook aan de weg ‘Jalan Fatmawati’ was gelegen.

Er duiken nu weer ontroerende verhalen en herinneringen op over Ibu Fatmawati, 
de ‘Moeder des vaderlands’, haar betrokkenheid bij het gewone volk, over haar 
muzikale gaven: ze componeerde zelf liederen en vooral over haar verdiensten 
tijdens de onafhankelijkheidsstrijd. ‘Flajiah Fatmawati Soekarno’ is ook van 
regeringswege tot ‘Heldin van Indonesië’ uitgeroepen!

Fatmawati, de reine en oprechte Lotus is uit de schaduw getreden.........
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Bung Karno, architect en groot 
minnaar
Over president Soekarno of Bung Karno (Broeder Karno), zoals hij liever genoemd 
wilde worden, is genoeg gepubliceerd. Met name zijn politieke carrière, zijn 
exuberante persoonlijkheid, zijn ongelooflijk brede belangstelling en vooral zijn 
passie voor beeldschone vrouwen!
Hij heeft het zeer betreurd, dat hij de studie architectuur niet heeft kunnen volgen, 
maar civiel-ingenieur is geworden omdat er toen op de Technische Hogeschool in 
Bandung geen afdeling Bouwkunde bestond. In feite was hij een architect in hart en 
nieren! Tekenen en schilderen behoorden tot zijn favoriete bezigheden en het was 
geen wonder dat hij een zeer goede band had met zijn docent architect C.P. Wolff 
Sc hoe maker.
Daarom werd er op zijn instigatie de eerste afdeling Bouwkunde in 1950 
opgericht, wat in 1958 circa twintig architecten heeft voortgebracht, waaronder de 
auteur. Vele architecten van het eerste uur hebben hun kennis overgedragen door te 
doceren in architectuuropleidingen verspreid over heel Indonesië. Thans telt 
Indonesië meer dan zesduizend architecten!
Met het wel en wee van deze studierichting heeft hij zich altijd bemoeid en zoals 
eerder vermeld, was hij het die bij het ontstane vacuüm door het vertrek van de 
Nederlanders heeft opgelost door docenten uit andere landen aan te trekken. 
Tijdens onze ontmoetingen heeft hij blijk gegeven van een zeer goede kijk op de 
architectuurontwikkelingen zowel in het Westen als in Azië. Ook had hij een 
uitgesproken mening over architectuur. Hij verafschuwde de zielloze glazen 
wolkenkrabbers of de zogenaamde 'Internationale Stijl’.
Dank zij hem zijn er gelukkig geen hoteltorens aan de Balische kust boven de 
klapperbomen verrezen!
Net als in de politiek was hij voor een eigen identiteit, hoewel dit begrip in de 
architectuur moeilijk te definiëren was. Hij was wel vooruitstrevend en kon avant- 
gardistische vormen zelfs stimuleren! Moderne constructies in voorgespannen 
beton zoals de eerste klaverbladbrug, de ‘Jembatan Semanggi’ in Jakarta, die door 
ons bureau Estetika was ontworpen en de koepel in schaalbeton van Suyudi voor 
het Conefo complex of het gigantische in staal opgetrokken stadion voor de Asian 
Games getuigden van een moderne aanpak.

Bung Karno had een visie voor een groots stedebouwkundig plan van Jakarta.
Parijs vond hij de mooiste stad ter wereld, de brede boulevards, ontworpen door 
baron Hausmann met accenten op bijzondere kruispunten, zoals de Are de
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Triomphe op de Place de 1’Étoile, de obelisk, de Place de La Concorde met haar 
prachtige fonteinen en beelden etc. waren voor hem lichtende voorbeelden.
De schilder Henk Ngantung werd benoemd tot gouverneur van Jakarta, omdat hij 
een esthetische benadering van de stedenbouw zeer belangrijk achtte. Eens zei hij: 
“Als je vanuit het vliegtuig Jakarta bekijkt, dan lijkt ze op een grote pannenkoek, 
een uitgestrekt plat dorp. Aan de Jalan Thamrin zou hoogbouw moeten verrijzen, 
zodat er een duidelijke as tussen het centrum en Kebayoran ontstaat. Op de eerste 
rotonde bij Hotel Indonesia komt een vijver met een welkomstbeeld. De Hollanders 
bouwden in Jakarta niet hoger dan drie verdiepingen, onder de Jalan Thamrin zou 
zich een oude rivierbedding bevinden en de grond zou daar niet draagkrachtig 
genoeg zijn. Maar we kunnen toch hoogbouw met paalfundering plegen, tenslotte is 
Amsterdam ook op palen gebouwd!”
Ten behoeve van de Asian Games werd naast het door Estetika ontworpen Press 
House aan de rotonde van Jalan Thamrin het eerste hoge Hotel Indonesia van de 
Amerikaanse architect Sorensen geprojecteerd. Thans is zijn droom verwezenlijkt, 
aan de Jalan Thamrin en Jalan Sudirman verrijzen gigantische gebouwen. Hoewel 
het vele glas en de kakofonie van stijlen toch niet direct zijn instemming zouden 
hebben gehad.
Het Ancol-gebied, toen een moerassig gebied aan de kust met veel muggen wilde 
hij omvormen tot een grootschalig kunst- en recreatiecentrum. Aan de eerste 
schetsen voor een groot aquariumcomplex heb ik nog meegewerkt. Nu is het 
Ancol-project door P.T. Pembangunan Jaya van ir. Ciputra omgetoverd tot een 
weelderig park met jachthavens, recreatiebungalows, luxe hotel Horizon, grote 
kunstmarkt en een Indonesische Disneyland ‘Taman Dunia Fantasi’ etc.

Een plan, wat niet gerealiseerd werd, was de ‘International Fair’, dat zou komen op 
het terrein, waar nu de Taman Mini, een uitgestrekte park waar alle Indonesische 
bouwstijlen zijn vertegenwoordogd, is gesitueerd. Ons bureau heeft daar ook 
plannen voor ontworpen, die door Bung Karno waren goedgekeurd.
Evenals voor het Nationaal monument, de Tugu Nasional, had Bung Karno een 
prijsvraag uitgeschreven voor de grootste moskee in Zuidoost Azië, de ‘Mesjid 
Istiqlal’, die gewonnen werd door Silaban, die geen Moslim, maar een Protestant- 
Christen was. Kenmerkend was de reusachtige koepel en de grote mail, omzoomd 
door rijzige zuilengalerijen.
Aan de Lapangan Banteng, het vroegere Waterlooplein, werd Hotel Borobudur. 
eveneens oorspronkelijk een ontwerp van Silaban, geprojecteerd.
Toen Indonesië uit de Verenigde Naties trad, heeft Bung Karno een eigen 
‘Conference of the New Emerging Forces’, Conefo opgericht, met de bijbehorende 
Spelen de ‘Games of the New Emerging Forces’, Ganefo genaamd. Hiervoor werd 
ook een reusachtig complex met een grote overkoepelde conferentiezaal door
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Suyudi ontworpen. In dit gebouw zetelt thans het Indonesische Parlement.

Uiteraard heeft Bung Karno zelf ook wat ontworpen.
Op de Puncak- pas, op weg van Jakarta naar Bandung heeft hij een panoramisch 
theehuisje gebouwd. Op een heuvel in Tampaksiring Bali had hij een paleis met 
uitzicht op een onoverdekte badplaats geprojecteerd. Een pikant detail: toen het 
gebouw bijna klaar was, zag hij dat het uitkragende balkon voorzien was van een 
betonnen borstwering. Sudarsono, zijn paleis-architect, werd op het matje 
geroepen: “Ik heb deze lokatie gekozen, vanwege het uitzicht op de mooie badende 
vrouwen, nu wordt dit mij ontnomen door zo’n stomme dichte balustrade!”
Het beton werd onmiddelijk vervangen door glas.
Voor zijn lievelingsvrouw Dewi had hij in Slipi Jakarta een villa laten bouwen 
‘Wisma Yaso’, waar hij zijn laatste dagen tragisch en eenzaam had moeten 
doorbrengen.
Zijn laatste ontwerp was zijn eigen huis in Batutulis te Bogor, dat hij de naam 
‘Hing Puri Bima Sakti' gaf, met de bedoeling er op zijn oude dag in te verblijven. 
Hij had er zeer kort in gewoond, maar vond het er te vochtig en te koud, waarna hij 
tot zijn einde in Wisma Yaso verbleef.
Al deze gebouwen waren specifiek Indonesisch vormgegeven: een groot dak van 
‘sirap’, hardhouten leien, met een groot overstek. Kenmerkend voor de 
Indonesische architectuur was het dak, de paraplu en parasol, tegen regen en zon.

Veel behoudender was zijn smaak en voorkeur in de beeldende kunst. De 
kennismaking met socialistisch-realistische kunst tijdens zijn reizen in de 
communistische landen had diepe indruk op hem gemaakt. De beelden, die hij in 
Jakarta heeft laten oprichten zoals het welkomstmonument in de vijver op de 
rotonde Jalan Thamrin, een voortrennende mannelijke en vrouwelijke atleet, het 
Irian-Barat monument met de zich van zware kettingen bevrijdende Papua op 
Lapangan Banteng en het Luchtmacht-monument. een vliegende man met 
wapperende haren, waren allen in deze realistische stijl vormgegeven.
Zijn enorme belangstelling voor beeldende kunst uitte zich ook in zijn 
verzamelwoede van schilderijen en beeldhouwwerken van over de hele wereld.
Hij was opgegroeid in de zogenaamde ‘Mooi Indië’ stijl: lieflijke schilderijen van 
landschappen, stads- en zeegezichten en portretten in een realistische stijl. 
Abstracte kunst zoals kubisme a la Ries Mulder en zijn Bandungse Academie kon 
hij moeilijk waarderen en begrijpen, evenals het woeste expressionisme van 
Affandi.
Tot zijn collectie behoorden werken van Nederlandse schilders als Dezentjé, Dake, 
Hofker, Imandt en zijn favoriete schilder Rudolf Bonnet. Van Bonnet bevonden 
zich veertien topstukken in zijn collectie! “Bonnet is de enige schilder, die
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Indonesië aanvoelt” was zijn mening.
In Nederland heb ik Bonnet opnieuw ontmoet en werden we goed bevriend. Hij 
placht de kerstnacht bij ons te logeren en gezellig aan het kerstmaal deel te nemen. 
Over Bung Karno vertelde hij. dat vlak voordat Bung Karno als president zou 
worden afgezet, een Nederlandse tv-reporter hem had willen interviewen en dat hij 
met nadruk zijn negatieve ervaringen moest vertellen. Bonnet was diep 
verontwaardigd en antwoordde: “Net als u en ik heeft Soekarno als mens positeve 
en negatieve kanten. Maar hij heeft me altijd vriendschappelijk behandeld en mijn 
werk bewonderd. Om iemand, die in moeilijkheden verkeert een trap na te geven, 
ligt niet in mijn aard!”
Dat hij door Bung Karno het land werd uitgezet, omdat Bonnet geweigerd had hem 
een schilderij te verkopen, werd in Nederland altijd als reden opgegeven. Hij had 
mij echter het volgende verteld. Toen de Nederlanders door de escalatie van de 
Irian Barat kwestie in 1958 het land moesten verlaten en hun bedrijven 
genationaliseerd werden, besloot ook hij terug te keren naar Nederland.
Tijdens een bezoek aan Italië hoorde Bung Karno dat Bonnet in Taormina Sicilië 
verbleef. Direct verzocht hij de Indonesische ambassadeur in Rome om Bonnet 
over te halen terug te keren naar Bali. Bung Karno betreurde het zeer, dat Bonnet 
Bali had verlaten en verzekerde dat hem in Indonesië niets zou overkomen. Bonnet 
reageerde dankbaar verrast, maar ook dat hij niet bevoorrecht wilde worden, als 
zijn landgenoten daar niet meer welkom zouden zijn!

Van de Indonesische schilders was Basuki Abdullah zijn favoriet, diens wellustige, 
naakte badende vrouwen en beeldschone portretten sierden vele wanden van de 
paleizen in Jakarta en Bogor. De expressionistische schilders zoals Hendia 
Gunawan met zijn doek ‘Vrouwen, die elkaar ontluizen’ in zeegroen, fel roze en 
paars en enkele van Sujoyono’s schilderijen behoorden ook tot zijn collectie. Hij 
had een afkeer van chaotische of abstracte kunst. Zijn omvangrijke kunstcollectie 
was samengebundeld door de schilder Dullah en in twee delen in Beijing 
uitgegeven. Een luxere, in Tokio uitgegeven bundel in vijf delen was samengesteld 
door de schilder Lee Man-fong, waarin behalve schilderijen ook vele beelden en 
Chinees porselein waren afgebeeld.
Mij werd ooit verteld, dat Bung Karno vijf Indonesische schilders, die op de 
internationale kunstmarkt zeer gewild waren, tot de ‘Big Five’ rekende, te weten: 
Abas Alibasyah, Affandi, Basuki Abdullah, Hendra Gunawan en Sujoyono.
Op hedendaagse veilingen brengen deze schilders inderdaad astronomische 
bedragen op, naast de Nederlandse schilders Bonnet, Hofker en de Belgische 
schilder Lemayeur!

Voor een plan voor het Indonesisch paviljoen op de New York World Fair togen
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we naar het paleis Bogor om het hem voor te leggen. Hij zat nog in een 
kabinetszitting. toen we kwamen.
Zodra hij hoorde, dat de jone architecten er waren, werd de zitting direct verdaagd! 
We werden ontvangen in de ruime achtergalerij met royale rotanstoelen en palmen. 
Hartelijk als altijd nodigde hij ons uit voor een eenvoudige, doch voedzame lunch: 
gado-gado, een groentensalade met pindasaus, krupuk en kolak pisang, gekookte 
bananen in kokossaus toe.
Daarna werd ons plan besproken en tenslotte, na zijn goedkeuring, vroeg hij wat 
het ging kosten. Anderhalf miljoen US dollar. Na overleg met de minister van 
financiën bleek het plan budgettair niet haalbaar te zijn. Bung Karno zuchtend: 
“Altijd hetzelfde liedje, ik moet steeds zwichten voor laagbijdegrondse argumenten 
als geld!” Het plan werd ook niet gerealiseerd.

Na de lunch en discussie volgde een rondgang door het paleis en de tuinen, 
vergezeld door Ibu Hartini, de ‘vrouwe van Bogor’. Een rustige, zorgzame vrouw, 
die voor Bung Karno thee met suiker inschonk en met een lepeltje roerde, maar 
zich verder niet mengde in de discussie. Opvallend was zijn oog voor details, een 
plantje wat in bloei stond en de vorige dag nog niet, of een verwelkt boeket wat 
vervangen moest worden. Hij toonde zijn laatste aanwinsten, schilderijen uit 
Mexico, o.a. een ontroerend portret van een jongetje door Rufino Tamayo en een 
replica van het beeld de Zeemeermin uit Kopenhagen, gevoelig aan de rand van de 
grote vijver in de achtertuin geplaatst. Als klap op de vuurpijl een ovale kamer
waar alleen schilderijen met vrouwelijke naakten hingen......... !
Na de rondgang een dia-voorstelling met commentaar van zijn laatste reis door 
Mexico en Brazilië. Vooral de nieuwe hoofdstad Brasilia door Oscar Niemeyer had 
zijn bijzondere belangstelling. Hij bewonderde de stedenbouwkundige opzet, maar 
had minder waardering voor de architectonische vormgeving. Het presidentiële 
paleis van Brasilia lag prachtig aan het water, maar het vele glas kon hij niet 
waarderen. Net een groot restaurant of een showroom!
Een levendige discussie volgde. Natuurlijk waren we het niet altijd eens met zijn 
opvattingen.
Vooral zijn voorkeur voor sociaal-realistische kunst, geïnspireerd door zijn reizen 
naar communistische landen, vond bij ons weinig weerklank.

Door de architectuur heb ik het voorrecht gehad om Bung Karno vooral als mens, 
als architect en als kunstminnaar te leren kennen. Niemand kan hem beter 
omschrijven dan hijzelf in zijn biografie ‘Soekarno’, opgetekend door Cindy 
Adams. pag 7 :
‘Een groot minnaar. Dat is de eenvoudigste manier om Soekarno te beschrijven. Hij 
bemint zijn land, zijn volk, vrouwen, kunst en vooral - zichzelf.
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Het ritme van een revolutie wordt gevormd door de twee tegenpolen vernieling en 
opbouw. Om iets te kunnen opbouwen heeft men de ziel van een architect nodig. 
En in de ziel van een architect vindt men de elementen gevoel en kunstzinnigheid. 
Indien men een revolutie wil leiden, dient men de kunst te verstaan om uit alles wat 
men ziet inspiratie te putten. En kan men ergens inspiratie uit putten als men niet 
gevoelig is en niet iets van de kunstenaar heeft?’
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Samba in Havana
De Union Internationale des Architectes of UIA stuurde mij een brief, dat in 
oktober 1963 het Wereldcongres van de UIA in Havana, Cuba, zou worden 
georganiseerd. Fidel Castro, net aan de macht, zag in dit internationale gebeuren 
uiteraard zijn kans om Cuba als nieuwe natie goed te presenteren.
Ik was wel benieuwd naar de tropische architectuur van Cuba en ik was van 
mening, dat Indonesië nu rijp was om ook aan een wereldcongres deel te nemen. 
De I.A.I. of Indonesische Architectenbond was nog geen lid van de UIA en hield 
zich afzijdig.
Er werd toch een Indonesische delegatie gevormd, waarvan de samenstelling vrij 
willekeurig was, bestaande uit een hoogleraar van de Universitas Res Publica, een 
civiel-ingenieur en twee architecten, ir. Wahyudi en de auteur.
Aan de voorzitter van de S(ingapore) I(nstitute) of A(rchitects), Alfred Wong, had 
ik gevraagd of ze ook zouden deelnemen, maar men hield dat nog in beraad. 
Uiteindelijk waren ze wel vertegenwoordigd, echter niet door Alfred Wong 
himself.

Per Russische vliegmaatschappij Aeroflot, de enige die vanuit Jakarta via Moskou 
naar Havana vloog, vertrokken we naar het land van de samba. Mijn eerste ervaring 
met een ‘Ilyusin’-vliegtuig met een grauw interieur en als dragonders ogende 
stewardessen. Forse besnorde dames, die stevige voetbalkuiten hadden en de 
maaltijden op grijze plastic plateaus smeten!
Wel een verschil met de slanke in lichtblauwe mantelpakjes geklede stewardessen 
van het PanAm-toestel, dat broederlijk naast onze grofstoffelijke Aeroflot-gevaarte 
op het vliegveld van Karachi voor een tussenlanding geparkeerd stond!
Op het vliegveld van Moskou stond een zwarte Mercedes van de Indonessiche 
ambassade klaar om ons naar de ambassade te rijden. De toenmalige Indonesische 
ambassadeur Adam Malik begroette ons hartelijk en nodigde ons uit voor een 
heerlijke Indonesische avondmaal op de ambassade. Men vertelde ons, dat er in 
Moskou zo weing verse groente te koop was, dat men per chartervliegtuig 
wekelijks naai' het Westen vloog om groente en andere ingrediënten in te slaan! De 
avond werd besloten met een ‘Moscow-by-night’ rondrit. Hoewel het in oktober 
reeds behoorlijk koud was, zag ik tot mijn verbazing nog verlichte ijskraampjes op 
straat!
In het hotel aangekomen ontdekte ik, dat uit mijn handbagage mijn Ray-ban 
zonnebril was gerold! Waarschijnlijk bij aankomst op de luchthaven.
‘s Ochtends na het ontbijt volgde een bezoek aan een paleisachtige metro-stattion 
en een wandeling langs de brede groen beplante boulevards en aan weerskanten
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hoge flatgebouwen in retro-stijl. In de metro en op banken zaten mensen een krant 
of een boek te lezen. Door de Russische Bond van Architecten werden we in hun 
hoofdkantoor ontvangen en aan de Russische delegatie naar het Wereldcongres in 
Havana voorgesteld. Tot mijn verbazing lieten ze ons het geschenk zien voor de 
Cubaanse Architectenbond: een abstract modern gedecoreerd porseleinen bord! 
Niks geen volksrealistische taferelen met gespierde arbeiders en wapperende 
vaandels! Tijdens het avondeten in het hotel kregen we enorme schasliks 
voorgeschoteld, wat Wahyudi kennelijk niet beviel. Indonesiërs eten nooit grote 
stukken vlees zoals biefstuk, entrecöte etc., maar vlees wordt altijd in hapklare 
blokjes geserveerd en zoals bij saté aan stokjes geregen. Hij besloot een blik met 
‘dendeng’, drooggebakken rundvlees, uit zijn koffer in de kamer te halen. Ieder 
van ons kreeg een stuk dendeng, wat veel smakelijker was dan de grote brokken 
schaslik. Een ober vroeg wat we toch aten en Wahyudi antwoordde: “Gedroogd 
mensenvlees!” De ober deinsde terug en holde verbijsterd weg!
Adam Malik trachtte nog kaarten voor het beroemde Bolshoi-ballet voor ons te 
bemachtigen, maar alles was al uitverkocht. De volgende ochtend vlogen we 
Havana-waarts, het vliegtuig was van een comfortabeler type en zelfs de 
stewardessen waren vervangen door elegante dames met strakke mantelpakjes en 
hoge hakken... Blijkbaar wilde de Sovjet Unie zich moderner en verzorgder 
presenteren aan Cuba dan aan het ‘achterlijke’ Azië!
We vlogen boven New Foundland in Canada toen de gezagvoerder ons 
mededeelde, dat er een tyfoon boven Cuba raasde en besloten werd op het 
vliegveld Gander in New Foundland te landen. De luchthaven van Gander was een 
hypermodern gebouw met roestvrij stalen kolommen en plafonds en glimmend 
gepolijste granieten vloer. De nacht zouden we in het hotel bij de luchthaven 
doorbrengen. Ook dit hotel was zeer modern en was gebouwd rondom een atrium 
zoals het Hyatt Regency hotel in San Francisco van John Portman. Na een zeer 
goed verzorgd ontbijt vertrokken we weer richting Cuba, de tyfoon is tot bedaren 
gekomen.

We landden in een zonovergoten Havana. Een welkomstcomité bestaande uit 
Cubaanse architecten begeleidde ons naar ons hotel, een voormalige vijfsterren 
Hyatt hotel! Het congres werd in een enorm gebouw met uitzicht op zee gehouden. 
Na inschrijving volgde een kennismaking met andere delegatieleden, daar 
ontmoetten we drie Singaporaanse architecten en vele andere vertegenwoordigers, 
zowel van socialistische, westerse of derdewereldlanden, zelfs van de Verenigde 
Staten! De UIA was net als de Verenigde Naties een internationale organisatie en 
staat boven de politiek.
De openingsceremonie werd door Fidel Castro himself geopend met een lange 
toespraak. Hij stond aan het begin van zijn leiderschap en deed er alles aan om dit
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congres vlekkeloos te doen verlopen. Het was een van de meest perfect 
georganiseerde congressen, die ik zou meemaken.
Na de openingsrede dansten duizenden Cubanen heupwiegend de samba en 
bewogen zich als een deinende massa vanaf zee naar het hooggelegen 
congresgebouw! Plots vlogen duizenden kleurige balonnen de lucht in! Een 
spectaculair schouwspel van dans, klank en kleur!
De delegatieleden werden met (toen nog) nieuwe Amerikaanse limousines 
vervoerd. Een van de thema’s was ‘Habitat’, een steeds terugkerend thema op 
congressen. In de wandelgangen ontmoette ik weer de Nederlandse prof. ir. J.H. 
van den Broek, lid van het presidium van de UIA. Prof. van den Broek had een 
tafeltje met zijn boeken uitgestald in de brede corridor van het congresgebouw, 
samen met zijn vrouw verkocht hij er eigen werk!
Uiteraard ontmoette ik er tot mijn vreugde Pierre Vago. die als Secretaris Generaal 
de hoogste functionaris was van de UIA. Hij vervulde deze taak met verve en 
leidde meestal de plenovergaderingen en zat de jury’s voor, o.a. van de prijsvragen. 
Hij was verheugd, dat Indonesië vertegenwoordigd was en hoopte dat Indonesië 
snel lid zou worden van de UIA! Ook zag ik prof. Hans Schwippert. het Duitse 
presidium-lid, die ik twee jaar eerder op het Theatersymposium heb ontmoet. 
Behalve de dagelijkse seminars kregen de deelnemers volop de kans om aan de 
excursies naar allerlei architectonische bezienswaardigheden deel te nemen. We 
bezochten o.a. de campus en de uitbreiding van de Universiteit van Havana, wat 
zeer modern en fris oogde. De afdeling architectuur, waar vele Italiaanse docenten 
aan verbonden waren, was strak en helder van opzet. Een oud landhuis van een ex- 
Amerikaanse suikermagnaat met zijn uitgestrekte tuinen was immens, bij dit soort 
paleizen vergeleken waren de oud-Indische landhuizen maar bescheiden bouwsels! 
Thans ingericht voor het conservatorium en de balletacademie van Havana. De 
nieuwbouw met zijn vele ronde vormen en koepels deed Latijns-wulps aan. Als 
men zag hoe vroeger de suikermagnaten woonden en leefden en hoe arm de 
doorsnee-bevolking van Cuba was, kan ik mij de sociale revolutie heel goed 
voorstellen!
Ook het grote ziekenhuis en vele scholen waren opvallend licht en modern. Aan 
goed wonen in moderne flatgebouwen werd veel aandacht besteed. Zorg, onderwijs 
en huisvesting waren de voornaamste speerpunten van het socialistische bewind. 
De huren bedroegen een klein percentage van het inkomen en zorg en onderwijs 
waren gratis!
Dat er schaarste heerste, merkten we doordat er distributiebonnen werden verdeeld 
voor de eerste levensbehoeften. De Cubaanse ambassadeur in Jakarta, Jesus 
Cardoso, heeft aan Wahyudi een koffer met levensmiddelen voor zijn moeder 
meegegeven. De oude dame woonde in een eenvoudig appartement en was dolblij. 
We mochten niet vertrekken zonder eerst gegeten te hebben, en het bleek dat ze
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direct van de blikjes gebruik had gemaakt om ons een smakelijk maal voor te 
zetten! “Mi casa es su casa!”, “Mijn huis is uw huis!”, zei ze, toen we haar 
bedankten en ons verontschuldigden dat we van de voor haar bestemde 
levensmiddelen hadden genoten. Wat een hartverwarmende gastvrijheid!
Behalve revolutionnaire leuzen op reusachtige billboards werd ook het volk bewust 
gemaakt dat de aanwezige levensmiddelen zo eerlijk mogelijk verdeeld zullen 
worden. Met koeienletters stond er overal ‘Venceremos!’ , ‘We zullen 
overwinnen!’.
Helaas is door de voortdurende blokkade van de Verenigde Staten en het wegvallen 
van de belangrijkste hulp van de Sovjet Unie het kleine Cuba niet meer in staat 
deze goede start voort te zetten. Zoals altijd is het gewone volk hiervan de dupe! 
Op het moment dat ik dit schrijf, rijden de toen glimmende Amerikaanse 
limousines na veertig jaar nog rond als roestige resten en aan onderhoud van de 
gebouwen is door geldgebrek nauwelijks iets meer gedaan. Wat gelukkig zal 
blijven is het heerlijke klimaat, de paradijselijke natuur en de onweerstaanbare 
charme van het Cubaanse volk!

Na vijf dagen was het congres ten einde. Pierre Vago ging met andere leden van het 
presidium voor een ’Après-congres’ nog naar Mexico. Ik besloot naar Oostberlijn 
te vliegen, om mijn inmiddels afgestudeerde jongere broer Hin Houw te bezoeken. 
Plotseling stak er weer een enorme storm op over het eiland, dus we konden niet 
anders dan in Havana blijven. We brachten de tijd door met oude prachtige 
gebouwen te bezichtigen.
In het vliegtuig waarmee we terugvlogen zat ik naast Gerhard Bauer, een 
architectuurstudent uit Wenen en we raakten in een levendig gesprek over het 
congres en de toekomst van de architectuur in Indonesië. Kennelijk vond hij het zo 
gezellig, dat hij mij uitnodigde om na Oostberlijn nog in Wenen aan te keren, waar 
hij mij dan de stad en de architectuur wilde laten zien. We maakten een stopover in 
Praag en we werden door de Indonesische ambassade afgehaald en naar ons hotel 
in Praag gebracht. We reden door ‘Praag bij nacht’, het was er somber en heel stil. 
De volgende ochtend scheidden onze wegen, ik nam een vliegtuig naar Oostberlijn 
terwijl de andere leden Jakartawaarts vlogen.
Vanaf de luchthaven van Oostberlijn kon ik nog de taxirit naar de flat van Hin 
Houw van mijn laatste U.S. dollars betalen. Toen er na lang aanbellen niet 
geopend werd probeerde ik het bij de buurvrouw. De oude dame deed open en 
vertelde, dat Hin Houw al enige tijd in het Charité-ziekenhuis was en gaf me het 
adres. Mijn bagage kon ik voorlopig bij haar deponeren. Zonder Oostduits geld en 
onbekend met openbaar vervoer, taxi’s reden er niet, was het een heel gepuzzel om 
naar het ziekenhuis te gaan. Ik hield een jonge ‘Vopo’ (Volkspolizei) aan en 
vertelde hem mijn probleem. Hij was direct bereid mij te helpen, vroeg of ik al
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gegeten had en toen ik zei dat ik helemaal geen Oostduits geld had, nodigde hij mij 
uit om in een restaurant te lunchen! Per tram begaven we ons naar het Charité- 
ziekenhuis. Een enorm complex, maar uiteindelijk hebben we Hin Houw gevonden! 
Ik wist niet hoe ik de Vopo moest bedanken, mijn U.S.dollars weigerde hij en hij 
zei. dat het hem een genoegen was mij te kunnen helpen!
Hin Houw bleek voor observatie van zijn diabetes in het ziekenhuis te zijn, hij was 
heel blij mij te zien. Hij was voldoende hersteld om met mij naar huis te gaan. 
Samen hadden we door het gemoderniseerde en saaie Oostberlijn gewandeld, wat 
erg afstak met het luxueuze Westberlijn. Met mijn Indonesisch paspoort kon ik via 
de beruchte controlepost Checkpoint Charlie ook naar Westberlijn om wat inkopen 
te doen. Via Hin Houw maakte ik kennis met de Oostduitse schrijfster Dagmar 
Bothas, die in Indonesië is geweest, er over heeft geschreven en zo graag weg wilde 
uit Oostduitsland. Een stijlvolle dame, die duidelijk betere tijden had gekend. Toen 
ik haar vertelde, Wenen te willen bezoeken gaf ze me het advies: “Neem een 
klasse-hotel, dan krijg je nog goede Weense service! ‘Service’ kennen we hier in 
Oostduitsland niet meer!” Ze gaf me haar boek mee voor Ibu Fatmawati met een 
handgeschreven opdracht: ‘An Frau Fatmawati Sukarno. die Mutter der 
Revolution!’
Het was een korte emotionele ontmoeting met Hin Houw, na een jarenlange 
Oostduitse gevangenschap heb ik hem pas na negen jaar in 1972 weer gezien, toen 
hij door de Westduitse regering was vrijgekocht. Door de eenzame opsluiting in 
Bautzen en zijn diabetes was hij lichamelijk erg verzwakt, maar geestelijk juist 
gesterkt! De voorspelling van dr. Soerjo toen hij vier jaar oud was, was 
uitgekomen: ondanks de zware beproeving was de ‘tijger’ toch weer op zijn pootjes 
terechtgekomen!

Op het vliegveld van Wenen stond Gerhard Bauer op me te wachten, een 
aangename verrassing, ik dacht dat hij het alleen uit beleefdheid beloofd had! We 
gingen samen naar zijn ouders, die mij met koffie en Sachertorte verwelkomden. 
Vader Bauer was hoofdredacteur van de 'Volkszeitung', een bekend Rooms- 
Katholiek dagblad. Ik vertelde, dat mijn vader ook hoofdredacteur was en het klikte 
meteen tussen ons. Gerhard had voor mij een hotel in het centrum gereserveerd, 
zodat ik gemakkelijk de stad kon verkennen.
Wenen was het ‘Parijs van het Oosten’ en ik herkende de grandeur van de 
paleizen, de Staatsopera, de cafés, waar men koffie met een klein glas water 
geserveerd kreeg en gratis kranten kon lezen. De rijke historie van het voormalige 
Habsburgse rijk was nog in volle glorie aanwezig en ondanks zijn uiterlijk vertoon 
en hoffelijkheid toch gemoedelijker en charmanter dan Parijs. Geen wonder dat 
Bung Karno ook zo gecharmeerd was van Wenen en deze stad zo vaak heeft 
bezocht en Oostenrijkse docenten als vervangers van de Nederlanders heeft
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geworven. Wie kent niet de sierlijk gekrulde schommelstoelen van de gebroeders 
Thonet, die vaak oud-Indische huizen sierden!
Net als Parijs een centrum van kunst, muziek, cultuur en wetenschap. De stad van 
beroemde architecten als Otto Wagner, Josef Hoffmann, Adolf Loos en van de 
‘Wiener Werkstatte' en de ‘Sezession’, van schilders als Gustav Klimt, Egon 
Schiele en Oskar Kokoschka! Als eerste kennismaking bezocht ik de toeristische 
bezienswaardigheden als het paleis Schönbrunn, de Oostenrijkse tegenhanger van 
Versailles, het Wienerwald en Grinzing waar men op de klanken van het 
accordeon en de walsen van Johann Strauss enorme Wiener Schnitzel kon eten!
Ik nam hartelijk afscheid van Gerhard Bauer en beloofde hem in Wenen weer te 
bezoeken.

Ik reisde samen met forse en luidruchtige atleten van Libanon, die deelnamen aan 
de Ganefo-spelen in Jakarta. Men sprak Frans, dus ik kon goed met ze 
communiceren. Met enkelen van hun heb ik na aankomst de bezienswaardigheden 
van Jakarta bezocht. Als dank kreeg ik gratis toegangskaarten voor hun 
competities!
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Loodzware wolken

De economische situatie werd steeds slechter, de inflatie was zo hoog, dat bij 
uitbetaling van het honorarium de waarde aanzienlijk minder was dan toen de 
opdracht werd verstrekt.
De uitbarsting “Go to heil with your aid!” van Bung Karno tegen Westerse hulp 
werd beloond met leningen onder gunstiger voorwaarden van Rusland.
Een prestigieus project was het “Projek Besi Baja’ of Staalfabriek in Cilegon, te 
bouwen met Russische hulp. Cilegon ligt in Banten, de meest westelijke provincie 
van Java. We kregen een opdracht van de Projek Besi Baja om in Lampung, in de 
zuidkust van Sumatra, instantiewoningen voor de experts van dit Projek te 
ontwerpen. Soenarjo tekende voor het ontwerp en gelukkig kwam het tot 
uitvoering. Een van de projectleiders van Projek Besi Baja was ir. Tan Boen Liam, 
met wie ik een bezoek bracht aan Lampung. Het complex lag niet ver van zee, de 
hoge kust bood een prachtig uitzicht op zee, net als Capri! Ir. Tan Boen Liam en 
zijn vrouw Ay Ling wonen nu in Dordrecht en behoren tot mijn dierbare vrienden. 
Helaas kwamen vele grote projecten vaak niet verder dan de 'eerste paal'.
De ceremonies die hiermee gepaard gingen werden steeds grootser, voor Bung 
Karno en de genodigden werden speciale tentcontructies ontworpen. Bij de 
‘Eerstepaal’-ceremonie van de staalfabriek in Cilegon waren weer uitgebreide 
voorzieningen getroffen. Bung Karno stond toen op het hoogtepunt van zijn macht, 
hij werd als een vorst ontvangen. Het pad van de presidentiële limousine naar de 
ceremoniële tent werd bestrooid met witte melatibloemen... Uiteraard was vice- 
premier tevens minister van Buitenlandse Zaken Soebandrio, de Russische 
ambassadeur en vele Russische experts aanwezig. Er zou ook een ‘Guest-house’ bij 
het complex verrijzen, waarvoor Suyudi en ik varianten hadden ontworpen, die 
nooit werden gerealiseerd.

Als vervolgopdracht werd in de wijk Jatinegara in Jakarta een uitbreiding van de 
instantiewoningen van Mantrust aan mij toevertrouwd. De projectleider van 
Mantrust was Dipl. Ing. Lie Kwie Bouw of Rob Marli, een zwager van Han Awal. 
Een zeer kundige civiel-ingenieur, die in Duitsland o.a. bij Hochtief ervaring had 
opgedaan. Betty Pamuntjak, mijn medestudente van de Akademi Seni Rupa in 
Bandung, inmiddels als textieldesigner in Zweden afgestudeerd, was bij Mantrust 
bij de textielafdeling werkzaam. Haar levendige kleurgebruik heeft mij altijd 
getroffen.
Aan de Jalan Prapanca Raya in Kebayoran had ik voor kolonel Soehardi, directeur 
van de ‘Bank Koperasi Tani dan Nelayan’, de Coöperatieve Bank voor Boeren en
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Vissers, een villa ontworpen. Mevrouw Soehardi was familie van de avant- 
gardistische schilder Affandi en schilderde zelf ook.
Villa Soehardi staat er nu nog, flink vergroot en verbouwd en in 2000 heb ik met 
Han Awal en zijn vrouw Daisy de weduwe Soehardi, een gesoigneerde dame in de 
tachtig, opgezocht.Een ontroerende ontmoeting na veertig jaar! Han en Daisy Awal 
hebben ons toen getracteerd op een overheerlijk Thais buffet.

Op 10 mei 1963 ontstond er in Kuningan anti-Chinese relletjes. In Bandung volgde 
er een studenten-ruzie op de campus van de I.T.B., waarbij scooters en brommers 
van Chinese studenten werden vernield of in brand gestoken. Spoedig breidde het 
geweld zich uit naar de Jalan Braga en verder naar de benedenstad, waarbij zoals 
gewoonlijk Chinese winkels werden geplunderd en auto’s in brand werden 
gestoken.
Het werd de grootste anti-Chinese rellen in West Java na 1947, spoedig gevolgd 
door andere plaatsen als Yogyakarta, Malang, Surabaya en Medan.

Mijn ex-klasgenoot van de H.B.S., de sportieve Indo Ferry Sonneville werd in 
Denemarken wereldkampioen badminton. Hij en zijn badmintonteam werden 
glorieus in het Merdeka paleis door Bung Karno ontvangen en geëerd.
Zijn moeder, een alleenstaande weduwe, woonde in een armoedig huisje in de 
Senen buurt. Geen passend onderkomen voor de moeder van een wereldkampioen! 
Met ir. Sutami kwam ik overeen om hier wat aan te doen. Op kosten van 'Hutama 
Karya’, waar Sutami directeur van was zou haar bestaande huisje worden gesloopt 
en een nieuw huis worden gebouwd. Ik maakte gratis het ontwerp. Zo gezegd, zo 
gedaan. Zonder officiële poespas hebben Sutami en ik oude moeder Sonneville aan 
een eenvoudige, doch goede woning geholpen.

Het jaar 1963 eindigde met een blijde gebeurtenis: ons eerste kind, een dochter, 
werd op 20 december 1963 geboren! Ze kreeg de naam RIA AY LAN, waarbij 
‘Ria’ een Indonesische of Hollandse meisjesnaam kon zijn en het Chinese ‘Ay Lan’ 
‘Geliefde orchidee’ betekende. ‘Ria’ was afgeleid van ‘Maria’, wat ik als 
bescherming voor haar heb gekozen, omdat ik zo vaak de bescherming van de 
Heilige Moeder Gods op moeilijke momenten had gekregen. Later heeft ze zich 
zelf ‘Kiki’ genoemd en tot nu toe staat ze bekend als ‘Kiki Kwee’! Toevallig (?) is 
‘Kiki’ de Franse afkorting van ‘Chérie’ of ‘Lieveling’...
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Oma Boen Kee met achterkleindochter Kiki 1964. 
Bron: archief auteur.

Voor de grootouders van beide kanten was het een blijde gebeurtenis, vooral mijn 
vader was verrukt van Kiki. Ik kon mij niet herinneren, dat hij zich erg met zijn 
kinderen had bemoeid, waarschijnlijk kwam het door zijn drukke werk, maar voor 
Kiki had hij altijd tijd!
Op een dag hoorde Daisy, die in de keuken bezig was, Kiki in haar grote box 
praten. Nieuwsgierig geworden ging ze toch even naar de woonkamer en zag tot 
haar verbazing opa Kwee gezellig met Kiki in de box babbelen! Vader was 
kennelijk naar binnen geslopen en stilletjes over de leuning van de box 
geklommen...

Schoonvader Pang vertrok naar Singapore, om daar en ook in Serawak nieuwe 
vestigingen te openen. Het kwam echter niet zover, omdat Bung Karno inmiddels 
zijn 'Ganyang Malaysia!’ oftewel ‘Vernietig Maleisië!’- politiek was begonnen. 
Toen op 31 augustus 1963 onder zware druk van de Engelsen de ‘Federatie 
Maleisië’ werd opgericht, waarbij een defensieverdrag met Groot-Brittanië werd 
gesloten en Maleisië toetrad tot het Britse Gemenebest, weigerde Indonesië deze te 
erkennen. Vooraf hebben vele onderhandelingen tussen Maleisië, de Filippijnen en
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Indonesië plaats gevonden, maar een van de belangrijke oorzaken was, dat Bung 
Kamo de Federatie Maleisië als een ‘neo-koloniale’ creatie van de Engelsen 
beschouwde, bedoeld om de Britse belangen in Zuidoost-Azië veilig te stellen. 
Indonesië werd als het ware ingeklemd tussen twee Britse Gemenebestlanden, 
Maleisië en Australië! De diplomatieke- en handelsbetrekkingen tussen Indonesië 
en Maleisië en ook Singapore werden verbroken. Over en weer werden de 
Indonesische ambassade in Kuala Lumpur en de Britse en Maleisische ambassades 
in Jakarta door demonstranten bestormd en met stenen bekogeld! Ik was 
ooggetuige van de joelende en dreigende demonstranten voor het nieuwe gebouw 
van de Britse ambassade, schuin tegenover Hotel Indonesia. De hekken werden 
bestormd en omvergelopen, de auto van de ambassadeur Gilchrist werd in brand 
gestoken, het meubilair, waaronder de ambassadeurszetel met het Britse wapen 
erop, door het raam van de verdieping naar beneden gegooid en ook in brand 
gestoken!
In de Indonesische kranten stond, dat de Britse ambassadeur laconiek opmerkte: 
“Please kill me first, before you burn me!”... Britse bedrijven werden door de 
werknemers bezet en ondernemingen onder toezicht van het leger gesteld. Binnen 
24 uur landden Britse vliegtuigen in Kemayoran om Britse staatsburgers naar 
Singapore te evacueren.

Gezien de gespannen situatie in Indonesië, dorst schoonvader Pang. die zich in 
Singapore bevond, niet naar Jakarta terug te keren. In afwachting van de verdere 
ontwikkelingen, besloot hij voorlopig naar Hong Kong uit te wijken. 
Schoonmoeder wilde zich bij haar man in Hong Kong voegen en het huis aan de 
Jalan Sriwijaya werd verkocht aan de Algerijnse ambassade.
De zaken werden waargenomen door een jongere broer van schoonvader Pang 
Tjian Liong, die van Bandung naar Jakarta verhuisde. Hij kocht twee naast elkaar 
gelegen nieuwbouw huizen aan de Jalan Kebon Kacang, een smalle zijweg van 
Jalan Kyai Wahid Hasyim. Het ene huis was bestemd voor hem en zijn gezin, het 
andere voor ons. Een invalide broer van Daisy, Kocing en een zusje Hian, trokken 
bij ons in.
Mijn eerste auto, een Peugeot 404, was een heerlijk te besturen wagen. Zeer elegant 
en soepel. Helaas waren de onderdelen moeilijk verkrijgbaar en kreeg ik er weinig 
voor terug bij inruil met een Fiat 1800. Fiat was meer bekend en gewild in 
Indonesië.
Na een aanrijding bij een kruising, waarbij de tegenpartij door rood licht reed, werd 
de Fiat in de linkerflank zwaar beschadigd. Gelukkig was er een getuige, de heer 
Tan Tik Ho uit Kebayoran, die bereid was tijdens de rechtszitting te getuigen. Mijn 
Fiat werd door een kleinere VW-Kever vervangen, wat handiger was in het smalle 
straatje waar we toen kwamen te wonen.
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Bij het eerste bezoek van Sutiko aan Kebon Kacang, kreeg hij tijdens de rondgang 
een onbehaaglijk gevoel. Hij vertelde, dat er in de bijgebouwen een ‘unheimische 
sfeer' hing. Dat beloofde weinig goeds voor de toekomst... Inderdaad begonnen 
hier onze eerste huwelijkse perikelen. Daisy was zeer verwend en gewend om alles 
te krijgen wat ze wilde. Nu het allemaal wat minder werd, werd het voor haar 
moeilijk om de tering naar de nering te zetten.

Door de hollende inflatie stelde ik aan Soenarjo voor om zoveel mogelijk in 
vastgoed te beleggen, waar hij grif op inging. Zo hebben we het huurhuis van mijn 
vader aan de Jalan Haji Wasyid 19 in Bandung gekocht, waardoor hij van de steeds 
dalende huurwaarde werd verlost. Ook een stuk bouwgrond in Blok P Kebayoran 
werd door Estetika verworven.
Het werd ook tijd om zelf een huis te bouwen. Aan de Jalan Panglima Polim VIII 
heb ik een vervallen huis ontdekt, dat gesloopt kon worden. Het was een klein 
perceel, maar daarop kon ik een eenvoudige woning met twee slaapkamers en een 
carport projecteren. Door de slechte staat kon ik het voor een schappelijke prijs 
kopen. Panglima Polim VIII was een zijstraat, die uitkwam op de grote Panglima 
Polim Raya, dus het lag strategisch goed.
Het ontwerp was snel gemaakt, het werd een introverte woning met een doorgaande 
gesloten wand, die vanuit de woonkamer een binnentuin omsloot. Deze wand werd 
bekleed met grijsgroene natuursteen in horizontaal verband. Een vierkant raampje 
van de woonkamer was de enige opening in de wand. Met witte kiezels en 
kalistenen ‘stepping-stones’ heb ik de binnentuin als een verstilde Japanse tuin zelf 
aangelegd. Het schilddak werd afgedekt met donkere hardhouten ‘sirap’ (leien), 
uiteraard met brede overstekken. Onze vertrouwde meubelmaker Ho Yuk was 
tevens een klein aannemertje en hij was bereid om dit huis te bouwen. De 
bouwvergunning was snel geregeld, plannen van ‘zuivere’ architecten werden 
doorgaans snel goedgekeurd, er waren toen nog niet zoveel...

Grote opdrachten kwamen niet verder dan de eerste paal, bij prestigieuze projecten 
was een mooie perspectieftekening het belangrijkst! De economische situatie van 
het land verslechterde steeds meer.
Bung Karno heeft op de plek, waar zijn vroegere villa aan de Pegangsaan Timur 
stond en de onafhankelijkheid van Indonesië werd geproclameerd, een ‘Gedung 
Pola’ of ‘Blauwdrukken-gebouw’ door Silaban laten ontwerpen. Hier werden alle 
prestigieuze plannen, waarvan vele niet verder kwamen dan blauwdrukken, 
geëxposeerd, in de vorm van maquettes en perspectieftekeningen. Op zich een 
modern gebouw met zonweringen, maar toch een triest monument van goede 
voornemens...
Ik kwam tot de conclusie, dat we ons meer op de particuliere sector moesten
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richten. Wel minder prestigieus, maar wel financieel haaibaai'. Uiteindelijk hadden 
we de verantwoordelijkheid voor onze medewerkers en hun gezinnen.
Hierin verschilden Soenarjo en ik duidelijk van mening. Hij vond dat we bereid 
moesten zijn om te participeren aan ‘Nation building’, waarop ik zei dat het een 
het ander niet hoefde uit te sluiten. Het renovatieplan van Suyudi voor het 
restaurant ‘Braga Permai’, het vroegere ‘Maison Bogerijen’ aan de Jalan Braga in 
Bandung ondervond wat problemen bij de gemeente. De betreffende ambtenaar ir. 
Liem Khe Lien, een civiel-ingenieur, schreef dat hij het plan graag met de architect 
wilde bespreken. Aangezien Suyudi als hoofd van de afdeling Bouwkunde aan de 
ITB ‘geen tijd’ had, moest ik wel opdraven. Het probleem was dat de nieuwe 
voorgevel twee meter naar buiten was geplaatst, wat door het grote terras mogelijk 
zou zijn. Aan weerskanten bevonden zich echter op de begane grond zij-etalages 
van de belendende winkels, die hierdoor werden afgeschermd! Door de voorgevel 
op de begane grond twee meter naar achteren te zetten en de verdieping wel te laten 
uitkragen was het probleem opgelost. En kon de bouwvergunning worden verleend. 
Tegelijk nam ik de gelegenheid waar om ons bijkantoortje in Bandung te bezoeken. 
Er was niemand, toen ik binnen kwam. Bij de twee tekenmachines was er een 
waarop een tekening bevestigd was. Tot mijn verbazing zag ik een tekening wat ik 
niet herkende, het bleek een schetsontwerp te zijn voor een luchthaven op Bali! 
Eronder stond ‘architect: Dipl.-Ing. Suyudi’. Een privé-opdracht, die in ons kantoor 
werd getekend! Terug in Jakarta besprak ik het met Soenarjo. Gezien de goede 
naam van Suyudi, besloten we om hem ‘gezichtsverlies’ te besparen, ons bijkantoor 
in Bandung maar op te heffen en het verder daarbij te laten. De doelstelling om in 
het Bandungse acquisitie te plegen, was toch mislukt.

Mevrouw Toeti Soenarjo handelde ook in juwelen en onroerend goed. Als kapitaal 
werden via Soenarjo bedragen uit de bankrekening van Estetika opgenomen, 
zonder enige schriftelijke verantwoording. Met de accountant moest ik jaarlijks de 
jaarcijfers voorbereiden en deze vroeg uiteraard waarvoor de geldopnames van 
Soenarjo bestemd waren. Toen ik Soenarjo om verantwoording vroeg was het 
antwoord: “We zijn toch van mening, dat vanwege de hollende inflatie het geld 
belegd moest worden en dat doet mijn vrouw. Trouwens, het geld van Estetika is 
van ons beiden, dus het komt wel goed!” Het echtpaar Soenarjo kon helaas privé- 
belangen niet onderscheiden van zakelijke belangen! Als ik bij hem aandrong om 
een jaarlijkse aandeelhoudersvergadering te houden, wat statutair voorgeschreven 
was, was zijn argument steeds dat wij de twee enige aandeelhouders waren en 
Sutami en Sutiko de twee commissarissen, dus dat hoefde niet. Alles werd 
vooruitgeschoven en uitgesteld.
Omdat schoonvader Pang voorlopig niet terugkeerde en ik niet zeker was hoe zijn 
zaken er voor stonden, drong ik er bij Soenarjo op aan om het kantoor van Estetika,
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dat nog steeds in de garage van schoonvader aan de Jalan Palatehan gehuisvest 
was, te verhuizen. Ik wees hem op het feit, dat zijn vrouw onroerend-goed makelaar 
was en toch best een geschikt pand voor Estetika zou kunnen vinden.
Hij probeerde de zaak weer voor zich uit te schuiven. Ik kwam tot de verdrietige 
conclusie, dat het nu tijd was geworden om met mijn compagnon te breken en de 
boedel te scheiden. Helaas had hij een totaal andere opvatting van normen en 
waarden dan ik. Er volgde een lange touwtrekkerij, dat bijna twee jaar voortduurde! 
Omdat hij Estetika op eigen kracht wilde voortzetten, zou hij mij eerst moeten 
uitkopen. Hij wilde de boedel eerst tot op de laatste cent laten taxeren, hoewel hij 
zeer goed wist, dat het onmogelijk was door de hollende inflatie. Over mijn 
‘goodwill’ als oprichter van het buro en mijn relaties als startkapitaal werd 
gemakshalve maar gezwegen!

Thuis kwam het ook tot grote spanningen.
Op een gegeven moment liet Daisy zich ontvallen, dat ze een uitnodiging had van 
haar ouders om naar Hong Kong te gaan. Ik voelde me aan alle kanten in de steek 
gelaten en het werd een heftige ruzie. Schoonvader schreef daarop, dat het beter 
voor haar was om een tijdje ‘vakantie’ te nemen om de lucht te klaren. Daisy 
vertrok met Kiki naar Hong Kong en de woning in Kebon Kacang werd door Oom 
Pang Tjian Liong verkocht. Sutiko’s ‘unheimische’ gevoelens bij het bezoek aan 
dat huis bleken juiste voortekenen te zijn!

Ik nam voorlopig weer mijn intrek bij mijn ouders, in afwachting van het huis op 
Panglima Polim, wat in aanbouw was. Met mijn eerste tekenmachine startte ik 
opnieuw in de garage van mijn ouders.
Ir. Lie Kwie Bouw van Mantrust verstrekte mij een nieuwe opdracht voor een 
ananas-fabriek in Lampung op Sumatra.
Op een dag verscheen een jongeman in bluejeans, in een jeep. Hij stelde zich voor 
als Lie Bok Thiam, jongste zoon van Lie Tjiauw Jo, eigenaar van JOF Metal 
Works. Hij refereerde naar het huis van mr. Wilopo met de uitkragende 
ingangsluifel en vroeg mij een woonhuis voor hem op Jati Petamburan te 
ontwerpen. Ook met zo’n luifel!
Na bezichtiging van het bouwterrein, een groot hoekperceel, werd het programma 
van eisen besproken. Een huis met twee ingangen, twee garages en bestaande uit 
drie vleugels. De eerste vleugel was bestemd voor zijn bejaarde ouders met eigen 
living, eetkamer, slaapkamer, keuken en dienstruimten, de tweede voor hemzelf en 
zijn toekomstige vrouw en de derde vleugel voor zijn twee ongehuwde zusters.
Lie Bok Thiam was een snelle jongen. Hij had weinig woorden nodig, na 
goedkeuring van de tekeningen werd het huis direct uitgevoerd! Een deel van het 
meubilair heb ik ontworpen. Voor de bar schakelde ik de jonge schilder Ipe Ma’ruf
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in om een wanddecoratie te schilderen. Ipe was autodidact en schilderde opvallend 
kleurrijke taferelen.
Er kwam onverwachts een jongere collega ir. Tan Thwan Liem. afkomstig uit 
Surabaya, die mij voorstelde om met hem samen te werken. Hij zou de 
projectontwikkelaar zijn en mij ontwerpopdrachten verstrekken. De projecten deed 
hij in eigen beheer, hij was een eigenbouwer. Zijn bouwbedrijf noemde hij ‘C.V. 
Griya". Daar zag ik wel wat in.
Een van de eerste opdrachten was een verbouwing van een woonhuis van de heer 
Tan Gow Kie, eigenaar van een accufabriek en een goede kennis van schoonvader 
Pang, in de Pegangsaanbuurt. Op het eerste gezicht een vrij eenvoudige opgave, 
maar tijdens de rit behoorlijk lastig, omdat er veel kleine details waren, die 
minutieus gerenoveerd moesten worden. Het vereiste veel controle en de heer Tan 
was niet een van de makkelijksten!
Mijn goede vriend Thung Kim Tjoei of Adhyatman, die privé-secretaris van Adam 
Malik was geworden, verblijdde mij met een opdracht voor een kleine privé-villa 
voor Adam Malik in Blok P in Kebayoran. Adam Malik was minister van Handel 
en woonde in zijn ambtswoning, tevens kantoor aan de Jalan Diponegoro in de 
chique Mentengbuurt. Hij had een drukke practijk en het was een komen en gaan 
van bekende Indonesiërs uit de handelswereld.
De villa van Adam Malik in Blok P Kebayoran kwam in uitvoering. Thwan Liem 
was bereid om het werk aan te nemen. Hij nam een oude ervaren uitvoerder in 
dienst, die vroeger nog bij het gerenommeerde ingenieursbueau-en 
aannemingsbedrijf Reyerse De Vries & Selle De Bruyn heeft gewerkt en een 
geweldige aanwinst bleek te zijn. Ook de inrichting met bijbehorend meubilair heb 
ik ontworpen en werd door Ho Yuk uitgevoerd.
Tussen Bung Karno en Adam Malik ontstond een sfeer van wantrouwen. Bung 
Karno ging zich meer richten op de Volksrepubliek China en de PKI, de 
Indonesische Communistische partij begon steeds meer invloed te krijgen op Bung 
Karno dankzij zijn ‘Nasakom’ ideeen. ‘Nasakom’ was een acroniem van 
Nasionalis, Agama, Komunis, een ideaal van samenwerking van Nationalisten, 
Religieuze partijen en Communisten. Adam Malik was lid van de Partai Murba, een 
Trotzkiistische partij en niet bepaald bevriend met de PKI. De Partai Murba werd 
begin 1965 verboden en Adam Malik werd op een zijspoor gezet. Van minister van 
Handel werd hij minister van Staat, meer een ere- dan een inhoudelijke functie. Om 
hem in de gaten te kunnen houden, werd zijn nieuwe kantoor in het complex van de 
Sekretariat Negara (Staatssecretariaat) bij het presidentiële paleis Merdeka 
gevestigd. Mij werd de nieuwe inrichting van dit nieuwe kantoor toevertrouwd. Het 
plan werd wel uitgevoerd, maar voor zover ik weet heeft Adam Malik nauwelijks 
van dit kantoor gebruik gemaakt.
Privé leed ik onder de eenzaamheid, ik miste Kiki heel erg. Hoewel ik voldoende
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werk had, was ik geestelijk moe en depressief. Ik zocht naar houvast in het leven en 
probeerde mijn verdriet in het werk te begraven.
Met mijn nicht Nel, de tweede dochter van twakoh Kee Seng, die samen met haar 
man Giok Ho een supermarkt aan de Jalan Jawa runde, besprak ik mijn privé 
problemen. Ze was een vrome Katholiek, die ik kon vertrouwen. Ik vertelde haar 
over mijn wonderbaarlijke genezing van de tuberculose en dat ik door de 
vriendschap met Katholieke medepatiënten zoals Fred Oei en Harry Tan, vaak naar 
de mis meeging in de kathedraal van Bandung. Ik heb toen ook een tijdje 
cathechisatie gevolgd bij een studentenpater. De serene rust, die van het klooster 
uitging heeft mij erg geraakt. Omdat er nog zoveel vragen voor mij onbeantwoord 
bleven, heb ik mij toen nog niet willen laten dopen. Nel adviseerde mij om contact 
op te nemen met pater Bastiaanse van haar parochie. Pater Bastiaanse was een 
rustige, vriendelijke man, die heel goed kon luisteren. Zo’n iemand had ik op dat 
moment nodig.
Uiteindelijk heb ik weer cathechisatielessen genomen en besloot mij te laten dopen. 
Ik heb Nel gevraagd om bij de doopplechtigheid mijn peetmoeder te worden.
De nogal verwaarloosde parochiekerk Santa Maria Ratu aan de Jalan Senopati II 
no. 62 in blok Q Kebayoran Baru heb ik qua interieur van frisse kleuren voorzien 
en het priesterkoor gerenoveerd. Het altaar, met het tabernakel er in gebouwd, werd 
bekleed met grijs marmer. De metalen tabernakelkast met fluwelen gordijntje zag 
er oubollig uit en ik beloofde in plaats van het gordijntje een bronzen deur te laten 
maken.
In 1967 heb ik de edelsmid Poulisse in Rotterdam naar mijn ontwerp een bronzen 
deur met een abstract reliëf laten vervaardigen. Via de missie-procuur in Nijmegen 
werd het naar Kebayoran verstuurd. Een jaar later was mijn geschenk in het 
tabernakel geplaatst.
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Vivere Pericoloso
Tijdens zijn jaarlijkse redevoering op onafhankelijkheidsdag 17 augustus 1964 
noemde Bung Karno in het vuur van zijn betoog dit het ‘jaar van gevaarlijk leven' 
of ‘tahun vivere pericoloso', ‘tavip’. Een profetische uitspraak, want dit werd het 
laatste jaar, waarin Bung Karno als president nog volledig de touwtjes in handen 
had.
Mijn geschil met Soenarjo begon te escaleren. Estetika was verhuisd naar een 
paviljoen in de Jalan Telukbetung en hoe ik ook probeerde met Soenarjo tot een 
oplossing te komen, hij ontweek me steeds onder het mom van het ‘te druk’ te 
hebben. Zelfs thuis kon ik hem niet ontmoeten, ik werd dan door zijn vrouw Toeti 
afgewimpeld, die zei dat hij er niet was. Toen ik opmerkte, dat zijn auto er wel 
stond, antwoordde ze dat hij door ir. Sutami, toen minister van Openbare Werken, 
was afgehaald!
Zelfs mijn VW Kever, wachtend op reparatie en bij mijn ouders thuis geparkeerd, 
werd door tekenaars van Estetika in opdracht van Soenarjo op sleeptouw 
weggevoerd! De hele Estetika- inventaris moest bij elkaar blijven, todat de 
definitieve verdeling na taxatie plaats gevonden had...
Toen ik van de aannemer Ho Yuk over het huis op Panglima Polim vernam dat 
Toeti Soenarjo hem gevraagd had: “Wanneer komt mijn huis klaar?” vond ik dat de 
limiet bereikt was.
Met Sutami, die ik altijd vanwege zijn genialiteit en eerlijkheid bewonderd en 
gerespecteerd had, kwam ik overeen dat hij in deze vervelende kwestie zou 
bemiddelen.
Na anderhalf jaar zag ik Soenarjo weer voor het eerst op het kantoor van minister 
Sutami! Deze maande Soenarjo aan om de kwestie nu tot een oplossing te brengen 
en vroeg hem waar toch het probleem lag. Soenarjo kwam met zijn bekende 
argument dat hij alleen met een taxateur de boedel kon verdelen. Sutami verzocht 
hem om alvast het huis aan de Panglima Polim aan mij toe te wijzen. De rest zou 
dan later volgen. Onder toeziend oog van Sutami moest Soenarjo de overdracht 
van de woning aan mij ondertekenen. Met dankbaarheid denk ik terug aan de 
integere Sutami, die helaas veel te jong overleden was.

Volgens plan werd mijn woning door Ho Yuk keurig opgeleverd. Meestal kon hij 
geen nee zeggen en beloofde dan braaf dat de afgesproken datum wel gehaald kon 
worden. Als het niet lukte en hem gevraagd werd wanneer het wel klaar was, was 
het antwoord steevast “Besok!” of “Manana!” De goede man keek je zo hulpeloos 
aan. datje nooit boos op hem kon worden!
De inwijding van mijn huis had ik met mijn doopfeest laten samenvallen. Behalve
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mijn ouders waren Nel, Giok Ho en pater Bastiaanse aanwezig, die het huis 
inzegende. Heel belangrijk vond ik het persoonlijk contact tussen een pastoor met 
zijn parochianen. Dat was zeker bij pater Bastiaanse het geval, hij kende zijn 
parochianen persoonlijk, hij was zeer betrokken bij hun wel en wee. Wederzijds 
was het ook zo, als hij erg ziek was kreeg hij van de parochianen niet alleen 
bezoek, maar ook eten! Deze betrokkenheid miste ik, toen ik later in Holland 
woonde.
Met behulp van mevrouw Kwee Tat Tjiak kocht ik een tweedehandse Opel-van en 
ik nam een Chinese chauffeur, Koen, in dienst. De jongen kwam uit Midden-Java 
en had een SMA (Hogere Middelbare School)-diplorna, maar kon in Jakarta 
nergens werk vinden. Aangezien hij geen onderdak had, mocht hij in een van de 
dienstvertrekken slapen.

We kregen een brief van mijn broer Hin Houw dat hij in een Oostduitse 
gevangenis zat, omdat hij een ‘overtreding van de wetten van de DDR’ zou hebben 
begaan! De brief bleek later gedicteerd te zijn door zijn ondervragers en werd in 
het Duits gesteld. Mijn ouders waren hevig geschrokken en mijn vader heeft zijn 
relaties, die misschien zouden kunnen bemiddelen, ingeschakeld. Een van hen was 
Adam Malik, die later minister van Buitenlandse Zaken onder president Soeharto 
werd en de DDR- regering verzocht om clementie te betrachten. Echter zonder 
resultaat.

Een ongeluk komt nooit alleen. Oma Boen Kee, die op Cicendo woonde bij oom 
Piet en zijn gezin, was op een avond naar beneden gevallen van de achtergalerij, 
die veel hoger lag dan de tuin. Haar heup was gebroken en ze werd opgenomen in 
het Chung Hua I Yen ziekenhuis. Ik spoedde mij naar Bandung om haar op te 
zoeken. De heupoperatie was niet helemaal gelukt en ze kreunde alsmaar van de 
pijn. Ik logeerde in Hotel Tarnan Sari aan de Jalan Merdeka. toen nog het bezit van 
de familie Kwee Tat Tjiak.
Ze kreeg steeds pijnstillers en had op den duur geen eetlust meer. Net daarvoor had 
ik voor oma een nieuwe matras gekocht, die ze nog nooit gebruikt had en ik vroeg 
haar waarom. “Als ik dood ga, wil niemand meer dat matras gebruiken, straks 
kunnen mijn kleinkinderen dat nieuwe matras nog gebruiken!” Oma was in 
tegenstelling tot haar man erg zuinig, na opa’s faillissement was dat alleen maar 
verstandig.
Het was duidelijk, dat ze niet meer verder wilde leven. Ze wilde niet meer eten, ze 
vreesde invalide te worden en wilde niemand tot last zijn. Ik zocht haar elke dag 
op, haar koortsige ogen werden vochtig als ze me zag en haar vermagerde hand 
omklemde stevig de mijne.
Eens vroeg ze: “Wanneer komen Daisy en Kiki terug? Wanneer komt Hin Houw



182

thuis?” Kennelijk miste ze hun erg op dat ogenblik.
Het meest frappante was toen ze me vroeg om de kleine familie-altaartafels mee te 
nemen, waar ik ook naar toe zou gaan. Ik had toen nog geen idee om weg te gaan, 
maar ze voorspelde: “Je gaat weg, naar een heel ver land. Neem de altaartafels, als 
herinnering aan mij!” Een fijnzinnig geschilderd portret van haar vader, mijn 
overgrootpa Tan Peng Jauw, had ze me al eerder geschonken.

De avond voor haar dood kwam oom Hoe Lo naar het hotel om me te 
waarschuwen, dat het einde nabij was. Ze was de volgende ochtend rustig 
overleden. Mijn liefste oma was niet meer. mijn verdriet was onbeschrijfelijk.
Ze werd thuis op Cicendo opgebaard. Moeder kon zoals gewoonlijk niet komen en 
werd met haar bundeltje gevouwen kleren vertegenwoordigd. Vader en de rest van 
de familie waren allemaal aanwezig. De familie Pang was vertegenwoordigd door 
oom Pang Tjian Liong. Een zee van bloemen omringde de kist. mevrouw Kwee Tat 
Tjiak bracht een prachtig boeketje van orchideeën mee. Geen zware Chinese kist 
als bij opa, ook geen Chinese vaandels meer, alles was practischer geworden.
Ze werd in dezelfde tombe bij haar man op de Chinese begraafplaats Cikadut 
begraven. In leven hadden ze samen lief en leed gedeeld, na de dood waren ze 
weer gelukkig herenigd.

Via via leerde ik Jacob Vredenbregt kennen, een Nederlandse culturele 
antropoloog, die werkzaam is geweest op de koffie- en rubberplantages in Oost- 
Java en als docent was verbonden aan de Universiteit van Surabaya. Een grote 
joviale kerel, die je van verre al kon horen bulderen en lachen en de meest 
scabreuze grappen kon vertellen! We raakten bevriend en hij placht tijdens zijn 
bezoeken aan Jakarta bij mij thuis op Panglima Polim telogeren.
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De gebeurtenissen van 1965
Hoewel ik me niet bezig hield met politiek, las en hoorde je via de kranten en de 
radio toch over de toenemende tegenstellingen tussen de arbeiders en arme boeren 
gesteund door de PKI tegen het leger en de grondeigenaren, vaak fundamentele 
Moslims. Natuurlijk kreeg de PKI veel aanhang onder de arme boeren, omdat ze 
als enige partij landhervormingen beloofde. Van een klassenstrijd ontaardde deze 
ook tot een religieuze of zelfs een politieke strijd. Het groeide uit tot een 
confrontatie met de communisten! Het bleek een voorbode te zijn van een van de 
gruwelijkste gebeurtenissen in het tropische paradijs!

Op 1 oktober 1965 hoorde ik via radio RRI Jakarta over de instelling van een 
‘Revolutionnaire Raad' met steun van de strijdkrachten, onder leiding van 
luitenant-kolonel Untung van de Cakrabirawa, de speciale garde van de president. 
Via het bezette radiostation verklaarde men, dat deze een preventieve actie was om 
een staatsgreep tegen de president te voorkomen. Deze beweging is bekend 
geworden als 'Gerakan Tigapuluh September ' of 'G-30-S' of 'Gestapu'.
Er circuleerden eerder geruchten over een ‘Generaalsraad’, die het bewind van de 
toen in slechte gezondheidstoestand verkerende Bung Karno wilde overnemen, 
waarschijnlijk op de komende ‘Legerdag’ op 5 oktober 1965.
Het bleek, dat in de nacht van 30 september op 1 oktober 1965 zes generaals en 
een luitenant waren ontvoerd en vermoord in Lubang Buaya (Krokodillengat) nabij 
de luchtmachtbasis Halim. De PKI zou bij de voorbereiding betrokken zijn. 
Verhalen deden de ronde, dat de daar verzamelde Gerwani, de communistische 
vrouwen, een macabere dans bij de dode generaals opvoerden en met scheermesjes 
de geslachtsdelen en ogen hebben bewerkt! De artsen, die autopsie hebben verricht, 
ontkenden deze verzinsels, er werden alleen schotwonden geconstateerd. Zelfs de 
Amerikaanse CIA heeft dit later in hun publicaties als onjuist bevestigd.

De slecht voorbereide coup werd reeds binnen een dag door generaal-majoor 
Soeharto van de Kostrad, de Strategische kommando, in de kiem gesmoord. Het 
werd een tegencoup van de rechtse militairen en fundamentele moslims tegen de 
communisten en vermeende communisten.
In een radiorede vergeleek Bung Karno de gewelddadigheden na de moord op de 
generaals als “Ratten, die aan een taart hebben geknabbeld en om ze te straffen 
werd het hele huis in brand gestoken!’’ Deze poging om de gebeurtenissen tot de 
juiste proporties terug te brengen, werd door zijn tegenstanders als ‘goedpraterij’ 
beschouwd! Bung Karno signaleerde ook, dat persoonlijke vetes onder het mom 
van ‘zuivering van Gestapu-elementen’ werden uitgevochten!
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Zijn tegenstanders zagen toen hun kans om een eind te maken aan de macht van 
Bung Karno.

Studenten, verenigd in de KAMI, gingen de straat op en eisten de ontbinding van 
de PKI, herziening van het kabinet en verlaging van de benzineprijs en die van de 
eerste levensbehoeften. Pro-Soekarno studenten verenigd in de Barisan Soekarno, 
voornamelijk uit de PNI-gelederen, gingen tot tegenacties over. Er ontstonden 
relletjes tussen de studenten-actiegroepen onderling en ook tegen het leger. Een 
gereorganiseerde kabinet besloot de KAMI te verbieden. Weldra ontstond de 
KAPPI, een actiegroep van middelbare scholieren, die de demonstraties voortzette.

Bung Karno bleef in het begin als president in functie. Langzaam maar zeker 
werden hem zijn bevoegdheden afgenomen. In feite was er sprake van een 
sluipende generaalscoup. Op 11 maart 1966 verstrekte hij onder dwang van de 
militairen volmacht aan generaal Soeharto om ‘alle maatregelen te treffen, die hij 
nodig achtte om een sfeer van rust en stabiliteit te treffen.' Dit ‘Bevelschrift van 11 
maart’, als acroniem ‘Supersemar’ genoemd, werd door beide partijen verschillend 
geïnterpreteerd. Tot nu toe is het origineel ‘zoekgeraakt’! Nog diezelfde nacht heeft 
Soeharto de PKI verboden, wat niet de bedoeling van Bung Karno was. Deze vond 
dat het niet zomaar kon zonder eerst een diepgaand onderzoek in te stellen. Het 
kabinet werd ‘gezuiverd’ en Soeharto trad toe als vice-premier ad interim. Vele 
ministers, die verdacht werden van betrokkenheid bij de Gestapu, werden 
gearresteerd. Bung Karno werd op 8 maart 1967 van zijn presidentiële 
bevoegdheden ontdaan en Soeharto werd waarnemend-president. De MPRS 
benoemde generaal Soeharto in 1968 tot president.
Bung Karno, de Vader des vaderlands, overleed eenzaam en tragisch in 1971 in 
villa Yaso, het huis van zijn vrouw Dewi.

Een traumatische golf van verdachtmakingen teisterde het land. Alles wat naar 
‘links’ of ‘pro-Soekarno’ rook werd gauw als ‘communist’ bestempeld. Iedereen 
werd voorzichtig , zelfs onder oude vrienden trad soms argwaan en angst voor 
verraad op. Behalve echte PKI-leiders , die vaak vermoord en hun kantoren 
vernield of verbrand werden, waren ook vermeende ’linkse’ sympathisanten vaak 
het slachtoffer van laster of persoonlijke wraak. Vaak werden mensen zonder vorm 
van proces gearresteerd en naar het eiland Buru verbannen.
In tijden van politieke en economische spanningen, kon de volkswoede zich weer 
ontladen tegen de Chinezen. Hun bezittingen werden daarbij vernield of 
geconfisceerd. De ‘Res Publica’ universiteit, opgericht door de Baperki, een 
Chinese overlegorganisatie voor het Indonesisch staatsburgerschap, die de volle 
steun van Bung Karno kreeg, werd als ‘communistisch’ bolwerk in brand gestoken.
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Prominenten van de Baperki en docenten van Res Publica werden gearresteerd. 
Vele hoger opgeleide Chinezen verlieten het land, vanwege de onveilige en 
onzekere situatie.
Onder druk van de omstandigheden heb ik een schikking met Soenarjo over de 
boedelscheiding van Estetika ten faveure van hem moeten treffen. Soenarjo is een 
paar jaar later aan een verstikkende ziekte overleden, derhalve vind ik het niet 
passend om hier verder op in te gaan.

Ik besloot het noodlot niet af te wachten.
Met pijn in mijn hart besloot ik elders een nieuw bestaan op te bouwen. Een van de 
zwaarste beslissingen in mijn leven, ik zal mijn ouders en mijn familie moeten 
achterlaten.
Zoveel generaties eerder had een voorvader uit China ook zijn land verlaten en 
dacht in het prachtige rijk van Insulinde aan een mooie toekomst te kunnen 
bouwen.
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Afscheid van het paradijs

Buitenlandse vrienden, ex-schoolgenoten en architecten, die ik via Pierre Vago en 
de UIA had leren kennen, had ik aangeschreven. Ook Pierre Vago, die mij direct 
wilde helpen en mij uitnodigde om naar Parijs te komen.
Het enige land in Europa, waar men met een Indonesisch paspoort zonder visum 
gedurende drie maanden kon verblijven, was toen Westduitsland. Mijn ex- 
klasgenoot van de Lagere school Oei King Han, bood mij zijn hulp aan. Op het 
architectenbureau in Keulen, waar hij werkte, kon ik terecht en ik zou voorlopig in 
zijn flat kunnen logeren.
Aan Daisy, die inmiddels met haar ouders en kleine Kiki van Hong Kong naar 
Macau waren verhuisd, had ik mijn voorgenomen plan geschreven. Het zou 
verstandig zijn. dat ze daar bleef, totdat ik wat meer vastigheid had. Ik hoopte, dat 
als we in een vreemd land een nieuw bestaan moesten beginnen, ze 
verantwoordelijker en zelfstandiger zou worden. Ze ging akkoord en zou daar 
blijven wachten, totdat ik mij ergens kon vestigen.
Mijn moeder had een voorgevoel, dat ik niet zover als Amerika of Canada terecht 
zou komen, hooguit in Europa...
Ze had een sterke band met haar kinderen, als Hin Houw ziek was en hetzelfde gold 
ook voor mij toen ik nog in Bandung studeerde, voelde ze zich onbehaaglijk en kon 
niet slapen!

Een vriend, Djoko Utomo uit Bandung, die Indonesisch onderwees aan 
Amerikanen, nam me mee naar een lezing van ene dr. Robert (Bob) J. Kimball in 
Hotel Indonesia. Een culturele antropoloog, die onderzoek deed in Indonesië. Hij 
kwam sympathiek over en nodigde mij uit in zijn fraaie woning in Kebayoran, een 
instantiewoning van de Amerikaanse ambassade. Zijn boekenkasten waren gevuld 
met literatuur en kunstboeken. Veel Chinees antiek sierde het huis en 
antiekhandelaren kwamen vaak bij hem hun waar aanprijzen. Ook Indonesische 
kunst interesseerde hem, hij maakte dia’s van mijn moderne Indonesische 
schilderijen. "Om bij lezingen over Indonesische kunst te vertonen,” zei Bob. Hij 
kende vele Chinese artsen, o.a. een aangetrouwde neef van mij, de neuroloog dr. 
T.T. Ouw. Kennelijk was hij een belangrijk persoon, bij zijn afscheidsfeest had de 
minister van Gezondheid hem een gamelanopvoering als gebaar van waardering 
aangeboden. Omdat hij betrouwbaar overkwam, vertelde ik hem van mijn plannen 
om naar het buitenland te gaan. Spontaan bood hij mij aan te bemiddelen om naar 
de V.S. te emigreren en dat hij hiertoe al zijn relaties zou inschakelen. Ook dat hij 
vijftig kubieke meter tot zijn beschikking had om zijn inboedel naar de V.S. te
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verhuizen. Ik zou een deel kunnen gebruiken om voorlopig boeken etc., die ik 
onmogelijk als bagage in het vliegtuig kon meenemen, toch het land uit te krijgen. 
Dankbaar maakte ik er gebruik van en gaf hem veertig van mijn belangrijkste 
architectuur-boeken en een antiek Chinees altaarkleed uit familiebezit mee. Hij gaf 
me het adres van zijn moeder in Jonkers, New York, waar dan de goederen 
voorlopig opgeslagen zouden worden, tot ik wat vastigheid had.

Als laatste project in opdracht van Thwan Liem heb ik een ontwerp voor twee 
villa’s gemaakt in de wijk Tulodong Kebayoran. Bedoeld om te verhuren of 
‘contracteren’, waarbij de huur over een aantal jaren vooruitbetaald werd. Deze 
formule werd toegepast door buitenlandse investeerders, die voor tijdelijke 
woonruimte voor hun buitenlandse medewerkers, zogenaamde ‘expats’ moesten 
zorgen. De ‘Nieuwe Orde’ van president Soeharto heeft Indonesië weer 
opengesteld voor buitenlandse, vooral Westerse investeerders. Voor Thwan Liem, 
nu Benny Santoso, was dit het begin van een lucratieve business, hij behoort thans 
tot een van de succesvolste projectontwikkelaars! Benny en zijn vrouw Sien zijn 
mijn trouwe vrienden gebleven, ik zocht ze altijd op als ik weer in Jakarta kwam.

In juni 1966 vertrok ik van Kemayoran Airport naar Westduitsland, uitgeleide 
gedaan door mijn ouders, zusters en vrienden. Het was een heel moeilijk afscheid. 
Ik was zeer geëmotioneerd toen ik bij het opstijgen van het vliegtuig door het raam 
keek naar mijn groene geboorteland: “Vaarwel paradijs van mijn jeugd, ik weet niet 
waar ik sterven zal!”
Het S(candinavian) A(irlines) S(ystem)-vliegtuig vloog eerst naar Bangkok, waar ik 
zonder visum 3 x 24 uur mocht verblijven. Omdat ik er voor het eerst was. besloot 
ik de toegestane periode te benutten om Bangkok te bezichtigen. Door het 
tijdsverschil had ik niet in de gaten, dat ik deze met een paar uur had overschreden! 
Bij de immigratie was de beambte on verbiddellijk, ik zou een visum moeten 
aanvragen en beboet worden!
Op weg terug naar mijn hotel zag ik plots een Rooms Katholieke kerk en een 
pastorie. Uit voorzorg had Pater Bastiaanse mij een verklaring meegegeven, dat ik 
Katholiek gedoopt was en dat ik in geval van nood hulp kon vragen aan een 
Katholieke missionaris of instelling. Toen ik bij de pastorie aanbelde kwam er een 
vriendelijke blanke pater tevoorschijn, die Engels sprak. Hij hoorde mijn verhaal 
aan, pakte gelijk de telefoon en draaide het nummer van de Immigratie en in rap 
Thais legde hij mijn (niet opzettelijke) miskleun aan de beambte uit. Voor deze 
keer kreeg ik clementie, ik moest terug naar de Immigratie. Ik bedankte de pater 
duizendmaal en vertrok weer. De barse immigratiebeambte schreef een heel verhaal 
in het Thais op mijn paspoort, maar ik mocht met het eerstvolgende vliegtuig weer 
vertrekken! De Heilige Maagd Maria heeft mij niet in de steek gelaten!
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Per Royal Thai Airways landde ik op de luchthaven van Frankfurt. Direct met de 
trein vertrok ik naar Keulen, waar ik hartelijk werd ontvangen door Sien en 
Kinghan. Ze bewoonden een kleine flat in Lindenthalgürtel, ontworpen door de 
bekende prof. Ernst Neufert, de auteur van het standaardwerk ‘Bauentwurfslehre’. 
Het was een hecht gezinnetje met drie schatten van dochters: Ying-ying, Liti en 
Inge.
Ik kon op de bank in de woonkamer slapen, ze hadden geen extra logeerkamer. 
Voor mij geen probleem, ik was erg dankbaar, dat ik onderdak had. De eerste 
nacht, nog niet helemaal bekomen van de emotionele reis, sliep ik 
gewoontegetrouw slecht. De volgende dag meldde ik mij bij de Auslanderpolizei 
voor een verblijfsvergunning.
Helaas kon in Keulen geen verblijfsvergunning voor niet-EEG staatsburgers 
worden verstrekt! Zelfs toen ik aanvoerde, dat ik kon werken bij het 
architectenbureau Heier + Monse in Keulen, bleef het onmogelijk. Van Kinghan 
vernam ik dat elke Duitse stad en deelstaat eigen regels hanteerde!

Behalve Duitsland, had ik nog andere landen op mijn bezoekprogramma, o.a. 
Frankrijk, Nederland en Zweden. Hiervoor had ik reeds visa in Jakarta 
aangevraagd.
In Zweden woonde en werkte mijn oude vriend Fred Oei, die ik in Bandung heb 
leren kennen. Zweden behoorde tot een van de Europese landen met de beste 
sociale voorzieningen en de hoogste belastingen! Het was een blij weerzien in 
Stockholm, Fred was afgestudeerd als elektro-ingenieur en had een goede positie. 
Hij woonde in een appartement in het centrum en ik kon bij hem logeren.
Stockhom bestaat uit eilandjes, die door bruggen met elkaar verbonden zijn. De 
stad zag er oud en grauw uit, met enkele fraaie uitschieters zoals het stadhuis en de 
prachtige beelden van Carl Milles, bijvoorbeeld de Orpheus-fontein voor het 
Concertgebouw en in de Millesgarden. Het interieur van het stadhuis, zoals de 
blauwe zaal en de gouden banketzaal was adembenemend mooi! De historische 
binnenstad, 'Gamla Stan’. bestond uit smalle middeleeuwse straatjes, waar 
autoverkeer verboden was. Mooie boetieks met ‘design’ fleurden het sombere beeld 
wat op. Beroemd waren het ‘Orrefors’ kristal, het 'Kosta Boda’ glaswerk en ‘Boda 
Nova’ roestvrij stalen bestek. Fraai vormgegeven en opvallend door zijn eenvoud. 
Fred bakte voor ons ‘fuyonghai’, een Chinese omelet met vlees, krab en groenten. 
Met warme rijst was het een ongekende tractatie in het koude en dure Stockholm!
Ik vroeg Fred, die in Delft was afgestudeerd, waarom hij naar Zweden was 
verhuisd. Hij zocht rust en ruimte. Nederland was, net als Denemarken, voor hem 
te klein en benauwd. Later trouwde hij een blonde Zweedse en bleek ook in Hong 
Kong en Taiwan gewerkt te hebben. Thans wonen ze vredig in Andorra, waar hij 
een eigen chalet in de bergen heeft gebouwd!
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Per trein reisde ik naar Vallingby, ten noorden van Stockholm om er een vaak 
gepubliceerd winkelcentrum te bezichtigen. Een eindeloze reis, er sprak niemand in 
de trein, men zat te lezen, te slapen of naar buiten te staren! Ook het landschap was 
eentonig, alsmaar donkere naaldbossen. Het winkelcentrum viel tegen, ik vond het 
erg sober, op het kale af en ongezellig.
Van de Zweedse ambassade in Jakarta had ik een introductiebrief voor het Svenska 
Institutet gekregen. Een medewerker had mij uitvoerig op de architectonische en 
culturele bezienswaardigheden in Stockholm gewezen. In een tijdschrift viel mijn 
oog op een afbeelding van een reuzen-sculptuur in felle kleuren van een 
naaktliggende vrouw van Niki de Saint Phalle. Via de wijdopengesperde vagina 
kon je naar binnen en een tentoonstelling in twee verdiepingen bezoeken! In die 
tijd een zeer gewaagde manifestatie, waaruit duidelijk bleek hoe progressief 
Zweden was. Ongekend voor een derde wereldburger!
Met Fred bezocht ik een Zweedse vriendin, waar we op een warme maaltijd werden 
onthaald. Ik vertelde over de zwijgzame treinreis. De vriendin lachte hartelijk: 
"Zweden zijn net als tomato-ketchup, je moet de fles eerst goed schudden, als het er 
eenmaal uitkomt is het niet meer te stuiten!"

Een belangrijke Indonesische opdrachtgever had mij een aanbevelingsbrief 
gegeven voor dr. Eduard Böhner, Geschaftsführer der Thyssenrohr International 
GmbH, een schoonzoon van de voormalige Bundeskanzler Erhardt. In Düsseldorf, 
het financiële- en handelscentrum van het Ruhrgebied, was toen het aluminium- 
gebouw van de staalgigant Thyssenrohr het hoogste en opvallendste gebouw! Dr. 
Böhner zetelde als bobo natuurlijk op de hoogste verdieping. Begeleid door zijn 
kordate secretaresse zoefde ik met de lift naar de immense blauw-betapijte zaal, 
waar hij aan het eind achter een monumentaal bureau zat. Net als een vorst, die in 
de troonzaal zijn gasten ontving! De verbeelding van de macht ten top.
Dr. Böhner, een minzame rijzige man, stond mij vriendelijk te woord. Hij was in 
Indonesië geweest en had met mijn opdrachtgever o.a. Bali bezocht. Aan Indonesië 
bewaarde hij prachtige herinneringen.
Na mijn problemen rustig aangehoord te hebben, belde hij prof. Hans Schwippert, 
de architect van de Bundestag, de villa van de Bundeskanzler en ook zijn 
vakantievilla aan de Tegernsee. Hij bleek de Rijksbouwmeester van de 
Bundesrepublik te zijn!
Prof. Schwippert, een van de leden van het presidium van de UIA kon zich mij nog 
herinneren van het symposium in Westberlijn en het congres in Havana! Hij had 
voor deze jonge Indonesische architect direct werk bij het Staatshochbauamt dat 
bezig was met de planontwikkeling van de Universiteit Bochum. Ook het 
verkrijgen van de Aufenthaltserlaubnis (verblijfsvergunning) werd telefonisch door 
dr. Böhner met de Auslanderpolizei besproken en in principe was het mogelijk!
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Uiteraard moesten de nodige formaliteiten nog worden geregeld, zoals erkenning 
van mijn diploma, arbeidsvoorwaarden, huisvesting etc.

In afwachting hiervan leek het mij goed om naar Nederland en Parijs te reizen en 
er de vestigingsmogelijkheden te onderzoeken.
Een schok van herkenning ging door me heen, toen ik voor het eerst in Nederland 
kwam. Alles kwam mij zo bekend voor. Vooral de villa's in het Gooi en in 
Hilversum leken sprekend op de villa’s in de Mentengbuurt van Jakarta, met 
dezelfde architectuur en dezelfde keurige tuintjes. Alleen werd er schoon 
metselwerk in plaats van witgepleisterde muren toegepast. De bouwkavels en het 
straatprofiel hadden dezelfde afmetingen en verhoudingen, ik voelde me er direct 
thuis! De eerste dagen verbleef ik in Amsterdam in hotel Krasnapolsky, door de 
VVV aanbevolen als goed hotel in het centrum. Toen ik de portier vroeg: "Can you 
teil me how to go to the Eerste Leidsedwarsstraat?”, riep hij uit: “U spreekt goed 
Nederlands hoor!” Ik had me versproken! Als echte toerist reed ik met een 
touringcar naar de Zaanse Schans, Marken en Volendam. En natuurlijk de winkel 
van Sijtje Boes bezocht. Mijn ouders hadden tijdens hun bezoek in Holland ook in 
klederdracht op klompen zich laten fotograferen! En daar zag ik een ophaalbrug 
zoals de Hoenderpasarbrug of ‘Jembatan Kota Intan’ over de Kali Besar in Oud- 
Batavia.
Ik belde mijn oud-docenten prof. van Romondt, prof. Dicke, Ger Smelt en Chris 
Knol op. Het contact was als vanouds vertrouwd en men was blij weer wat van 
elkaar te horen. Prof. van Romondt zei: “Ik heb nooit medelijden met je gehad! 
Maar nu je in moeilijkheden zit, kun je altijd op me rekenen.” Ik moest aan de 
wijze woorden van deze hoogmeester denken, toen ik bij hem afstudeerde. “Kwee, 
karakter is beter dan wetenschap!”
Het was toen gewoonte om alle leden van een architectenmaatschap te noemen. Het 
bureau waar Knol mededirecteur van was, heette 'Architectenbureau Kraaij vanger 
Van Putten Kuit Knol Maas’. De telefoniste ratelde de namen bij het opnemen 
automatisch achter elkaar!
Ger Smelt, inmiddels tot de directie van het ‘Architectenbureau Van Embden, 
Choisy, Roorda van Eysinga, Smelt, Wittermans’, thans ‘OD 205’, in Delft 
toegetreden, nodigde mij uit voor een lunch in restaurant ‘Het Princehof’, naast het 
gelijknamige museum. Hij vroeg mij of ik wist wat er met Willem van Oranje in dit 
historische pand was gebeurd. Verbaasd luisterde hij naar mijn antwoord: "Hij was 
op de trap door Balthasar Gerard neergeschoten en riep nog uit: “Mon Dieu, ayez 
pitié de moi et de ma peuple!” Een stukje uit de Vaderlandse geschiedenis, wat me 
bijgebleven was! Op zijn bureau vertelde hij enthousiast over de flexibele aanpak 
van de Medische faculteit in Rotterdam. Het plan was opgezet op een basismodule 
van 1,20 m en een hoofmoduulmaat van 7,20 x 14,40 m. De Zwitserse prof. Choisy
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cum suis waren toen bezig de hoogbouw te ontwikkelen in prefab-beton met een 
geavanceerde gevelpaneel ontwikkeld door de Franse constructeur Jean Prouvé. 
Het vormde een omhulling van geïsoleerde stalen- en aluminium beplating met 
vaste ramen vanwege de wind op grote hoogte en de toepassing van air
conditioning. De gevel was net zo los-vast aan het gebouw als de huid op een hand! 
De gevel moest zijn eigen vervormingen tengevolge van wind en temperatuur 
kunnen volgen.
Een paar dagen later reden we naar Eindhoven, waar ik mevrouw Smelt ontmoette. 
We lunchten samen en daarna leidde hij me rond in het complex van de T.H. 
Eindhoven, met veel glas en aluminium, wat zeer modern en licht oogde. Ik was 
diep onder de indruk van de geavanceerde en rationele aanpak van het bureau. 
Toch bijzonder van Smelt, dat hij ondanks zijn drukke werk nog tijd voor me had!

Ook Jacob Vredenbregt, inmiddels als docent aan de Universiteit Leiden 
verbonden, was verrast me weer te zien. Hij vond, dat ik in Duitsland niets te 
zoeken had, mijn achtergrond en mijn opleiding waren immers Nederlands! Ik 
vertelde hem, hoe moeilijk het was om Nederland binnen te komen en hij beloofde 
spontaan alles te doen om mij te helpen. Jacob woonde in een ruime vijfkamerflat 
in Oegstgeest en in zijn 'lelijk Eendje' waren we naar het echtpaar Liem Bwan Tjie 
in Rijswijk getuft.
‘Oom Tjie’ verwelkomde ons heel hartelijk, hij zag er keurig en monter uit in zijn 
driedelig pak! ‘Tante TienT, zo noemde ik mevrouw Liem, had heerlijk voor ons 
gekookt. Tante Tiem’s vaardigheden waren bijzonder, behalve prachtig schrijven 
en dichten, beoefende ze homeopathie, maakte ze ‘jamu’, Javaanse geneeskundige 
kruiden, vereerde en vertelde ze over Guanyin. de Chinese godin van genade. Haar 
kook- en bakkunst waren bekend en op verjaardagen van Guanyin werden er bij het 
Guanyin-altaar bidstonden gehouden, waarbij naast de vele verhalen over Guanyin 
ook smakelijke vegetarische maaltijden werden geserveerd! Ze woonden pas een 
jaar in Holland en bewoonden met hun twee tiener-dochters een nieuwe flat aan de 
Ocarinalaan. Rijswijk was een nieuwe stad, die door de zeer voortvarende 
burgemeester Archibald Boogaardt, de oud-burgemeester van Batavia, uit de grond 
was gestampt. Ook letterlijk een ‘rijst'-wijk, omdat er zoveel Indo's en 
Indonesische Chinezen woonden! We hadden elkaar zoveel te vertellen, helaas 
was de tijd te kort om uitgebreid over de situatie in Indonesië te praten. Maar ik 
beloofde ‘oom Tjie' nog vaak te bezoeken en we waren blij elkaar weer in Holland 
ontmoet te hebben. Voor mij een onvergetelijk bezoek, het bleek later mijn eerste 
en laatste ontmoeting met Liem Bwan Tjie in Holland te zijn.

De oudste dochter van tante Gouw Kee Seng, Denny, woonde in Utrecht. Ze was na 
haar scheiding hertrouwd met Jansen, met wie ze naar Nederland was vertrokken en
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was vrij jong, na de geboorte van hun dochters, weduwe geworden. Op eigen kracht 
had ze haar zes kinderen, waarvan de eerste drie uit het eerste huwelijk en de 
laatste drie uit het tweede, grootgebracht. Heel dapper van het kleine vrouwtje, 
zeker omdat er toen nog geen goede sociale voorzieningen bestonden! Ze was mijn 
enige familie in Nederland. Ik bezocht haar in het huisje aan de Hoogravenseweg 
en ik kreeg een warm gevoel om hier weer familie te ontmoeten.

“Un jour je reverrai Paris!” zong Line Renaud. de vedette van het Casino de Paris. 
Na vier jaar wandelde ik weer aan de oever van de Seine met de boekenstalletjes en 
aquarellen. En dronk ‘s ochtends ‘un café crème' met een croissantje en een 
krantje.
De ontvangst bij Pierre Vago was vaderlijk en ontroerend. Hij was direct aan de 
slag gegaan, toen hij mijn problemen had gehoord. Als secretaris-generaal van de 
UIA had hij drie architectenbureau's in Canada aangeschreven en mij aanbevolen. 
Hij was van mening, dat een groot immigratieland als Canada mij meer 
mogelijkheden kon bieden dan Europa. Er werd snel gereageerd, er waren zeker 
mogelijkheden, ik zou mij echter eerst ter plaatse moeten oriënteren. Voorlopig 
leek het me beter in Europa te proberen.
Nog in Parijs ontving ik van Jacob Vredenbregt een brief met het ontstellende 
bericht, dat Liem Bwan Tjie was overleden. Ik was diep geschokt, ik had zo 
gehoopt nog lang van zijn rijke levenservaring en wijsheid te mogen leren. Zijn 
taak op aarde was volbracht, zijn ‘atma’ of ziel was teruggekeerd bij zijn 
Schepper, hij ruste in vrede.

Het werd tijd om mijn werk en mijn verblijf in Duitsland te regelen.
In Keulen leerde ik Liem Sik Tjo, de vertegenwoordiger van het Indonesische 
persbureau Antara, kennen. Een zeer behulpzame man, die veel mensen uit 
Indonesië had geholpen en wegwijs had gemaakt. Zijn dochter Sharon was 
getrouwd met Oei King Tien, de tweelingbroer van King Han. Omdat ik niet zeker 
was hoe lang ik in Keulen zou blijven, huurde ik op zijn advies een kamer in het 
‘Kolpinghaus’, een Katholieke Gesellenheim, wat redelijk betaalbaar was met een 
goede verzorging. Ik had alle tijd om Keulen te verkennen. De imposante Dom is 
het symbool en het hart van het oude centrum, Keulen telt daarnaast vele kerken en 
veel historische overblijfselen. De stad dateert al uit de Romeinse tijd! Bij mooi 
weer is het goed toeven aan de oever van de Rijn, Keulen is een van de gezelligste 
steden in Duitsland. Het centrum met de levendige winkelstraten begon ik op mijn 
duimpje te kennen! Wie kent niet het befaamde ‘4711’ Eau de Cologne?
In afwachting van de oproep van het Hochbauamt, ging ik op het bureau Heier & 
Monse, waar King Han werkte, praktijkervaring opdoen. Ik maakte een 
bestektekening van een school in prefab, uiteraard gebaseerd op een strenge
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structuur. Het bureau was niet groot, maar had een goed gevulde portefeuille. De 
sfeer was serieuzer dan bij Pierre Vago in Parijs, het werd pas gezelliger tijdens de 
lunch. De Duitse discipline was duidelijk merkbaar, geen wonder dat Westduitsland 
na de oorlog een ‘Wirtschafstswunder’ is geworden!
Na enige tijd werd ik uitgenodigd de bouwplaats van de Universiteit Bochum te 
bezichtigen. Door de projectleider werd ik geïntroduceerd aan het bouwteam. Het 
ontwerpbureau lag iets buiten Dortmund, een oud herenhuis in het bos.
Dit zou mijn toekomstige kantoor worden. De ontvangst was vriendelijk en beleefd. 
Het was er Duits stil en rustig, iedereen werkte en af en toe hoorde ik iemand de 
telefoon opnemen. Mijn geboorteakte, mijn paspoort en diploma’s werden 
gekopieerd. Zolang mijn architecten-diploma nog niet werd erkend kreeg ik een 
lager salaris, van King Han had ik dat al vernomen. Voor mij was het al een flink 
bedrag.
De nacht bracht ik in Dortmund in een hotel door, niet ver van het grote 
voetbalstadion. Dortmund was beroemd om zijn voetbalteam ‘Borussia Dortmund’. 
Ik ging de stad verkennen, het was al donker en er viel niet veel te beleven, de 
winkels waren gesloten, de “Kneipen' of kroegen herkende je aan de uithangborden 
met biermerken, verder zag het er gesloten uit. Zelfs de restaurants zagen er van 
buiten dicht uit. Wel open en verlicht waren de ‘Imbiss’ of kramen waar men 
Bratwurst met brood of patat kon nuttigen. Dortmund lag temidden van het 
Ruhrgebied, het rook er ook naar erts en steenkool!
Al met al geen opwekkend vooruitzicht om er te wonen en te werken. Ik kon de 
slaap niet vatten en bleef maar woelen. Als ik redelijk Duits sprekend, me niet op 
mijn gemak zou voelen, hoe zou Daisy, die geen Duits sprak, het ervaren?
Een slapeloze nacht vol wikken en wegen bracht me tot de conclusie, dat in 
Duitsland niet mijn toekomst lag. Mijn Nederlandse opleiding en achtergrond 
voerde mij toch naar het kleine landje aan de Noordzee, waar ik zoveel herkende en 
waar mijn oud-docenten en goede vrienden woonden.
Bij het Nederlandse consulaat in Keulen informeerde ik naar de voorwaarden om 
mij in Nederland te vestigen. Men verstrekte mij de nodige info en de 
aanvraagformulieren voor een 'Machtiging tot voorlopig verblijf. Een 
werkvergunning voor Indonesische staatsburgers was toen niet vereist.
Aan dr. Böhner schreef ik een brief, waarin ik hem mijn besluit om niet in 
Duitsland, maar in Nederland mij te vestigen mededeelde. Uiteraard hem 
uitleggend dat ik door mijn achtergrond meer in Nederland thuis hoorde en 
eindigend met hem mijn oprechte excuses aan te bieden en hem zeer te bedanken 
voor alle moeite, die hij voor mij gedaan had.

De tijd. waarin ik nog Nederland met mijn in- en uitreisvisum kon bezoeken, 
benutte ik om wat concreter werk te vinden. Met Smelt maakte ik nog een afspraak
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voor nader overleg, maar bij Knol kon ik direct tot zaken komen. Het Rotterdamse 
architectenbureau Kraaijvanger c.s. had volop werk, men was nauw betrokken met 
de wederopbouw van het land. Helaas was het salaris, dat mij aangeboden werd 
maar circa de helft van wat ik in Duitsland zou verdienen! Knol zei, dat de 
salarissen in Duitsland nu eenmaal hoger waren en ik moest me maar eerst 
waarmaken. Ik dacht aan het gezegde: "Beter een vogel in de hand. dan tien in de 
lucht.” en had niet veel keus. Toen ik het met de voorwaarden eens was, beloofde 
hij snel met de andere directieleden te overleggen. Binnen een paar dagen ontving 
ik van ir. Jan Maas een bevestiging, dat ik als medewerkend architect aangenomen 
was!

Diezelfde middag had ik ook een afspraak met Smelt. Toen ik hem vertelde, dat ik 
inmiddels was aangenomen bij Kraaijvanger c.s., toonde hij zich teleurgesteld. “Ik 
had je ook een functie bij ons willen aanbieden, maar het is nu mosterd na de 
maaltijd!” Ten behoeve van mijn aanvraag voor een machtiging tot voorlopig 
verblijf heb ik behalve familie ook prof. Van Romondt als referentie opgegeven. 
De Vreemdelingenpolitie vroeg hem om nadere inlichtingen en hij vertelde dat ik 
tot een van zijn beste studenten behoorde en mijn hoogmeester eindigde met: 
“Nederland mag blij zijn dat hij in Nederland komt werken!”

Ik kon voorlopig bij vrienden in Rijswijk logeren en toen ik in oktober 1966 met 
mijn werzaamheden bij Kraaijvanger begon, had Jacob Vredenbregt mij heel 
gastvrij in zijn flat in Oegstgeest onderdak geboden.
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Een koude start
Gure stormwinden, regenvlagen en grauwe luchten begeleidden mijn eerste 
werkdagen in Holland, ‘s Ochtends om zeven uur na een haastig ontbijt was Jacob 
Vredenbregt zo goed om mij met zijn Deux-chevaux naar het station Leiden te 
brengen, waar ik in de trein naai' Rotterdam stapte. Dan met tram lijn 3 naar de 
Oostzeedijk om bij de halte Admiraliteitskade, waar op nummer 80 het 
architectenbureau Kraaijvanger c.s. gevestigd was, uit te stappen. Terug nam ik 
vanaf station Leiden de bus naar Oegstgeest. Rillend van de kou en regen wachtte 
ik bij de bushalte. Al met al een reistijd van totaal drie uur, ik maakte lange dagen. 
Een ontluisterende overgang van het verwende leventje onder de tropenzon, waar 
ik in een auto met chauffeur werd gereden!

Bureau Kraaijvanger c.s. zat goed in de orders, het hoofdkantoor was aan de 
Admiraliteitskade en een bijkantoor aan het Oostplein in Rotterdam. In Amsterdam 
en Nijmegen waren er ook vestigingen. Er werkten toen circa 150 man en het 
behoorde tot een van de grootste architectenbureaus in Nederland.
Het architectenbureau Kraaijvanger, Van Putten, Kuit, Knol, Maas was veertig jaar 
eerder opgericht door de twee gebroeders, ir. Evert Kraaijvanger, civiel-ingenieur 
en Herman Kraaij vanger, architect. Evert was loco-burgemeester van Rotterdam 
geweest en was Eerste Kamerlid voor de K(atholieke) V(olks) P(artij), toen de 
grootste partij in Nederland. Het bureau was op grote schaal betrokken bij de 
wederopbouw. De opdrachten varieerden van representatieve gebouwen, 
concertgebouw de Doelen, kerken, grootwinkelbedrijven, winkelcentra, 
universiteiten, scholen, ziekenhuizen en woningbouw. Chris Knol was getrouwd 
met Loes, een dochter van Evert Kraaijvanger en Jan Maas met Jet, dochter van 
Herman Kraaijvanger. Chef de bureau was de heer Van Putten, de financiële en 
technische directeur was ir. Wouter Kuit. Een eigen interieur-afdeling in Rotterdam 
stond onder leiding van Cees Grondhout en in Nijmegen onder Theo van de Laar. 
Voorlopig werkte ik op het oude kantoor aan de Admiraliteitskade, ik deelde een 
kamer op de eerste verdieping met nog twee technische medewerkers Van den 
Heuvel jr. en Jonker. Toen er een tekenmachine beneden vrij kwam, verhuisde ik 
naar de tekenkamer, waar de bestek- en werktekeningen werden gemaakt. Aan die 
periode tussen de tekenaars bewaar ik goede herinneringen. De praktijk van 
bestektekeningen maken en uitwerken heb ik daar geleerd. Door het goede en 
intensieve contact is een vriendschapsband tussen de tekenaars en mij ontstaan en 
ik heb heel veel van hun geleerd.
Daar maakte ik voor het eerst kennis met Rob Beisser, een Indische tekenaar uit 
Semarang, die bij het bureau Jelkman had gewerkt. We begrepen elkaar direct door
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ons gezamenlijke land van herkomst. Rob was ‘de’ bestektekenaar van het bureau, 
hij tekende of ‘batikte’ heel minutieus, de bestektekeningen zagen er bijna als 
drukwerk uit! Een brandende sigaret werd gebruikt om de inktlijnen te laten 
drogen... De eerste confrontatie met de koude gure wind had hij bestreden met ...de 
Telegraaf in zijn hemd! “De dikste krant van Nederland bood de beste 
bescherming” en hij is er nog steeds op geabonneerd! Er was nog een andere 
Indische tekenaar Rijkhof, die nog bij architectenbureau Job en Sprey had gewerkt 
en Boom kende. “Meneer Boom was ‘galak’ (streng), als er bij het directievoeren 
een keukenkastje rammelde, trok hij het deurtje los en smeet het weg!”
Een oude rot in het vak was Van de Velde, die veel jongere collega’s instrueerde en 
hun met het tekenwerk begeleidde. Van hem leerde ik veel over de bouwpraktijk in 
Nederland. De techniek van het bouwen was niet veel anders dan die in Indonesië, 
alleen het klimaatverschil stelde andere eisen. Spouwmuren en isolatie werden 
toegepast vanwege het temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Aan de 
technische eisen raakte ik snel gewend, veel moeilijker was de
mentaliteitsomschakeling. Een bouwvergadering in Nederland is een kakofonie van 
meningen en mensen, die voor hun beurt spreken. Met moeite probeer je de grote 
lijn vast te houden en je niet te laten overstemmen. In Indonesië wacht iedereen 
rustig zijn beurt af totdat hem door de voorzitter het woord wordt gegeven. Zo kon 
de voorzitter aan het eind rustig alle meningen samenvatten en zijn conclusie 
trekken.

Op 21 januari 1967 werd in restaurant Engels in Rotterdam het veertigjarig 
jubileum van de oprichters, de twee gebroeders Kraaijvanger ‘EK en HK”, 
feestelijk gevierd. Men ontdekte gauw dat ik wat decoratieve vaardigheden bezat 
en daar werd ook dankbaar gebruik van gemaakt! Voor het programma maakte ik 
een abstracte compositie en ook voor de achtergrond in de feestzaal moest ik een 
grote perspectief van de Admiraliteitskade schetsen.
Het ontwerpbureau met architecten en interieurarchitecten was in een nieuw 
kantoorgebouw aan het Oostplein gevestigd. Na een paar maanden kwam er een 
plaats vrij en kon ik naar het Oostplein verhuizen. Mijn eerste project was het 
Waterschapsgebouw ‘De Regge’ in Almelo, wat ik samen met de interieurarchitecte 
Emmy Ruoff heb afgemaakt. Het plan was in grote lijnen gereed, de materialen, 
afwerking en het interieur hebben we samen verder ontworpen. Emmy, altijd 
opgewekt, was heel plezierig om mee samen te werken.
Het was destijds gebruik bij overheidsprojecten om 1% van de bouwsom voor 
toegepaste kunst beschikbaar te stellen, de zogenaamde ‘Een procentsregeling’. 
Ook hier mochten er wat kunstwerken worden uitgezocht. Voor de vergaderzaal 
werd een kleurig abstract wandtapijt van L. Jansen gekozen. Buiten naast de 
entreetrap werd een bronzen plastiek van J.M. van Eijl geplaatst, bestaande uit
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bronzen schalen, waaruit water in de vijver kon vallen. In de vijver heb ik 
zigzaggend vierkante betonnen stepping-stones naar de verharde patiotuin 
geprojecteerd. Een van de bouwvakkers viel in het water, omdat hij probeerde 
recht toe recht aan de tuin te bereiken door een steen over te slaan. Als nuchtere 
Hollander kon hij het niet begrijpen waarom je persé zigzaggend moest oversteken! 
Bureau Kraaijvanger was leverancier van het warenhuisconcern Vroom en 
Dreesmann of V&D. In Vlaardingen aan het Veerplein had Knol een groot 
warenhuis voor V&D ontworpen. Een gesloten gevel, alleen op de begane grond 
werden etalages aangebracht. De hoofdentree werd gemarkeerd door een grote 
tegel-mozaïek, die ik had ontworpen, eveneens het V&D logo aan de zijgevel en 
een groot paneel van draaibare roestvrijstalen elementen. Naar behoefte kon er een 
bepaalde thema of aanbieding aan de andere zijde worden gewisseld.
Voor V&D Zaandam had ik een hoekplastiek, bestaande uit een stalen raamwerk 
met dezelfde draaibare elementen en een klok aan de gevel aangebracht. De 
gesloten gevel was van prefab betonelementen met een verticale plastische 
belijning, waardoor er een ritmische schaduwstructuur ontstond.

Het heen-en-weer gereis tussen Oegstgeest en Rotterdam werd mij te zwaar. Via 
een advertentie vond ik een gemeubileerde kamer aan de Avenue Concordia 128 B 
in Rotterdam 16, niet zo ver van de Admiraliteitskade en het Oostplein. De Avenue 
Concordia was een deftige boulevard, waar vroeger artsen, notarissen e.d. 
gevestigd waren, toen ik er woonde was het al duidelijk minder. Het waren wel 
statige oude panden en ik voelde er mij direct thuis...Behalve het donkere eiken- en 
zwaar gestoffeerde meubilair, wat ik erg oubollig vond. Mijn hospita was mevrouw 
De Frel, een pedicuriste en haar man deed in verzekeringen. Een hartelijk paar en 
ik had weer geboft. Nu kon ik naar mijn werk wandelen, wat me enorm veel tijd 
bespaarde! Ik kocht een elektrisch kookplaatje en kon rijst en eenvoudig 
Indonesisch koken. Er bleek zoveel kant-en-klare ‘bumbu' (kruiden) in de 
supermarkt verkrijgbaar te zijn. dat ik in een handomdraai mijn maaltijd klaar 
maakte.
Toen ik Suyudi schreef, dat ik in Rotterdam 16 woonde, dacht hij natuurlijk aan 
Paris 16e en veronderstelde dat ik het ‘gemaakt’ had en daarom al zo chic kon 
wonen! Rotterdam 16 stond voor Kralingen, inderdaad de deftigste wijk van 
Rotterdam, maar was toch niet te vergelijken met het chique Paris Seizième.

Doordat ik nu meer tijd had, kon ik mijn sociale contacten uitbreiden. Als collega 
was Rob Beisser zo hartelijk om mij bij hem thuis in Den Haag uit te nodigen. Ik 
had nog geen auto, maar Rob haalde me van en bracht me terug naar het Centraal 
Station. In hun flat aan de Leyweg had zijn vrouw Frida mij heerlijk getracteerd op 
een Indische maaltijd. Rob wreef zelf zijn onvolprezen ‘sambal gandaria’
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(gandaria=klein zuur besje) in zijn ‘cobek’=platte vijzel. Deze warme Indische 
gastvrijheid in het koude Holland is voor mij onvergetelijk!
Met Jacob Vredenbregt bezocht ik andere vrienden, tot mijn vreugde ontmoette ik 
weer de schilder Rudolf Bonnet! Er was ook een Indonesische dichteres, een zekere 
Nanny, die nogal op Jacob viel. Het was helaas niet wederzijds...
De culinaire schrijfster Beb Vuyk en haar man Boetje hebben we in hun huisje aan 
het water in Loenen aan de Vecht enkele malen opgezocht. Beb Vuyk kon heel 
rauw uit de hoek komen, maar was een recht toe recht aan vrouw. Een vrouw naar 
mijn hart! Uiteraard hebben we ook van haar onvolprezen Indonesische kookkunst 
gesmuld. Haar ‘ayam goreng’of gebakken kip, heel eenvoudig in citroensap en zout 
gemarineerd en krokant gebakken, was om je vingers bij af te likken! Met warme 
rijst, zelfgemaakte ‘sambal ulek’ en ‘lalap’ of rauwe groente was het een 
eenvoudige, doch voedzame maaltijd.
In zijn ruime flat wist Jacob ook zijn gasten groots te ontvangen. Hij miste 
uiteraard zijn bedienden, maar was toch in staat zijn vrienden een overheerlijke 
maaltijd voor te zetten. Zo herinner ik mij de eerste Kerst, toen hij Milly Ganda, de 
eigenaresse van het befaamde restaurant Oasis in Jakarta, Rudolf Bonnet en mij 
voor een feestelijk Kerstdiner heeft uitgenodigd. Uiteraard heb ik hem in de keuken 
met de voorbereidingen geholpen. De tafel werd stijlvol gedekt met damast, kristal 
en zilver!

Bij de promotie van Jacob Vredenbregt op 4 juli 1968 werden de Indonesische 
historicus Adrie Lapian, toevallig in Holland, en de auteur gevraagd om zijn 
paranimfen te worden. We huurden een smoking, het was voor mij een hele eer en 
de eerste keer, dat ik een promotie aan de Rijksuniversiteit Leiden meemaakte. Zijn 
proefschrift ging over ‘De Baweanners in hun moederland en in Singapore’, een 
bijdrage tot de culturele antropologie van zuidoost Azië. Het eilandje Bawean ligt 
iets ten noorden van Madura, de studie analyseert de Baweannese migratie naar 
Singapore tot aan 1953, toen er een einde kwam door maatregelen tegen de 
immigratie. Het zwaarstwegende motief was een economische, de ‘sociaal- 
zwakkeren’, die weinig emplooi hadden door de magere landbouwoogst en 
visserij, kozen voor ‘merantau’, ‘(tijdelijk) naar de vreemde te gaan’. De 
‘tijdelijkheid’ bleek meestal een ‘vrome wens’ te zijn. Een bijzonder onderwerp 
over vrijwillige migratie, in tegenstelling tot de door de overheid georganiseerde 
transmigratieprojecten van het overbevolkte Java naar de minder bevolkte eilanden 
als Sumatra en Borneo. Onwillekeurig dwalen mijn gedachten naar mijn broer en 
mijzelf, die nu vanuit Indonesië naar Nederland zijn geëmigreerd, de tweede 
migratie nadat onze voorouders generaties eerder vanuit China naar het voormalige 
Nederlands Indië waren geëmigreerd. Net als de Indo’s zijn wij: ‘(I)n (N)ederland 
(D)oor (O)mstandigheden’ !
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In het NRC/Handelsblad van 10.11.2000 besprak Ger Oostindië het boek door de 
Mexicaan Juan Gonzalez “Harvest of Empire”, over de opkomst van de Latino’s in 
de Verenigde Staten. Gonzalez plaatst de migratie in een ruim historisch kader, 
waaraan het eerste deel is gewijd aan het Amerikaanse expansionisme, resulterend 
in de annexatie van grote delen van Mexico, imperialisme in de Caraiben en 
voortdurende bemoeienis met de rest van het continent. Die voorgeschiedenis 
maakte het in zijn visie onvermijdelijk, dat steeds meer Latino’s hun geluk bij de 
noorderburen gingen zoeken: ‘Wij zijn hier, omdat jullie daar waren!’
Zelfs ontstaat een opmars in Latin food, inmiddels van meer betekenis dan tot voor 
kort mogelijk was geacht in het land van de Big Mac.
Vergelijkbaar met de inburgering van de wok-schotels, loempia, saté, tahoe, tempé, 
nasi. bami en sambal in het land van de stamppot en de spruitjes!

De schilder Rudolf Bonnet en de auteur. Blaricum 1966. Bron: archief auteur.
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Gezinshereniging

Het voorjaar was in aantocht. Uit de kale bomen botten nieuwe knopjes en loten, 
zelfs in de havenstad Rotterdam begonnen vogels weer te kwinkelieren. De lente 
hing in de lucht, alles toonde tekenen van nieuw leven. Na de doordringende kou en 
gure regens begon ik weer op te leven en voelde weer kracht in mijn lichaam 
stromen. Wat miste ik de zon, bron van leven en energie! Vooral miste ik mijn 
gezinnetje, ik was al meer dan een jaar alleen.

Ik was inmiddels in vaste dienst en begon uit te kijken naar een permanente 
huisvesting. Het was ook voorwaarde voor gezinshereniging. Een oude kennis uit 
Jakarta, de makelaar Erik Liining, bleek een makelaarskantoor in Rotterdam te 
hebben en ik vroeg hem een passende huurflat voor mij te zoeken. Hij bezat zelf 
een groot pand aan de Voorschoterlaan, parallel aan de Avenue Concordia, dat per 
etage verhuurd werd. In de stad waren er nog niet zoveel flats gebouwd, wel in de 
nieuwe wijk Alexanderpolder of een voorstadje Capelle aan den IJssel. Na enkele 
bezichtigingen viel mijn keuze op een nieuwe flat van elf verdiepingen in Capelle 
aan den IJssel, aan de Herman Gorterplaats 147. De hoekflat, gesitueerd op de 
zevende verdieping, was toen de eerste van een complex van drie en bood een 
magnifiek uitzicht op Rotterdam. Een optimale plattegrond, de woonkamer over de 
volle breedte met veel glas en aan de galerij-, tevens ingangszijde waren de keuken 
en twee slaapkamers gesitueerd.
Mijn verzoek tot gezinshereniging aan het ministerie van Justitie, mede 
ondersteund door Evert Kraaij vanger, werd vrij vlot gehonoreerd.

Het was zomervakantie, toen Daisy en Kiki eindelijk op Schiphol landden. Kiki 
was een schriel en schuw meisje geworden. Net een klein Vietnamees 
bootvluchtelingetje! Ze werden hartelijk door het echtpaar de Frel ontvangen en 
namen voorlopig hun intrek aan de Avenue Concordia. Omdat ik vakantie had, kon 
ik ze wat van Rotterdam en Amsterdam laten zien. Vooral de Rotterdamse parken 
en de bloemen vond Daisy prachtig, ze keek haar ogen uit op de bloemenmarkt aan 
de Singel in Amsterdam. Voor het paleis op de Dam ging kleine Kiki hurkend de 
duiven met resten brood voeren. Ze schrok zich wild toen er plotseling tientallen 
duiven zich fladderend op haar stortten! Aan de Damstraat hebben we voor het 
eerst weer onvervalst Peranakan-Jakartaanse gerechten in het eethuisje ‘Sukasari’ 
van de familie Kam Tek Tjay geproefd. De kleine sumpia, saté babi en soto ayam 
deden mij aan vroeger denken! Mevrouw Kam, geboren Thung Eng Kiauw zwaaide 
zelf met de pollepel in de keuken en dat was garantie voor kwaliteit. Eng Kiauw
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was een volle nicht van mijn ex-klasgenoot Alfred Gouw van de HBS en zo was het 
kringetje weer rond...
Uiteraard bezichtigden we ook onze nieuwe flat in Capelle aan den IJssel, waarvoor 
we bij de ‘Goed wonen’-zaak Adriaan van Houdt aan de Goudsesingel stoffering en 
meubilair gingen uitzoeken. Deze interieurzaak bestaat nog steeds. Bij ‘t Honk, het 
meubelzaakje aan de Admiraliteitsstraat, nu niet meer bestaand, heb ik zware 
Zweedse stof, wat ik als sprei gebruikte, en een Artifort tuigleren vlinderstoel, 
ontwerp van Pierre Paulin, aangeschaft. Met het echtpaar de Frel reden we mee 
naar het Gooi en bezochten o.a. een moderne meubelcentrum in Soesterberg. We 
genoten van het prachtige weer en de omgeving en telkens als Kiki eendjes in het 
water zag riep ze verrukt: “Duckling, duckling!”

De zomer was weer bijna voorbij toen onze flat aan de Herman Gorterplaats door 
de firma Adriaan van Houdt was ingericht en we ze konden betrekken, ‘s Avonds 
genoten we bij mooi weer van het uitzicht op het balcon en het geflonker van de 
lichtjes van Rotterdam. Er reden nog een melkboer, een groenteboer Hendriks en 
een autocar met Indische producten voor de flat. Het dichtstbij gelegen 
winkelcentrum met een paar winkeltjes was het Slotplein, waar ook een snackbar en 
een Indisch-Chinees restaurant gevestigd waren. Een groter winkelcentrum was de 
Koperwiek, een kwartiertje lopen van onze flat verwijderd. Onze naaste buren was 
een jong echtpaar Corry en Leo Suur, alleraardigste mensen, met wie we na veertig 
jaar nog steeds goed contact hebben! Aan dezelfde galerij iets verder op woonde 
een jonge artsengezin uit Indonesië, de familie Tjandra. De bekende architect ir. 
Carel Weeber woonde op de eerste verdieping. Een opvallende verschijning met 
zijn stoppelbaard, leren jas en rode Alfa Romeo!
Met de bus ging ik naar het werk. Kiki werd op een Rooms-Katholieke basisschool, 
de Sint Paulusschool ingeschreven en werd door Daisy gebracht en gehaald.

‘s Zondags plachten we de Hoogmis in de plaatselijke Rooms-Katholieke kerk bij 
te wonen, een modern rechthoekig gebouw met een patio-achtig voorplein. De 
vloer in gewassen grindbeton liep van buiten naar binnen door. Zo brachten we de 
eerste tijd als een hecht gezinnetje door. Bij het begeleiden van Kiki naar school 
maakte Daisy kennis met moeders van haar schoolgenootjes. Vooral met mensen 
met dezelfde achtergrond. In de tegenovergelegen flat aan de Louis Couperusstraat 
kwamen de kinderen van mijn huisarts in Bandung dr. Ko Sing Po te wonen. De 
dochter Tjoe Lan, gehuwd met ir. Lim Tiauw Hing en hun twee dochters en een 
zoon en ernaast de zoon dr. Ko King Hien met zijn vrouw dr. Ien Ko-Ong met twee 
zonen en een dochter. Een complementair kindertal! Toen ik nog in Rotterdam 
woonde, bleek ir. Tan Boen Liam, mijn oud-opdrachtgever van de Projek Besi 
Baja, ook daar te wonen en te werken. Hij trouwde Ayling Ong, dochter van de
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bekende fotograaf Ong Kian Bie van fotostudio Malang. Na hun huwelijk woonden 
ze in een flat aan de Merellaan in Capelle aan den IJssel!
Over en weer bezochten we elkaar, bij verjaardagen en op hoogtijdagen, in Capelle 
aan den IJssel ontstond een kleine Indonesisch-Chinese gemeenschap, vergelijkbaar 
met Rijswijk of ‘rijst-wijk’, die veel omvangrijker was. Bij de zelfgemaakte 
rijsttafels werden oude herinneringen opgehaald en nieuwe ervaringen of handige 
tips doorgegeven. Zoals men op de markt nooit en tenimmer vruchten zelf mocht 
pakken en vooral bevoelen. Je moest maar afwachten wat je kreeg, de mooie 
vruchten werden prachtig aan de voorkant uitgestald, maar als je iets kocht werd 
daarachter gegraaid en in een zak gestopt. Thuis bleek dan dat er slechte tussen 
zaten! Een tante van Daisy uit Bilthoven wilde voor een bepaalde ritueel bij het 
altaar de ‘samseng’, de drie onderdelen van een offer: een kip met kop, een 
varkenskop en een hele vis kopen. Met name de kip met kop was niet te krijgen, de 
verbaasde poelier moest haar naar een Islamitische rituele slager doorverwijzen!

De oktoberwinden raasden tussen de hoge flats en kleine Kiki kon zich nauwelijks 
staande houden en klampte zich soms vast aan een lichtmast, anders werd ze 
omvergewaaid! Vooral ‘s winters toen het begon te sneeuwen en ijzelen, hielden 
we elkaar goed vast om niet uit te glijden. Op onze galerij op de zevende 
verdieping manoevreerden we stap voor stap bij gladheid, striemende regen en 
windkracht zeven. Kleine tropische plantjes, die het gure klimaat trotseerden. 
Zodra ik het me kon permitteren, kocht ik een tweedehandse VW-kever. Het 
kevertje was zeegroen, toen zeer opvallend. Prof. van Romondt vond het een 
'typische Oosterse kleur’! Nu, vijfendertig jaar na dato is het een modekleur... 
Nieuw voor mij was datje een auto of andere duurdere aanschaf op afbetaling kon 
kopen. Wel na afchecken of je inkomsten het toelieten. Bij het BKR (Bureau 
Krediet Registratie) in Tiel, waar iemands leengedrag werd doorgelicht.
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Denkend aan Rotterdam
In de architectuur was het tijdsbeeld duidelijk manifest. De jaren zestig en zeventig 
stonden nog in het teken van de wederopbouw, woningschaarste leidde tot snel, 
veel en goedkoop bouwen en resulteerde in eindeloze rijtjeshuizen en galerijflats. 
In rap tempo werden ze vaak opgetrokken uit prefab-elementen.
Kantoorgebouwen werden opgestapeld in een fantasieloze ‘speklagenarchitectuur. 
Wat teleurstellend saai en eentonig! Toch behoort Nederland tot de landen, die het 
huisvestingsprobleem op voortvarende wijze had aangepakt. Door de vele 
bouwvoorschriften en normen moest er enorm veel tijd worden besteed aan het 
voorbereiden van een project, eer men aan echt ontwerpen toe kwam. Het was 
negentig procent transpiratie en tien procent inspiratie! Veel tijd werd gestoken in 
overleg en inspraak-procedures. Het voorbereiden duurde zo lang, dat als een plan 
eindelijk gereed was, het programma en de normen alweer gewijzigd waren. Vooral 
in de scholenbouw en de gezondheidszorg duurden de goedkeuringsprocedures 
eindeloos lang.
Een ander fenomeen was het ‘welstandstoezicht’, goed bedoeld om beunhazerij te 
beteugelen en projecten aan het criterium ‘passend in de omgeving' te toetsen. 
Hierdoor ontstond wel een op elkaar afgestemde omgeving, maar bijzondere 
uitschieters werden ook weggemaaid! Of het werd een betuttelend ‘advies’ om 
platte daken in schilddaken te wijzigen, hetzelfde raamtype of dezelfde verdeling 
toe te passen etc. In welke branche bestaat er een commissie waar practiserende 
collega’s elkaar zo mogen betuttelen? Ik zie me al schrijvers, die een nieuw 
aankomende schrijver verbieden om in een stijl te schrijven anders dan de 
‘gangbare stijl’!
Vanuit het vliegtuig ziet Holland er uit als een geordend tableau van rechte lijnen 
en keurige groene vlakken, heel frappant als je het vergelijkt met buurland België, 
waar kronkelende wegen en alle soorten van bebouwing rustig naast elkaar staan! 
Slechts een Hollandse schilder als Mondriaan kan zulke sobere en toch spannende 
composities van rechte lijnen en vlakken creëren! Niet voor niets had men ook een 
ministerie van VROM, wat stond voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer. Men lette vooral op het woord ‘Ordening’ !

Rotterdam is een staalkaart van moderne Nederlandse architectuur. De Duitsers 
hadden in mei 1940 het hart van Rottterdam plat gebombardeerd. Voor architecten 
was een dankbaar werkterrein ontstaan. Het architectenbureau Kraaijvanger had 
uiteraard ook in de wederopbouw een flink aandeel gehad.
Een van haar belangrijkste werken was het concertgebouw ‘de Doelen’, een co
productie van Rein Fledderus en Kraaij vanger. Aan de westzijde is pas een hoge
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uitbreiding aangeplakt door Hoogstad, wat zowel in vormentaal als kleur- en 
materiaalgebruik zo afwijkt van het bestaande, dat ik me ernstig heb afgevraagd of 
de Welstand wel gekeken heeft of het ‘in de omgeving paste’!
Na de oorlog heeft de stad continu aan de wederopbouw gewerkt en tot nu toe 
klinkt nog elke ochtend het ritmisch gestamp van heimachines, zowel in het 
centrum als in de Kop van Zuid. Sinds ik in 1966 in Rotterdam ben gekomen tot 
heden is men nog altijd bezig en struikel ik nog steeds over omgewoelde 
trottoirtegels, hopen zand en een wirwar van kabels en leidingen. De belangrijkste 
spoorverbinding van noord naar zuid wordt in een tunnel onder de Maas naar 
beneden gedrukt, de metrolijnen worden gestaag uitgebreid, nieuwe ringwegen 
aangelegd. Activiteiten van een immer bedrijvige en zich vernieuwende stad!

Het in de jaren vijftig zeer vernieuwende winkelcentrum ‘de Lijnbaan’ van Van 
den Broek en Bakema is nu uitgebreid met een open, ondergrondse 
winkelpromenade 'de Koopgoot’, wat ook een vernuftige oplossing is om de 
Coolsingel ‘onder’ te steken! ‘Koopgoot' is een spontane Rotterdamse bijnaam. Zo 
wordt het naakte vrouwenbeeld, dat nu de voorgevel van de ABN/Amro-bank aan 
de Coolsingel siert, heel beeldend ‘bank-bil-jet’ genoemd! Rotterdam is een 
typische werkstad, de Rotterdammer is nuchter en het adagium van de 
Rotterdammer: “Geen woorden, maar daden!” spreekt me erg aan.

Ten tijde van het PVDA-gemeentebestuur in de jaren zeventig beleefde de stad een 
drastische metamorfose. De Coolsingel werd versmald, bredere trottoirs van 
bloembakken en bomen voorzien, het verkeer werd teruggedrongen en voetgangers 
kregen meer aandacht. De weidse tochtige pleinen en boulevards kregen daardoor 
een humaner karakter. Hoogbouw was taboe. Er ontstond een reactie op het 
massale bouwen, de ‘nieuwe kneuterigheid’ of ‘nieuwe truttigheid' werd in de 
woon-en winkelwijken geïntroduceerd. Kleine ‘woonerven’ met kneuterige 
architectuur van schuine daken en kleine raampjes zorgden voor een ‘gezelliger’ 
woonomgeving. Bloembakken en tuintjes met bielzen moesten de gezelligheid 
verhogen. De auto’s werden door vele drempels gedwongen om stapvoets te rijden, 
men streefde naar autovrije woon- en winkelgebieden.

Architect Piet Blom heeft een complex ‘kubuswoningen' dat de Blaak overbrugt, 
ontworpen, kubussen die in een punt op een trapschacht worden geprojecteerd. 
‘Het Blaakse bos’, zoals dit bijzonder opvallende complex wordt genoemd, is 
geïnspireerd op de ‘kasbahs’ in Noordafrika. Onder de woningen op de plaat over 
de Blaak bevinden zich winkeltjes, die echter geen lang leven zijn beschoren, 
omdat een echte ‘loop’ van winkelend publiek ontbreekt. Het plein, door Blom 
gedacht als levendig ontmoetingsplein met terrasjes en winkeltjes is alleen een
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groot tochtgat geworden! Het klimaat en de mensen in Rotterdam zijn nu eenmaal 
anders dan die in Noordafrika! Het ideaalbeeld van met elkaar pratende buren via 
de schuine geopende ramen en gezellig op het plein met elkaar babbelen of 
barbecuen is dan ook nooit tot stand gekomen.
Vlak na de oplevering leidde ik een Duitse collega rond en vroeg hij hoe in 
godsnaam die schuine vlakken en ramen schoongemaakt moesten worden. Ik 
antwoordde dat het met een rijdende en uitschuifbare plateau gebeurde. “Ik dacht, 
dat Hollanders nuchter waren!” riep hij uit. Relatief zijn de trappenhuizen duur en 
ruimteverslindend, het midden van de piramidale ruimte wordt door de trap in 
beslag genomen, de resterende ruimtes met schuine plafonds zijn minder 
bruikbaar. Het inrichten is gecompliceerd, een inventieve gebruiker heeft spiegels 
en schilderijen met twee koordjes aan het schuine plafond opgehangen!
De kubuswoningen zijn een toeristische bezienswaardigheid geworden. Er is een 
‘Kijk-kubus’ en drommen toeristen gaan voor het complex hurken en nemen een 
foto als herinnering dat ze in Rotterdam geweest zijn...
De architectuur van Piet Blom heeft door de schakeling verwantschap met het 
structuralisme, waarvan Herman Hertzberger en Aldo van Eyck de voorlopers 
waren. Herman Hertzberger met zijn plattegronden van geschakelde elementen is 
een typische architect van het ‘structuralisme', wars van hiërarchie. Gevolg is een 
onduidelijke routing en zoeken naar de hoofdingang. In zijn Centraal Beheer- 
complex in Apeldoorn is het een kruip-door-sluip-door toestand door de 
opeenvolging van dezelfde open ruimtes die alleen door borstweringen worden 
gescheiden. Alles is uiteraard opgetrokken in schone beton en grijze betonsteen. De 
directie, die zich door de ’little brothers are watching you’ bespied voelde, wilde 
toch meer privacy en besloot om boven de borstweringen glazen bouwstenen te 
metselen!
In de kantorenbouw is een nieuwe tendens verschenen. De traditionele 
plattegronden met een middengang en aan weerskanten kantoren moeten plaats 
maken voor zogenaamde 'kantoortuinen'. De medewerkers zitten in open ruimten. 
De chef zit niet meer in een apart hokje maar tussen de medewerkers, wel discreet 
gescheiden door plantenbakken.

Het architectuurbeeld verandert met de politieke kleur van de regeringen en het 
economische klimaat. Waren sobere materialen en kleinschalige architectuur troef 
tijdens het socialistische bewind van Joop den Uyl, de volgende kabinetten Van 
Agt, Lubbers en Kok lieten met de toenemende welvaart weer hoogbouw en dure 
materialen zoals marmer en roestvrij staal toe.
Het omarmen van de markteconomie leidde tot prestigieuze hoogbouw in het 
centrum van Rotterdam, waarbij de gladde kantoortorens van Nationale 
Nederlanden aan het Weena de meest opvallende zijn. De ‘corporate identity’ van
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de erin gehuisveste bedrijven wordt nu benadrukt door een opvallende vormgeving. 
Rotterdam met de elegante Erasmusbrug of ‘de Zwaan', die naar wolkenkrabbers 
aan de Kop van Zuid leidt, begint een echte 'Manhattan aan de Maas’ te worden!
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Tweede levensfase
Onze eerste jaren in Holland verliepen rustig. Het dagelijks werk verliep vlot, er 
waren genoeg projecten en alles had haast. Als er een haastklus was, bleef ik 
overwerken. Ik ontwierp en begeleidde verschillende projecten tegelijk. Jan Maas 
noemde me wel eens ‘de Chinese schoteldraaier!’
Voor de scheidende directeur de heer Van Veen van de RVS, een grote 
Rotterdamse verzekeringsmaatschappij, moest voor het einde van het jaar nog een 
ambitieuze wolkenkrabber als utopisch cadeau worden vervaardigd. Zelfs op 
Oudejaarsavond bleef ik nog tekenen, alleen in een verlichte zaal. Eerste generatie 
immigranten werken dubbel zo hard, ze moeten zich immers nog bewijzen! Later 
nam ik werk mee naar huis en tekende op zolder tot diep in de nacht of soms in de 
ochtend als iets snel klaar moest zijn. Later begreep ik pas dat opdrachtgevers altijd 
haast hadden, alles moest gisteren klaar. De meeste werknemers trokken de deur 
om half zes achter zich dicht en dan begon hun privé-leven.

We hadden vrij veel aanloop van vrienden en kennissen, ook uit Indonesië. Mijn 
ex-docenten zoals prof. Van Romondt, prof. Dicke en zijn vrouw en de Knols met 
hun kinderen. Ook Adhyatman kwam ons opzoeken en vond onze flat maar klein. 
“Is dit alles?” vroeg hij verbaasd. Nederland is maar een klein land met veel 
mensen en het is woekeren met de ruimte!

Ger Smelt had in Geldrop een eigen bungalow ontworpen en op een weekend 
werden we uitgenodigd om deze te bekijken. Prof. van Romondt had ze eerder al 
gezien en was benieuwd naar mijn mening.
De bungalow lag bij een kruispunt, vrijstaand met aan alle kanten tuin. Toch 
hoorde je niets van remmende en optrekkende auto's als je binnen was, de 
geluidsisolatie was perfect. Het huis ademde de filosofie van Smelt, op een 
duidelijke raster ontworpen, rationeel en voorzien van de meest geavanceerde 
snufjes. De gepolijste marmeren tegels en de aluminium geperforeerde plafonds 
hadden dezelfde afmetingen. In de kern, die de hoofd aan- en afvoerschachten 
bevatte, bevonden zich de natte cellen zoals de badkamer, de w.c. en de keuken. 
Daaromheen was het een doorgaande ruimte, wat als woon-, eet-, werk- en 
slaapkamer ingedeeld kon worden. Vanuit de kern kon naar behoefte schuifwanden 
naar de glazen pui worden geschoven. Een breed overluifeld terras omzoomde het 
huis.
In het betonnen souterrain bevonden zich de kinderslaapkamers, die door metalen 
systeemwanden waren gescheiden. Er was geen metselwerk te bespeuren! Vanuit 
het souterrain kon men via een trapje naar het zwembad in de achtertuin. Smelt had
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de hele wereld afgezocht om de smalste koudebrug-aluminiumprofielen te vinden 
en had ze in Japan gevonden!
Met knopjes vanuit de leuning van zijn armstoel kon alles worden geregeld, het 
klimaat, de verlichting, de gordijnen, de geluidsinstallatie en de intercom. Zo kon 
hij vanuit de living gesprekken met de kinderen bij het zwembad voeren en te 
weten komen waar zijn vrouw zich in of om het huis bevond. Het had hem moeite 
gekost om de bouwvakkers te begeleiden, vooral met het perfect stellen van alle 
metalen onderdelen. Met hout kon men nog bij schaven en sjoemelen, maar dit 
vereiste een nauwkeurigheid tot op de millimeter. Smelt bleek zelf een 
metaalbewerker te zijn.
Er was geen schilderij of andere sier te bespeuren, hier gold 'less is more’.
In de zestiger en zeventiger jaren was het zeker een ‘huis van de toekomst'! Het 
verbaasde mij dat er in de vakliteratuur zo weinig over gepubliceerd was. Het huis 
sprak mij door zijn geavanceerdheid en flexibiliteit bijzonder aan. Helaas had 
Smelt daar zelf niet lang plezier van, binnen een paar jaar was hij overleden.

Door Jacob Vredenbregt had ik weer Rudolf Bonnet in zijn atelierhuisje aan de 
Noolseweg in Blaricum ontmoet. Blaricum lag vlak bij Laren, een kunstenaarsdorp 
in het Gooi en zetel van de Gooische Schildersvereniging, waar Bonnet ook lid van 
was. Hoewel aanmerkelijk kleiner behuisd dan in zijn paradijselijke complex in 
Campuan Bali. bleef Bonnet toch de gastvrije ‘éminence grise’ en het huisje was 
sfeervol en artistiek ingericht. Hij was nog steeds actief en tekende veel portretten, 
ook van jonge balletdansers zoals hij op Bali sierlijke wayang-dansers had 
afgebeeld. Hippies en ‘flower-power’ jongeren waren ook modellen, die hij graag 
tekende.
Hoewel zijn stijl en onderwerpen weinig verandering hadden ondergaan, was de 
lijnvoering subtieler geworden en miste de krachtige streken die hij in zijn jonge 
jaren bij de plastische weergave van donkere lichamen of weelderig haar van de 
Balische modellen gebruikte.
Bonnet had een grote vriendenkring, voornamelijk uit de Nederlandse en 
Indonesische culturele en artistieke wereld. Een wereld, waarin ik mij thuis voelde. 
Over en weer bezochten we elkaar en met de Kerstdagen nodigden we hem uit om 
op Kerstnacht bij ons te dineren en te logeren. Hij overwinterde in Sicilië en later 
in Tunesië en tekende dan Tunesische stadsgezichten en mediterrane portretten.
In 1969 verhuisde Bonnet naar het Rosa Spierhuis in Laren, een verzorgingshuis 
van nog ‘werkende’ kunstenaars en wetenschappers. Actief als hij was organiseerde 
hij tentoonstellingen zowel in het Rosa Spierhuis als daarbuiten. Door zijn rustige, 
vriendelijke aard was Bonnet zeer geliefd bij de bewoners. Een van de bewoners 
was ook de schrijver Jef Last, een goede vriend van vader. Een bezoek aan Bonnet 
ging altijd gepaard met een gezellige maaltijd, die dan extra voor ons werd besteld.
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Was het gezelschap groter, bijvoorbeeld als andere vrienden zoals Caka Datuk, een 
Sumatraanse danser, Fred Kraaijkamp, een anaestesist of Janjaap of ‘Japie’ van den 
Berg, een student aan de Rietveld-academie, ook kwamen, dan werd er in een 
naburig restaurant gegeten.

Bonnet was zeer gesteld op Kiki, hij nam Kiki en ons mee naar het 
pannenkoekenhuis en wandelde langs boerderijen, zodat Kiki de koeien, geiten en 
kippen van nabij kon bekijken. Samen zaten ze bij ons op de bank en las hij Kiki 
voor of zong kinderliedjes zoals “Ik zag twee beren, broodjes smeren, o het was 
een wonder...”
Begin jaren zeventig vertrok Bonnet op uitnodiging van zijn vriend Cokorde Gde 
Agung Sukawati en gefinancierd door het ministerie van CRM en de Asia 
Foundation na jaren weer naar zijn geliefde Bali. Flem werd verzocht om de 
uitbreiding en voltooiing van zijn museum ‘Puri Lukisan’ in Ubud, die door de 
Cokorde en zijn zonen werd beheerd, te begeleiden. Fliervoor had hij Bali nog vier 
maal bezocht en begon daar weer les te geven en de Balische kunst te promoten.
Als hij terugkwam, was ik de enige die hem op Schiphol afhaalde. “Wat een 
verschil, een bus vol Baliërs doen mij uitgeleide in Denpasar, maar jij bent de 
enige, die mij in Holland verwelkomt!” verzuchtte hij eens. In Bali was hij immers 
de hooggeëerde ‘Tuan Bonnet'! Zowel de Nederlandse als de Indonesische 
regering en ook de provincie Bali hadden hem voor zijn verdiensten op cultureel 
gebied hoge onderscheidingen toegekend.

Op Kerstnacht 1977 zou Bonnet gewoontegetrouw aan het Kerstdiner bij ons thuis 
deelnemen en blijven logeren. Het echtpaar Knol was ook uitgenodigd en was al 
aanwezig, maar Bonnet die heel stipt was, kwam niet opdagen. Ongerust belde ik 
het Rosa Spierhuis op en kreeg te horen, dat Bonnet sinds een week voor een 
darmoperatie was opgenomen in het St. Jan Ziekenhuis te Laren. In het weekend 
zochten we hem op, hij was redelijk opgewekt, de volgende dag zou hij geopereerd 
worden. Caka Datuk, ook op bezoek, snikte bij het afscheid, hij had geen goed 
voorgevoel.
Een paar maanden eerder, bij zijn tentoonstelling in Galerie Inart te Amsterdam 
merkte Bonnet op: "Harry, ik denk dat dit mijn laatste tentoonstelling is. Er is 
zoveel familie, dat moet een voorteken zijn!” Na de tentoonstelling kreeg hij 
zoveel opdrachten voor portretten, dat hij zijn voorgenomen reis naar Bali moest 
uitstellen. Zijn grote wens was om op Bali te sterven en daar gecremeerd te worden. 
De dag na de operatie belde ik het ziekenhuis op. De operatie was goed verlopen en 
Bonnet lag al te lezen! Vervolgens trof hem een hersenbloeding en toen ging het 
snel bergafwaarts. Hij was voor de helft verlamd en kon met moeite spreken. "Als 
ik beter ben, ga ik een tekening van Kiki maken!” fluisterde hij nauwelijks
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verstaanbaar. In zijn laatste brief uit Ubud dd. 27.10.1976 schreef hij dat hij naar 
een batikjurkje voor Kiki zou uitkijken om haar t.z.t. daarin te tekenen.
Op 18 april 1978 was hij overleden. Onder zeer grote belangstelling werd hij in 
Utrecht gecremeerd. Tijdens de plechtigheid werd Balische gamelanmuziek ten 
gehore gebracht.
Een paar maanden later overleed Cokorde Gde Agung Sukawati en, indachtig de 
wens van Bonnet om op Bali gecremeerd te worden, besloot men de as van Bonnet 
tezamen met het lijk van de Cokorde in een vorstelijke lijkverbrandingsceremonie 
te verbranden. Een buitengewone gebeurtenis, omdat Bonnet immers geen Hindoe 
en geen Balische aristocraat was en notabene een blanke buitenlander!
Het lichaam van de Cokorde Agung werd in een sarcophaag in de vorm van een 
zwarte ‘banteng’ of Indonesische stier geplaatst en de as van Bonnet in een 
sarcophaag in de vorm van een Nederlandse leeuw. Als executeur-testamentair en 
als enige vertegenwoordiger van de familie Bonnet heeft mevrouw Hilly de 
Roever-Bonnet aan de plechtigheden deelgenomen.

Het was Bonnet die Daisy en mij bij Alit Djajasoebrata en haar man Harmen 
Veldhuisen in hun sfeervolle witte huis aan de Vijverlaan in Rotterdam 
introduceerde. Alit was conservator Indonesië van het Rotterdamse Museum voor 
Land-en Volkenkunde en Harmen was werkzaam bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Alit was een volle nicht van Sutiko, dus de cirkel was weer 
rond!
Harmen verzamelde antiek, zoals Chinees porselein, koperen voorwerpen, sieraden 
en vooral ‘batik pesisir’ of batik van de Noordkust van Java. Deze batik tulis werd 
vervaardigd door Indo-Europese en Chinese batikkerijen uit Pekalongan en 
Kedungwuni. ‘Batik tulis’ werd nog handmatig in was van een patroon 
nagetekend en in een eindeloos proces van in kleur dompelen, was afkrabben, met 
warm en koud water spoelen, weer in andere kleur dompelen etc., vervaardigd. 
Voor een goede sarong van batik tulis hebben de batiksters soms een half tot een 
jaar nodig! Een van de bekendste Indo-Europese batik was van mevrouw Van 
Zuylen (Pansellen) en van de Chinese batik van mevrouw Oei Soe Tjoen uit 
Kedungwuni. Dergelijke kostbare batiks werden vaak als bruidschat aan de bruid 
geschonken en werden van de ene op de andere generatie overgeërfd. Harmen 
Veldhuisen wordt beschouwd als een kenner van deze ‘batik pesisir’ en heeft ook 
volgens mij de meest complete batikverzameling in Nederland. Behalve batik- 
exposities heeft hij ook enkele publicaties over batik op zijn naam staan.

Alit heeft zich meer verdiept in de Middenjavaanse batiks en vooral in de 
symboliek, de motieven en de tradities van deze batiks. Zo waren bepaalde 
motieven slechts aan de vorsten voorbehouden en mochten alleen op bepaalde
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gelegenheden worden gedragen. Ook Alit schreef hierover en organiseerde 
Indonesische tentoonstellingen. Als waardig slot van een mooie carrière werd 
'Majapahit. De Gouden eeuw van Indonesië (1292 ca 1500)’ als 
openingstentoonstelling op 26 november 2000 tot en met 20 mei 2001 van het flink 
uitgebreide en vernieuwde Wereldmuseum in Rotterdam georganiseerd. Hiermee 
had zij op het moment, dat de Indonesische republiek op zijn grondvesten schudde 
door verdeeldheid en verwarring, willen verwijzen naar het grote rijk van 
Majapahit. als lichtende bron van inspiratie en kracht.
Op haar eigen wijze heeft Alit Djajasoebrata, kind van twee culturen, als ‘culturele 
tolk' tussen Nederland en Indonesië gefungeerd!
Het was op die middag met Bonnet dat ik in de lommerrijke achtertuin van de 
Veldhuisens op de thee aanzat bij twee andere gasten, Toeti Heraty en Adriaan van 
der Staay. Toeti Heraty was een dochter van prof. Roosseno, de betondeskundige 
en ex-minister tijdens het bewind van Bung Karno. Een dichteres en hoogleraar in 
de filosofie aan de Universiteit van Indonesië in Jakarta, directrice van de 
Kunstacademie in Jakarta en galeriehoudster! Toeti had deelgenomen aan de 
Poetry International in Rotterdam en ‘Winternachten’ in Den Haag.
Adriaan van der Staay was toen directeur van de Rotterdamse Kunststichting en 
beiden waren verwikkeld in een diepzinnig gesprek.
Samen met Alit had ik aan een discussiegroep ‘OER’ of ’Ons Eigen Rotterdam’ 
onder leiding van Adriaan van der Staay deelgenomen. Op zondagmiddagen 
kwamen we bijeen in de woning van Adriaan aan de Essenlaan. De deelnemers 
waren mensen die in hun beroep iets met het culturele leven in Rotterdam te maken 
hadden. Sippend aan de thee en laag op kussens zittend in de Japans ingerichte 
woonkamer werd er van gedachten gewisseld over kunst en cultuur.
Met zijn laatste partner Leslie Tjon Sie Fat bewoonde Adriaan daarna een landelijk 
gelegen villa uit de dertiger jaren aan de Ringvaartweg in Rotterdam en tot op 
heden het voormalige 17e eeuwse pand van de Nobelprijswinnaar prof. Lorentz aan 
de Hooigracht in Leiden. Vanaf 1979 tot aan zijn pensionering was hij directeur 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij aanvaardde het ambt van bijzonder 
hoogleraar met de leeropdracht kunst en samenleving in humanistisch perspectief 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1994.
Leslie, een gepromoveerde Leidse botanicus afkomstig uit St. Maarten, was een 
begenadigde jongeman. Internationaal georiënteerd, zeer belezen en culinair expert. 
Verrichtte onderzoek naar het leven en werk van Philipp von Siebold, de specialist 
op het gebied van de Japanse flora en fauna. Hij publiceerde over ‘China, moeder 
der tuinen' in het hortusjubileumjaar 1990 en richtte een tentoonstelling in met dit 
thema. Zijn laatste lezing over ‘Chinese tuinen’ voor de vereniging ‘Inisiatip’ in 
Rijswijk in 1995 heb ik bijgewoond. Voor mij een eerste kennismaking met 
‘Inisiatip’, een jaar later werd ik tot voorzitter gekozen! Helaas was Dr. Leslie Tjon
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Sie Fat veels te vroeg in 1996 aan een ernstige ziekte overleden.
Adriaan en Leslie zijn ware tuinliefhebbers, hun achtertuin is symbolisch in drie 
opeenvolgende sferen gedeeld. Vanuit het huis betreedt men een verstilde Chinese 
tuin met bamboe, dan volgt een vormelijke 17e eeuwse stadstuin en eindigt men bij 
een geurend rosarium. Adriaan schreef verschillende opstellen, o.a. ‘Van tuinen en 
parken’, dat bij de jaarwisseling van 1987-1988 aan vrienden en relaties werd 
geschonken.

Van Bob Kimball had ik brieven ontvangen met indringende vragen hoe ik er voor 
stond en hoe ik uiteindelijk in Nederland was terechtgekomen. Voordien liet hij me 
weten dat hij al het mogelijke gedaan had om mij te helpen naar de Verenigde 
Staten te komen. Daartoe zou hij allerlei kennissen en familie hebben benaderd. 
Toen ik mij eenmaal in Capelle aan den IJssel had gevestigd, kwam hij over uit 
Borneo en India. Jacob Vredenbregt haalde hem van Schiphol af en bracht hem 
naar mijn flat. Direct na aankomst was Bob in paniek, hij kon zijn paspoort nergens 
vinden! Uiteindelijk had Jacob deze in zijn auto gevonden. Bob bleef een maand 
bij ons logeren, ging vaak op pad naar Amsterdam en andere plaatsen. Zelf kon ik 
hem alleen in het weekend vergezellen. Ik introduceerde hem bij andere vrienden, 
o.a. aan de anestesist Fred Kraaijkamp in Hilversum, de pianist en muziekcriticus 
Alex van Amerongen, diens partner Sacha Nieboer en nog vele anderen.
Van mijn moderne Indonesische schilderijen nam Bob dia-opnamen om ze bij 
lezingen over Indonesische kunst te kunnen projecteren. Voordat hij terugging 
naar Amerika bezocht hij nog Ierland, waar zijn voorouders vandaan kwamen. Hij 
verzekerde mij dat mijn boeken etc. veilig bij zijn moeder In Yonkers, New York 
waren ondergebracht en zodra ik ze nodig had, hem moest berichten.
Een half jaar later schreef ik hem per aangetekend een brief met het verzoek om 
mijn boeken etc. naar mij te zenden, uiteraard op mijn kosten. Deze brief werd als 
‘unclaimed’ geretourneerd!
Ik schreef toen een brief aan zijn vroegere werkgever dr. Nathan S. Kline, directeur 
van het Research Center van het Rockland State Hospital Orangeburg N.Y., om 
naar de ‘whereabouts’ van Bob Kimball te vragen met mijn explicatie. Prompt 
antwoordde dr. Kline dat ik helaas niet de enige was, die hem een brief met een 
dergelijke strekking had gestuurd, maar dat hij ook alleen het adres van de moeder, 
Mulford Gardens 70, Yonkers, New York, wist. Blijkbaar had Bob Kimball nog 
meer mensen op dezelfde wijze opgelicht, waarschijnlijk mensen die in dezelfde 
omstandigheden verkeerden zoals ik!
Eind 1974, toen ik voor het eerst weer naar Indonesië ging om mijn ouders op te 
zoeken, heb ik mijn ex-schoonzusje Giok Hoa, die met een marine-attaché van de 
Amerikaans ambassade in Jakarta getrouwd was, gevraagd of de ambassade wist 
waar Kimball verbleef. Men wist het niet, omdat hij in 1965 alleen huurder was van



213

een ambassadewoning, waarvan er vele toen leeg stonden.

Het bureau Kraaijvanger was ‘hofleverancier' van het Vroom en Dreesmann 
concern. In 1972 zou een nieuwe vestiging in het nieuwe winkelcentrum 
Amsterdam-Noord worden geopend. Met de bouwpastoor Rudolf Vroom, directeur 
van V&D Nijmegen, gingen Jan Maas en ik het programma van eisen doornemen. 
In principe was een warenhuis een doos met een gesloten gevel, alleen beneden 
waren aan de passantenzijde etalages. Rudolf Vroom wilde een kleurige gevel en 
geen saaie grijze beton. Ik maakte verschillende kleurenstudies en tenslotte werd 
een patroon van verticale oranje en witte geëmailleerde metalen panelen gekozen. 
Zo ontstond er in het overwegend grijze winkelcentrum aan de Buikslotermeerplein 
een vrolijk gekleurde ‘pyamagevel’ van V&D, een ware eye-catcher! Echter niet 
dan na een moeizame onderhandeling met de architect van het winkelcentrum, die 
het te afwijkend vond van de (grijze) omgeving. Tot mijn verrassing verscheen het 
damesblad ‘Libelle' nr. 24, juni 1973 met een lovend artikel over ‘kleur in de stad’ 
en een grote kleurenfoto van de pyama-gevel van V&D Amsterdam-Noord!

Voor het hoofdkantoor van Vroom en Dreesmann Nederland in Ouder-Amstel had 
ik vele varianten ontwikkeld, van hoogbouw tot een plan bestaande uit twee haaks 
op elkaar liggende blokken, waarvan de lagere als uitbreidingsmogelijkheid werd 
gedacht. De vergaderingen met de bouwcommissie onder voorzitterschap van 
Willem Vroom hadden zich drie jaar voortgesleept. De bedoeling was, om alle in 
Amsterdam verspreide kantoren van het concern onder te brengen in een 
hoofdgebouw. De directiesecretaris mr. Van Woerkom ging dan met de 
nieuwbouw-plattegronden ijverig alle afdelingen in de bestaande gebouwen langs 
en probeerde ze in het nieuwe plan te projecteren. Uiteraard vonden de meesten dat 
ze achteruitgingen qua oppervlakte en werd het een oeverloze discussie.
Tot op een gegeven moment men bouwsubsidie op nieuwe kantoorgebouwen kon 
krijgen, mits men binnen dat jaar zou starten met de bouw. Willem Dreesmann, de 
nuchtere vice-voorzitter van de bouwcommissie liet nu van zich horen. “We hebben 
jaren vergaderd en aangezien het budget onveranderd is gebleven, heb ik op een 
kladblaadje elk jaar een verdieping geschrapt door de inflatie en stijging van de 
bouwkosten. Willen we nog van de subsidie gebruik maken, dan moeten we nu 
starten met de bouw. Wie waar gaat zitten wordt later ingevuld, elk gebouw dat we 
neerzetten is beter dan de huidige situatie!”
Nog binnen het jaar hebben we de plannen bestedingsgereed gemaakt. Het werd 
een gebouw van vijf verdiepingen met een verbindingsgang naar het oude 
magazijngebouw. De toekomstige uitbreiding werd nooit gebouwd. Een jaar na de 
start van de bouw, overleed Willem Dreesmann. Om hem te gedenken werd een 
bronzen beeld met plaquette in de verbindingsgang geplaatst, ‘Op de grens tussen
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oud en nieuw’ werd deze doortastende man geëerd.
Namens V&D trad als bouwpastoor de Limburger Van Neer, die ondanks de 
filosofie van V&D om geen luxe, maar een betaalbaar hoofdkantoor neer te zetten, 
er toch in slaagde met de beperkte middelen die hij tot zijn beschikking had, er een 
representatief gebouw van te maken waar men trots op was. De gevels werden in 
strak gecanneleerde betongevel-elementen van Schokbeton en zwart geanodiseerde 
aluminiumpuien uitgevoerd. Een extern interieurarchitect, bureau E20 uit Haarlem 
en hun interieurarchitect Cees Westerbeek werd ingeschakeld. Een jongeman met 
geavanceerde ideëen, die zowel bij Van Neer als bij ons in de smaak viel. Door een 
streng doorgevoerde kleurstelling en het gebruik van zeer beperkte, maar 
kwalitatief hoogstaande elementen, zoals Van Besouw donkerbruin velours tapijt, 
apple-green gestoffeerde Vitra meubels, wit en verchroomde Pastoe tafels, 
wittgelakte lichtarmaturen etc. werd het een harmonisch samenspel van binnen en 
buiten.
Een goed kantoorgebouw functioneert het best met een verzorgde bewegwijzering. 
Ik stelde prof. Wim Crouwel van Total Design voor die o.a. ook de bewegwijzering 
van Schiphol Airport had verzorgd, maar na een eerste gesprek met Van Neer bleek 
al gauw, dat het te hoog gegrepen was. Uiteindelijk heeft Cees Westerbeek ook de 
bewegwijzering in samenhang met zijn interieurontwerp perfect verzorgd.
In dit kader vertelde Van Neer, dat hij bezoek kreeg van een zekere heer Kwee die 
de firma 3M, bekend voor belettering, vertegenwoordigde. Toen Van Neer vroeg of 
hij familie was van architect Kwee, antwoordde 3M-Kwee: “Kwee is geen familie, 
Kwee is een dynastie!”
Het hoofdkantoor werd feestelijk geopend in aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van Europese ‘zuster’-warenhuisketens als 'Karstadt' uit 
Duitsland en ‘Innovation' uit België.
In dit hoofdkantoor zetelde later op de hoogste verdieping de ‘big boss’ van V&D, 
de letterlijk en figuurlijk imposante Anton Dreesmann.

Een pas afgestudeerde architecte, Laurie Rafiqi, kwam bij ons bureau en assisteerde 
mij met zowel V&D Amsterdam-Noord als V&D Nederland. Dochter van een 
Indiase vader en een Bulgaarse moeder, afkomstig uit Timor, misschien dat deze 
Indonesische herkomst toch een speciale band tussen ons heeft geschapen. 
Opvallend was haar rationele aanpak, ze begon met het programma eerst goed te 
analyseren en dan een stramien op te zetten, waarop het plan verder werd 
ontwikkeld. Het is me opgevallen dat juist vrouwelijke architecten vaak rationeler 
te werk gaan dan hun mannelijke collega’s!
Spoedig had ze er genoeg van om aan mijn handje te lopen, ze wilde zelfstandig 
werken. Ik was net begonnen aan de Rotterdamse nieuwbouw van de Westland- 
Utrecht Hypotheekbank op de hoek van de Westblaak en het Eendrachtsplein, thans
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bekend als Westblaak 134-136 en eigendom van Nationale Nederlanden Vastgoed. 
Een ander pand aan de Westersingel had ik voor dezelfde opdrachgever ontworpen 
en was net opgeleverd, maar bleek al te klein te zijn. Het was de verbouwing van 
een oud en statig pand en ik heb het voorzien van een donkere bronskleurige 
aluminiumgevel in een sterk gelede verticale structuur. Het werd doorverkocht aan 
een oliemaatschappij.
Laurie Rafiqi verliet ons bureau, deed ervaring op bij andere bureaus en kwam 
tenslotte terecht bij het Amstelveense bureau Zanstra, Gmelig Meyling, De Clerq 
Zubli, Van den Oever en Partners, dat na het overlijden van Gmelig Meyling 
kortweg ZZOP is gaan heten. Nadat Van den Oever uit de maatschap trad heet het 
nu ZZ&P. Gmelig Meyling was architect bij het bureau Ingenegeren Vrijburg 
(IBIV) in Bandung. Hij heeft o.a. de Landbouwhogeschool in Bogor op zijn naam 
staan en andere grote gebouwen in Jakarta zoals het Departement van Landbouw, 
de Bank Industri Negara etc. Bij de besloten prijsvraag voor de 
Landbouwhogeschool was Silaban een van de deelnemers en deze had het nooit 
kunnen verkroppen dat Gmelig Meyling de eerste prijs had gewonnen, hij had als 
Bogorse architect moeten winnen!
Ik kreeg een telefoontje van De Clerq Zubli, toen Laurie bij hun bureau 
solliciteerde en mij als referent opgaf. Op de vraag wat ik over haar kon vertellen, 
antwoordde ik dat ze slechts een jaar als mijn assistente heeft gewerkt en nog niet 
veel ontwerpwerk had kunnen verrichten. Maar dat ze zeer analitisch en precies 
was en toen riep hij ongeduldig: “Meneer Kwee, laten we er niet te lang om heen 
draaien, heeft ze het of heeft ze het niet?!” Hierop kon ik alleen maar bevestigend 
antwoorden. Binnen enkele jaren trad Laurie Rafiqi toe tot de directie van ZZOP, 
waarbij ze na een fase van zelfstandig ontwerpen uiteindelijk de portefeuille 
organisatie, planning en financiën beheerde. Haar hang naar zelfstandigheid kan ik 
heel goed aanvoelen, zeker omdat ik zelf directeur ben geweest en later door 
omstandigheden verantwoordelijkheid moest delen.

Een heel dankbare opdracht was een dagverblijf voor verstandelijk gehandicapten 
voor de Dr. J.H.Pameijervereniging in Rotterdam-Zuid. Het dagverblijf is bestemd 
voor 48 pupillen, die buiten hun woonmilieu, dat vaak de ouderlijke woning of een 
gezinsvervangend tehuis was, hier een tweede milieu wordt geboden. Hier worden 
ze gevormd en gestimuleerd tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid, ze worden 
geoefend in bepaalde bezigheden en handvaardigheden. Het spelelement is hierbij 
belangrijk. De nieuwe dagverblijven zullen de bestaande in de oude binnenstad 
moeten vervangen, die niet meer voldoen aan de nieuwe normen die aan een goed 
geoutileerd dagverblijf worden gesteld.
De overgang van de ouderwetse duffe lokalen, vaak ingebouwd tussen oude 
winkelpanden, naar de nieuwe dagverblijven met veel licht, lucht en groen was
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voor de pupillen een verademing. Veel pupillen dachten dat ze op vakantie waren 
en als ze na een dag weer afgehaald werden, vroegen ze: "Waarom duurt de 
vakantie zo kort?” Een pupil omhelsde me en zei: “Bedankt, dat je zo’n mooie 
bungalow voor ons hebt gebouwd!” Dankbaar denk ik dan terug en ik voel me 
gelukkig te mogen werken aan het welzijn van deze pupillen.

Toen we in 1971 opdracht kregen voor het dagverblijf in IJsselmonde was het een 
zeer ambitieus ruimtelijk programma. Het had drie jaar geduurd voor er, na vele 
bezuinigingen en eindeloos overleg met het ministerie van CRM, uiteindelijlk met 
de bouw in 1974 gestart kon worden. Behalve IJsselmonde had ik vervolgens nog 
twee dagverblijven in Ommoord en aan de Kleiweg ontworpen.
IJsselmonde was als eerste nog ruim opgezet, de zes groepsruimten waren om een 
centrale recreatieruimte gegroepeerd, evenals de oefenruimtes. Er was ook een 
aparte motorische therapie-zaal geprojecteerd. Hetzelfde principe werd toegepast in 
Kleiweg, alleen de totale plattegrond werd in een L-vorm geknikt vanwege de vorm 
van het terrein. Ommoord was het meest compact, de recreatiezaal en motorische 
therapie werd als een doorgaande ruimte, door schuifwanden te scheiden, 
ontworpen. Alle drie dagverblijven waren bewust midden in een woonwijk 
gesitueerd en niet ver van een winkelcentrum. Het was de bedoeling, dat de 
zelfredzaamheid en deelname aan het ‘normale’ dagelijkse leven van de pupillen 
hierdoor gestimuleerd zou worden.
Plannen voor een gezinsvervangend tehuis in Rotterdam IJsselmonde waren niet 
doorgegaan vanwege steeds nieuwe normen en de bezwaren van omwonenden! Een 
van de bezwaarmakers zei zelfs: “Straks wonen we in een gekkenstraat en daalt de 
waarde van onze huizen!” Tolerantie houdt op bij de eigen voortuin.

Begin jaren zeventig ontvingen we een deelopdracht om een deel van het 
winkelcentrum ‘Leidsenhage’ te Leidschendam in te vullen, met name de strook 
vanaf Peek & Cloppenburg tot en met Meddens met de daarbij behorende 
winkelpaviljoens. Het grote winkelcentrum werd door wijlen Ger Passchier van het 
architectenbureau Groosman Partners ontworpen. Het chique modehuis Meddens 
had met de nieuwe vestiging een mogelijkheid voor hun Haagse klanten geschapen 
om gemakkelijk te parkeren, wat met de hoofdvestiging Hofweg in Den Haag 
steeds minder was geworden. Behalve het gebouw had ik ook het interieur 
ontworpen. Het kleine hoekpand werd door middel van een diagonaal geplaatste 
trap, spiegels en schuine doorkijkjes via de etalage optisch vergroot. Een 
bijzondere en leuke opdracht! De directie was zeer ingenomen met het resultaat en 
een paar jaar later ontvingen we een vervolgopdracht om het pand aan de Lijnbaan 
in Rotterdam te verbouwen, echter met behoud van de stijl van het interieur van de 
firma Pander uit de beginjaren vijftig! Houten meubilair uit die periode was niet



217

meer verkrijgbaar, om niet teveel te contrasteren kozen we voor bronskleurig 
geanodiseerde aluminium systeemrekken. Een eilandetalage bij de ingang werd 
gesloopt, deze etalage stond in de weg en etalagepoppen aan vier zijden goed te 
etaleren was bewerkelijk.
In 1972 kwamen mijn ouders ons bezoeken. Een ontroerende en blije weerzien na 
zes jaar! Vader vertelde, dat hij gespaard had om deze reis nog te kunnen maken 
omdat hij nog een keer zijn lievelingskleindochter Kiki wilde zien! Hij leed aan 
diabetes, aderverkalking en liep heel moeizaam. Ze moesten zich melden bij het 
stadhuis in Capelle a/d IJssel en hun paspoorten werden ingenomen. Ik vertelde de 
ambtenaar dat ze ook van plan waren om naar Westberlijn te gaan om mijn broertje 
Hin Houw, die net was vrijgekomen van zeven jaar Stasi-gevangenschap op te 
zoeken en vroeg hoe het met hun paspoorten zat. Voor vertrek naar Westberlijn 
mochten ze de paspoorten ophalen en direct bij terugkeer in Nederland weer 
inleveren! Een heel gedoe voor twee bejaarde mensen!
Ook moesten ze zich bij de Indonesische ambassade melden. In het weekend en 
zoveel mogelijk brachten we ze naar familie, vrienden en kennissen, die ze al lang 
niet meer hadden gezien. Daarnaast wilde vader natuurlijk de projecten, die ik 
ontworpen had ook bekijken. Zo togen we naar Amsterdam-Noord om de 
pyamagevel van V&D en naar Meddens Leidsenhage om er de nieuwe vestiging te 
bezichtigen. Plus dat we ook gezellig in de winkelcentra Amsterdam Noord en 
Leidsenhage konden wandelen. Indonesiërs zijn dol op winkelen en daarop 
vormden mijn ouders, vooral moeder, geen uitzondering. Vader ging altijd direct in 
boekhandels snuffelen en moeder keek naar modewinkels en andere in vader’s ogen 
'frivole en volkomen onnuttige' zaken. Wat beiden graag deden was natuurlijk 
allerhande snacks, zoals saucijzebroodjes, kroket etc. kopen.

Inmiddels hadden we een eengezinswoning, eufemisme voor rijtjeshuis, in Hendrik- 
Ido-Ambacht gekocht. Daisy wilde graag een huis met een tuintje en voor Kiki zou 
het ook gezelliger zijn. Moeder vond de verhuizing geen vooruitgang, in Indonesië 
was immers een hoogbouwflat veel chiquer dan een rijtjeshuis (rumah petak)! Aan 
de Gerard Alewijnstraat lag aan onze zijde eengezinswoningen en aan de overkant 
vrijstaande bungalows. Drie opvallende bungalows in hout waren ontworpen door 
Ger Passchier en Van der Steen. Ze woonden er zelf in en de derde, tegenover ons 
huis, werd bewoond door mr. Jan van Oldenborgh.
Hendrik-Ido-Ambacht was een groen dorp, circa vijftien kilometer ten zuiden van 
Rotterdam. Er woonden enkele oud-voetballers, zoals Coen Moulijn, die een 
bungalow aan de Gerard Alewijnsstraat bezat. Dagelijks moest ik wel steeds per 
auto over de Brienenoordbrug met de bijbehorende files. Soms probeerde ik met de 
trein via Zwijndrecht en liet de auto op het station achter. Mijn ouders hadden in 
elk geval nog in het nieuwe huis in Hendrik-Ido-Ambacht gelogeerd.
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Twaalf jaar hebben we in Hendrik-Ido-Ambacht gewoond en niet eerder werd ik zo 
geconfronteerd met kleinburgerlijkheid: huisjes met postzegeltuintjes en buren, die 
je achter de vitrages nauwlettend in de gaten hielden. Ook met het feit dat het niet 
aan een station lag, waardoor de verbinding met Rotterdam heel moeizaam was. 
Collega Han Awal uit Jakarta probeerde ons met openbaar vervoer vanuit Centraal 
Station Rotterdam te bezoeken. Hij wees mijn aanbod om hem met de auto af te 
halen af en probeerde toch met de bus. Na lang zoeken kwam hij uiteindelijk aan. 
Hij bleek bij een nabije park uitgestapt te zijn en het was al donker. Een rennende 
jogger bood uitkomst en wees hem hijgend de weg naar de Gerard Alewijnstraat! 
“Hoe kom je in hemelsnaam in deze bush-bush terecht?” riep hij verbaasd uit, toen 
ik hem verwelkomde en binnenliet.
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Geboorte en dood
Op 4 october 1974, Werelddierendag, werd ons tweede kind, een zoon, geboren in 
het Havenziekenhuis te Rotterdam. Als hommage aan een trouwe lezer, die mijn 
vader te hulp was geschoten, toen hij zijn baan als hoofdredacteur van Sin Po had 
opgegeven, de Bandungse tabakshandelaar Ouw Tjoan Ho, hadden we hem de 
naam NICKI TJOAN HO gegeven.
‘Tjoan=Quan=bron, water, geld’ en ‘Ho=Hao=goed, vriendelijk, aardig’ en 'Nicki' 
is een afkorting van de H. Nicolaas, patroon van onze parochiekerk, de 
Nicolaaskerk in Hendrik-Ido-Ambacht, waar hij ook gedoopt werd.

Eind 1974 besloot ik voor het eerst weer naar Indonesië te gaan. Vader’s 
gezondheid ging sterk achteruit en ik wilde hem graag opzoeken. Schoonvader 
Pang was terug in Indonesië en woonde in een zelfgebouwde villa in Bogor. Samen 
met zijn oudste zoon Hok Liang bouwde hij in Bogor huizen om ze weer te 
verkopen, hij werd een eigenbouwer.
Ik maakte een tussenstop in Singapore, waar ik o.a. collega Tan Sioe An en zijn 
vrouw Evy ontmoette en tevens met enkele Singaporese architecten kennismaakte. 
Mijn oude vriend Alfred Wong had ik alleen telefonisch gesproken.
Sioe An reed me rond door Singapore en ik stond versteld van hoeveel er gebouwd 
werd, van de hoge architectonische en technische kwaliteit van de gebouwen en 
vooral hoe schoon en verzorgd alles er uit zag. Je kon bij wijze van spreken van het 
trottoir eten! Singapore was het Zwitserland van Azië geworden! Er werd een 
streng beleid gevoerd door de socialistische, maar zeer realistische regering van 
premier Lee Kuan Yew. Tegen drugs, vuil op straat gooien, roken in openbare 
ruimten werden onverbiddelijk zware straffen en boetes opgelegd en....het hielp!

Mijn aankomst op het vliegveld Halim in Jakarta werd vergezeld van een tropische 
regenbui, de natte moesson was begonnen. Onder een erehaag van paraplu’s ging ik 
de trap af naar de gereedstaande bus, die mij naar de aankomsthal zou brengen. 
Behalve de geur van natgeregend gras rook ik ook de zoete kruidnagelgeur van de 
‘kretek’sigaret en de mij bekende geuren van mijn geboorteland.
Moeder, mijn zusters en schoonvader Pang waren op het vliegveld om mij te 
verwelkomen, vader was te ziek en kon niet meekomen. Mijn ouders en zusters 
waren verhuisd van de Jalan Wahid Hasyim naar de Jalan Ampasit VI no.8 in de 
buurt van Cideng Barat. Het huis lag aan een smalle gang, waar nauwelijks twee 
auto’s elkaar konden passeren. De ligging was echter heel strategisch, dicht bij het 
centrum.
Toen ik de slaapkamer van vader binnentrad, stond hij met vereende krachten op en
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pakte geroerd mijn hand. Hij was zo blij mij te zien, dat hij zich aan mij 
vastklampte en overal met mij mee ging! Zelfs toen schoonvader Pang ons 
uitnodigde om een nieuw restaurant in de voormalige tuin van Villa Yaso van Dewi 
Soekarno te beproeven, ging hij mee. Hij liep wel moeizaam aan mijn hand over 
het geaccidenteerde terrein, maar hij hield het vol.
De eerste avond kon ik de slaap niet vatten, het was er bloedheet en ik hoorde tot 
laat het lawaai van de straat, de tik-tok van de bami-verkoper, het roepen van de 
saté-verkoper: “Teeee, sateeeü!” en zo veel bekende kreten uit lang vervlogen 
tijden. Een paar huizen verder was een buurtmoskee, waar om vier uur ‘s ochtends 
via luidsprekers reeds tot gebed werd opgeroepen.
Opvallend was het grote aantal moskeeën, die met hun minaretten, overal waren 
verrezen. Neo-klassieke voorgevels met Griekse zuilen en timpaans werden te pas 
en onpas gebruikt, zelfs in de kleinste gangetjes. Onder de architecten werd er 
gefluisterd: "De Jalan Cendana-stijl wordt nu overal nagebootst”. De Jalan 
Cendana was de laan waar de villa van president Soeharto en Ibu Tien zich bevond. 
Ibu Tien wilde haar vorstelijke afkomst van de Mangkunegaran zoveel mogelijk 
benadrukken en dat deed ze o.a. door veel oud-Javaanse versieringen en neo
klassieke stijlen zoals in de kratons werden toegepast, ook in haar villa toe te 
passen.
Het verzamelen van antiek, schilderijen en meubels in koloniale stijl was een 
opvallende bezigheid van ‘the rich and the mighty', de overdadig ingerichte en van 
airconditioning voorziene villa’s waren getuigen van de toegenomen welvaart 
onder Soeharto. Voor de kleine man was er helaas weinig veranderd, naast de luxe 
hoogbouw en weelderige villa’s bevonden zich langs het spoor nog vele van karton 
en board opgetrokken krotten. De becaks waren van de grote wegen verdreven naar 
de kleinere straatjes en gangetjes. Als vervanging werden lawaaiige gemotoriseerde 
‘bajays’ ingezet.
Het kanaal aan de vroegere Molenvliet, nu Jalan Gajah Mada, werd gedempt, 
daarvoor in de plaats werd een enorme boulevard van het centrum naar de ‘kota’ of 
benedenstad geprojecteerd. Om deze boulevard zo breed mogelijk te maken, werd 
verordonneerd dat alle gevels een paar meter achteruit moesten! Winkelmalls 
verrezen als paddestoelen uit de grond, elk stadsdeel had zijn eigen airconditioned 
‘shopping mail’. Op de hoek van de Jalan Thamrin, tegenover Hotel Indonesia was 
het door ons bureau ontworpen Press House gesloopt om plaats te maken voor een 
luxe Sogo shopping mail met erboven de toren van het Grand Hyatt Hotel.
Sumarah Adhyatman stelde mij voor de Biënnale van Beeldende kunst in de Taman 
Ismail Marzuki of TIM samen te bekijken. Adhyatman zelf bevond zich toen in 
Holland. Uiteraard wilde ik de manifestatie zien. Het was een grote teleurstelling, 
over het algemeen schilderde men in een gemakkelijke, zoetsappige stijl, soms 
geabstraheerde wayangfiguren of herkenbare taferelen in pasteltinten. Het elan en
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het experimentele van de jaren zestig was er niet meer, het was duidelijk 
commercieel en op de buitenlandse toerist gericht, de prijzen (in dollars) waren er 
ook naar!
Mijn eerste bezoek aan mijn geboorteland had bij mij veel emoties losgemaakt. 
Mijn komst was me reeds vooruitgereisd. Achter mekaar kwamen dierbare vrienden 
mij opzoeken. Ontroerend was het weerzien met familie, zowel in Jakarta als in 
Bandung en ook met collega’s, relaties en oud-opdrachtgevers. Veel jongere 
collega’s hadden mooie carrières opgebouwd, de zogenaamde ‘arsitek maju’ 
(succesvolle architecten). Een van de opvallendste was ir. Ciputra, die een 
samenwerkingsverband had met het speciale bestuur van Jakarta, de ‘P.T. 
Pembangunan Jaya’. Een combinatie van architectenbureau, aannemer, 
projectontwikkelaar, en andere joint-ventures met buitenlandse bedrijven. Aan de 
Jalan Thamrin zetelde Ciputra op de bovenste verdieping. Hij nodigde mij uit om 
hun grote Ancol-project te bekijken. Bij aankomst moest ik even wachten, pak 
Ciputra was nog in gesprek met een bezoeker in de grote vergader- en 
ontvangstruimte. Het bleek de oud-gouverneur van Jakarta ten tijde van Bung 
Karno, de schilder Henk Ngantung. te zijn. die zijn nieuwjaarswensen kwam 
brengen. In tegenstelling tot de Nieuwe Orde, ‘Orde Baru’ of ‘Orba’ van Soeharto 
werd de periode-Soekarno als Oude Orde of ‘Orla’ betiteld. Henk Ngantung was 
duidelijk een ‘Orla’-autoriteit. We begroetten elkaar hartelijk, Henk Ngantung zei 
glimlachend: "Ciputra dulu ‘anak’ saya, sekarang ‘bapak’ saya!” of “Ciputra was 
vroeger mijn ‘zoon’ en is nu mijn ‘vader’ geworden!”
Een subtiele Indonesische woordspeling die de omgedraaide statussen van beide 
heren moest weergeven. Toen Ngantung nog gouverneur was, was Ciputra een 
sociaal mindere, dus in de aanspreektaal 'anak' of ‘zoon' genoemd. Nu Ciputra een 
tycoon is geworden en Ngantung een ambteloos burger moet hij nu als ‘bapak’ of 
‘vader’ worden aangesproken, al is hij qua leeftijd jonger!
Samen met Ciputra bezocht ik het indrukwekkende Ancol-project, bestaande uit 
een jachthaven, een luxe vacantieoord, een hotel ‘Horison’, een casino, nightclub, 
bowling, openluchtzwembad met golfslag, dolfinarium etc. in het vroegere 
moerasgebied bij de haven van Tanjong Priok. Ciputra was ook bezig met een soort 
Disneypark, wat later ‘Tarnan Dunia Fantasi’ zou worden genoemd. Een droom van 
Bung Karno, nadat hij een soortgelijke situatie in La Grande Motte in Zuid- 
Frankrijk had gezien. Hiervoor had ik ooit een aquarium-complex ontworpen.

Met schoonvader Pang en schoonzusje Shirley bezochten we een ander groots 
complex, de ‘Taman Mini Indonesia’, een initiatief van Ibu Tien Soeharto. Wat 
Madurodam in het klein is, is deze Taman Mini een maquette op ware grootte van 
Indonesische traditionele architectuur, zoals de overbekende Toraja-huizen, de 
Minangkabau-huizen, een Balinees tempelcomplex, Middenjavaanse pendopo, etc.
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Het complex is zo groot, dat je het met geen mogelijkheid op een dag kunt 
bewandelen. Er reden dan ook treintjes op het terrein. Uiteraard werd ik door 
schoonpa naar Bogor uitgenodigd en had daar zijn woningbouw-projecten bekeken 
en van commentaar voorzien.

Mijn oud-opdrachtgever Lie Bok Thiam of Setiawan Hambali, voor wie ik een 
woonhuis op Jati Petamburan had ontworpen, stuurde een auto met chauffeur. Tot 
mijn verbazing en vreugde bleek deze mijn Chinese ex-chauffeur Koen te zijn, toen 
ik nog in Panglima Polim VIII woonde. Hij was opgeklommen tot bedrijfsleider 
voor de afdeling aluminium zonweringen, maar vond het een eer om mij weer rond 
te rijden.
Lie bewoonde nog steeds met zijn gezin en oude moeder het huis op lati 
Petamburan en verzocht mij om wat wijzgingen in de indeling aan te brengen, wat 
ik natuurlijk graag deed. Behalve zijn bestaande metaalfabriek en import van 
aluminiumproducten deed hij ook aan in- en verkoop van grondkavels. Een 
verkavelingsplan bevatte nog percelen die volgens de Feng Shui ongunstig zouden 
zijn. o.a. kavels op een T-kruising, de zogenaamde ‘tusuk saté’-situering. Met wat 
kleine ingrepen kon ik ze verbeteren.

Collega Han Awal organiseerde voor mij in zijn huis een reünie van de ex-collegae 
van Estetika, namelijk Suwondo Sutejo met zijn vrouw Kan Wan Tjin, Liem 
Bianpoen en Carla. Een tropische avond in het sfeervolle huis in Tulodong Bawah 
van mijn trouwe vriend Han Awal en zijn Daisy.
Een oude vriend uit mijn studentenjaren was Hatmadi. Met hem had ik veel lief en 
leed gedeeld. Natuurlijk zocht ik hem en zijn gezin op in zijn eenvoudige 
instantiewoning aan de Jalan Wolter Monginsidi in Kebayoran. Hij was directeur 
van de P.N. Bina Karya, een staats-architectenbureau. Een goudeerlijke collega, die 
niet aan de race van materieel succes en corruptie wilde meedoen. Hij had het er 
moeilijk mee als zijn kinderen hem wezen op het gebruik van merkkleding, luxe 
scooters en zelfs Maserati’s van hun vrienden en schoolgenootjes. Hij en zijn 
vrouw probeerden dan hun te wijzen op morele waarden en normen. Zulke 
idealisten bestaan er gelukkig ook in Indonesië!
We hadden lang en indringend gepraat over onze idealen aan het begin van de 
opbouw, de huidige situatie en de toekomst van Indonesië, we hadden er niet veel 
woorden voor nodig, als vanouds begrepen we elkaar. Met zijn auto reden we langs 
de fly-overs, de tolwegen en allerlei nieuwe grote verkeersaders in en om Jakarta. 
Een wirwar van highways, Jakarta was een uit zijn krachten gegroeide metropool 
geworden. Vanwege de voortdurende files kon men niet hard rijden, door het 
langzame en vaak stilstaande verkeer werden vreselijke uitlaatgassen uitgeblazen. 
Onder de fly-overs en viaducten ontstonden centra van kleine nering en op de
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grond werd lectuur uitgestald. Er werd gelezen, gegeten, gekletst, kretek gerookt en 
ook veel gelachen! Dan de prestigieuze hoogbouw, voornamelijk van banken, 
regeringsgebouwen en hotels. Een schril contrast van luxe marmer, glanzend glas 
en roestvrij staal tegen de stoffige kraampjes, vervuilde en kapotte wegen en 
trottoirs.
Een duidelijke stedenbouwkundige opzet was nauwelijks waarneembaar, het leek 
alsof de metropool Jakarta als een grote vlek zich naar alle kanten verspreidde.

Uit Den Haag kende ik de landbouwraad van de Nederlandse ambassade in Jakarta, 
een goede vriend van Rudolf Bonnet. Hij woonde in de voormalige villa van de 
schoonouders van ex-vice president Hatta. Er hingen mooie Indonesische 
schilderijen, uiteraard ook tekeningen van Bonnet en een bijzondere 
wayangschilderij van de binnenhuisarchitect Chris Broekhuizen. Heel decoratief 
stonden ervoor enkele wayangpoppen op een verlichte glazen plaat uitgestald. 
Omdat ik nog enkele Nederlandse vrienden en kennissen wilde ontmoeten gaf hij 
mij hun adressen en telefoonnummers. "Als je zo kort blijft kan ik beter een 
coctailparty geven, dan heb je ze in een klap bij elkaar!” stelde hij genereus voor. 
Dank zij de auto, die Lie Bok Thiam mij ter beschikking stelde kon ik ze toch nog 
allemaal bezoeken.
Het was een vorstelijk complex, waar Jacob Vredenbregt resideerde. In een 
paradijselijke tuin met vijver in Ciputat bevonden zich enkele paviljoens, waar zijn 
woon-en gastenverblijf, zijn slaapkamer annex bibliotheek, chauffeurswoning en 
dienstvertrekken waren ondergebracht. Hij bouwde later nog een verdieping voor 
zijn kunstverzameling. Hartelijk bulderend en lachend verwelkomde hij mij als 
vanouds. We genoten van een eenvoudige, doch overheerlijke maaltijd, die in 
antiek Chinees porcelein en fraai zilver werd opgediend. Het diner werd 
verlevendigd met verhalen over bijzondere mensen en situaties uit zijn omgeving, 
Jacob bleef de boeiende en scherpe verteller als vanouds!
Uiteraard wilde ik nog wat souvenirs en een batikhemd kopen en ik ging naar de 
Banuwati Art Shop van Milly Ganda aan de Jalan Semarang. Banuwati was 
kwalitatief beter dan de meeste souvenirshops. Milly en haar man Karei Ganda 
(Gouw) waren tevens eigenaren van het Oasis restaurant, gelegen in een kapitaal 
oud Indisch pand aan de Jalan Raden Saleh. Ze nodigden mij uit voor een 
Oudejaarsdiner in Oasis. Een gracieuze Indonesische vrouw begroette mij met een 
cocktail versierd met een orchidee. Het sfeervolle interieur met koloniale Raffles 
stoelen en palmen ademde de grandeur van ‘tempo doeloe'. Aan de wand hingen 
fraaie ikatweefsels en schilderijen van de beroemde Hendra. Het restaurant bood 
uitzicht op een feeëriek verlichte achtertuin omheind door een muur met nissen met 
aangelichte Griekse beelden. Aan de lange feestelijk gedekte tafel zaten enkele 
buitenlandse gasten, de meesten uit Nederland. Het Europees Sylvester-diner werd
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opgeluisterd door Batak-zangers en een orkest met een zangeres, die de laatste 
tophits ten gehore bracht. Klokslag twaalf werden de champagneglazen geheven, 
het Auld Lang Syne werd gezongen en men wenste elkaar een Gelukkig 1975! 
Vader was verheugd te vernemen dat hij een kleinzoon, dus een stamhouder, had 
gekregen, maar betreurde het. dat hij Nicki niet meer kon zien. Als aandenken gaf 
hij mij voor Nicki een gouden hanger met het Chinese teken ‘Fu’ of ‘Geluk’.
Hij vertelde hoe blij hij was mij nog bij leven te kunnen ontmoeten en drukte mij 
op het hart vooral geen moeite te doen om over te komen als hij kwam te 
overlijden.
“Ik wil zo snel mogelijk gecremeerd worden, als ik dood ben weet ik toch niet meer 
wie er allemaal komen!” Het afscheid was moeilijk, we voorvoelden dat dit ons 
laatste weerzien was.

. sas m. , m m smamm&L w' -zmm

Vader Kwee Kek Beng december 1974. 
Bron: archief auteur.

Op 27 mei werd de eerste zoon Simon Yanxing van mijn broertje Hin Houw in
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Berlijn geboren, de tweede kleinzoon van vader. Eind mei werd ik opgenomen voor 
een operatie in het Refaja Ziekenhuis in Dordrecht. Nog doezelig van de verdoving 
hoorde ik Daisy fluisteren: “Zullen we het hem vertellen?” Ik begreep toen direct 
dat het over vader ging.

Op 31 mei 1975 was vader rustig in zijn middagslaap overleden, ’s Ochtends 
wandelde hij nog om het huis, tijdens de lunch wilde hij lekkere bacang en koffie 
met melk. Daarna trok hij zich terug voor zijn siësta. Conform zijn uitdrukkelijke 
wens werd hij de volgende dag op een brandstapel in Ancol gecremeerd, er 
bestonden nog geen ovens. Het was alsof hij het zo geregeld had dat zijn beide 
zonen door omstandigheden niet konden komen. De enige familieleden, die hem 
begeleidden waren mijn zus Hin Hoa, oom Gwan Thay, Oom Piet en schoonvader 
Pang.

In de Indonesische media en het TV-Journaal werd het overlijden van 'Kwee Kek 
Beng, de Nestor van de Indonesische journalisten' bekendgemaakt. Van de 
journalisten was Auwjong Peng Koen of Oyong van het dagblad Kompas 
aanwezig.
Zijn goede vriend en collega Oei Liongthay schreef op pagina 21 van zijn 
manuscript over de Chinese pers in Nederlandsch Indië: ‘Kwee Kek Beng stierf op 
31 mei 1975 in Jakarta. Voor China en velen van Chinese afkomst in Zuidoost 
Azië die geen Chinees spreken wordt het ervaren alsof ze hun ogen, oren en tong 
hebben verloren.’
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Bouwen in de polder
In samenwerking met architectenbureau Van der Graaf in Rotterdam hadden we 
van de ABN-Amro bank opdracht gekregen om het nieuwe hoofdkantoor te 
ontwerpen en de bestaande bank aan de Coolsingel in Rotterdam te renoveren. 
Halverwege de rit verzocht Chris Knol mij om hieraan mee te werken. Bij de 
nieuwbouwtoren had ik de hoeken afgeschuind om het plompe effect te verzachten. 
Op de bovenste verdiepingen zou de hoofddirectie worden ondergebracht. Samen 
met onze interieurarchitect Kees Moerman had ik de representatieve etages en het 
personeelsrestaurant op de eerste verdieping ingericht.
Het bestaande Coolsingel-pand moest ook aan de nieuwste eisen worden 
aangepast. Door het gebruik van airco via verlaagde plafonds moesten de hoge 
ramen aan de bovenzijde worden dichtgezet. Voor het dichte gedeelte werden 
afgeschuinde kapjes aangebracht. Ben Kraaijvanger, later ook bij het ontwerp 
betrokken, had aan de onderzijde van de kapjes en de ingangsluifel lichtbollen 
geplaatst.
Het was een periode, dat marmer als ‘verdacht’ werd beschouwd en de vloeren 
afgewerkt werden met schoongewassen grindbeton. Veelvuldig was van dit 
materiaal gebruik gemaakt. Stiekem had ik toch als trapleuning halfrond gepolijst 
wit carrara-marmer toegepast...
Voor de toepassing van beeldende kunst werd Ton Berends van de Haagse Galerie 
Nouvelles Images ingeschakeld. Deze was in het door Kraaijvanger ontworpen 
Antoniushove-ziekenhuis in Leidschendam ook reeds als adviseur voor beeldende 
kunst opgetreden. Pieter Defesche had in het restaurant een beschildering gemaakt. 
Jef Diederen, Hans Koetsier, Willem Thijs, Guido de Waart en Josum Walstra 
wisten het interieur met hun wandtapijt, grafiek, decoratie in glas en schilderingen 
fraai te kleuren en te verlevendigen. Als cadeau van het hele bouwteam werd een 
plastiek, in de vorm van een vervlochten knoop, van de bekende Japanse 
kunstenaar Tajiri aangeboden, die geplaatst werd bij de hoofdingang van de 
nieuwbouw. De toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur Van den Brink had 
voor de directie-vergaderzaal een schilderij uit de ‘atelier’-serie van de Haarlemse 
Kees Verwey aangekocht. Volgens hem het enige schilderij wat direct na aankoop 
enorm in waarde was gestegen!

De MBO (Nederlandsche Middenstands Financierings Maatschappij voor 
Bedrijfsobjecten NV), verzocht ons eind 1977 een bestaand stedebouwkundig plan 
voor een winkelcentrum in Hellevoetsluis, opnieuw te bekijken. Samen met Jan 
Maas werden de eerste besprekingen met de MBO gevoerd. Het terrein was een 
kale polder, door het Kanaal door Voorne gescheiden van het oude Hellevoetsluis,
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een historische haven. Hier zou dan een winkelcentrum moeten komen ter grootte 
van een klein dorp. Er waren behalve de nieuwbouwwijk De Struyten verder weinig 
aanknopingspunten in de omgeving.
Het historisch kleinschalige van de oude stad werd het uitgangspunt. Nauwe 
winkelstraatjes, dat was toch typisch Hollands. Ik dacht toen aan de Kalverstraat in 
Amsterdam, een smalle straat, altijd druk gezellig en niet tochtig. Een historisch 
gegeven in een moderne vorm!
Het winderige klimaat maakt ons land niet geschikt voor brede boulevards, pleinen 
en fonteinen. De fonteinenleverancier Fehres vertelde mij: “Oorspronkelijk wilde 
men op de Hofpleinvijver in Rotterdam een fontein van veertig meter hoog laten 
spuiten. Uit proeven bleek echter, dat bij sterke wind het honderden meters verder 
gelegen Stadhuis aan de Coolsingel natgespoten werd!”
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Winkelcentrum 'De Struytse Hoeck' Hellevoetsluis, perspectieftekening auteur. 
Bron: archief Kraaijvanger • Urbis.

Men ging uit van een geïntegreerd winkelcentrum met beneden winkelen en boven 
wonen. Wonen brengt leven, ‘s avonds zijn huizen en straten verlicht en ontstaat er 
sociale controle. Algemene voorzieningen zoals een bibliotheek, een medisch- en 
cultureel centrum, postkantoor en bank werden in het centrum geprojecteerd.
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Om tochtverschijnselen te verminderen werd het winkelcentrum in maquettevorm 
bij TNO in Apeldoorn in de windtunnel getest. Wat bleek, een smalle straat en 
bebouwing niet hoger dan drie lagen en incidenteel verspringen van winkelstraatjes 
in een Z-vorm gaf het beste resultaat. Tijdens de proeven werden de nodige 
modificaties aangebracht, bouwblokken werden verschoven en omgedraaid. Door 
de verdraaiingen onder diverse hoeken werden de verkavelingsmogelijkheden 
verhoogd en de straten visueel verkort. De beperkte hoogte zorgde voor een nieuw 
probleem, het winkelcentrum kwam verscholen achter de kanaaldijk te liggen! Dit 
werd opgelost door de vloer van het centrum in drie oplopende niveau’s op te 
tillen, zodat het hoogste plein waaraan de bibliotheek en het cultureel centrum 
lagen, op gelijk niveau kwam als de kanaaldijk en de brug naar het oude centrum. 
Onder het hoogste niveau was nu plaats voor een overdekte parkeergarage, die in 
open verbinding stond met de naastliggende parkeerterreinen.
Op het tussen-niveau van 60 cm boven maaiveld, bevond zich een tweede pleintje, 
waar de drie hoofdstraten bijeenkwamen, een ‘dorpspleintje’ met een vijver in het 
midden.

Winkelcentrum Hellevoetsluis. binnenpleintje 
Bron: archief auteur.
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Alle winkels waren van brede luifels voorzien of overdekt door een arcade, 
waarboven de woningen waren geprojecteerd. Men kon hier in weer en wind 
beschut winkelen, zonder dat het helemaal overdekt was, om een benauwd gevoel 
te voorkomen. Brede luifels waren nog herinneringen aan mijn tropische jaren, daar 
waren ze bedoeld tegen felle zon en tropische regen. Hier als beschutting tegen 
ijzel, sneeuw en regen, het blijft altijd prettig winkelen in weer en wind!
Bij het ontwerp had een jonge architecte ir. Gie Tjin Kan mij geassisteerd, met 
name bij de woningen. Haar grootvader was de bekende H.H.Kan, volksraadslid en 
voorzitter van de Chung Hwa Hui in het voormalige Nederlands Indië. Haar zwager 
prof. Suwondo Sutedjo was ook zijn carrière bij mijn bureau Estetika begonnen. Zij 
is thans directeur van het architectenbureau Cannegieter Kan Parent Partners of 
'CKPP-architecten’ in Rotterdam.
De officiële opening werd door de staatssecretaris van Economische Zaken, mr. P. 
van Zeil, verricht. Tijdens de openingsplechtigheid kwam een man naar me toe en 
begroette mij joviaal: “Mag ik mij voorstellen, ik ben uw nieuwe buurman!” Ik 
begreep direct, dat hij dacht dat ik de Chinese restauranthouder naast zijn 
sigarenwinkel was. Burgemeester De Cloe, die naast me Stond, verbeterde fijntjes: 
“Meneer Kwee is niet de restauranteigenaar, maar de architect van het 
winkelcentrum!” De sigarenwinkelier herstelde ad rem: “Het is een nog grotere eer 
om met de architect kennis te maken en hem te feliciteren met dit prachtige 
winkelcentrum!”
Toen het winkelcentrum in het najaar van 1982 werd geopend, trok het de aandacht 
van gemeentebesturen uit heel Nederland en kwam men er naar kijken.
Helaas werd het jaren later uitgebreid met het bekende Amerikaanse concept van 
een overdekte ‘shopping-mall’, op de brug over het kanaal werd een simpele doos 
geprojecteerd, een overdekte straat met aan weerszijden winkels. Economische 
motieven prevaleren boven het menselijke aspect van het winkelen...

Kraaij vanger Architecten werd in 1977 opgedragen een ontwerp te maken voor het 
hoofdkantoor van AGO-verzekeringen op het terrein bij het station Mariahoeve in 
Den Haag. Hiertoe werd in samenspraak met de AGO, de gemeente Den Haag en 
Knol met een collega het eerste ontwerp vervaardigd, wat uiteindelijk in december 
1979 vanwege de massaliteit en de hoogte door de Welstandscommissie en de 
wijkbewoners werd afgewezen.
Na beraad met de AGO besloot men met een schone lei te beginnen en heeft Chris 
Knol mij toen verzocht als projectarchitect een nieuw plan te maken, waarbij het 
budget en de beoogde tijd gehandhaafd zou worden.
Na bezichtiging van het Mariahoeveplein kwam ik tot de conclusie, dat het ‘plein’ 
toen bestond uit een P+R parkeerplaats met wat geboomte en struikgewas. Wil dit 
ooit het karakter van een echt plein krijgen, dan zullen er rondom grote eenvoudige
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wanden moeten komen. Het plein zelf zal meer een open karakter moeten hebben 
en ontdaan worden van het rommelige struikgewas, dit zal door Gemeentewerken 
van Den Haag worden ontwikkeld. Voor de inrichting van de buitenterreinen van 
de gebouwen werd opdracht gegeven aan de tuinarchitect Roel van Aalderen van 
het Adviesbureau voor tuin- en landschapsinrichting Van Empelen Van Aalderen 
Partners bv in Heemstede.

Hoofdkantoor Aegon Mariahoeveplein Den Haag. 
Bron: archief Kraaijvanger ■ Urbis.

De auteur begon heel nuchter van onder naar boven te ontwerpen. Het programma 
van een ondergrondse parkeergarage voor 380 auto’s vormde het basisraster voor 
het kantoorgebouw. Na zorgvuldig onderzoek bleek een stramienmaat van 8.10 m 
plus 6.30 m een optimale breedtemaat voor de kantoren te zijn. Op deze maat 
kunnen in de kelder tussen de kolommen drie en twee auto’s parkeren zonder dat er 
krassen of deuken ontstaan als je een portier opent. En hoef je je buik niet in te 
trekken bij het lopen tussen de geopende portieren! De rijstroken zijn 2 x 8.10 = 
16.20 m breed, een goede maat, die het moeiteloos in- en uitrijden van de auto’s 
waarborgt. In de langsrichting is gekozen voor een traveemaat van 8.10 m. Het 
hoofdkantoor bestaat uit twee opeenvolgende carré’s, gegroepeerd om binnenhoven 
waarvan de voorste overdekt wordt met een glazen kap. Hierdoor ontstaat een
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‘atrium’, een grote lichte centrale hal over vijf verdiepingen, waar zich het 
openbare gebeuren afspeelt. Bezoekers worden gezellig op een praatterras met 
hoge bomen op elegante Thonet zitjes ontvangen. Gasten en medewerkers gaan 
door de hal naar het aangrenzende bedrijfsrestaurant en vergader-lunchkamers. Het 
is een boeiende beleving, deze opeenvolging van hoge en lage ruimten. In de hal 
hangen 5200 bollen in 32 pasteltinten van de kunstenaar Peter Struycken. Het is 
een geprogrammeerde configuratie, die als wolken in de hoge hal zweven. Een 
pendant hiervan vormt het kleurige bollengordijn, dat over de twee verdiepingen 
hoge glazen wand van het restaurant en de recreatieruimte transparant naar 
beneden hangt.

Centrale hal hoofdkantoor Aegon Den Haag. met 
bollenstructuur van Peter Struycken.
Bron: archief Kraaijvanger ■ Urbis.

De open patio is als contrast tegen het atrium een verstilde waterpartij met daarop 
vier halfronde rasterschijven in pasteltinten van Peter Struycken.
Zowel de buitengevel als de centrale hal zijn bekleed met blonde genuanceerde 
travertill, llCt Toscaansc Travcrtin San Giovanni Chiaro. Chiaro duidt op een 
lichtgekleurde sortering. De puien zijn donkerblauw. Om mechanische 
beschadiging te voorkomen zijn de hoeken afgerond. Over de eerste twee onderste
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lagen van de gebouwen is een anti-grafitti coating aangebracht.
Aan de klimaatbeheersing en flexibiliteit is de uiterste zorg besteed. Als een van de 
eerste kantoren in Nederland is hier op alle verdiepingen een dubbele vloer 
aangebracht. Op 40 cm boven de geegaliseerde betonvloer is een verhoogde vloer, 
bestaande uit 60 x 60 cm uitneembare tegels, waardoor op de gewenste plaats 
aansluitingen voor electra, telefoon- en datacommunicatie etc. mogelijk is. Ook 
verplaatsbare roosters, voor de toevoer van verse lucht, zijn in de tegels 
opgenomen. Omdat alle leidingen in de vloer zijn weggewerkt, is het aanbrengen 
van een verlaagd plafond onnodig. Wel zijn in de kantoren vrijstaande akoestische 
lamellen, waartussen de verlichting opgenomen wordt, aangebracht.
Vanwege de optimale flexibiliteit is gekozen voor verplaatsbare akoestische 
systeemwanden, waardoor ruimtelijke veranderingen en meubelopstellingen met 
simpele ingrepen kunnen worden gerealiseerd.
Om een goed binnenklimaat te waarborgen is bij het ontwerp de meest 
geavanceerde techniek toegepast. De ramen, met een buiten- en binnenruit op een 
onderlinge afstand van 10 cm, zijn onderdeel van een zogenaamde ‘klimaatgevel’, 
waardoor de afgegeven warmte uit de vertrekken wordt weggezogen via de ruimte 
tussen beide ruiten. De toevoer van verse, gefilterde lucht, verwarmd of gekoeld, 
geschiedt via roosters in de verhoogde vloeren.

Samen met onze interieurarchitecte Emmy Ruoff is de kleurstelling, inrichting en 
de hele sfeer in harmonie met de architectuur ontworpen, waarbij een tijdloze, niet 
modieuze karakter is nagestreefd. Het donkerblauw van de ramen vindt men terug 
in het donkerblauwe tapijt in de kantoren, het rood in het plafond en het tapijt in het 
restaurant is ook gebruikt aan de onderkant van de ingangsluifel en de onderkant 
van de galerijen in de centrale hal, waar het travertin op de vloer hetzelfde is als in 
de gevels. Ook aan de ergonomie van de bureaustoelen, met een geïntegreerde 
bekken- en rugsteun van de leuning, is aandacht besteed.
Emmy Ruoff is een bijzonder loyale, hartelijke en kundige collega, met wie ik bij 
het Waterschapsgebouw De Regge in Almelo en bij het Aegon-project heel 
plezierig heb samengewerkt.
Vanaf het begin van het ontwerp is integratie van architectuur en beeldende kunst 
nagestreefd. Dankzij Chris Knol is hiertoe een Kunstcommissie, waarin Aegon en 
de architecten zitting hadden, in het leven geroepen. Als esthetisch adviseur werd 
Hein van Haaren, de directeur van de Academie van Beeldende Kunst te Rotterdam 
aangetrokken. Na veel overleg en bezoeken aan ateliers van kunstenaars werd voor 
Peter Struycken en Babette Treumann gekozen.
Behalve de reeds genoemde bollenformatie in de centrale hal, het bollengordijn in 
het restaurant en de rasterschijven in de patiovijver, heeft Struycken ook bij de 
ingang van het Mariahoeveplein drie halfronde schijven en bij de ingang van het
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gebouw twee schijven als herkenbaar spanningsveld over de gehele buitenruimte 
geprojecteerd. De toegepaste kleuren buiten en bij het bollengordijn, zijn feller dan 
binnen, waar zowel bij de zwevende bollen als de rasterschijven pasteltinten 
worden toegepast.

Babette Treumann voorzag de zes kernen in de binnenhoeken van het gebouw van 
grafische panelen, waarin evenwijdige lijnen steeds onder een bepaalde schuinte 
van horizontaal naar verticaal oplopen. Begane grond is verticaal 90 graden, eerste 
verdieping 70 graden, tweede verdieping 45 graden, derde verdieping 20 graden 
waarbij op de vierde verdieping het helemaal horizontaal 0 graad wordt.
De toegepaste kleuren verlopen eveneens van zacht oranje-rood via paars naar 
blauw-groen.

Uit de bestaande kunstcollectie van AEGON werd in goede samenspraak met Nico 
Pot. hoofd afdeling Vormgeving, een selectie gemaakt om de honderden meters 
gang van voornamelijk moderne Nederlandse grafiek te voorzien. Beelden, 
objecten en wandplastieken kregen een plaats in nissen en daartoe geschikte 
locaties.
Naast de beeldbepalende geintegreerde kunst van Peter Srtuycken en Babette 
Treumann is door het hele gebouw ook eigentijdse kunst toegepast.

Op 30 november 1983, vlak nadat de eerste paal was geslagen, kwam de fusie van 
AGO + Ennia = AEGON tot stand. Het betekende, dat de twee culturen ook in het 
bouwprogramma van het gezamenlijke hoofdkantoor moest worden geïntegreerd. 
Gelukkig kon in grote lijnen de opzet worden gehandhaafd, een van de kleine 
wijzigingen had in het restaurant plaats gevonden. Het oorspronkelijke idee van 
AGO om er een ronddraaiende carroussel toe te passen werd vervangen door een 
rechte uitgiftebalie.
Tijdens de voorbesprekingen werd de riante ingangsluifel van 4 x 8.10 = 32.40 
meter breed en bijna 10 meter uitstekende ronding uiteraard kritisch onder de 
loupe genomen. Bij de rand aan de onderzijde had ik een kralenketting van kleine 
bollampjes gedacht.
“We zijn geen vijfsterren hotel aan het bouwen, maar een doodgewoon 
Nederlandse verzekeringskantoor!” was de kritiek. Waarop ik repliceerde: 
“AEGON is een internationale verzekeringsconcern en heeft net weer een 
Amerikaanse dochtermaatschappij gekocht en jaarlijks moet men het Kurhaus 
afhuren om de Amerikaanse dochters te fêteren. Als dit gebouw klaar is, hoeft dat 
niet meer. Men kan de centrale hal benutten om er een prachtige ontvangst met 
muziek te organiseren en de gasten kunnen veilig onder de gastvrije luifel 
voorrijden, zonder nat, verfomfaaid of besneeuwd binnen te komen!”
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Op een koude winteravond was ik getuige van een Kerstfeest met de Amerikaanse 
vertegenwoordigers. De Raad van Bestuur van AEGON stond keurig in smoking en 
de dames in feestelijke toiletten de Amerikaanse gasten bij de ingang te 
verwelkomen en de limousines reden af en aan onder de riant verlichte luifel. De 
rondgaande galerijen in de centrale hal waren prachtig met kerstdecoraties versierd 
en tientallen gedekte tafels zorgden voor een luisterrijke sfeer!

Behalve het hoofdkantoor van AEGON is aan het Mariahoeveplein ook een L- 
vormige kantoorgebouw, bestemd voor verhuur. Dit verhuurkantoor ‘Hofzicht’, 
in een joint-venture opgezet door AEGON en BV NEMEOG, een 
ontwikkelingsmaatschappij van de NS, is gebaseerd op dezelfde stramienmaat van 
1.80 m en in dezelfde architectonische vormgeving. De drie gebouwen vormen 
namelijk de omsluiting of de wanden van het plein. Vandaar de grote hoofdvormen 
en hetzelfde gevelraster. De donkerblauwe puien zijn echter geen klimaatgevels en 
liggen dus niet zo ver terug als bij het hoofdkantoor van AEGON.
De vleugel naast het spoor omvat ook het bestaande station Mariahoeve, dat door 
ons in dezelfde stijl en kleur is aangepast.

Jaren later werd ons opgedragen een uitbreiding ten behoeve van een up-to-date 
vergadercomplex achter het hoofdkantoor te ontwerpen. Omdat er boven op de 
parkeerkelder gebouwd moest worden, moest het qua constructie zo licht mogelijk 
zijn. Het werd uiteindelijk evenals het restaurant in afgeronde vormen opgezet en in 
een lichte vliesgevel uitgevoerd. Een gebogen brede gang. tevens als expositie- of 
voorruimte vormde de verbinding met het hoofdgebouw. Hierdoor moest de 
vierkante vijver worden gewijzigd in een verstilde binnentuin. De vier 
rasterschijven van Struycken kregen elders een nieuwe bestemming.
Het AEGON-concern groeide uit zijn jasje en ook het verhuurkantoor werd voor 
eigen gebruik bestemd. Nieuwe aanpassingen en technische voorzieningen werden 
aangebracht en middels een nieuwe luchtbrug werd het met het hoofdkantoor 
verbonden.

Een belangrijk aspect tijdens de bouw van het AEGON-complex was het overleg 
met het Wijkberaad Mariahoeve, dat vanaf de eerste plannen zeer kritisch de 
ontwikkelingen heeft gevolgd. Als naaste buur hadden de bewoners van de 
kleinschalige nieuwbouwwijk zich steeds verzet tegen een te grote bouwmassa, die 
het uitzicht zou belemmeren en extra parkeeroverlast in de buurt zou kunnen 
veroorzaken. Het eerste ontwerp werd dan ook door de Welstand en door de wijk 
vanwege de massaliteit negatief beoordeeld.
We achtten het daarom zeer belangrijk om in goede harmonie met de buren het 
project te realiseren. Bij de vergaderingen die regelmatig ‘s avond om 20 uur in
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het Wijkgebouw plaats vonden, was de auteur steeds aanwezig. Vele klachten en 
bezwaren tijdens de uitvoering konden hierdoor gezamenlijk op een bevredigende 
wijze worden opgelost.
Er werden na de officiële opening op 18 september 1986 door de minister van 
Financiën dr. Onno Ruding, dan ook speciale open dagen voor de wijk 
georganiseerd, wat door de bewoners zeer gewaardeerd werd.
In het rapport, wat het Wijkberaad over de toekomstige plannen in de wijk had 
gepubliceerd, werd gerefereerd aan de positieve samenwerking met de architect van 
het AEGON complex en werd gesuggereerd dat bij een nieuw plan in de wijk deze 
met name werd aanbevolen! Deze inspraakprocedure is typisch Nederlands, 
nergens bestaat er zo’n democratische betrokkenheid bij de totstandkoming van een 
project!
Op weg naar Amsterdam rijd ik met de trein altijd langs het AEGON complex. De 
drukste spoorlijn van Europa zorgt niet alleen voor geluidsoverlast, maar ook voor 
extra vervuiling door de afgifte van schadelijke stoffen. Niet voor niets heeft 
AEGON zware proeven van houdbaarheid voor het aantal lagen moffellak van de 
puien door TNO laten testen en advies van een Duitse expert voor de afwerking 
van het poreuze travertin ingewonnen. Het ziet er nu nog als nieuw uit, zowel de 
blonde natuursteen als de donkerblauw gemoffelde aluminiumpuien hebben zich na 
bijna twee decennia hun kwaliteit en tijdloosheid bewezen!

Eind jaren tachtig kregen we opdracht van Juno Consulting B.V., een 
projectontwikkelingsmaatschappij uit Den Haag, om een parkeergarage annex 
winkels en kantoren aan de Tolbrugstraat in Breda te ontwikkelen. De directie van 
Juno bestond uit de heren ir. Henk Poulisse en Pieter Bogaardt. Vader Poulisse sr. 
kende ik van 1967, toen ik hem het door mij ontworpen bronzen tabernakeldeur 
voor de Santa Mariakerk in Kebayoran liet vervaardigen. Henk Poulisse liep stage 
bij ons bureau en Pieter Bogaardt was de zoon van de oud-burgemeester van 
Rijswijk Bogaardt, die daarvoor de laatste Nederlandse burgemeester van Batavia 
was geweest! Uit zijn Indische periode kende burgemeester Bogaardt mijn oude 
vriend architect Liem Bwan Tjie heel goed. Zo had burgemeester Bogaardt mij bij 
aankomst in Nederland een ‘woonvergunning’ voor Rijswijk verstrekt en mij zelfs 
gevraagd of ik bij het architectenbureau Lucas en Niemeijer in Rijswijk wilde 
werken! Ik was echter net aangenomen bij Kraaijvanger.
Met de directie van Juno klikte het en we raakten bevriend. De jaarlijkse 
‘bouwdagen’, die Pieter Bogaardt c.s. voor de relaties organiseerden, waren van 
een Indische grandeur!
Er volgden nog Junit-kantoren in Breda, Junit-kantoren in Rijswijk en als laatste 
project hebben we het hoofdkantoor van het Adviesbureau Deerns eveneens in 
Rijswijk gerealiseerd.
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Het zou te ver voeren om alle projecten waaraan ik gewerkt heb tijdens mijn 26- 
jarige carrière bij Kraaijvanger Architecten, te beschrijven. Door heel Nederland 
heb ik gebouwen en bouwsels mogen neerzetten. Ik prijs me gelukkig, dat ik een 
steentje heb mogen bijdragen aan de architectuur in Nederland!
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Nippon, land van de Rijzende Zon
De International Federation of Housing en Planning, gevestigd in Wassenaar, 
organiseerde in 1976 een congres in Kobe, Japan. Ondanks de traumatische 
ervaring van de Japanse bezetting, heeft de Japanse cultuur, met name de kunst en 
architectuur mij altijd geboeid. Deze kans om de Japanse architectuur, zowel de 
klassieke tempels als de moderne gebouwen en de estetische Japanse tuinen met 
eigen ogen te zien, wilde ik niet laten voorbijgaan. Per KLM vlogen we over 
Siberië naar Japan met een gezamenlijke Nederlandse en Japanse crew. Bij de 
maaltijd verstrekking merkte ik reeds het verschil. De passagiers werden in twee 
rijen verdeeld, de ene rij, waartoe ik behoorde werd door de Nederandse 
stewardessen bediend. Onze rij werd snel en zonder omhaal geserveerd, terwijl de 
in kimono gehulde Japanse stewardessen in de andere rij nog buigend en 
glimlachend pas halverwege waren!

In Tokyo logeerden we in het vijfsterren-hotel Okura. Alles was tot in de puntjes 
verzorgd, vooral de badkamer- en toilet was van een luxe en comfort, die ik nog 
nergens had aangetroffen. Boven de hangende toiletpot was een nis met telefoon, 
zodat je zelfs poepend bereikbaar was! Uiteraard voorzien van een zelfreinigende
bril en ....... een warme masserende straal om je onderdelen grondig en lekker
schoon te spuiten!
Ook de benodigde tandenborstel, tandpasta, zeep etc. ontbraken niet, evenals de 
draai- en uitrekbare scheerspiegel en haarföhn. In plastic gesealde sandaaltjes en 
een keurig opgevouwen kimono lagen op het bed. Het super sanitair was van het 
Japanse merk Toto en ook alle mengkranen en drukknopdeursloten waren 'made in 
Japan".
De zorg voor het detail ging zo ver, dat ik bij de receptie door een valet werd 
gecorrigeerd, omdat mijn das niet goed recht zat en het boordje achter wat omhoog 
stak! Omdat taxichauffeurs nauwelijk Engels praatten, heb ik vooraf bij de receptie 
in Japanse karakters de adressen, waar ik naar toe wilde, laten opschrijven. Er 
waren nauwelijks Amerikaanse of Europese auto's, practisch alles was Japans. De 
straten waren overvol, enorme lichtreclames en vooral luxe mode-winkels van 
Franse couturiers zag je overal, meer zelfs dan in Parijs. Men was over het 
algemeen goed gekleed, de heren in costuum en dames volgens de laatste mode. De 
jeugd droeg jeans, maar keurig schoon en helder. Een van de deelnemers vertelde 
de gids, dat men in Japan toch altijd de Westerse mode op de voet volgt en dat het 
nu mode was voor de Westerse jeugd om er wat slonzig bij te lopen, of komt het in 
Japan nog. Het antwoord van onze gids was kort maar krachtig; “Never! A 
Japanese will never go out unclean and unshaven!”
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Lichamelijke hygiëne in casu baden en douchen in Japan is werkelijk een obsessie. 
In de badhuizen gaat men aan de kant van het grote bad zich eerst uitgebereid 
inzepen en wassen, voordat je met anderen in het warme water duikt. Zelfs voor de 
seks wordt eerst uitgebreid gedoucht....
De volgende ochtend begaf ik mij naar de ontbijtzaal. In de corridors was het 
muisstil, er liepen geen kamermeisjes achter rijdende wagens met linnengoed, alles 
was schoon en verlaten. Alleen door de speakers klonk zachte Japanse 
achtergrondmuziek. Na het ontbijt liep ik terug naar mijn kamer, maar ontdekte dat 
het bed al opgemaakt was, er nieuwe slippers en een schone kimono lagen en ook 
dat bad en toilet al waren schoongemaakt! Men moest mij toch op de een of andere 
manier in de gaten hebben gehouden, anders had dit nooit gekund! Een unheimisch 
gevoel van 'Big brother is watching you' ging door me heen.

Onze meereizende landschapsarchitect Cleveringa had reeds een apart programma 
met zijn Japanse collega’s gemaakt om Japanse tuinen te bezichtigen. Zo maar een 
Japanse tuin of park in de stad was ik niet tegen gekomen, behalve bij het keizerlijk 
paleis. Als ik aan Tokyo denk, dan zie ik een wirwar van palen en kabels en ‘s 
avonds een zee van knipperende en bewegende lichtreclames en kranten.
Mijn zus Hin Hoa had haar Indonesische collega van Antara Tokyo geseind, dat ik 
misschien bepaalde bezienswaardigheden zou willen zien. Hij was zo vriendelijk 
om me op te halen en ik vertelde hem, dat ik klassieke ’koto’-(snaarinstrument) 
platen wilde kopen.
Bij een grote platenzaak begreep men het niet, ik kreeg allerlei Europese klassieke 
en moderne Japanse muziek te horen, maar uiteindelijk kwam de verkoper uit het 
magazijn met wat stoffige en vergeelde platenhoezen met echte koto-muziek!
Op zijn advies woonde ik ook een 'Bunraku’-voorstelling bij, een Japanse 
poppentheater. De spelers waren in het zwart gehuld met kleine poppen in 
traditionele gewaden en optredend in klasieke legendes, het deed mij aan de 
‘wayang Potehi’ denken, dat vroeger voor Chinese tempels in Jakarta werd 
opgevoerd. De muziek en zang klonken sonoor en monotoon.

De maaltijden in het hotelrestaurant waren duidelijk gericht op de Westerse toerist, 
de ‘nouvelle cuisine’ prevaleerde, maar smaakte toch niet echt Frans. Als je in een 
vreemd land bent moet je toch eten zoals de mensen van het land, dacht ik bij 
mezelf. Drs. Henk Roovers, een Nederlandse deelnemer, die bij de EEG in Brussel 
werkte, was het roerend met me eens en dus besloten we samen op zoek te gaan 
naar echt Japans eten. Na verschillende Japanse restaurants van buiten gezien te 
hebben en we naar de geëtaleerde replica’s van echte schotels hebben gekeken, 
begonnen we trek te krijgen. We stapten een piepklein bamitentje binnen, waar aan 
de counter op krukjes drie Japanners bami zaten te slurpen. Iedereen keek op. we
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schoven erbij en nadat we ieder een kommetje bamisoep besteld hadden, ontspon 
zich tussen de eigenaar en mij een vraaggesprek. “Where are you from?” vroeg hij 
eerst in het Japans, ik keek beteuterd en hij begreep direct dat ik geen Japanner 
was. “Guess !” riep ik. "Hong Kong?”. “No!”, "Philippines?”, “No!". Thailand?”, 
“No!”. Toen het verlossende woord: “Holland!”. Hij viel bijna om van verbazing. 
”How can?” riep hij ongelovig. Mijn ingewikkeld verhaal dat onze voorouders uit 
China naar Indonesië waren geëmigreerd en ik vandaar naar Holland was verhuisd, 
begreep hij nauwelijks. ”You sailor?”, “No! I am an architect.”
Mijn buurman stapte haastig van zijn kruk, boog diep en zei: “Ah, you are here for 
the Congress!”, “Yes, I am!”. Hij was van het ontvangstcomité van het Congres. 
“But you should not eat here, but nice food at the hotel!” riep hij verlegen. “If I am 
in Japan I want to eat Japanese food,” legde ik uit. Maar hij bleef toch 
ongemakkelijk kijken en vond kennelijk dat deze voor Japanse begrippen goedkope 
bami beneden mijn stand was.
Het was goedkoop en het was ook alleen maar bami met bouillon. We konden een 
onmiskenbare satélucht op de terugweg naar het hotel niet weerstaan en liepen snel 
naar de kraampjes, waar men heerlijke ‘yakitori’, kip-saté in sojasaus, zat te 
roosteren. Beiden vonden we de drie stokjes wat weinig, dus we bestelden ieder 
nog een portie. Alles bij elkaar opgeteld kostte het evenveel als een voorgerecht in 
het hotelrestaurant!

Er was nog tijd om een excursie naar de Meiji-tempel te maken. Tenno Meiji, was 
de keizer, die in 1853 op de modernisering van Japan aanstuurde, nadat de 
Amerikaanse marineofficier Perry Japan met zijn oorlogsschepen dwong te 
‘openen’ voor de rest van de wereld. Het luidde tevens in het begin van het Japanse 
militairisme, dat alleen verantwoording aan de keizer met de goddelijke status 
schuldig was. Tijdens de Japanse bezetting werd steeds zijn verjaardag op 3 
november, samenvallend met die van moeder, met veel ceremonieel herdacht. 
Hoewel er veel bezoekers waren, elke groep aangevoerd door een gids met een 
vlaggetje in een bepaalde kleur, was de sfeer heel sereen. Onze gids, die ons 
uitdrukkelijk verzocht de kleur van haar vlaggetje in de gaten te houden, gaf bijna 
fluisterend uitleg. Een priester boog en klapte een paar maal met zijn handen, 
alvorens er gebeden werd. Dit om de geesten op te roepen. Hier ervoer ik voor het 
eerst de gewijde sfeer van een Japans tempelcomplex.

Het was zaterdag, toen we met de supersnelle ‘Bullet-trein’ naar Kobe vertrokken. 
Onze koffers werden een dag tevoren vooruitgestuurd, men mocht alleen 
handbagage bij zich hebben. De trein reed zo hard, dat een paar minuten voor een 
halte de mensen voor de uitgang reeds in de rij stonden en dan als parachutisten 
achter elkaar uitvlogen! Het stoppen duurde slechts vijf minuten, dus alles moest
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pijlsnel gebeuren, de portieren klapten als een guillotine dicht!
Het congres zou pas maandag beginnen, we hadden het weekend vrij. We zouden 
Kyoto en Osaka passeren, enkele Nederlandse medereizigers dachten dat het beter 
was om in Kyoto met zijn vele oude tempels uit te stappen. Vertwijfeld hief de 
conducteur zijn handen omhoog, toen deze gevraagd werd om aparte tickets voor 
Kyoto uit te schrijven. "Impossible, you all have one group-ticket! You are in a 
group, why don’t you stay in the group?!” De Japanse groepsgeest versus het 
Nederlandse individualisme! Tijd voor lange discussie was er niet, enkele 
Nederanders stapten toch in Kyoto uit.

Kobe was weinig opwindend, als tijdverdrijf organiseerde men allerlei uitstapjes in 
de omgeving, o.a. naar een park waar de keizerlijke familie haar vakantie placht 
door te brengen, formeel en stijfjes opgezet. Een excursie naar het platteland, waar 
oude boerderijen en rijstvelden vredig naast elkaar sliepen, deed weldadig aan.

Het congres werd in aanwezigheid van het kroonprinselijk paar prins Akihito en 
prinses Michiko officieel door de gouverneur van de prefectuur Hyogo geopend. 
Bij de aankondiging van de komst van het kroonprinselijk paar stond iedereen op. 
Tot mijn verbazing betraden ze niet de zaal, maar ging het doek op het podium 
langzaam omhoog. Aan een tafel bekleed met gouddamast zaten ze, fel belicht en 
minzaam glimlachend!

Urenlange betogen van de Japanse deelnemers en in mindere mate van de 
deelnemers uit andere landen vormden het dagelijks programma van het congres. 
Van tevoren werden dikke stapels working papers uitgedeeld, waar veel statistische 
gegevens in verwerkt waren. Meestal werden ze voorgelezen, terwijl de meesten 
vooraf al verstrekt waren.
De discussies waren interessanter. De Joods-Franse architect Yona Friedman, 
bekend om zijn ‘mobiele architectuur’, een ruimtelijke honingraat met plaats voor 
miljoenen, heeft scherpe kritiek op het nieuwbouwplan van volkswoningen in de 
heuvels bij Kobe. Eerst werd het aanwezige groen van pijnbomen omgehakt, 
daarna de heuvels plat gewalst en daaarop flats in beton gebouwd, a la de Bijlmer 
in Amsterdam.
Op gevaar beticht te worden van Westerse koloniale opvattingen om Aziaten 
primitief te houden, zei hij het heel jammer te vinden dat men rücksichstlos de 
natuur met zijn heuvels en bomen heeft platgewalst om daar betonnen dozen op te 
bouwen! Waarom ook geen gebruik gemaakt van lokale materialen als hout en 
bamboe?
Hij kreeg van mij bijval en ik wees op het gevaar van ghettovonning bij zulke 
massale woonblokken a la de Bijlmer en dat men in Nederland nu al naar
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kleinschaliger oplossingen ging zoeken.
Bouwen in beton is in Japan ingegeven door aardbevingen, maar een combinatie 
van beton en natuurlijke materialen zou ook mogelijk moeten zijn. Juist omdat de 
Japanner een aangeboren respect voor de natuur heeft. De Japanner is van oudsher 
meester om op subtiele wijze de natuur naar hun hand te zetten door kleine 
ingrepen, zoals aanplanting of bij snoeien, het plaatsen van een bruggetje of 
tempeltje of door wat weg te laten in hun bloemsierkunst of bonsai-kunst.
Vroeger hing men aan de bomen bij de tempels kleine papieren dankbetuigingen 
van bezoekers, wier gebeden waren verhoord. Nu zie je op weg naar de tempel 
nieuwe aanplant van bomen met papieren dankbetuigingen. Zo wordt het 
ecologisch evenwicht op peil gehouden.

Met bussen reden we langs de projecten. Je mocht alleen van buiten foto's maken. 
Als reden werd opgegeven, dat de mannen werkten en de vrouwen thuis erg op hun 
privacy gesteld waren!
Er waren immers ook Japanse woningen, die speciaal voor toeristen opengesteld 
worden. Dat had dus weinig zin om ze te bekijken!

De dagenlange betogen werden gelukkig afgewisseld met excursies en feestelijke 
banketten. Geanimeerde gesprekken werden tijdens deze banketten gevoerd. Met 
een bordje yakitori in de hand vroeg ik aan een Japanse deelnemer: “Japan is nu 
economisch het tweede belangrijkste land ter wereld, de Verenigde Staten is 
nummer een. Europa gaat zich economisch en monetair verenigen in een Europese 
Unie. Zal Europa jullie concurrent worden?” “No, no, not Europe, but China! Als 
deze reus ontwaakt en met zijn enorme aantal inwoners tot een vrije 
markteconomie overgaat, zal het op den duur de belangrijkste economische macht 
worden!” Nu, bijna twintig jaar later, wordt deze vrees bijna bewaarheid!
Tot de verplichte nummers behoorde het bij wonen van een Takarazuka Girls Show, 
een Japanse versie van het Lido in Parijs. Perfect nagebootst en wervelend 
gebracht, het verschil zat alleen in de korte beentjes van de halfnaakte danseressen!

In het weekend bracht ik een bezoek aan de tempelstad Kyoto. Hier voelde ik de 
authentieke sfeer van prachtige, verstilde tempels en de prachtige tuinen, zoals we 
dat kenden van boeken over het exotische Japan. Ik sloeg een 
boogschutterswedstrijd in een tempeltuin gade en het viel me op, dat veel jonge 
sporters, dankzij de welvaart en training langer zijn dan de legendarisch korte 
Japanners tijdens de Tweede wereldoorlog.

In Kobe maakte ik een tempelfeest met processies mee. De tempel was gewijd aan 
de bodhisattva van barmhartigheid Guanyin (Japanse naam ben ik vergeten),
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waarvan het beeld in een schrijn door tientallen jongemannen heen en weer 
wiegend door de straten werd rondgedragen. Ook reden wagens met musicerende 
jongedames in traditionele kledij voorbij. Opvallend waren de volledig 
getatoeëerde mannen, die slechts voorzien van een lendendoekje een 
indrukwekkend schouwspel vormden. Een echte volksfeest met vele kraampjes en 
eetstalletjes, de tempel en de kraampjes waren met lampions feestelijk verlicht.

Het congres werd ‘s avonds besloten met een groots banket. Een Japanse gastheer 
vroeg me wat ik er van vond en ik prees de organisatie en de punctualiteit van de 
Japanners, ik vond het alleen jammer dat we geen Japanse huizen van binnen 
mochten zien. Hij verontschuldigde zich voor het laatste en zei dat hij ervoor zou 
zorgen dat ik toch een Japans huis kon bekijken. Hij wees naar een van onze 
tafelgenoten en zei, dat ik wel zijn huis kon bezoeken. Deze bleek de bekende 
Kabuki-acteur Shoji Kitazawa te zijn. Shoji sprak slecht Engels, dus in gebarentaal 
verklaarde hij dat hij zich vereerd voelde als ik zijn huis wilde bezoeken. Om tijd 
te winnen namen we een taxi naar zijn appartement, dat wat hoger tegen de heuvels 
lag.
Het gebouw telde drie bouwlagen, oogde licht en modern. We betraden een kleine 
hal bekleed met wit marmer. Voor zijn huisdeur moesten we onze schoenen 
uittrekken, hij zette mijn schoenen keurig naast elkaar en dan de zijne, precies in 
een rij. Ernaast stonden slippers klaar. Op slippers betraden we een beeldschone 
Japanse kamer, maar hij vroeg me hem te volgen naar de naastliggende, in 
Europese stijl ingerichte kamer. Zo fraai en sober als de Japanse kamer was, zo 
lelijk en protserig was de Europese kamer. Zijn oom, een katholieke priester, 
verwelkomde ons en deze sprak beter Engels. Shoji verontschuldigde zich en ging 
zich omkleden in een Japanse kimono.
Hij verzocht me om in een van de enorme crapauds plaats te nemen, ik zonk bijna 
helemaal weg. Van het vrij lage plafond hing een enorme kristallen kroonluchter tot 
aan de salontafel! Een kamerhoge kast met alleen videobanden besloeg een hele 
wand. Shoji vroeg of ik er een wou zien, ik knikte en toen zag ik hem op het 
scherm op een Kabuki podium als een klassieke prinses sierlijk dansen. Hij vroeg 
mij wat ik wilde drinken, waarop ik zonder nadenken zei: “Thee, alstublieft!” Hij 
schudde van neen. Ik begreep het niet, overal dronk men thee. “You want fresh 
drink?”, ik zei maar: “Yes, cola please!”
Hij kwam weer binnen met een blad met daarop een glas cola en...een kop thee! De 
cola legde hij voor me op tafel neer, aan de andere kant werd zijn kop thee gezet, 
waarna hij zich op de vloer neervlijde om thee te drinken... Toen besefte ik pas hoe 
alles volgens bepaalde regels hoorde, men kon geen thee drinken op een hoge Stoel, 
maar alleen laagzittend! Men leidde een dubbelleven, buiten was men westers 
gekleed, thuis aangekomen werd alles omgewisseld en droeg dan een kimono en
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liep op slippers. Er was ook een westerse en Japanse kamer, althans in deze luxe 
woning.
De gemiddelde Japanner woont heel klein, vaak met drie generaties in een huis. 
Men geneert zich voor buitenlanders, vandaar dat ik alleen het huis van een 
bekende Kabuki-acteur mocht zien, wat groter was dan een doorsnee-Japans huis! 
Ik was zeer dankbaar dat ik zijn huis van binnen heb mogen zien. Als aandenken 
kreeg ik zelfs nog een goudkleurige klassieke waaier!
Vele jaren later bezocht hij me weer thuis in Rotterdam tijdens een optreden bij een 
Japans festival in de Doelen. Hij bracht een duur poloshirt voor me mee en ik was 
zijn gids en tolk in de Bijenkorf. Er werden exclusieve Franse parfums en Louis 
Vuitton tassen gekocht en ik moest en zou een fles eau de toilette van hem 
aannemen!
Bij de grote aardbeving in Kobe dacht ik direct aan Shoji. Ik belde de Japanse 
ambassade in Den Haag op. maar kreeg alleen een informatienummer, waarbij de 
telefoniste slecht Engels sprak. Ik stuurde hem een brief per aangetekend, maar die 
werd als “Onbekend’ geretourneerd. Zo kwam er een einde aan mijn ‘Japan 
connection’.
De laatste twee dagen brachten we in Tokyo door, waar we in het Imperial Hotel in 
het centrum werden ondergebracht. Het was niet meer het door Frank Lloyd Wright 
ontworpen gebouw, maar een moderne versie ervan. Het was enorm uitgebreid met 
tientallen boetiekjes en winkels.

Op de terugvlucht kon men nog kiezen voor een driedaagse stop in Manilla of 
Bangkok. De keuze viel op het voor mij onbekende Manilla. Ik verbleef in een 
vier- sterren KLM-hotel. Het was niet te vergelijken met het Okura in Tokyo. Noch 
de service, noch het onderhoud kon er aan tippen. Buiten in de gang zat het 
kamerpersoneel luid te kletsen, te roken en de krant te lezen. Ik beklaagde mij over 
kakkerlakken in de badkamer. Een van de jongens haalde laconiek een 
insectenspuit en zei, dat ik dat zelf mocht doen! Hij verwachtte kennelijk een fooi. 
Een enorme overstroming teisterde het centrum, een jaarlijks terugkerende 
verschijnsel tijdens de natte moesson. Net als in Jakarta, waar dit ook jaarlijks 
gebeurt! Voor de ingangen van de gebouwen werden zandzakken geplaatst om het 
water tegen te houden.

Met een taxi zocht ik het adres op van Randy Trillana, een kennis van vrienden, 
docent aan de Universiteit van Manilla. Op de kaart had ik de route al getraceerd, 
maar de chauffeur maakte onnodige omwegen. Bij aankomst vroeg hij boven de 
afgesproken prijs van USS 10 nog extra $5 omdat het verder was dan hij dacht... Ik 
dacht aan Japan, waar men geen fooisystemen kende en alles correct gebeurde. 
Randy Trillana woonde in een nieuwe villa in de betere wijken. Op een gegeven
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moment moest ik naar het toilet en hij zei dat ik naar de achtertuin moest gaan. Ik 
dacht dat er een apart toiletgebouw stond, maar het bleek een omheinde plank met 
een gat boven de sloot!
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In het voetspoor van de Maya's
Mexico City 23-27 october 1978, het XlIIe Wereldcongres van de UIA met 6000 
deelnemers uit 90 landen werd in de hoofdstad van Mexico gehouden. Thema was 
‘Architectuur en Nationale Ontwikkeling'.
Nederland was met drie architecten, waaronder de auteur, heel dun 
vertegenwoordigd. Met Sabena vlogen we via Brussel naar Mexico City. Naast mij 
in het vliegtuig zaten Renaat Braem, de rebelse Belgische architect en zijn vrouw 
Elza, die via Mexico naar Guatemala reisden. Zijn spraakmakende brochure ‘Het 
lelijkste land ter wereld' uit 1968 had in België door zijn onverbloemde kritiek op 
de Belgische stad voor heel wat opschudding gezorgd. Hij trok de conclusie: totale 
vernieuwing of totale ondergang! Achttien jaar later verscheen zijn memoires, die 
hij als verzoening ‘Het schoonste land ter wereld’ betitelde. Hij beschreef daarin 
o.a. zijn stageperiode bij Le Corbusier.
Hij was eerder in Mexico geweest en zeer onder de indruk van de Mexicaanse 
architectuur en de murale schilderkunst. Een boeiende verteller, die heel wat heeft 
gereisd, o.a. naar India. Nepal en Japan. De architectuur van Japan en Mexico 
hadden hem het meest aangegrepen. Braem was politiek links georiënteerd en 
zeer begaan met het lot van de minder bedeelden in ontwikkelingslanden.
Zeventig jaar Braem werd in 1980 met een grote overzichtstentoonstelling in de 
Academie van Antwerpen gevierd. Het oeuvre van architect-schilder Braem was 
gevarieerd en indrukwekkend. Vooral zijn kleurrijke schilderijen verraadden de 
invloed van zijn Mexicaanse reizen. De opening had ik met Daisy bijgewoond, vele 
autoriteiten en collega’s zwaaiden hem lof toe.

Het Holiday Inn hotel waar ik logeerde, lag in een zijstraat van de grote Paseo de la 
Reforma, de grootste avenue van Mexico City. De ramen zouden helemaal dicht 
moeten zijn vanwege de airconditioning, maar in mijn kamer stonden ze op een 
kier, de scharnieren waren defect! Aan weerskanten van de Paseo waren kleine 
parken als groenstrook aangelegd. Ondanks het groen stonk het verschrikkelijk 
door de luchtvervuiling die als een donkere deken zwaar over de stad hing!
Behalve de twee Nederlandse architecten, logeerde in ons hotel een Indonesische 
architect P. met zijn vriendin. De Indonesische delegatie bestond uit vijftig 
architecten met hun dames, in totaal honderd personen! Wat was ik blij toen ik 
collega Hatmadi en Han Awal daar ontmoette! De Indonesische deelnemers 
logeerden in een hotel en huurden een eigen bus om naar het congresgebouw te 
gaan. Ik werd samen met P. afgehaald en teruggebracht en werd gewoon als een 
van hun behandeld. “Pak Kwee, jangan kabur dari kampung lagi, ja?’’ of “Vader 
Kwee mag het dorp niet meer ontvluchten, ja?” was hun hartelijk verzoek. Men was
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mij nog niet vergeten, ik voelde mij weer thuis, het was als vanouds en 
hartverwarmend.
Meestal ging ik met Hatmadi buiten de officiële programma’s om de stad 
verkennen. Zo maakten we een taxirit naar de satellietstad van Mexico City, waar 
we bij het binnenrijden met ontzag de vijf scherpe betonnen torens van Mathias 
Goeritz zagen oprijzen. Drie waren wit, een oranje en de laatste geel beschilderd. 
Een groots eenvoudig signaal dat aan het stadsdeel een eigen identiteit verschafte. 
In de moderne architectuur zagen we dezelfde monumentaliteit, zoals in de oude 
pyramide-tempels van de Azteken.
Een imposant werk was het Museo Nacional de Antropologia van architect 
Vasquez. Via een voorplein kwam men de hal binnen. Via de hal kwam men op 
een grote binnenhof met in het midden een enorme betonnen paddestoel. Vanuit het 
midden van dit zwevende dak sijpelde voortdurend water als regen langs de 
gebeeldhouwde kolom naar beneden, waar het in vele gaatjes in de vloer verdween. 
Iets verder lag er een verstilde vijver met erin spiegelende papyrusplanten, eruit 
oprijzend een gebeeldhouwd teken van eeuwig leven. Zeer indrukwekkend en om 
stil van te worden.
Een heftige muurschildering van Tamayo sierde de hal van het museum, 
voorstellende het gevecht van de mythische gevederde slang en de poema. Mexico 
was rijk aan grote muralisten zoals Diego Rivera, Siqueros, Oroco en Rufino 
Tamayo. Van een indrukwekkende monumentaliteit was de muurschildering van 
Diego Rivera in het Paiacio Nacional, waarin de geschiedenis van het Mexicaanse 
volk vanaf de Spaanse onderdukking, de vernietiging van hun roemrijke cultuur en 
de geboorte van een democratie in een geweldige compositie tot uitdrukking was 
gebracht.
Uit mijn studietijd in Bandung herinner ik me de afbeelding van de kolossale 
schildering op het gesloten blok van de Biblioteca Central van de Ciudad 
Universitaria in 1950 van architect Juan O’Gorman, eindelijk zag ik ze in 
werkelijkheid! In al deze moderne schilderingen waren steeds symbolische 
ornamenten van de oud-Mexicaanse cultuur verwerkt. Ik bewonderde in de Ciudad 
Universitaria ook de lyrische schaalconstructies van Felix Candela.

In de geest van ‘less is more’ werkte en tuinierde de co-architect van de torens van 
Goeritz, de befaamde Luis Barragan. Geraffineerd in het isoleren van prachtige 
landschappelijke relaties, ontwierp en benadrukte hij een natuurlijke ruige 
schoonheid in contrast met een palet van vlakke wanden en geometrische volumes. 
De ruwgepleisterde wanden waren beschilderd in prachtige kleuren, die door de 
felle zon uiteindelijk een bepaalde bleekeffect bereikten. Zoals bij de huidige mode 
van verbleekte jeans!
Hiermee zeer verwant was het Camino Real Hotel in Mexico City van architect
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Ricardo Legoretta. Een grote ronde vijver met golfslag vormde een elegante 
rotonde waar men omheen kon rijden. Mexicanen zijn meesters in het creëren van 
subtiele waterpartijen zonder fonteinen! Grote roze en lichtgele (typische 
Mexicaanse kleuren) wanden met strakke witte gevels omsloten het voorplein. Het 
complex zag er massief wit uit, met vierkante diep terugliggende balcons, wat extra 
geaccentueerd werd door de donkere schaduwen. Een bijzonder elegant en modern 
hotel, sfeervol en ingetogen.
Twee moderne gebouwen, ontwerpen van de architecten Teodoro Gonzalez de 
Leon en Abraham Zabludowsky, had ik ook bezocht. Dit architectenduo had reeds 
naam gemaakt met hun moderne appartementen. Het Tnfonavit’ gebouw herbergde 
het instituut, dat de huisvesting voor arbeiders coördineerde. Het enorme 
trapeziumvormige hoofdplein, geflankeerd door een parkeergebouw en het 
hoofdkantoor leidde naar de hoofdingang, dat als een nis onder 45 graden uit de 
vlakke gevel was gehakt. Via deze ingang betrad men een atrium over vier 
verdiepingen. Licht en schaduw vormden een belangrijk spel in de architectuur van 
het gebouw. Een enorm lichtdak met een pergola van verticale betonnen louvres 
overspande het atrium, vanwaar men verder een verzonken tuin met een 
buitenvijver kon betreden. Balken, kolommen en borstweringen vormden behalve 
structuur ook zonwerings-elementen. Dragende elementen waren ter plaatse gestort, 
vloeren en lichtdak waren prefab-beton. In de hal was de vloer bekleed met 
terracotta rode splijttegels. De natuurlijke kleuren ontstonden door het toepassen 
van gebouchardeerde beton met marmer-grint toeslag.

Het ‘Colegio de Mexico’, een door de staat gesubsidieerde, postgraduate research 
center voor studenten en research-hoogleraren, werd door Gonzalez de Leon en 
Zabludowsky gewonnen in een besloten prijsvraag tussen drie bureau’s. Binnen 
twaalf maanden na het goedgekeurde ontwerp werd het in 1976 officieel geopend. 
Het complex was gebouwd in een prachtig landschap van de 'Pedregal de Ajusto’, 
een gebied van 3000 jaar oude vulkanische rotsen en vegetatie ten zuiden van 
Mexico City. Hier had Luis Barragan zijn beroemde Pedregal Gardens met subtiele 
waterpartijen ontworpen. De verwrongen Encino-bomen en andere schilderachtige 
beplanting drongen als landschap binnen naar de centrale hof, meedalend naar de 
lager gelegen ruimtes.
Het open gebouw had een trapezoide-vorm, met aan de lange zijde de ingang, die 
uitzicht bood aan de bergen in het zuiden. De betonnen hoofdconstructie bestond 
uit wanden, kolommen en balken met overspanningen tot 40 meter! De 
asymetrische, door zware betonnen pergola’s overdekte hoven vormden de 
opmerkelijkste elementen. Gebruik makend van de natuurlijke hellingen met een 
totaal verval van 13 meter waren hier op dynamische wijze drie platforms op 
verschillende hoogtes in elkaar verweven, door het gebruik van terrasbrede trappen
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en bordessen.
De ingangsterras, het ruimste platform, gaf toegang tot de bibliotheek, een halve 
verdieping hoger tot de collegezalen en seminars, en een halve verdieping lager tot 
de cafetaria, gezamenlijke ontmoetingsruimte voor de studenten, het auditorium en 
de bookshop.
Zoals in Infonavit en andere eerdere gebouwen werd kleur nooit aangebracht, maar 
kwam direct voort uit de toegepaste materialen, zoals de gebouchardeerde 
marmeren toeslag. Meer dan in Infonavit was hier een totale eenheid bereikt, mede 
omdat grote vloeroppervlakten ook uit gehamerde zichtbeton was toegepast in 
plaats van de rode splijttegels van Infonavit.
Bouwde deze architecten aanvankelijk vooral gesloten hoogbouw met dunne glazen 
vliesgevels en volledige airconditioning, thans greep men terug naar de traditionele 
architectuur met zware muren, zo open mogelijk en gebruik makend van natuurlijke 
ventilatie en de massa van het gebouw. Een logische oplossing voor 
derdewereldlanden, waar de geavanceerde techniek van klimaat-installaties nog te 
kostbaar en onderhoudsgevoelig is.
Het Colegio de Mexico was een staaltje van Mexicaanse vitaliteit, groots, 
indrukwekkend en getuigend van durf en een aangeboren gevoel voor harmonie van 
natuur en architectuur!

Teotihuacan, een reusachtig religieus ceremonieel centrum ten noord-oosten van 
Mexico City, waar de Zonne- en Maanpiramide zich bevonden, was mijn eerste 
kennismaking met de oude Maya-architectuur. Het Centroceremonial met zijn 1,7 
kilometer lange en 45 meter brede laan, de ‘Calle de los muertos’ of Dodenweg, 
wat in het noorden door de Maanpiramide werd beëindigd en naar het zuiden recht 
doorliep tot bijna aan de horizon, was qua afmetingen een architectonisch wonder. 
Zeker als men bedenkt dat in die tijd de voorouders van de kleine Mexicanen niet 
over moderne hulpmiddelen beschikten! Langs deze laan stonden in een strak 
geometrische opstelling de Zonnepiramide en andere culturele bouwwerken en aan 
het zuideinde de Ciudadela of Citadel, waarop de tempel van Quetzalcoatl, de 
windgod, zich bevond, met sculpturen van zijn symbool, de gevederde slangen, die 
vroeger fel gekleurd waren. Al deze bouwwerken vormden een harmonisch geheel 
met de omringende bergen.

Men kon na afloop van het congres nog kiezen voor enkele dagen Yucatan of de 
mondaine badplaats Cancun.
Het schiereiland Yucatan aan de Golf van Mexico, leek mij interessanter omdat 
men van de hoofdstad Merida tochten naar nabijgelegen tempelcomplexen als 
Uxmal en Chichén-Itza kon maken. De binnenlandse vlucht duurde anderhalf uur 
vanaf Mexico City. Het centrum van Mérida, een slaperig provinciestadje,
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vertoonde alle stereotiepe kenmerken van Mexico. Smalle, witgepleisterde 
straatjes, een pleintje omzoomd door koloniale gebouwen, galerijen met cafés en 
altijd volle terrassen, straatmuzikanten met sombrero’s en veel bedelaars. Het hotel 
was een koloniaal herenhuis met een patiotuin en rondom galerijen. Ik stapte zo 
binnen, bij de receptie was er niemand. Na lang op het belletje gedrukt te hebben, 
kwam eindelijk een lusteloze bediende aangesloft, die mij inschreef, mijn koffer 
pakte en mij naar een kamer bracht. Veel personeel of gasten had ik niet gezien.
Met een taxi maakte ik een verkenningstocht door de stad. Opvallend waren de lage 
bomen en schaduwrijke lanen met prachtige villa’s. Bewoond door rijke Libanezen, 
waarvan de voorouders in de 19e eeuw hier gestrand waren op weg naar Brazilië 
om goud te zoeken. De taxichauffeur vertelde dat er geen hoge bomen konden 
groeien, omdat ze door orkanen werden neergeveld! De Caribieën en het gebied 
rond de Golf van Mexico worden vaak door dit soort natuurverschijnselen 
geteisterd.

Uit de bloeiperiode van de Maya-cultuur in Yucatan tussen 1000-1200 na Chr. 
stamt het complex van Uxmal. Behalve de opvallend steile ‘waarzeggers’- 
pyramide bestond het voornamelijk uit langwerpige gebouwen. Een van de fraaist 
gedecoreerde gebouwen was het zogenaamde ‘nonnenklooster’, bestaande uit vier 
gebouwen, die een rechthoekig binnenterrein omsloten. Naast geometrische 
versieringen waren er ook naturalistische beeldhouwwerken als de kop van de 
gevederde slang en menselijke figuren.
Bijzonder was ook een baan voor een balspel, bestaande uit twee evenwijdige uit 
stenen blokken opgebouwde muren, waar aan beide kanten een ingemetselde zware 
stenen ring dwars uitstak. De zware harde rubberbal moest door de stenen ring die 
zich op 7,5 hoog bevond, geslingerd worden! Het spel werd door twee paren 
tegenover elkaar gespeeld, waarbij elke speler een godheid voorstelde. Het balspel 
was een sacrale handeling, verwijzend naar het kosmische spel van zon en maan 
door de góden. De verliezer werd door de winnaar onthoofd....

De ruïnes van Chichén-Itza, ten zuidoosten van Merida gelegen, dateren al van 618 
na Chr. volgens een aangetroffen klassieke inscriptie. In Chichén-Itza bevindt zich 
een heilige vijver, een ‘cenote’ of ‘Chichén’. Volgens overlevering werden jonge 
maagden in deze vijver als offer aan de góden geworpen. Soms werden ze nog 
halflevend weer opgevist om datgene wat ze meegemaakt hadden na te vertellen! 
De donkere natuurlijke bronvijver omringd door oude balklagen en geboomte, is nu 
een toeristische attractie en na het verhaal van de gids, ging een lichte huiver door 
me heen... De Maya- inwoners hadden de stad in het begin van de 7e eeuw na Chr. 
verlaten en keerden na 3 eeuwen weer terug. Omstreeks 1000 na Chr. vielen de 
Tolteken Yucatan binnen, overwonnen de Maya’s en namen hun taal over.
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De Tolteken introduceerden als bouwelement de zuil. In de ‘tempel van de krijgers’ 
bevond zich een lange voorhal met een zuilengalerij. Boven de ronde stenen zuilen 
bevonden zich houten draagbalken, waarop stenen platen. Op deze wijze kon men 
een ruimte in beide richtingen overspannen. Het hout was in de loop der eeuwen 
vergaan en de daken ingestort, nu resten nog de ronde zuilen.
Een paar architectuurstudenten uit Hong Kong wezen mij op de symmetrische 
opzet van de bouwwerken: “Very Asian!” Ze verwezen naar een theorie, die zegt 
dat duizenden jaren geleden Mongoolse stammen waren overgestoken naar 
Midden- en Zuidamerika. In het gelaat en de lichaamsbouw van de Mexicanen kon 
men inderdaad Mongoolse trekken bespeuren.
Evenals de oude religieuze monumenten in Azië zoals de Angkor Vath en de 
Borobudur vertonen de monumenten gevelbeelden van maskers, slangen etc., die 
een religieuze betekenis hebben en niet louter als versiering zijn aangebracht. Hier 
is echt sprake van ‘form follows function’, zoals in een moderne architectuur- 
opvatting van de 20e eeuw vaak wordt verkondigd.

Het congres werd besloten met ‘The Declaration of Mexico’, waarin nationale en 
internationale overheden opgeroepen werden om een balans na te streven tussen 
rurale en urbane gebieden en een ordelijke en harmonieuze nationaal territorium te 
creëren.
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Los Angeles San Francisco Phoenix
Het Bouwcentrum organiseerde in november 1982 een Architectuurreis naar 
Californië en Arizona. De kans om architectuur in het rijkste land ter wereld te zien 
liet ik niet voorbijgaan.
Het programma vermeldde bezichtiging van projecten van Frank Lloyd Wright, 
Richard Neutra, Philip Johnson en Frank Gehry, nieuwbouwprojecten in Los 
Angeles, San Francisco en de utopische stad Arcosanti van Paolo Soleri in 
Arizona.
In het vliegtuig zat ik naast het echtpaar Dien en Ger van Iersel uit Rotterdam. Ger 
van Iersel is beeldend kunstenaar en heeft voor enkele projecten van Kraaijvanger 
glaskunst ontworpen. Dien van Iersel is advocaat met een eigen praktijk. Een leuke 
kennismaking, door het gezellige gebabbel verliep de reis vlot.
Het gezelschap bestond verder uit collega ir. Maarten Westerduin en zijn vrouw, 
architect Wim Kraamer en zijn adjunct-directeur Jan Blanken, Gawronski van het 
bureau Haskoning, die de Nederlandse ambassade in Jakarta had ontworpen en 
andere architecten waaronder enkele uit Friesland. Westerduin was bij het IBIV in 
Bandung werkzaam en woont nu in Haarlem.

Schoonouders Pang waren net verhuisd naar Californië, de meesten van hun 
kinderen hadden zich er inmiddels gevestigd. Toevallig waren schoonouders bij 
ons op vakantie en kon ik van schoonpa zijn indrukken over de V.S. horen. Hij was 
onder de indruk van de dynamiek en de ‘easy-going life-style’ van de Amerikanen. 
Toch zou hij het liefst in een Aziatisch land willen wonen, ik denk dat hij zijn 
vrienden en uitgebreide familie daar miste, oude bomen moet men niet meer 
verplaatsen.

Los Angeles, de ‘City of the Angels’, een gigantisch uitgestrekte wirwar van 
highways en autocrossings, verdeeld in kleinere dorpen als Hollywood, Anaheim, 
Pasadena, Santa Monica etc. met eigen centra. Een stad, zoals wij ze in Europa niet 
kennen, totaal ondergeschikt aan de auto. Een auto in L.A. is geen luxe, maar een 
absolute noodzaak. De afstanden in Greater Los Angeles zijn aanzienlijk. Er is 
geen duidelijk centrum, wel kleinere wooncentra. Het Sheraton Town House Hotel 
waar we logeerden lag aan een park, begrensd door een hoge glazen 
verzekeringskantoor van CNA, pal naast een klein kerkje. Zowel in hoogte, 
architectuur of schaal geheel afwijkend, een soort David naast Goliath. Niets geen 
welstandsnorm van aanpassen aan de omgeving! Bij een ontmoeting met een 
stedebouwkundige antwoordde hij op mijn vraag of er geen 
bebouwingsvoorschriften waren, dat het private eigendomsrecht van de
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grondeigenaar prevaleerde en er geen overheid dit zou kunnen beperken! Op zijn 
eigen stuk grond mocht hij zo hoog bouwen als hij wilde!
‘s Ochtends zag ik reeds joggende mensen langs het park, terwijl het autoverkeer 
ernaast voortraasde. Tijdens het wandelen in de omgeving zag ik een fraai 
warenhuis in Art Deco-stijl, het Bullock Wilshire Department store. Zelfs de 
dienstingang aan de achterzijde was voorzien van een mooie hoge gedecoreerde 
voorportaal met een rijk beschilderd plafond!
Met de bus reden we langs de eindeloze Sunset Boulevard met heel wisselende 
bebouwing, kleine winkels, een triest auto-kerkhof, dan weer glimmende 
hoogbouw. Een klein zwart vrouwtje op de bank bij een bushalte en in de verte zag 
ik de heuvels met daarop 'Hollywood' in koeienletters. Een stad van immigranten 
uit alle delen van de wereld. Iedereen was allochtoon, de autochtone Indianen 
waren immers practisch uitgeroeid! Een stad vol contrasten van miljonnairsbuurten 
in de heuvels en stedelijke paupers in het zuiden. Hevige raciale conflicten bleven 
niet uit, zoals later in 1992, nadat vier blanke politieagenten de zwarte Rodney 
King, toevallig door een amateur gefilmd, aftuigden.

Twee jonge architecten gidsten ons naar de moderne Suntech Townhomes van 
Wiseman, gereed in 1980. Frisse kleuren, lichte materialen zoals stuc op hout, 
aluminium en glas met ronde stalen leuningen. Jammer dat we ze alleen van buiten 
konden zien, ze waren reeds bewoond. De lunch werd gebruikt in het gerenoveerde 
Italiaanse opera-restaurant Verdi, waar tijdens het diner aria’s ten gehore werden 
gebracht. Bij onze eenvoudige spaghetti ontbraken helaas de aria’s!

Onze bus stopte in een straatje met typisch Amerikaanse middenstandswoningen 
met als doel het spraakmakende woonhuis van Frank Gehry. Toen we uitstapten, 
kwam een opgewonden buurvrouw ons toeroepen, dat het huis een schande voor de 
buurt was! We konden het huis alleen van buiten bekijken, het was gedeeltelijk 
uitgebreid en omhuld met allerlei bouwmaterialen als golfplaten, kippengaas en 
plywood. De nieuwe ramen in de glazen omhulsels waren schots en scheef en 
provoceerden opzettelijk de brave bestaande gevels. De oorspronkelijke witte 
raam- en deurpartijen waren intact, de wanden eromheen waren gesloopt en 
vervangen door plywood of betimmering. Jammer dat we het niet van binnen 
konden zien, ik kon me heel goed voorstellen, dat al die contrasten van ruimtes en 
materialen, van licht en duister het wonen tot een boeiende belevenis konden 
maken. Een paradijs voor zijn twee kinderen!

We togen naar Santa Monica, langs de jachthaven met prachtige boten dobberend 
in de zon en een ronde woontoren, het Marina Tower als een maiskolf met 
halfronde balcons. Bij het strand van Venice werd ons gevraagd om als groep bij
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elkaar te blijven, uit veiligheidsoverwegingen.........Zo wandelden we langs trainende
bodybuilders, skatende en joggende jongelui, straatventers die hun koopwaar zoals 
zonnenbrillen op tapijten als een kleurencompositie uitsspreidden. Wat 
kleinschalige winkels aan booggalerijtjes, op de zijgevels ter verlevendiging 
kleurige muurschilderingen.

In een klein zijstraatje, in een voormalige fietsenloods was het kantoor van Frank 
Gehry. We waren te vroeg, helemaal achter zagen we de maestro telefoneren. Een 
medewerker verzocht ons in het kleine voorportaaltje te wachten, buiten was het te 
koud. Toen het zover was werden we door de grijzende en gebrilde Gehry zelf 
verwelkomd en binnengeleid.
De grote loods zat vol met tekentafels, makettes en modellen van door Gehry 
ontworpen stoelen in ongebruikelijke materialen zoals gebogen ribkarton, gelakte 
houtzaagsels etc. Zijn voorliefde voor goedkope ‘afval’materialen was duidelijk 
merkbaar. Aangezien er nergens ‘gewone’ stoelen te bespeuren viel en we wat 
hulpeloos erbij stonden, gebaarde Gehry dat we overal mochten zitten. Al pratend 
en explicerend, meer filosoferend maakte hij een rondgang door zijn werkplaats, 
kantoor kon ik het niet noemen.
Zijn werk is visueel complex, hij heeft de neiging om zijn projecten in verwrongen 
perspectieven te doen exploderen. Eerder een intuïtieve ‘artistieke’ benadering dan 
een rationele. Gehry heeft een grote affiniteit met monumentale kunstenaars zoals 
Claes Oldenburg, met wie hij experimentele ‘sculpturale architectuur’ heeft 
bedacht. Toch had Gehry een gedegen architectuuropleiding aan de University of 
South California en Harvard genoten, bij Victor Gruen en een jaar in Parijs gewerkt 
en een pelgrimstocht naar belangrijke Europese bouwwerken gemaakt. Hij had ook 
‘gewone' projecten ontworpen, zoals het overdekte winkelcentrum ‘Santa Monica 
Mali’, waar vanaf de zuidkant de totale gevel afgeschermd was met zijn bekende 
roosterhek, blauw gespoten waarop in witte koeienletters SANTA MONICA 
PLACE was verwerkt.

Wat confuus na deze confrontatie maakten we een wandeling door het beroemde 
Yosemite Park met zijn eeuwenoude immens hoge bomen. In de schaduw konden 
we enigszins tot bedaren komen. Op weg naar Arizona bezochten we nog projecten 
van Frank Lloyd Wright, zoals het Hollyhock House en dat van Mrs Barnsdall uit 
1920. Horizontale huizen met brede overstekken. Lage galerijen met zware dikke 
kolommen en dakranden met Indiaanse motieven die me doen denken aan de 
Maya-tempels.
Frank Lloyd Wright heeft een grote invloed gehad op de moderne architectuur in 
het voormalige Nederlands Indië. Ik denk hierbij aan de architectuur van Liem 
Bwan Tjie met zijn brede dakoverstekken en massieve galerijkolommen, waarin
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ook gestileerde Chinese ornamenten verwerkt waren. De decoraties van Hotel 
Preanger in Bandung van C.P. Wolff Schoemaker waren duidelijk verwant aan die 
van Frank Lloyd Wright.
Behalve twee woonhuizen bezochten we ook het Arizona Biltmore Hotel van Frank 
Lloyd Wright. Zijn interieurs waren doorwrocht en perfect gedetailleerd. Een 
uitbreiding van de lounge door zijn opvolgers van de Taliesin Associated 
Architects was wel in de stijl van, maar miste toch de gevoelige verhoudingen van 
de grote meester.

We vervolgden onze excursie met een bezoek aan het intrigerende woonhuis aan de 
Kings Road in Hollywood van Rudolf Schindler. Een naar Amerika geëmigreerde 
Weense architect, die in de jaren twintig bij Frank Lloyd Wright en later bij 
Richard Neutra gewerkt had. De woning, gebouwd in 1921, bestond uit drie in 
elkaar grijpende L-vormige bouwdelen, die op een door beplanting omheinde 
patio’s uitkeken. Deze patio’s vormden een wezenlijk onderdeel van zijn 
woonconcept, ze waren als het ware woonruimten in de natuur! De buitenwanden 
waren van witgepleisterde prefab betonplaten, de afscheiding naar de patio’s waren 
lichte met canvas bespannen schuifdeuren, die zomers geheel verwijderd konden 
worden. Een romantisch ideaal van wonen in de natuur, een soort schuilplaats: het 
huis was volgens Schindler een huwelijk tussen de solide permanente grot en de 
open lichtgewicht tent. De witte prefab betonwanden met ertussen dunne verticale 
sleuven vormden een ritmische expressie van machinale productie, als contrast 
werden donkere houten plafonds met smalle lichtsleuven en lichte houten 
scheidingswanden toegepast. Het was van een tijdelijkheid zoals het leven zelf, 
deze schuilplaats van beton, hout en canvas!

Een ander project was een studentenhuis van Richard Neutra, eveneens afkomstig 
uit Wenen. Net als Schindler had hij bij Frank Lloyd Wright gewerkt, daarvoor bij 
Erich Mendelsohn in Duitsland. Uiteraard kwam hij bij Schindler terecht, voordat 
hij zijn eigen practijk in Los Angeles startte. Neutra was de man van het grote 
gebaar en gebruikte in zijn ontwerpen veel staal, glas en beton. Daardoor wist hij 
het grootse landschap van Californië meer bij zijn ontwerpen te betrekken. 
Beroemd waren zijn riante villa’s met adembenemnde vista’s, mogelijk gemaakt 
door grote glazen schuifdeuren, ver overkragende balkons en overstekken.
Het drie verdiepingen tellende studentenhuis lag genesteld in een hellend terrein, 
wat door Neutra dankbaar gebruikt werd om galerijen, balkons, trappen, 
dakterrassen en lichtmetalen ramen en portalen in te verwerken. De Stars and 
Stripes wapperde voor het gebouw, het gebouw had een semi-officieel karakter. 
Het onderhoud liet te wensen over. ondanks het milde klimaat van Zuid Californië 
konden ook flinke temperatuurschommelingen van koude wind en hitte plaats
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vinden. Het metaal was al roestig en het pleisterwerk afgebladderd.
Na de werken van de beide Oostenrijkers Schindler en Neutra gezien te hebben, 
herinnerde ik mij de woorden van Bung Karno, toen we hem advies vroegen voor 
vervangers van de vertrekkende Nederlandse docenten. Op mijn vraag waarom hij 
geen Amerikanen noemde, maar wel Oostenrijkers, antwoordde hij: "De beste 
Amerikaanse architecten komen uit Europa, ik wil geen tweedehands Europa, ik ga 
liever direct naar de bron!”

Een magnifiek gebouw was de Crystal Cathedral van Philip Johnson in Anaheim. 
Een kristallijne tent, gevormd door een blank metalen ruimtevakwerk totaal 
bekleed met glas. Binnen en buiten liepen geheel in elkaar over, het licht viel 
overal binnen, er ontstond direct contact met de hemel! Grote palmbomen dienden 
als achtergrond en afscheiding in het interieur.

We reden langs een blauw reflecterend glazen kantoorgebouw, waar alleen een 
grote ronde uitstulping van het trappenhuis het gladde geveloppervlak 
accentueerde. Het was het Pacific Design Centre. door zijn visvorm bijgenaamd de 
'Blue Whale’ of Blauwe Walvis van de Italiaan Cesar Pelli. Krachtig door zijn 
eenvoud.
Een hotelcomplex, opgebouwd uit vier ronde glazen wolkenkrabbers met glazen 
liften aan de buitenzijde werd ook bezocht. We zoefden met de lift naar de 
bovenste etage en het was duizelingwekkend om door het glas in de diepte te 
kijken. Het geflonker van spiegelend glas in de zon was verblindend en onze gids 
vertelde, dat er een nieuw bouwvoorschrift was, dat het gebruik van reflecterend 
glas in de hoogbouw zou moeten beperken.
Uiteraard ontbrak het dichtbijgelegen Disneyland niet op ons excursieprogramma, 
het was zoals verwacht kunstmatig en van een ontroerende kitscherigheid. Ik 
onderging het gelaten, bestelde gewoon een lekkere vette hamburger met een 
enorm glas Coca Cola, bezocht de attracties en sprookjes-kastelen. Ik woof vrolijk 
naar de majorettes en als Mickey Mouse, Donald Duck of Sneeuwwitje verklede 
mensen en genoot volop als een kind!

In het kale woestijnlandschap van Arizona rezen de utopische en ecologische 
bouwsels van de Italiaanse architect Paolo Soleri. Tussen cactussen en rotsblokken 
zagen we boogconstructies en futuristische organische vormen. Vrijwilligers uit alle 
windstreken stonden te metselen, beton te storten en kozijnen te monteren. In het 
centrale koepelgebouw werden we ontvangen, in het midden stond een grote witte 
maquette van de situatie met gebouwen. Bronzen klokjes hingen aan koorden uit de 
koepel. De bouwwerken oogden nogal dilettantistisch, de vrijwilligers waren 
meestal studenten uit alle delen van de wereld.
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Solen kwam in 1947 naar de V.S., was sterk beinvloed door Frank Lloyd Wright, 
waar hij gewerkt had en was een groot bewonderaar van Antoni Gaudi. Hij had 
geavanceerde ontwerpen gemaakt, zoals een tubulaire brug en samen met Mark 
Mills een verzonken huis in Cave Creek, in de woestijn van Arizona, dat overdekt 
werd met twee schuifbare lichtkoepels. Soleri zelf hadden we niet gezien, de gids 
wees wel naar zijn woning met schuine zonnepanelen tegen een helling, waar een 
zwembad in de geplaveide tuin lag te glinsteren.
Het klimaat veranderde snel van heet naar ijzig koud in de middag. Met de bus 
reden we terug en logeerden onderweg in hotel Sheraton Scottsdale Inn bij 
Scottsdale, Arizona. Een laag gebouw met kamers aan een galerij, wat me aan 
Indonesische hotels in kleinere plaatsen deed denken. Voor mijn kamer stond een 
sinaasappelboom, waar de oranjerijpe vruchten voor het oprapen lagen. Jammer, 
dat ze niet eetbaar waren!
In de bar zong een ladycrooner melancholieke blues. Ik verkende de buurt, maar 
de weinig inspirerende omgeving bestond slechts uit kalend gras en geboomte. Met 
enkele medereizigers huurden we een taxi en reden naar het centrum. Alles was 
laagbouw, houten winkels met galerijen zoals in cowboyfilms en enorme 
Amerikaanse limousines stonden ervoor geparkeerd. Onderweg reden we langs 
dure villa’s met uitgestrekte tuinen.

Per vliegtuig vertrokken we naar San Francisco. Ons Holiday Inn hotel lag vlak bij 
Fisherman’s Wharf, waar je heerlijk verse krab. garnalen en ‘clam chowder’ 
(mosselsoep) kon eten. Bij Ghirardelli Square, een tegen hellingen aangeleund 
winkelcomplex, hadden we gigantische porties ice cream verorberd. Amerikaanse 
ice cream was steviger en voller van smaak dan bij ons! Alles, van Coca Cola tot
tubes tandpasta was van groot formaat! Vandaar de zeer mollige Amerikanen................
Pier 39, een verzameling loodsen met winkels, was al helemaal in kerstsfeer 
versierd.
The Cannery, vroeger de Del Monte Fruit Cannery fabriek, was getransformeerd tot 
een groot shopping-mall. Dit ontwerp van Joseph Hescherick had in 1970 een AIA 
Honor Award gewonnen. De buitenwanden waren gemetseld, het interieur bestond 
uit houten kolom- en balkconstructies met houten vloeren en dakspanten. Het 
oorspronkelijke gebouw bevatte drie lagen. Na de renovatie waren twee separate 
units ontstaan door een open gang in het midden van het gebouw te projecteren. De 
brede, zig-zaggende gang was een boeiende opeenvolging van trappen, balkons met 
bogen, ingangen van winkels en bruggetjes, die de twee gebouwen op 
verschillende niveaus verbonden en was opgetrokken in baksteen zoals de 
bestaande wanden.
De volgende ochtend reden we met de bus over de beroemde Golden Gate brug 
naar Sausalito en Marin County. De Golden Gate was niet goudkleurig, maar eerder
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oranje-rood, als contrast tegen het koele grijs bij mist en het blauw op zonnige 
dagen. In de verte ontwaardden we het eilandje Alcatraz met de beruchte 
gevangenis, waar zware misdadigers hun straf moesten uitzitten.

Voor de Golden Gate passeerden we in een park aan de Marina Boulevard een neo
klassiek koepelgebouw met rondom bogen en klassieke zuilen, het Palace of Fine 
Arts of Paleis voor Schone Kunsten. Dit gerenoveerde gebouw was op verzoek van 
het publiek gespaard gebleven als herinnering aan de Panama-Pacific Internationale 
Tentoonstelling in 1915 ter ere van de opening van het Panama kanaal en om de 
herbouw van San Francisco te vieren na de aardbeving van 1906. Het gebouw 
bevatte een auditorium voor experimentele en uitvoerende kunsten, geschikt voor 
1000 toeschouwers.

In een pastoraal landschap op drie liefelijke heuvels had Frank Lloyd Wright zijn 
laatste project, het Marin County Government Center, waarvan het eerste 
Administratiegebouw in 1957 gepresenteerd werd, neergezet. Een jaar later 
tekende hij het masterplan, de drie licht glooiende heuvels werden door horizontale 
gebouwen verbonden, sierlijke bogen overspanden de twee toegangswegen tussen 
de heuvels. De bogen werden in de gevels naar boven steeds kleiner. De combinatie 
van sierlijke bogen en rustige horizontale lijnen veroorzaakten een ritmische 
continuïteit, tijdloos en met respect voor de menselijke maat. Een slanke puntige 
toren vormde een verticaal accent bij het overkoepelde auditorium. De natuurlijke 
contouren van het landschap werden zorgvuldig gehandhaafd. Bomen, tuinen en 
fonteinen vormden integrale onderdelen van het geheel, waardoor een 
kantorencomplex ontstond, dat inspirerend was om in te werken. Hij overleed 
in april 1959 en zijn plan werd voortgezet door een deel van zijn partners. Door het 
ritme van bogen zowel in horizontale als verticale richting heeft het iets van een 
aquaduct. Ondanks de enorme lengte oogt het harmonisch en is het een met het 
groene landschap. Een waardige afsluiting van een indrukwekkende carrière.

‘s Middags een gezellige bijeenkomst met de Nederlandse gemeenschap in Marin 
County en architecten van de San Francisco Bay Area. Kennelijk woonden er wat 
Friezen, er wapperde naast de Amerikaanse ook de Friese vlag met de schuine 
blauwe en witte strepen met rode hartjes...Een typisch Amerikaanse party, waarbij 
de dames zelfgemaakte gerechten meebrachten. Voor sommigen was het een 
hartelijk weerzien, zoals bij de Westerduins die een geëmigreerd paar najaren weer 
terugzagen. De man, een ingenieur was na vele ups en downs wethouder van Marin 
County geworden, de vrouw was directrice van een middelbare meisjesschool. 
Zoals bij alle emigranten is het weerzien met eigen landgenoten toch een 
emotionele belevenis. Herinneringen werden opgehaald en zakdoeken kwamen



258

tevoorschijn, want de ogen bleven niet droog, zelfs bij nuchtere Friezen. Mensen 
uit hetzelfde land van herkomst hebben in den vreemde altijd een sterke band! 
Heimwee en verlangen spraken duidelijk uit de gesprekken, dit was natuurlijk de 
eerste generatie immigranten. Vooral gemist werd de Hollandse knusheid en 
gezelligheid met Kerst, Oud- en Nieuwjaar! Maar in het algemeen heeft men het 
hier beter en heeft men meer ruimte dan in Holland. En het antwoord op de vraag 
of men terug wilde naar Holland was unaniem: ”Never!”

We maakten kennis met een grijzende Raphael Soriano, vroeger een bekende 
architect, ik herinnerde me nog zijn naam in Amerikaanse vakbladen. Hij nodigde 
mij en nog andere architecten uit om mee te gaan naar zijn woonboot. Deze lag te 
dobberen aan het water, tussen andere boten met opvallende bouwsels soms 
zachtrose of zeegroen geverfd. De hippe kolonie nestelde zich hier aan de baai van 
Sausalito!
Tussen de stapels boeken baanden we ons een weg. Raphael verschoof een stapel 
boeken, waardoor een bank zichtbaar werd waar we op konden zitten. Foto’s en 
werken uit betere tijden waren aan de wand met punaises geprikt. Er werd gastvrij 
geschonken. De arme man was gescheiden, zeer belezen en duidelijk gewend aan 
grandeur. Herinneringen aan zijn carrière werden opgehaald, hij was een boeiende 
causeur. Wat stilletjes togen we hotelwaarts.

Een dramatische ruimte was het 17-verdiepingen hoge atrium van het Hyatt 
Regency San Francisco Hotel van John Portman Jr„ opgeleverd in 1973. Het hotel 
had een bijzondere vorm, aan twee kanten rees het verticaal omhoog, aan de 
noordzijde helde het echter onder een hoek van 45 graden naar boven, waardoor 
het aan de gevels een ongewoon dynamisch effect gaf, afhankelijk van de lichtval 
en het standpunt. Het exterieur was slechts een prelude voor de spectaculaire hal 
van 17 verdiepingen hoog, van daglicht voorzien door een smal bovenlicht, 
gevormd door de omsluitende vlakken, loodrecht aan de ene en schuin onder een 
hoek aan de andere zijden. De daardoor ontstane enorme asymmetrische hal en het 
effect van de verspringende balcons creëerden een opwindend dramatisch effect. 
Deze immense ruimte werd prachtig geaccentueerd door een open goudkleurige 
filigraine metalen bolsculptuur, een soort web van in elkaar grijpende pentagonen 
roterend om een centrale as, een meesterlijk ontwerp van de architect-kunstenaar 
Charles O. Perry. De bol stond op drie massieve poten in een vijver, sculptuur en 
gebouw complementeerden elkaar op harmonische wijze. Bomen, struiken, planten, 
bloemen en water, het patroon van concentrische cirkels in het plaveisel dat 
consequent van binnen naar buiten doorliep, kleine niveauverschillen, pergola’s 
boven cafés en restaurants introduceerden toch een menselijke maat binnen de 
indrukwekkende afmetingen.
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Het Hyatt Regency San Francisco Hotel was een onderdeel van het 
ontwikkelingsproject Embarcadero Center. John Portman was behalve architect 
tevens eigenaar/projectontwikkelaar in een joint-venture waarin o.a. David 
Rockefeller & Associates ook deelnamen.

Door een keurig geklede architect van het bureau Skidmore, Owings & Merrill 
werden we rondgeleid in het in 1970 opgeleverde gebouw van het Bank of America 
World Headquarters Building. Een hoekgebouw gelegen aan de California en 
Montgomery Street in San Francisco. Het was een verticaal geleed gebouw van 52 
verdiepingen, geheel bekleed met gepolijst roodbruin marmer. De gevel was aan de 
zijkant horizontaal getrapt, waardoor het gebouw slanker en eleganter oogde. De 
plaza was geheel geplaveid graniet.
Een gedeelte was bestemd voor verhuur. We zagen een etage waar men bezig was 
met de inrichting van een nieuwe huurder. Stalen gevelkolommen en geïsoleerde 
schachten werden aan de binnenzijde opnieuw bekleed en de vloeren van nieuw 
tapijt voorzien.
Het souterrain, direct beneden de plaza en de grote ingangshal, bevatte een 
auditorium, winkels, roltrappen en liften naar de benedenste parkeerlagen. Op de 
50e verdieping een observatietoren, een club en restaurant op de twee bovenste 
verdiepingen. Een representatief gebouw, een draagkrachtige opdrachtgever en een 
gerenommeerd architectenbureau waardig.

De meeste Aziatische immigranten hebben zich in Californië gevestigd. In San 
Francisco zijn Chinatown en het Japanese Cultural and Trade Center de 
opvallendste Aziatische centra.
Het Japanse culturele- en handelscentrum beslaat een gedeelte van Nihon Machi of 
Japan Town en ligt in de westelijke uitbreiding van de stad. Naast het Japanse 
consulaat, restaurants, winkelmalls, theater en hotel, keurig geordend, was het 
meest opvallend de ‘Peace Pagoda’ of ‘Pagode van Vrede’, een ronde betonnen 
pagode met vijf opeenvolgende daken in een plaza met Japanse tuinen en 2 
reflecterende vijvers. Een gebaar van de Japanse regering aan San Francisco in 
1969. Het complex is ontworpen door de bekende architect Minoru Yamasaki en 
Van Bourg/Nakamura & Associates, de architect van de Peace Pagoda is Dr. 
Yoshiro Taniguchi.

Vlakbij bevindt zich de majestueuze St. Mary’s Cathedral, naast twee Katholieke 
scholen. Hier zijn verschillende Christelijke organisaties geconcentreerd, zoals een 
Training Center voor officieren van het Leger des Heils, een Baptistenkerk, een 
Lutherse kerk en een First Unitarian Church.
De St. Mary’s Cathedral is een ontwerp van het architectenbureau Mc Sweeney,
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Ryan & Lee en de constructeur-architect van Italiaanse afkomst Pietro Belluschi, 
waarbij als consulting-engineer de wereldberoemde Pier Luigi Nervi uit Italië werd 
ingeschakeld.
De vormgeving is voornamelijk van Beluschi, die uitging van elementaire vormen, 
gecreëerd met ‘het soort eenvoud dat zowel structuur als symbool wordt, waarnaar 
gekeken en wat herinnerd wordt.’ De koepel met 4 hyperbolische paraboloiden in 
een kruisvorm rijst 57 meter boven de vloer en omsluit een enorme ruimte zonder 
barrières geschikt voor 2500 personen. Het idee om de zuivere koepel tot op de 
grond te laten rusten is niet uitvoerbaar, omdat er dan een gebouw van te grote 
proporties zou ontstaan. De koepel rust op een vierkante onderbouw, die nooit 
geheel tot volle tevredenheid van de architecten is opgelost, het blijft een 
compromis. De smalle lichtspleten aan de vier uiteinden van het kruis zijn bezet 
met gekleurd glas-in-lood, een abstract ontwerp van Gyorgy Kepes. Boven het 
altaar hangt een baldakijn bestaande uit aluminium stangen met een simpel gouden 
kruis in het midden, ontwerp van de beeldhouwer Richard Lippold. De kathedraal 
staat vrij op de top van Cathedral Hill, het hoogste punt van het westelijke 
ontwikkelingsgebied. De hele structuur is bekleed met travertin. De hoofdingang is 
op het noorden, in plaats van het westen zoals gebruikelijk in Europese 
kathedralen. Vanuit Geary Street betreedt men via trappen een wijdse voorplein.

Chinatown, Grant Avenue: winkels, restaurants en kleurige verticale reclames met 
lichtende Chinese karakters. Chinatowns hebben overal een bruisende en kleurrijke 
sfeer door zijn opvallende reclames en winkels. Ik denk bijvoorbeeld aan Londen, 
San Francisco, Los Angeles, Vancouver, Toronto, etc.
In Nederland wordt alle reclame in toom gehouden door allerlei regels en 
voorschriften, daardoor blijft het altijd braaf en wordt het nooit sprankelend. Dat er 
op de Zeedijk in Amsterdam een kleurige Chinees Boeddhistische tempel gebouwd 
mag worden is echt heel bijzonder!
Via een brede voetgangersbrug komt men vanuit het centrum van Chinatown in het 

ontwikkelingsgebied van Portsmouth Square. Aan het einde van de brug verrijst het 
27 verdiepingen hoge Holiday Inn gebouw waarin het Chinese Cultural Center is 

ondergebracht. Dit Culturele Centrum omvat een tentoonstellingsruimte, een 
auditorium, leslokalen en kantoren en is verhuurd aan de Chinese Culture 
Foundation of San Francisco. Het is een ongesubsidieerd project en gereed in 
1970.
Architecten: John Carl Warnecke & Associates en Clement Chen & Associates.
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We werden rondgeleid en toegelicht door de heren Heyneman en George Lee, de 
president van de Ping Yuen Housing Tenants Association. De heer Lee vertelde 
over de nieuwbouw voor Chinese bejaarden.
Sinds in 1937 door de Federale regering de Housing Act was aangenomen, was in 
San Francisco pas de huisvesting voor Chinezen aangepakt. De Californische staat 
financierde in samenwerking met de San Francisco Housing Authority en de San 
Francisco Board of Financial Supervisors de Chinese woonflats. Dit was hoog 
nodig, daarvoor heerste er mensonterende toestanden: 90 mensen beschikten over 1 
toilet! Grote architectenbureaus werden niet ingeschakeld, wel kleine, waar de 
leiding nog betrokken was met de problematiek. Per blok mocht niet meer dan 100 
eenheden worden geprojecteerd. De huur had niets te maken met de bouwkosten, 
men betaalde maximaal 25% van het inkomen aan huur. Gemiddelde huur bedroeg 
USS 100-USS 175 per maand.

Langs de brede leuningen van de brug zijn brede zittingen waarop bejaaiden de 
krant zitten te lezen of te kletsen. Design-consultant voor de brug was C.K.Chen 
uit Taiwan.
Onder de bomen bevinden zich zitjes waar men zich kan verpozen. Er gaat een 
gemoedelijke sfeer van de mahjong spelende bejaarden uit.
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Derde levensfase
Samen met de Van Iersels had ik in 1988 een architectuur-groepsreis naar Londen 
gemaakt. We staken met de boot het Kanaal over en brachten een paar gure dagen 
in Londen door. Wat me bijgebleven was, was het witte appartementsgebouw 
Highpoint uit 1935 van de Russisch-Engelse Architect Berthold Lubetkin, een van 
de eerste moderne Engelse architecten. Een rebelse figuur, die vanaf zijn 52e jaar 
opgehouden was met zijn architectenpractijk en zich tot zijn dood in 1990 wijdde 
aan...een varkensfokkerij! Hij kreeg toen flinke ruzie met de aannemers en politici, 
die zijn plan voor een mijnwerkersstad Peterlee steeds verder wilde uitkleden. Een 
sociaal bewogen man, die architectuur vooral als kunst beschouwde. Door zijn 
werk met de Franse architect Auguste Perret had Lubetkin respect voor de 
schoonheid van het klassicisme gekregen.
Twee Griekse Caryatiden droegen dan ook de ingangsluifel van de Highpoint Flat. 
Samen met moderne Britse architecten had hij in 1931 het architectenbureau 
Tecton opgericht, bekend om zijn ‘penguin pond' in de Londense Zoo, een ovalen 
bassin met twee spiraalvormige hellingbanen.
Uiteraard had ons bureau zowel binnen- als buitenlandse excursies georganiseerd. 
We bezochten o.a. Parijs, Engeland en Duitsland.

Zelf was ik vele malen in Indonesië terug geweest. Het weerzien met vrienden en 
collegae was altijd hartverwarmend. Op een van mijn bezoeken had Hatmadi mij 
vanuit zijn auto de nieuwste gebouwen in Jakarta laten zien. Bij het afscheid 
omhelsde hij mij en zei geëmotioneerd: "Kwee, je gaat toch niet in Holland sterven, 
je wil toch niet in dat koude land begraven worden?”
Drie maanden later was Hatmadi overleden.

Met zoon Nicki had ik na zijn afstuderen in Detroit in november 1998 een reis naar 
Indonesië gemaakt. We deden Kuala Lumpur aan en hadden de historische stad 
Malacca, de oude VOC-stad bezocht. Na 14 jaar had moeder hem pas weer gezien. 
Zij vierde haar 90e verjaardag, zijn komst was haar grootste verjaarsgeschenk. “Ik 
heb altijd voor je gebeden dat je succes zult hebben en dat ik jou weer mag zien. 
Het gebed van een oude vrouw is verhoord!” zei ze ontroerd. Hij moest naast haar 
zitten en ze keek hem liefdevol aan.

Tien jaar daarvoor had moeder haar tachtigste verjaardag in aanwezigheid van alle 
vier kinderen feestelijk gevierd. Haar bejaardenclub ‘60+/60-', waarvan ze actief 
lid was, vierde haar jubileum met allerlei acts en dansen. De hele familie, ook uit 
Bandung was aanwezig.
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Moeder ‘s 80e verjaardag met alle vier kinderen 3 november 1988. 
Bron: archief auteur.

Een paar jaar later was zij over een stoep gestruikeld en had haar heup gebroken. 
Na een operatie was ze weer gevallen en wilde toen niet meer geopereerd worden. 
Ze had nog jaren gesukkeld en dank zij mijn zus Hin Hoa kon ze thuis verzorgd 
blijven. Na een herseninfarct in oktober 1999, waarbij ik haar in het Cikini 
hospitaal had opgezocht kon ze nog een jaar thuis verzorgd worden.
Kiki en haar man Sander hadden haar op hun huwelijksreis in april 2000 nog 
opgezocht. Moeder had zo gehoopt hun bruiloft te kunnen meemaken, maar ze was 
blij hen toch nog te kunnen zien en te zegenen.

Een maand voor haar 92e verjaardag was moeder vredig ingeslapen. Een 
bijzondere vrouw was heengegaan. Zonder haar opofferingen en haar optimisme 
hadden we de vreselijke onderduikperiode tijdens de Japanse bezetting niet 
overleefd. Haar levensmotto: ‘Zie dankbaar terug en vertrouwend vooruit!’ zal me 
altijd bijblijven.
In alle haast had ik nog een vlucht naar Jakarta kunnen boeken, waar ik net op tijd 
aankwam. Op de luchthaven Soekarno-Hatta werd ik door Han Awal afgehaald.
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Ook de zoon van Benny Santoso had een auto met chauffeur gestuurd, die ik bij de 
uitvaart had mogen gebruiken. Benny was toen met zijn vrouw in Singapore voor 
een medische behandeling. De rouwstoet stond al klaar toen ik bij ons ouderlijk 
huis aankwam. Moeder was een paar jaar daarvoor Protestants gedoopt. De 
crematieplechtigheid werd geleid door een dominee en het dameskoor van de kerk 
had haar toegezongen. Van mijn collegae waren trouwe Sigit en vrouw ook 
aanwezig. Ze werd in Ancol gecremeerd en nog dezelfde midddag werd haar as in 
zee verstrooid.
Mijn ouders zijn nu eindelijk weer bij elkaar.

Helaas waren er thuis veel huwelijkse problemen. Ondanks de gezamenlijke 
afkomst bleek dat onze verschillende milieus en karakters steeds botsten.
Eind jaren zeventig leed ik aan een hevige depressie. Ik kreeg migraine en kon niet 
meer tegen drukte en veel mensen om me heen. Een bevriende neuroloog Oei Liem 
Tjhoen en zijn vrouw Mei Lan, eveneens arts. hadden mij gastvrij in hun bungalow 
in Sterksel bij Eindhoven te logeren gevraagd om tot rust te komen. Liem Tjhoen 
raadde me aan om me door een bevriende acupuncturist Tang Tiauw Siem uit 
Barendrecht te laten behandelen. Door de acupunctuur was ik wonderbaarlijk snel 
van mijn vreselijke migraine afgeholpen!
Het was herfst en kijkend uit het grote bungalowraam in Sterksel zag ik de grauwe 
lucht en de regen alsmaar druppelen. Ik werd nog mistroostiger, ik miste de zon. Na 
een consult met de huisarts mocht ik 2 weken op vakantie en koos voor het zonnige 
eiland Madeira. De eerste week had ik het benauwd, ik had ‘s avonds last van 
hallucinaties en hartkloppingen. Het hotel lag in het drukke centrum van Funchal, 
waar de jeugd met veel lawaai op hun motorfietsen tot laat in de nacht langs 
scheurden. De reisleidster verhuisde me naar een hotel aan zee. Er waren geen 
zandstranden, wel rotsige kusten en een adembenemend uitzicht!
Madeira was de overwinteringsplaats van de Britse society, Winston Churchill 
placht hier in de wintermaanden te schilderen. De meeste toeristen waren 
Engelsen, Duitsers, Zweden en Hollanders, ‘s Middags bij de lunch was men 
informeel gekleed, enkelen zelfs nog in zwempak, maar ‘s avonds bij het diner 
onderscheidden de Britten en Duitsers zich door in smoking en in lang te 
verschijnen. De Zweden en Hollanders waren duidelijk eenvoudig gekleed!
Het had iets tropisch, iets van ‘tempo doeloe’, iets wat me aan Indonesië deed 
denken. Waarschijnlijk had de subtropische flora en fauna daartoe sterk 
bijgedragen, ze gaven me een vredig gevoel. Na twee maanden kon de ‘Chinese 
schoteldraaier* weer op volle toeren aan de slag!

Kiki had na het einddiploma van het St. Franciscus College in Rotterdam besloten 
om Bouwkunde te studeren aan de T.U.Delft. Ze ging in Delft op kamers wonen en
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we bleven met z’n drieën over.
De spanningen liepen thuis op, Daisy en ik besloten toen om uit elkaar te gaan. Na 
een en twintig jaar samen waren we uit elkaar gegroeid.
Mijn echtscheiding was een van de meest dramatische gebeurtenissen in mijn leven. 
Daisy vertrok met zoon Nicki naar haar familie in de Verenigde Staten. Dat we 
samen niet meer met elkaar overweg konden was erg genoeg, maar dat ze ook de 
kinderen uit elkaar had gerukt, was het meest verdrietige zowel voor de kinderen 
als voor mij geweest.
Bij de echtscheiding werd ik juridisch bijgestaan door mr. Dien van Iersel, met wie 
ik tijdens mijn reis naar Californië kennis had gemaakt. Een advocate, die niet 
alleen de juridische en zakelijke gevolgen, maar vooral het menselijk aspect van de 
partijen en de kinderen bij het proces betrokken had. Vooral de boedelscheiding 
was een slepend proces. Door haar moederlijke betrokkenheid was alles 
uiteindelijk goed terecht gekomen. De Van Iersels behoren dan ook tot een van 
mijn dierbaarste vrienden.

Harmen Veldhuisen had mij tijdelijk in hun prachtige witte villa aan de Vijverlaan 
onderdak geboden, totdat ik bij buurman mr. Michael Hooykaas zijn zolderetage 
kon huren. Harmen is een ware vriend in nood. ook Alit was voor Kiki en mij heel 
zorgzaam.
Nadat onze woning in Hendrik Ido Ambacht verkocht was, had ik meer ruimte 
nodig voor het meubilair en kon ik via collega Ger Boom een verwaarloosde flat uit 
de vijftiger jaren van zijn zoon aan de Hoogstraat in Rotterdam Centrum huren. Het 
lag op de derde etage en had geen lift, wat op den duur bezwaarlijk werd. Binnen 
een jaar verhuisde ik weer naar een nieuwbouwflat ‘het Groenendaalse Anker’ aan 
de Kipstraat, een ontwerp van Jan Hoogstad, waar ik vijftien jaar met plezier had 
gewoond. Eindelijk heb ik de rust gevonden, die ik voordien zo had gemist. April 
1999 was ik weer verhuisd naar een flat aan de Hoogstraat, een ontwerp van ir. Z. 
Zavrel van het architectenbureau Van den Broek en Bakema. Welgeteld was ik in 
mijn leven twintig keer verhuisd, een Indonesisch spreekwoord zegt: "Berpindah 
terus seperti kucing beranak!” of "Dat blijft maar verhuizen als een kat die gejongd 
heeft!”...

Na 26 jaar had ik mijn werkzame periode bij Kraaijvanger Architekten afgesloten. 
Ik maakte gebruik van de VUT of Vervroegde Uittredingsregeling op mijn 60e 
jaar.
In de hoge ha! van ons kantoor, het voormalige Drinkwaterleidinggebouw op het 
DWL-terrein in Rotterdam, werd op 27 maart 1992 een geanimeerde 
afscheidsreceptie gehouden. Vele vrienden en relaties kwamen mij de hand 
drukken, Balinese gamelanmuziek zorgde voor een passende achtergrond, zelfs
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Indonesische hapjes werden geserveer! De tweede helft van mijn leven had ik 
meegewerkt aan de opbouw van Nederland.
Het was een vruchtbare samenwerking geweest.

Dochter Kiki was in 1989 als architect aan de T.U.Delft afgestudeerd. Op 15 april 
2000 trouwde zij met Sander Goudart en het burgerlijk huwelijk werd in het oude 
Stadhuis aan de Groenmarkt in Den Haag voltrokken, in dezelfde zaal waar in 1937 
prinses Juliana en prins Bernhard waren getrouwd. Voor deze gelegenheid was 
Daisy uit de Verenigde Staten overgekomen.
Mijn eerste kleinzoon Sebastian Frans Goan werd op 8 juni 2001 geboren.

Zoon Nicki behaalde in mei 1998 ‘With honour’ zijn diploma als auto-designer aan 
het Centre of Creative Studies (CCS) in Detroit. Beide ouders, Kiki en Sander 
waren op zijn 'graduation' aanwezig. Als kind was hij al bezeten van auto’s, auto- 
ontwerper worden was altijd zijn ideaal geweest!
Nicki werkte aanvankelijk bij Ford in Keulen, maar is sinds 2000 bij Renault in 
Parijs werkzaam. Artistiek en cultureel kwam hij in de Franse lichtstad meer aan 
zijn trekken! Het interieur van een concept-car. de Renault ‘Ellypse’ die in de 
Parijse Salon Internationale d’Automobile herfst 2002 werd tentoongesteld, was 
van zijn hand. Het ontwerp werd eind 2002 door een Internationale Auto-jury in 
Detroit met de Eerste prij s bekroond!

Beide kinderen hebben de creatieve tik van Pa toch geërfd.

Ibiza, wonen tussen stadsruïnes. Reisschets auteur 1980.
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Curriculum vitae

Naam

Kwee Hin Goan 

Geboren

Jakarta 4 juni 1932 

Opleiding

HBS-B Jalan Raya Nassau Jakarta
Universitet Indonesia Fakultet Teknik Afdeling Architectuur Bandung 1958 

Professionele ervaring

Assistent en Docent Architectonische Vormleer 
Fakultet Teknik Bandung 1953-19 
Bourse de stage van de Franse regering:
Stage bij Pierre Vago, secretaris-generaal UIA in Paris 
Stage bij Albert Laprade. rijksbouwmeester 
en président de 1’École des Beaux Arts in Parijs 1960-1961 
Directeur Architecten- en Ingenieursbureau 'Estetika' samen 
met ir. Soenarjo Sosro , Jakarta en Bandung 1959-1965 
Samenwerking met ir. Benny Santoso, Jakarta 1965-1966 
Architect bij Kraaij vanger Architecten in Rotterdam 1966-1992

Lidmaatschappen en nevenfuncties in het verleden

Mede-oprichter en bestuurslid van de IAI. Ikatan Arsitek Indonesia. Indonesische 
Bond van Architecten
Directeur van het eerste vaktijdschrift ‘Arsitektur’in Indonesië 
Lid van het Kivl, Koninklijk Instituut van Ingenieurs
Lid van de BNA, Koninklijke maatschappij tot bevordering der Bouwkunst.
Bond van Nederlandse Architecten
Voorzitter van de vereniging Tnisiatip’ in Rijswijk
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Prijzen

Troostprijs voor een ontwerp voor de Tugu Nasional 1956,
prijsvraag voor een Nationaal Monument in Jakarta met president Soekarno als
juryvoorzitter
Eerste prijs voor een paviljoen van Indoplano potlodenfabriek op de Industrial Fair 
Jakarta 1957
Eerste prijs voor een paviljoen van Mantrust op de Industrial fair 
in Semarang 1959
Eerste prijs voor een paviljoen van Mantrust op de Industrial Fair 
in Jakarta 1961
Gekozen ontwerp voor de Jakarta International Fair door president Soekarno, 1962 
niet uitgevoerd.

Projecten in Indonesië

Adviezen, renovatie en interieur villa’s van Ibu Fatmawati Soekarno in Kebayoran 
en Puncak
Keuze en renovatie villa Guntur Soekarnoputra in Ciumbuleuit Bandung

Press House in Jakarta in samenwerking met Soenarjo Sosro 
Klaverbladbrug Jembatan Semanggi Jakarta, in samenwerking met 
Soenarjo Sosro

Expositiepaviljoens voor Indoplano en Mantrust 

Gebouw voor elektrische centrale in Cikalong

Villa’s voor Pang Tiam Liong, minister Mohamad Hasan, ex-premier Wilopo, 
generaal Suhardi directeur Bank BKTN, moeder Ferry Sonneville, vice-president 
Adam Malik, Basuki Reso, Lie Bok Thiam, PT Griya

Instantiewoningen Mantrust Bandung, Jatinega

Kantoorgebouw PLN, kantoorgebouw Antara Jakarta,
Guesthouse Proyek Besi Baja Cilegon, niet uitgevoerd
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Projecten tijdens stage

Architectenbureau Job en Sprey Jakarta:

Villa New Zealand Insurance Conipany 
Villa dr. Khouw Pok Goan, Kebayoran

Architect Pierre Vago Parijs:

Banque de 1'Algérie et de la Direction du Trésor in Colomb-Béchar, Algerije 
Uitbreiding École Polytechnique in Le Mans, Frankrijk
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Gerealiseerde projecten in Nederland

Kantoorgebouwen

Waterschapsgebouw ‘De Regge 'in Almelo 
Vroom & Dreesmann Nederland Ouderamstel 
Westland-Utrecht Hypotheekbank Westersingel Rotterdam 
Westland-Utrecht Hypotheekbank Westblaak 163 Rotterdam 
Beaumont Properties Venlo
ABN-Amro Coolsingel Rotterdam, in samenwerking met 
architectenbureau Van der Graaf Rotterdam 
ABN-Amro Terneuzen 
Postkantoor Alvarezlaan Terneuzen 
Stadhuis Bergen op Zoom
Aegon hoofdkantoor Mariahoeveplein ’s-Gravenhage 
Junitkantoren ‘Juno’ Moleneind-Oost Breda 
Deerns Raadgevende Ingenieurs Broekpolder Rijswijk 
Junitkantoren ‘Juno’ Plaspoelpolder Rijswijk 
Rabobank Facilitair Bedrijf Best in samenwerking 
met architectenbureau Gebroeders de Bever Eindhoven

Warenhuizen

Vroom & Dreesmann Vlaardingen 
Vroom & Dreesmann Zaandam 
Vroom & Dreesmann Amsterdam Noord

Winkels

Meddens Leidsenhage
Peek & Cloppenburg Leidsenhage
Meddens Lijnbaan Rotterdam

Winkelcentra

Winkelcentrum ‘De Gagel’Bergen op Zoom
Winkelcentrum 'De Clinckhoef IJsselstein
Woon- en winkelcentrum "De Struytse Hoeck' Hellevoetsluis
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Woningen

Bungalow Van Veen, Meer België
Woningen boven woon-winkelcenttrum Hellevoetsluis

Geestelijke gezondheidszorg

Pameijerstichting
Dagverblijf IJsselmonde Rotterdam 
Dagverblijf Ommoord Rotterdam 
Dagverblijf Kleiweg Rotterdam

Hotel

'Day's Inn'in Naarden 

Renovatie

Entreehal Westblaak 163 Rotterdam
Entreehal Adriaan Volkerhuis Maasboulevard Rotterdam

Toegepaste kunst

Mozaïek in gevel Vroom & Dreesman Vlaardingen 
Wandtegels achtergevel Vroom & Dreesmann Groningen 
Schuifpanelen cruise-schip Statendam 
Trapverlichting en fontein Interpolis Tilburg 
Glaspaneel directie-etage ABN-Amro Coolsingel Rotterdam



272

Deelname aan congressen etc.

Symposium Theaterbouw UIA, Westberlijn 1961 

Wereldcongres UIA Havanna, Cuba 1963

Congres International Federation of Housing and Planning. Kobe Japan 1976 

Wereldcongres UIA Mexico City, Mexico 1978 

Architectuurreis Bouwcentrum Californië en Arizona, U.S.A. 1982 

Architectuur-en kunstreis Openbaar kunstbezit, Londen 1988
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Kwee Hin Goan, architect in ruste 
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in dit boek over zijn bewogen leven. 

De onbezorgde kinderjaren in het 
prachtige rijk van Insulinde worden 

in kleuren en geuren weergegeven.
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het grootste Chinees-Maleise 

dag- en weekblad 'Sin Po' en een 

van de felste anti-Japanse journalisten. 

Bij de Japanse inval moest deze met zijn 
gezin onderduiken en maakten ze een

vreselijke periode mee. De Japanse capitulatie 

werd gevolgd door de 'Bersiap' periode
en de onafhankelijkheids-strijd. Desondanks doorliep 

hij de H.B.S. en behaalde zijn diploma van 
bouwkundig ingenieur op de Fakultas Teknik
in Bandung. Als een van de eerste in Indonesië 

opgeleide architecten had hij president Soekarno, 

op wiens instigatie de architectenopeiding 

in Bandung werd geopend, vaak ontmoet. 

Vele prominente Indonesiërs behoorden tot zijn 

opdrachtgevers, waaronder Fatmawati Soekarno, 

de eerste First Lady van Indonesië. In 1966 

emigreerde hij naar Nederland. Gedurende 

26 jaar was hij als architect werkzaam bij 

het bekende architectenbureau Kraaijvanger 

Architecten in Rotterdam. Een boeiend levensverhaal 

van een kind van drie culturen.
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